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MMSJ'i telefonunuzla sevdiklerinizin cep telefonlarına veya e-posta adreslerine görüntülü, sesli, hatta hareketli mesaj gönderin. İsterseniz bu mesaja bir de yazı ekleyin! MaxiMeSaj'da ses ve görüntü bir arada! Sizin de telefonunuz MMS'ı destekliyorsa MaxiMeSaj'a kısa mesajla anında kayıt olabilir, ayarlarınızı alabilirsiniz. Telefonunuz MMS'i desteklemiyorsa, MaxiMeSaj kaydınızı yaptırdıktan sonra size gelen tüm MaxiMeSaj'lara internetten bakabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi www.maxiturkceli.com.trde! 
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MP3 müzik çalarlı yeni Nokia 3300 ile mMüZiği hisset, 


MP3 ve AAC dosyaları dinleme fırsatı sunan dijital müzik çalar 

Müzik dosyalarını zil sesi olarak kullanabilme olanağı 

Gerçek sesler (true tones) 

Stereo FM radyo 

Dijital kayıt cihazı 

Multimedya Mesajlar (MMS) 

Java" oyunları 


Club 

NOKLA 

Üye olun ve size özel avantajların keyfini yaşayın. 
Üyelik için web üzerinden www.club.nokia.com.tr ya da 
WAP araalığıyla mobile,club.nokia.com.tr 
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REKLAM SATIŞ 
PAZARLAMA 


Can Çağdaş : 


Gülay Tuncer (Satış) 
Hakan Acar (Pazarlama) 
Erhan Özdemir (Finans ve Operasyon) 


“Tülay e 


Mert Gürses. 


Sema Aksu 


Tel: (0212) 354 33 61/63/65 
Fax: (0212) 354 33 75 


1 Numara Hearst Yayıncılık A.Ş. 
Ürünüdür 


Adres: Cumhuriyet Caddesi Umaç Apt. 
No: 141-147 Kat: 6 Daire: 14 
Elmadağ/Şisli 
Telefon: (0212) 354 38 86 
Ankara Bürosu: (0312) 468 50 50 


Dağıtım 
BBD Merkez Dağıtım Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(0216) 585 91 00 (PBX) 


Basıldığı yer: 
Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık 
San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0216) 585 91 05 


İşletme Müdürü: Kemal Erginsoy İşletme Koordinatörü: Kazım Varol 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları SİNEMA Dergisine, yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. 

Abone ve Okur Hizmetleri Servisi: 

Tel: (0216) 585 91 70 
Fax: (0216) 585 91 60 
e-mail: abone(&birnumara.com.tr 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kik kahraman yeşil dev Hulk sinemada 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Peter Mullan'ın ilk filmi “Günahkar Rahibeler” 


“Acemi Âskerler” 
düSYeici" 
58 


Ekim 1994'den bugüne geride bıraktığımız sayılara genel bir bakış. Filmler, yıldızlar, yönetmenler, akımlar, modalar ve olaylar. Tam 22 sayfa. 
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Holivut, Yıldız, Ses, 
Yedinci Sanat ve diğerleri... 


Sinemada hız ve ve hareketi sevenlerin unutamadığı 
25 film. 


? 


“Tanrı Kent”, “Terminatör 3”, 
“28 Gün Sonra” 


Yeni filmler, emmeli, gerekli bilgiler, festivaller ve haberler... 


28! iş 
Leonardo Sbaraglia, Paz Vega, 
Eric Bana 


“The Matrix Reloaded” 


ni 


“İtalya'da Ask”, 
“Daima Lilya”, i 
“Afacanlar i01l 
Yuvada”, u Ei 
“Kimlik, Altıncı His 
“Çapkın Aşık”, 
“Acemi 
Askerler”, “Lara 
Croft: Tomb 
Raider”, “Kuyu”, 
“Günahkar 
Rahibeler”, 
“Yatağın Diğer 
Yanı”, 
“Boliywood 
Hollywood”, 
“Çılgınlar 
Gemisi”, 
“Sımırsız Kentte”, 
“Son Durak 2” 


“Aguirre: Tanrı'nın Gazabı” 


Müzik, internet, filmografi, klasik sahne ve DVD... 


Hayatınızın filmi? 


Armağanlar 


: “Woman Of The Year” 
tler: “Tehlikeli Dişi”, “Tanrı Kent”, Hulk”, “Sınırsız Kentte” 


LE UNNİ 


tn man 


Okurlarla birlikte... 


oğrusu şu son bir ay boyunca 100 sayıyı tek D tek elden geçirmek, bütün sayfaları karıştırmak, neler yaptığımızı görmek, eski yazılardan birine dalıp gitmek, kapakları incelemek, gerçekten çok özel bir tecrübe oldu. 
Gazeteciler “Her sabah yeni bir dünya kurulur” ilkesinden yola çıktıklarını söylerler. Aylık bir dergi için de “her ay her şey yeniden...” ilkesi geçerlidir. 
Böylelikle geçmişi süratle unutur, sürekli geleceğe bakarsınız. Amaç hep aynıdır: “Her şeyiyle daha iyi bir dergi çıkarmak...” 
100. sayı itibarıyla geriye dönüp baktığımda -tabii ki 


ne, ishal Öongint, Danla 


ie Tülcd da 


kendi adıma- bu amacımıza ulaştığımızı söyleyebilirim. Yaptığı işi çok seven bir avuç insan olarak, hem kendimizi hem de dergimizi zaman içinde geliştirmesini, değiştirmesini bilmişiz... 

Bu arada sinema sanatı da hem içeride hem dışarıda belirli bir değişim sürecinden geçmiş... “100 maddede 100 sayı” dosyasına sıvanmamızın en önemli nedeni de, aslında bu başdöndürücü değişim sürecini belgelemekti. Dergi için yazdığım ilk editör yazım, sinema sanatının 100. yılı üzerineymiş ve orada sinemanın yeni teknolojik gelişmeleri lehine çevireceğini iddia ederken sözünü ettiğim teknolojik gelişmeler arasında, düşünün, ne Dijital Video ne de DVD'nin adı geçiyor. 

Yayın hayatımıza başladığımız dönemde, yerli sinemanın hali ne yalan söylemeli tam anlamıyla içler acısı... Şimdi adı geçen yönetmenlerin bir tanesi bile henüz ortada yok ve eskiler sinemayı devlet yardımıyla kurtarma sevdasında. Ve herhangi bir Türk filminin 60 bin seyirciye ulaşması büyük olay, 20 bin seyirciye ulaşması ise büyük başarı olarak kabul ediliyor. O yıllarda editör yazılarımda 


popüler bir Türk sineması için “keşke olsa”, “kurtuluş burada” diye işaret ettiğim her şey ağır ağır gerçekleşmiş. Şüphesiz, ben yazdım, diye değil, seyircilerin yerli film seyretmek için gösterdiği ısrarlı tutum ve yeni kuşak yönetmenlerin ortaya çıkışı nedeniyle... Seyirci bazı öncü çabaları onayladıkça, Türk sineması süratle Amerikan sinemasının pazarlama yöntemleriyle tanışmış; kopya sayıları arttırılmış, görüntü ve ses teknolojisi geliştirilmiş... 
“Eşkiya” gösterime girmeden önce Yavuz Turgul'la yapılmış söyleşiyi okumak, Ferzan Özpetek, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlerin 


dergide ilk yer aldıkları haberleri görmek gerçekten ilginçti. Evet, dergicilik son tahlilde “şimdi”yle ilgili bir şeydir. Amaç o günü, hatta biraz ileriyi yakalamaktır. Ama bir gün bütün bu yaptıklarınız “tarihi belge” haline gelir. 

Evet, sonuç olarak, 100. sayıyı da geride bırakıp, geleceğe bakıyoruz artık. Aklımızda yine yeni projeler, yeni fikirler var. En büyük rakibimiz bugüne kadar hep Türkiye'nin ekonomik koşulları oldu. Okurların desteğiyle bu rakibe karşı mücadele verip bugüne kadar ayakta kalmayı başardık. 
Atlattığımız krizleri, yaşadığımız zorlukları okurlara pek yansıtmamaya çalıştık ve biz de hep unuttuk. 
Çünkü bizim için matbaaya teslim edilen her derginin ardından amaç hep aynıdır: Bir sonraki sayının hazırlıklarına başlayıp, daha iyi bir dergi çıkarmak. 


Yönetmen: Andrew Fleming. 
Oyuncular: Michael Douglas, Michael Bodnar, Vladimir Radian, Robin Tunney, Albert Brooks, Boyd Banks, Susan Aceron, Lindsay Sloane, Maria Ricossa, Candice Bergen, Ryan Reynolds. Senaryo: Andrew 
Bergman, Nat Mauldin, Ed Solomon, Görüntü Yönetmeni: Alexander Gruszynski. Müzik: Lalo Schifrin. 
Kurgu: Mia Goldman, Heather 
Persons. Yapım Tasarımcısı: Andrew McAlpine. Yapımcı: Elie Samaha, Joel Simon, Bill Todman Jr., Bill Gerber. 
Süre: 95 dk. Yapım: ABD-Almanya. 
Dağıtımcı: Medyavizyon. Gösterim Tarihi: 22 Ağustos. 

Steve Tobias (Michael Douglas) 
ve Jerry Peyser (Albert Brooks) 
pek yakında çocuklarının evlenmesi vesilesiyle dünür olacaklardır. Jerry bir çocuk doktoru, Steve ise bir CTA ajanıdır. Günlük hayatı son derece düzenli ve stresten uzak seyreden Jerry'nin tersine Steve kendisini her gün mermilerin önüne atar, jet uçağı çalar, uluslararası silah kaçakçılarıyla pazarlık yapar. 
Steve'in eski karısı Judy'yle (Candice Bergen) ve oğlu Mark'la (Ryan Reynolds) da bir türlü rayına oturtamadığı bir ilişkisi 


vardır. İşte taban tabana zıt olan bu iki karakter ve yaşamlara sahip, orta yaşı tüketmekte olan bu iki adamın hayatı bir anda iç içe geçer. İkisi yaklaşan düğünü kutlamak için bir restoranda buluştuklarında Steve restoranın tuvaletinde silahlı bir çatışmaya girer. Jerry, Steve'in bu ve bunun gibi öğelerden oluşan abartılı yaşamına daha fazla katlanamayacağını anlar. Fakat kader ikisi için ağlarını örmüştür. 
1 Ayın geniş komedi 
kontenjanından biri bu filme ayrılmış durumda. Son birkaç filminde kötü performans gösteren Michael Douglas'ın bu film de dahil olmak üzere pek başarılı bir çizgide ilerleyememesi sonucunda aktör menajerinin işine 


son verdiğini açıklamıştı. 1979 
tarihli aynı adlı filmin yeniden çevrimi olan “Çılgın Dünürler” Amerikalı eleştirmenlerce orijinal filme oranla pek kaliteli bulunmadıysa da eğlenceli olmayı başaran bir film olarak nitelendiriliyor. 


Yönetmen: David Dobkin. Oyuncular: Jackie Chan, Owen Wilson, Donnie Yen, Aiden Gillen, Fann Wong, Tom Fisher, Gemma Jones, Aaron Johnson. 
Senaryo: Alfred Gough, Miles Millar. 
Görüntü Yönetmeni: Adrian Biddle, Harvey Harrison. Müzik: Randy Edelman. Kurgu: Malcolm Campbell. 
Yapım Tasarımcısı: Allan Cameron. 
Yapımcı: Roger Birnbaum, Gary 


Şahgay Şövalyeleri” | 


Barber, Jonathan Glickman. Süre: 
114 dk. Yapım: ABD-ingiltere-Çek 
Cumhuriyeti. Gösterim Tarihi: 29 
Ağustos. 

Chon Wang'le (Jackie Chan) 
yolunu birkaç ay önce ayıran Roy O'Bannon (Owen Wilson) 
kendisini yayıncılık işine adamıştır. 
Kendisine âit yayınevinde “Roy O'Bannon ve Şangaylı Çocuk” 
adını taşıyan ve abartılmış maceralara yer veren kitapla bir efsane yaratmaya çalışır. Öte yandan Nevada'ya yerleşen Chon 
Wang da orada sakin bir yaşama başlayıp Carson City şerifi olmuştur. Wang bir gün kızkardeşi Lin'den (Fann Wong) bir mektup alır. Kızkardeşi ona Şangay'daki babasının ölüm haberini bildirmekte ve Londra'ya kaçan katilleri adalet önüne getirmek için yemin etmektedir. Bu arada paraya sıkışan Roy da yeni girişimler için New York'tadır. 
Wang eski arkadaşının izini sürdüğünde onu Ritz Hotel'de bulur. Ancak ortağının yüksek yaşam standartları nedeniyle parasının suyunu çektiğini anlamakta gecikmez. Para çoktan bitmiştir ama dostlukları kalıcıdır. 
Wang'in Londra'ya yapacağı cesaret isteyen intikam yolculuğuna Roy da katılmaya 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karar verir. 
EiZi “Shangai Noon”la sinemada yeni bir “uyumsuz” 
ikilinin temellerini atan Jackie Chan ile Owen Wilson bu filmin devamı “Şangay Şövalyeleri”nde de birarada. Uzakdoğu tadındaki westernin yeni macerasını ise ilk filmin yönetmeni Tom Dey değil, ülkemizde gösterilmeyen ve kaynakların tırnak kemirten bir gerilim olarak addettiği “Clay Pigeons”ı çekmiş David Dobkin yönetti. Amerikalı eleştirmenler son derece uyumlu bir ikili oluşturan ve Hollywood'un birçok klasik ikilisiyle karşılaştırılan Chan ile Wilson'ın kimyasının tuttuğu konusunda hemfikir. Özellikle projenin Jackie Chan'in altında ezildiği de yine okyanus ötesindeki eleştirmenlerin notu. 


HULK 

Yönetmen: Ang Lee. Oyuncular: Eric Bana, Jennifer Conneliy, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte, Paul Kersey, Cara Buono, Todd Tesen, Kevin O. 
Rankin, Celia Weston. Senaryo: 
James Schamus, Michael France, 
John Turman, David Hayter. Görüntü Yönetmeni: Fred Elmes. Müzik: 
Danny Elfman. Kurgu: Tim Sguyres. 
Yapım Tasarımcısı: Rick Heinrichs. 
Yapımcı: Avi Arad, Gale Ann Hurd, Larry ). Franco, James Schamus. 
Süre: 138 dk. Yapım: ABD. 
Dağıtımcı: UIP. Gösterim Tarihi: 22 
Ağustos. 

Bilimadamı Bruce Banner (Eric 
Bana) bir süredir “öfke yönetimi” konusuyla ilgilenmekte, bu konuda çeşitli deneyler yapmaktadır. Genetik teknolojisi üzerinde çalışan Banner'ın sessiz sakin bir şekilde giden yaşantısının derinlerinde kendisinin de unuttuğu çok acılı bir mazisi vardır. En az Banner kadar zeki 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bir araştırmacı olan eski kız 


arkadaşı Betty Ross (Jennifer Conneliy) her zaman onun yanındadır. İkisi arasında bir zamanlar duygusal ilişki yaşanmış, ancak Bruce'un ardı arkası kesilmeyen duygusal çalkantılarına dayanamayan genç kadın sonunda çareyi duygularına gem vurmakta bularak meslektaşı konumunda kalmayı seçmiştir. Bruce 
Banner'in yaptığı deneylerden birisinde beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Basit bir dikkatsizlik sonucunda bir patlama meydana gelir. Bu noktada bir insanın hayatını kurtarma güdüsüyle ikinci bir karar veren Bruce kendisini gama ışınlarının önüne atar. 
Verdiği bu karar sonucunda vücudu öldürücü dozda gama ışınına maruz kalır. Ertesi sabah bunun etkilerini hissetmeye başlar. Deney sonucunda beklenmedik bir durum meydana gelmiştir. Bruce Banner artık kendi benliği içerisinde başka bir varlığın şekillenmeye başladığını hissetmektedir. Son derece tehlikeli ve bir o kadar da esrarengiz, çok tuhaf bir yabancı varlıktır bu... 

Bu ayın en önemli filmlerinden biri olan “Hulk” popüler bir çizgi romandan yapılan bir uyarlama. Daha önce çizgi filme de uyarlanmış olan öyküyü peliküle aktaran yönetmen 
Ang Lee, 120 milyon dolarlık 


bütçesini Kuzey Amerika'da gösterime çıktıktan iki hafta sonra çıkaran film ayrıca ayın merakla beklenen yapımlarından. Filmin başrol oyuncuları Eric Bana ve Jennifer Connelly'nin son yılların çıkış yapan önemli isimleri arasında yeraldığını da ekleyelim. 


İTALYA'DA AŞK 

THE UZZIE MeGÜİRE MOVİE 
Yönetmen: Jim Fall. Oyuncular: Hilary Duff, Adam Lamberg, Robert Carradine, Hallie Todd, Jake Thomas, Ashlie Brillault, Yani Gellman, Alex Borstein, Clayton Snyder, Brendan Keliy. Senaryo: Susan Estelle Jansen, Ed Decter, John J. Strauss. Görüntü Yönetmeni: Jerzy Zielinski. Müzik: Cliff Eidelman. Kurgu: Margie Goodspeed. Yapım Tasarımcısı: Douglas Higgins. Yapımcı: Stan Rogow. Süre: 94 dk. Yapım: ABD. 
Dağıtımcı: UIP Gösterim Tarihi: 15 
Ağustos. 

15 yaşındaki Lizzie McGuire 
(Hilary Duff) ve arkadaşları ortaokuldan mezun olduktan sonra bir okul gezisi için çantalarını toplayıp İtalya'nın yolunu tutarlar. Akıllarında Roma güneşi altında tatlı hayat yaşamak vardır. Oraya vardıklarında beklenmedik bir karışıklık çıkar. 
İtalya'da Lizzie'ye çok benzeyen Isabella adında bir pop şarkıcısı vardır. Lizzie'yi gören herkes Isabella sanır. Hatta Isabella'nın eski erkek arkadaşı Paolo bile... 
Öte yandan Lizzie'nin olan biteni öğrenen annesi ile babasının da etekleri tutuşmuş ve yanlarına küçük oğulları Matt'i de alarak soluğu İtalya'da almışlardır. Bu arada İtalya'da Lizzie'nin yıldızı parlamış ve sıradan bir genç kız olmaktan çıkıp çok ünlü bir pop starına dönüşmüştür. Erkek arkadaşı Gordo (Adam Lamberg) 


Hazırlayan: Burçin 5S. Yalçın 


“Daima Lilya” 


artık ona karşı gerçek duygularını sorgulama noktasındadır. Ardı ardına yaşanan sürpriz olaylar sonucunda Lizzie de arkadaşlık kavramının gerçek anlamını bulmak zorunda kalacaktır. Peki İtalya, Lizzie MecGuire için hazır mıdır? 

GESİ Çekimleri Roma, 
Vancouver ve Los Angeles'ta gerçekleştirilen “İtalya'da Aşk” esasen ABD'deki Disney 
Channel'ın popüler dizisi “Lizzie McGuire”dan uyarlandı. ABD'de beklenenden parlak bir gişe başarısı elde eden sinema uyarlaması özellikle başroldeki genç aktris Hilary Duffın şöhretini ikiye katlayacak gibi görünüyor. Uyarlamanın gişedeki başarısı ise yapımcıları bir devam filmi için çoktan harekete geçirdi. 


DAİMA LYA 

ULA 4-EVER 

Yönetmen: Lukas Moodysson. 
Oyuncular: Oksana Akinshina, Artyom Bogucharsky, Lyubov Agapova, Liliya Shirkaryova, Elina Benenson, Pavel Ponomaryov, Tomas Neumann, Nikolai Bentsner, Tönu Kark. Senaryo: Lukas Moodysson. Görüntü Yönetmeni: Ulf Brantâs. Müzik: Nathan Larson. 
Kurgu: Mikal Leszczylowski, Oleg Morgunov, Bernhard Winkler. Sanat Yönetmeni: Josefin Âsberg. Yapımcı: Lars Jönsson. Süre: 109 dk. Yapım: isveç-Danimarka. Dağıtımcı: 1Film. 
Gösterim Tarihi: 15 Ağustos. 

16 yaşındaki Lilya (Oksana 
Akinshina) eski Sovyetler Birliği'ndeki isimsiz bir kasabada, kasvetli bir varoşta oturur. Annesi (Lyubov Agapova) tarafından terk edilmiş, gaddar bir teyzenin zorbalığına maruz kalarak yaşarken de tek teselliyi yaşça kendinden küçük, iyi kalpli Volodya'nın (Artyom 
Bogucharsky) arkadaşlığında bulmuştur. Beraber takılır, tutkal 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koklar ve daha güzel bir yaşamın düşünü kurarlar. Lilya, Andrey'le (Pavel Ponomaryov) tanışıp ona âşık olunca genç kızın yaşamında bir umut belirir: Andrey ona birlikte İsveç'e gidip yeni bir hayata başlamayı teklif eder. Lilya güven içinde ve beklentilerle dolu olarak İsveç'e gidecek uçağa biner. Andrey, Lilya'ya bir arkadaşının İsveç'te onu karşılayacağını ve kendisinin birkaç gün sonra oraya geleceğini söyler. Ama bu bir yalandır. 
BEMEli Geride bıraktığımız 
İstanbul Film Festivali'nin en sıkı ve en sert filmlerinden biri olan “Daima Lilya” festival takipçilerinin “Fucking Âmâl” ve “Tillsammans / Together” filmlerinden aklına kazıdığı yönetmen Lukas Moodysson'un yeni filmi. Başrol oyuncusu 
Oksana Akinshina'nın insanüstü bir performans sergilediği film geçtiğimiz yıl büyük kısmı Rusça olduğu için İsveç adına Akademi Ödülleri'nde en iyi yabancı film dalında yarışamamıştı 
(Akademi'nin bir filmin ait olduğu ülkenin dilinde çekilmiş olması gibi bir kuralı mevcut). 


AFACANLAR YUVADA 

DADDY DAY CARE 

Yönetmen: Steve Carr. Oyuncular: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Jonathan Katz, Siobhan Fallon, Lisa Edelstein, Khamani Griffin, Anjelica Huston. Senaryo: Geoff Rodkey. 
Görüntü Yönetmeni: Steven B. 
Poster. Müzik: David Newman. 
Kurgu: Christopher Greenbury. Yapım Tasarımcısı: Garreth Stover. Yapımcı: Matt Berenson, John Davis, Wyck Godfrey. Süre: 92 dk. Yapım: ABD. 
Dağıtımcı: Warner Bros. Gösterim Tarihi: 8 Ağustos. 

Charlie (Eddie Murphy) ve Phil 
(Jeff Garlin) büyük çaplı reklam işleriyle uğraşan meşgul 


konusunda kamuyu heyecanlandırmakta başarısız olan bu iki reklamcı arkadaş bunun sonucunda işlerinden olurlar, 
Bunun anlamı artık gündüzleri oğullarına sert müdire Gwyneth Harridan (Anjelica Huston) tarafından yönetilen Chapman Akademisi'nde pahalı bakım sağlayamayacaklarıdır. Sonuçsuz bir şekilde iş arayarak ve karısı Kim'in (Regina King) işte olduğu saatlerde 4 yaşındaki oğlu Ben'e (Khamani Griffin) bakarak vakit geçiren Charlie'nin aklına bir fikir gelir: eğer kendisi ve Phil iki çocuğa bakabiliyorlarsa, on 


, Çocuğa bakmak ne kadar zor 


olabilir? Bu iki hınzır baba hemen kendi kreşlerini açar. Ama işleri tahmin ettiklerinden daha zordur. 
Her çocuk farklıdır: kimi zaman şeker yeme krizine girerler, kimi zaman bir süper kahraman olma hayalleri kurarlar, kimi zaman da göz önündeki her şeyi yok ederler... Charlie ve Phil kısa sürede boylarından büyük bir işe kalkıştıklarını anlarlar. Ama yavaş yavaş işin altından kalkmaya da başlarlar ve “Babalar Yuvası” girişimlerinde başarıya doğru yol alarak, ağırbaşlı Chapman okulundaki çocukları kendi yuvalarına çekmeye başlarlar. 
Çocuk sayısı arttığı için işe üçüncü bir bakıcı alırlar. Marvin (Steve Zahn) adındaki bu şahıs, muhtemelen kendisi de yetişkin bir çocuk olduğu için, çocukların dilinden anlar gibi görünür. Hep birlikte, çocuklara okumayı, oyun oynamayı, iletişimi ve aynı zamanda da eğlenmeyi öğretirler. 
Charlie ve Phil'in çocuklarıyla aralarında yavaş yavaş bir bağ oluşur ve böylece babalığın paha biçilemeyen keyfine tam anlamıyla varmaya başlarlar. Ne var ki, “Babalar Yuvası”nın durumu iyiye gittikçe, Gwyneth Harridan'ın 


duyduğu rahatsızlık artar ve bu çekişme sonunda büyük bir olay patlak verir. Şimdi babalar annelerin en kötüsüyle karşı karşıyadırlar. 
Bu yazın popüler komedilerinden biri olan 
“Afacanlar Yuvada” Eddie 
Murphy ile yönetmen Steve 
Carr'ın beraber çalıştığı ikinci film. Daha önce “Dr. Dolittle 
2”de de çalışan ikili bu filmle de belli bir gişe başarısına ulaşmayı başardı. Sinemalarımıza uğramayan “I Spy” ve “The 
Adventures of Pluto Nash” gibi filmlerin mali açıdan batmasından sonra “Afacanlar Yuvada”yla düzlüğe çıkan Eddie Murphy'ye ne yazık ki eleştirmenler pek acımadı. Oyuncunun koskoca kariyerini bu ve bunun gibi filmlerle mahvettiği görüşünde birleşiliyor. 


KIMLIK 

İDENTİTY 

Yönetmen: James Mangold. 
Oyuncular: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Johrı Hawkes, Alfred Molina, Clea DuVall, John C. 
McGinley, William Lee Scott, Pruitt Taylor Vince, Rebecca De Mornay, Jake Busey, Leila Kenzle, Bret Loehr. 
Senaryo: Michael Cooney. Görüntü Yönetmeni: Phedon Papamichael. 
Müzik: Alar Silvestri. Kurgu: David Brenner. Yapım Tasarımcısı: Mark Friedberg. Yapımcı: Cathy Conrad. 
Süre: 90 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: 
Warner Bros. Gösterim Tarihi: 15 
Ağustos. 

Şiddetli bir fırtına, sırları olan on yabancıyı biraraya getirir: bir limuzin şoförü Ed (John Cusack), 80'li yılların televizyon yıldızı Caroline Suzanne (Rebecca 
DeMornay), Robert Maine (Jake 
Busey) adında bir katili nakleden polis memuru Rhodes (Ray 
Liotta), bir tele kız olan Paris (Amanda Peet), Ginny (Clea 
DuVall) ve Lou (William Lee 
Scott) adında yeni evli bir çift, kriz içinde olan bir ailenin George 
(John C. MeGinley), Alice (Leila Kenzle) ve Timmy (Bret Loehr) 


adlı üyeleri sinirli bir gece müdürü olan Larry'nin (John Hawkes) işlettiği 1ssız bir motele sığınırlar. 
Sığınak bulmaktan kaynaklanan rahatlama kısa sürede yerini korkuya bırakır; çünkü yolcular birer birer ölmeye başlar. Fazla geçmeden anlarlar ki, yaşamak istiyorlarsa, onları biraraya getiren sırrı çözmeleri gerekmektedir. 
Bini “Heavy”, “Cop Land”, 
“Girl, Interrupted” gibi önemli filmlerin yönetmeni James 
Mangold'ın bir önceki filmi pek dikkate alınmayacak nitelikteki romantik komedi “Kate & 
Leopold” idi. Yeni filmi 
“Kimlik”le yüzünü gerilime çeviren yönetmen başta insana umut veren oyuncu kadrosu olmak üzere sıkı bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Gayet iyi eleştiriler alan yapım, gerilime son derece taze ve yaratıcı şekilde yaklaşan bir iş olarak bu ayın görülmesi gereken filmleri arasındaki yerini alıyor. 


ÇAPKIN AŞIK 

FANFAN LA TULIPE 

Yönetmen: Gerard Krawczyk. 
Oyuncular: Vincent Perez, Penelope Cruz, Dider Bourdon, Helöne de Fougerolles, Michel Muller, Lionel Beau, Philippe Dormoy, Jacgues Frantz, Magdalena Mielcarz. Senaryo: Luc Besson, Jean Cosmos. Görüntü Yönetmeni: Gerard Simon. Müzik: Replicant. Kurgu: Nicolas Trembasiewicz. Yapım Tasarımcısı: Jacgues Bufnoir. Yapımcı: Luc Besson, Michel Feller. Süre: 97 dk. 
Yapım: Fransa. Dağıtımcı: Umut Sanat. Gösterim Tarihi: 15 Ağustos. 
18. yüzyıl Fransa'sında insanlar gayet mutludur. Kadınlar rahattır ve erkekler de en sevdikleri spor olan avcılıkla uğraşmaktadır. Bu, insanların katılabildiği yegane kraliyet sporudur. Genç bir maceraperest olan ve kadınların cazibesine dayanamayan Fanfan (Vincent Perez) zorla evlendirilmekten kurtulmak için 
15. Louis'nin ordusuna katılmaya karar verir. Orduya asker kaydından sorumlu çavuşun 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büyüleyici bir güzelliğe sahip kızı Adeline (Penglope Cruz), 
Fanfan'ı, orduya katıldığı takdirde büyük bir başarı kazanacağına ve sonunda kralın kızıyla evleneceğine inandırır. Şaşırtıcı bir rastlantı sonucu Fanfan, Aguitaine'deki birliğine katılmaya giderken haydutlar tarafından saldırıya uğrayan bir kraliyet faytonunu haydutların saldırısından kurtarır. Faytonun yolcuları Madame de Pompadour (Helene de Fougerolles) ile hükümdarın kızı Henriette'dir (Magdalena Mielcarz). Fanfan, bu rastlantıyı Adeline'in kehanetinin gerçekleşeceğine dair bir işaret sanıp hayallere kapılır. Fakat büyük bir komployu önleyecek olan Fanfan'ı sürpriz bir aşk beklemektedir. 

iri 56'nci Cannes Film 
Festivali'nin açılış filmi “Çapkın Aşık” orada pek ses getirememişti. Avrupa için yüksek sayılabilecek bir bütçeyle çekilen film (21.740.000 euro) Luc 
Besson'un senaryosunu yazdığı ve “Taxi 2”, “Wasabi” ve “Taxi 3” gibi popüler Fransız filmlerinin yönetmeni Görard Krawczyk tarafından çekilmiş bir dönem filmi. Daha önce 1907'deki sessiz versiyonu ve 1952'deki bir başka versiyonu olmak üzere iki kez sinemaya aktarılmış olan bu öykünün Luc Besson'un yapımcılığında çekilen bu son çevrimi yalnızca ayın “kılıç şıkırtılı” aksiyon filmi olarak ilgiye değer görülebilir. 


ACEMİ ASKERLER 

BUFFALO SOLDIERS 

Yönetmen: Gregor Jordan. Oyuncular: Joaguin Phoenix, Anna Paguin, Ed Harris, Scott Glenn, Dean Stockwell, Elizabeth McGovern, Gabriel Marın, Shiek Mahmut-Bey, Haluk Bilginer, Senaryo: Eric Axel Weiss, Nora Maccoby, Gregor Jordan (Robert 0'Connor'ın aynı adlı romanından). 
Görüntü Yönetmeni: Oliver Stapleton, Müzik: David Holmes. Kurgu: Lee Smith. Yapım Tasarımcısı: Steven Jones-Evans. Yapımcı: Rainer Grupe, Ariane Moody. Süre: 98 dk. Yapım: ABD-ingiltere-Almanya. Dağıtımcı: 
Medyavizyon. Gösterim Tarihi: 1 
Ağustos. 

Yıl 1989, Berlin Duvarı yıkılmak üzere ve dünya yeni bir düzenin eşiğinde. Batı Almanya'da 


Stutigart'ın dışında Theodore Roosevelt askeri üssünde, 317'nci Levazım Taburu'ndan Uzman Ray ElWwood (Joaguin Phoenix) kendi soğuk savaşını sıcak bir savaşa çevirmek üzeredir. Ray'in resmi günlük görevi beceriksiz, ancak iyi niyetli tabur komutanı Albay 
Wallace Berman'ın (Ed Harris) sekreterliğini yapmaktır. Diğer görevleri ise her türlü çalıntı malı üs dışında satmak ve üssün acımasız Askeri Polis komutanı 
Çavuş Saad'la (Shiek Mahmut- 
Bey) eroin alışverişi yapmaktır. 
Üssü bütün olumsuzluklardan temizlemek niyetiyle Robert E. 
Lee (Scott Glenn) adında yeni bir başçavuş atanır. Ancak hayatta üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığına inanan Elwood gözünü başçavuşun isyankar kızı Robin'e (Anna Paguin) çevirir. 
Fakat kısa bir süre sonra kucağına Berman'ın kıskanç karısı 
(Elizabeth McGovern), çılgın bir Türk uyuşturucu satıcısı (Haluk Bilginer) ve 5 milyon dolarlık çalıntı silah düşüverir. Bütün bunların sonucu elbette şehvet, ihanet ve cinayet olur. 

11 Eylül saldırılarından 
sonra belini doğrultamayan ve gösterimi birçok kez ertelenen filmlerden biri olan “Acemi Askerler”in Sundance'teki gösteriminden sonra filmi “anti-Amerikan” bulan seyirciler olmuştu. Filmin savaş ve 
Amerikan ordusu karşıtı olan ve pek milliyetçi olmayan özellikler sergilemesi Miramax'ın başını bir süre ağrıtmıştı. Joaguin Phoenix'in afişte Amerikan bayrağı önünde barış işareti yapması ve hemen üstte de “Çalabildiğin kadar çal” diye yazması da eleştirilerin odaklandığı noktalardan biriydi. 
Bu arada oyuncu kadrosunun bizim açımızdan ilgi çeken yanı Haluk Bilginer'in de böyle bir Hollywood filminde yeralması. 


LARA CROFT TOMB RAIDER: 
YAŞAMIN KAYNAGI 

LARA CROFT TOMB RAİDER: 
THE CRADLE OF LIFE 
Yönetmen: Jan de Bont. Oyuncular: Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Robert Atiko, Robert Cavanah, Ciarân Hinds, Djimon Hounsou, 
Andrew Joshi, Fabiano Martell, Til Schweiger, Noah Taylor. Senaryo: Dean Georgaris. Görüntü Yönetmeni: 


David Tattersall. Müzik: Alan Silvestri. 
Kurgu: Christian Wagner. Yapım Tasarımcısı: Kirk M. Petruccelli. 
Yapımcı: Lawrence Gordon, Lloyd Levin. Yapım: ABD-Japonya-ingiltere-Almanya. Dağıtımcı: Umut Sanat. 
Gösterim Tarihi: 29 Ağustos. 
İnsanoğlunun karşılaşabileceği en akıl almaz kötülüğü barındırdığı söylenen Pandora'nın Kutusu, 
Afrika kıtasında “Yaşamın 
Kaynağı” olarak bilinen gizli bir yerdedir. Bu kötü üne sahip kutuyu Nobel ödüllü bilimadamı 
Dr. Jonathan Reiss'ın (Ciarân 
Hinds) eline geçmeden önce bulmak ise dünyaca ünlü hazine avcısı Lara Croft'un (Angelina Jolie) işidir. Kutunun içindeki kötü gücü açığa çıkarmak niyetindeki Reiss'ın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gerekmektedir. 
Bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlike ve zorluklarla yüz yüze gelecek cesur hazine avcısı Lara Croft fiziksel becerilerini daha önce görülmemiş bir şekilde ortaya koyacak ve Yunanistan, 
Kenya, Tanzanya, Hong Kong ve 
Galler gibi ülkelerde jet-skiye, ata, motosiklete ve daha pek çok araca binerek Reiss'ı durdurmak zorunda kalacaktır. Reiss'ın dünyaya hükmetmek isteyen hain amacını gerçekleştirmesinin önünde durabilecek tek kişi Lara Croft'tur. 

Eni Bu kez bir bilgisayar oyunu uyarlamasının devam filmiyle karşı karşıyayız. İlk filmden hatırlayabileceğiniz 


>>> 


yönetmen Simon West'in yerini ismi aksiyonla özdeşleşen Jan de Bont devralmış durumda. İlk filmdeki Lara Croft portresinden sonra Angelina Jolie'den fazlasıyla memnun kalan oyunun hayranları 
-her ne kadar aktris Lara Croft'u pek sevmediği yollu beyanatlar verse de- devam filminde de onu seyretmekten büyük keyif alacaklardır. 90 milyon dolar bütçeli filmin çekimleri Galler, Hong Kong, Yunanistan, Kenya ve İngiltere'de gerçekleştirildi. 
Lara'nın biraz daha seksi bir hal aldığı söylenen devam filminde son yılların yükselen aktörlerinden Gerard Butler da ilgiyi zaman zaman Jolie'den çalıp kendisine yönlendirecektir. 


KUYU 

HOLES 

Yönetmen: Andrew Davis. Oyuncular: Sigourney Weaver, Jon Voight, Tim Blake Nelson, Shia LaBeouf, Khleo Thomas, Jake M. Smith, Byron 
Cotton, Brendan Jefferson, Miguel Castro, Max Kasch. Senaryo: Louis Sachar (Kendi yazdığı aynı adlı romandan). Görüntü Yönetmeni: Stephen St. Johnson. Müzik: Joel McNeely. Kurgu: Thomas |). 
Nordberg, Jeffrey Wolf. Yapım Tasarımcısı: Mahir Ahmet. Yapımcı: Andrew Davis, Lowell D. Blank, Mike Medavoy, Teresa Tucker-Davis. Süre: 
117 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: A & 
P Gösterim Tarihi: 22 Ağustos. 
Kendi halinde bir genç olan 
Stanley Yelnats (Shia LaBeouf) 
yolda yürürken “gökten” düşen bir çift spor ayakkabıyı çalmakla suçlanır ve önüne iki seçenek sunulur: ya hapse girecek ya da Green Lake adında bir kampa yollanacaktır. İkinciyi seçer ve kendisini Teksas”ta çölün ortasında kurulmuş bir ıslahevinde bulur. Orada Zig-Zag (Max 
Kasch), Sguid (Jake M. Smith), 
Zero (Khleo Thomas) gibi birbirinden ilginç arkadaşlar edinen Stanley bu kampta 18 ay geçirecektir. Kampın yöneticilerinin gençleri yola getirmek için izledikleri yol gerçekten ilginçtir: gençler çölün ortasında çukurlar açmakta, ardından da açtıkları bu çukurları kapatmaktadırlar. Bu bitmez tükenmez uğraşın arkasındaki tek amaç gençleri eğitmek midir? 

(EEG Disney'in bu düşük 5 
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dini Till 


bütçeli aile filminin bu yazın sürpriz filmlerinden birisi olması bekleniyordu ve “Kuyu” 
gerçekten de yılı kârlı kapatan filmlerden biri oldu. Bir uyarlama olarak gayet başarılı bulunan filmin yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de biçilmiş kaftan olduğu söyleniyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda başta Harrison Ford'lu “Kaçak” olmak üzere birçok aksiyon filmine imza atmış Andrew Davis oturuyor. 


GÜNAHKAR RAHİBELER 

THE MAGDALENE SİSTERS 
Yönetmen: Peter Mullan. Oyuncular: Geraldine McEwan, Anne-Marie Duft, Nora-Jane Noone, Dorothy Duffy, Eileen Walsh, Mary Murray, Britta Smith, Frances Healy, Eithne McGuinness, Phyllis MacMahon, Rebecca Walsh, Sean Mc Donough. 
Senaryo: Peter Mullan. Görüntü Yönetmeni: Nigel Willoughby. Müzik: Craig Armstrong. Kurgu: Colin 
Monie. Yapım Tasarımcısı: Mark Leese,. Yapımcı: Frances Higson, Süre: 119 dk. Yapım: İngiltereirlanda. Dağıtımcı: Özen Film. 
Gösterim Tarihi: 1 Ağustos. 

İrlanda, Dublin, 1964. Bir düğüne davetli olan Margaret (Anne- 
Marie Duff) herkes eğlenirken küçük bir odada kuzeni Kevin 
(Sean Mc Donough) tarafından tecavüze uğrar. Bir arkadaşına olanları anlatan Margaret, ailesi tarafından Kevin'ın tartaklanmasına, kendisinin ise ailesini utandırdığı ve günahkar olduğuna kanaat getirildiği için Magdalene Sığınağı'na gönderilmeye mahkum edilir. Öte yandan Bernadette (Nora-Jane 
Noone) tüm çocukluğunu ve genç kızlığını St. Attracta Yetimhanesi'nde geçirmiştir. 
Güzelliğinden ve bu özelliğinin onun geleceğini gölgeleyeceğinden habersiz küçük kızlar tarafından kıskançlık ve ilgiyle izlenirken yöredeki fabrikalarda çalışan genç erkeklerin de dikkatleri üzerindedir. Küçük kızlara kötü örnek olacağını ve arzuyla yanıp tutuşan genç erkeklerle başını belaya sokacağını düşünen yetimhane yetkilileri onu 
Magdalene çamaşırhanesine gönderirler. Rose (Dorothy 
Duffy) küçük oğlunu henüz doğurmuştur. Fakat evli değildir. 


Ikar Rahibeler” o» 


Annesi sağırdır; fakat ona ve çocuğuna bakmak istememektedir. Rose ne kadar yalvarsa da bebeği çocuksuz bir aileye evlatlık vermeye kararlıdır. Ailesinin bu konudaki ısrarlarına boyun eğer ve yalnız kalınca da ailesi onu Magdalene'ye yollamaya karar verir. Margaret, Rose ve 
Bernadette, Magdalene'ye birlikte varırlar. Elbiseleri birer kutuya konur ve demode kahverengi üniformalar giyerler. Rahibe 
Bridget (Geraldine McEwan) 
onlara günahlarından nasıl kurtulacaklarını, sonsuza dek üstlerinden taşıyacakları lanetten nasıl arınacaklarını anlatır. 
Yapmaları gereken; çok çalışmak, dua etmek ve onlara kazandırdıkları paradan uzak durmaktır. Hayatları artık bu kapalı mekanda çok çalışıp, kötü beslenip rahibelerin eziyetlerine katlanmakla geçecektir. Fakat özgür ruhları hapsetmek kolay değildir. 

İLEN İskoç aktör Peter 
Mullan zaman zaman kameranın arkasına da geçip yönetmenliği deniyor. 2002 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan'a layık görülen “Günahkar Rahibeler” 
ayın Avrupa kökenli kayda değer yapımlarından. Filmi için 
“Katolik inancından ziyade genç kadınları ezme hakkı bulan köktendinci inançlarla ilgili,” diyen aktör/yönetmen Mullan buna karşın Vatikan gazetesi LOsservatore Romano tarafından suçlanmaktan kurtulamamıştı. 
Ayrıca filmin gösterildiği diğer yerlerde de Katolikler “Günahkar Rahibeler”e büyük tepki göstermişti. 


YATAĞIN DİĞER YANI 

EL OTRO LADO DE LA CAMA 
Yönetmen: Emilio Martinez-Lâzaro. 
Oyuncular: Ernesto Alterio, Paz Vega, Guillermo Toledo, Natalia Verbeke, Alberto San Juan, Maria Esteve, Ramön Barea, Nathalie Poza, Secun de la Rosa, Carol Salvador. 


ii ii 


Senaryo: David Serrano. Görüntü Yönetmeni: Juan Molina Temboury. 
Müzik: Rogue Bafios. Kurgu: Ângel Hernândez Zoido. Sanat Yönetmeni: Julio Torrecilla. Yapımcı: Tomâs Cimadevilla, Jose Antonio Sâinz de Vicura. Süre: 104 dk. Yapım: ispanya. Dağıtımcı: Özen Film. 
Gösterim Tarihi: 15 Ağustos. 

Sonia (Paz Vega) ve Javier 
(Ernesto Alterio) yıllardır birlikte yaşayan iki sevgilidir. Yakın arkadaşları Pedro (Guillermo 
Toledo) ve Paula (Natalia 
Verbeke) da sevgilidir; daha doğrusu Paula başka birine aşık olduğunu ve artık Pedro'yla arkadaş kalmak istediğini söyleyene kadar sevgili kalmışlardır. Ama Pedro'nun içi içini yer; bu “başkası”nın kim olduğunu öğrenmeden rahat etmeyecektir. Garip bir şekilde bu adam can yoldaşı Javier'den başkası değildir. Javier bir yandan Paula'nın baskılarını savuşturmaya çalışırken bir yandan da Pedro'ya ilişkilerinden dolayı renk vermemeye çabalamaktadır. 

lid Geçtiğimiz yaz 
İspanya'da iz bırakan filmlerden biri olan “Yatağın Diğer Yanı” gösterildiği birçok uluslararası festivalde izleyicileri ikiye bölmüş olsa da genelde beğenilmiş bir müzikal komedi. Eğlenceli ve canlı olduğu söylenen film bu ayın sürprize açık yapıtlarından, 


BOLUYWOOD/HOLLYWOOD 
Yönetmen: Deepa Mehta. Oyuncular: Rahul Khanna, Lisa Ray, Rishma Malik, Jazz Mann, Moushumi Chatterjee, Dina Pathak, Kulbhushan Kharbanda, Ranjit Chowdhry, Leesa Gaspari, Jessica Par&, Rishma Malik. 
Senaryo: Deepa Mehta. Görüntü Yönetmeni: Douglas Koch. Müzik: Sandeep Chowta. Kurgu: Barry Farrell. Yapım Tasarımcısı: Tamara Deverell. Yapımcı: David Hamilton. 
Süre: 105 dk. Yapım: Kanada. 
Dağıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 29 Ağustos. 


Rahul Seth (Rahul Khanna) hızlı yaşayan genç bir milyonerdir. 
Yaşam tarzı dolayısıyla yeterince Batılı olduğunu düşünmekte ve annesi (Moushumi Chatterjee) ile büyük annesine (Dina Pathak) gelenekleri konusunda karşı gelmektedir. Oğullarının beyaz bir kızla arkadaşlık etmesini, daha da kötüsü Kimberly (Jessica Par&) adındaki bu kızın bir pop yıldızı olmasını bir türlü anlayışla karşılayamazlar. Onların olaya el koymasına fırsat kalmadan 
Kimberly korkunç bir trafik kazasında ölür. Rahul perişan olmuştur. Fakat annesi oğlunun acı içinde yasını tutmasına izin vereceğine bunu oğlunu başgöz etmek için bir fırsat bilir ve kızkareşi Twinky'nin (Rishma 
Malik) düğününe gelmesini sağlar. Böylece kendisi gibi Hintli hoş bir kıza rastlayabilecektir. 
Rahul için ise bu savuşturulması kolay bir hamle olur. Para karşılığı kız arkadaşı gibi davranabilecek bir kız olan Sue'yla (Lisa Ray) anlaşır. Sue bir süreliğine ailenin Hintli gelini rolü yapacaktır. Paraya ihtiyacı vardır ve dolayısıyla herhangi bir şekilde aralarında aşk riski yoktur. 
Üstelik tipik Hint erkeklerinden de hiç hoşlanmamaktadır. Fakat ne yazık ki işler onların tahmin ettiği gibi gitmez. Rahul'ün ailesiyle tanışınca herkes onu çok sever. Rahul'ün kardeşleri, annesi, hatta şoförü bile ondan çok memnundur. Hatta Rahul bile... 
Gi Geçtiğimiz eylülde 
Toronto Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterilen “Bollywood/Hollywood”, 
Kanada'da yaşayan Hintli yönetmen Deepa Mehta'nın 3.2 
milyon dolar bütçeyle çektiği yeni filmi. Toronto Star gazetesinin “Bollywood müziği, Hollywood koreografisi ve Kanada mekanlarıyla Doğu ile Batı'nın çılgınca karışımı” olarak nitelendirdiği filmin aldığı eleştiriler genelde olumlu. 
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Gelinler 
ÇILGINLAR GEMİSİ 
BOAT TRIP 
Yönetmen: Mort Nathan. Oyuncular: Cuba Gooding Jr., Horatio Sanz, Roselyn Sanchez, Vivica A. Fox, Maurice Godin, Roger Moore, Lin 


Shaye, Victoria Silvstedt, Ken Hudson 


Campbell, Zen Gesner, Richard Roundtree. Senaryo: Mort Nathan, William Bigelow. Görüntü Yönetmeni: Shawn Maurer. Müzik: Robert Folk. 
Kurgu: John Axness. Yapım Tasarımcısı: Charles Breen. Yapımcı: Frank Hübner, Brad Krevoy, Gerhard Schmidt, Andrew Sugerman. Süre: 
94 dk. Yapım: ABD-Almanya. 
Dağıtımcı: New Films. Gösterim Tarihi: 1 Ağustos. 

Jerry (Cuba Gooding Jr.) ve Nick (Horatio Sanz) çok iyi iki arkadaştır. Jerry nişanlısı Felicia (Vivica A. Fox) için son derece görkemli bir evlilik teklifi planlamıştır. Fakat havada, bir balonda yaptığı bu evlilik teklifi Felicia tarafından reddedilince depresyona girer. Nick en iyi arkadaşını bu durumdan kurtarmak için bir sürü kadınla dolu bir bekarlar gemisinde tatil ayarlar. İki kafadar gemiye büyük umutlarla binerler. Ancak sorun şudur ki, gemi karadan iyice uzaklaştıktan sonra Jerry ve Nick gemide birtakım tuhaflıklar sezmeye başlar; gemide sanki sadece erkekler vardır. Çok geçmeden gemi denizdeki bir cankurtaran sandalını kurtarır; sandalda onbeş çekici genç kadın vardır. İsveçli Bikini Takımı'nın kızları olan bu topluluk bir anda geminin içini “ısıtıverir”. Gelin 


görün ki, takımın koçu Sonya (Lin Shaye) kızlarına erkek sineğin bile 


konmasına izin vermeyecek kadar tutucudur. 

GENE Ferreliy Kardeşler'in ikinci filmi “Kingpin” ve bizim televizyonlarımızda da yıllarca 


yayımlanan “Altın Kızlar” dizisinin 


senaryosunu da yazmış televizyon yazarı Mort Nathan'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Çılgınlar Gemisi”, çekimleri 


Brezilya, Almanya (Köln ve Bonn) 


fiiriici i ağustos 


ve Yunanistan'da gerçekleştirilmiş bir komedi. Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında gösterime giren film, Kuzey Amerika gişelerinde savaşın çelme taktığı filmlerden biri olmuştu. Muhteviyatındaki gay tiplemeleri yüzünden Amerika'daki gay toplulukları tarafından boykot edilen 
“Çılgınlar Gemisi”nin oradaki eleştirileri de pek iyi değil. Sinema yazarları Cuba Gooding Jr.'ın bu filmde ne aradığını merak ediyor. 


SINIRSIZ KENTTE 

EN LA CIUDAD SIN LİMİTES 
Yönetmen: Antonio Hernândez. 
Oyuncular: Leonardo Sbaraglia, Fernando Fernân Gömez, Geraldine Chaplin, Ana Fernândez, Adriana Ozores, Leticia Br&dice, Roberto Âlvarez, Âlex Casanovas, Mönica Esterreado. Senaryo: Antonio Hernândez, Enrigue Brasö. Görüntü Yönetmeni: Unax Mendia. Müzik: Victor Reyes. Kurgu: Patricia Enis, Javier Lafaille. Yapım Tasarımcısı: Gabriel Carrascal. Süre: 125 dk. 
Yapım: İspanya-Arjantin. Dağıtımcı: Pi Film. Gösterim Tarihi: 1 Ağustos. 
Paris'teki babası Max'in 
(Fermando Fernân Gömez) ciddi biçimde rahatsızlanması üzerine oğlu Victor (Leonardo Sbaraglia) kalkıp şehre gelir. Fakat Victor hasta yatağındaki babası Max'in hareketlerinde birtakım tuhaflıklar sezer. Bunu ailesindeki diğer fertlere açtığında hiçbiri ilgi göstermez. Max özellikle karısı Marie'nin (Geraldine Chaplin) varlığından rahatsız olmaktadır. 
Victor babasının neden bu kadar annesinden rahatsız olduğunu ve korktuğunu öğrenmeye çalışır. 
Giderek ailesinin her üyesinden şüphe duymaya başlayan Victor babasının geçmişini araştırmaya girişir. 

BemEi Geride bıraktığımız 
İstanbul Film Festivali'nin iz bırakan birkaç filminden biri olan “Sınırsız Kentte” İspanya'da dağıtılan Goya ödüllerinde en iyi orijinal senaryo ödülünü kazanırken filmdeki güven 


vermeyen anne kompozisyonuyla Geraldine Chaplin de en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştı. Sürprizlere gebe öyküsüyle sağlam bir gerilim inşa eden bir filmle karşı karşıyayız. 


SON DURAK 2 

FINAL DESTINATION 2 
Yönetmen: David Richard Ellis. 
Oyuncular: A.J. Cook, Ali Larter, Michael Landes, Terrence “T.C.” 
Carson, Jonathan Cherry, Keegan Connor Tracy, Lynda Boyd, James N. 
Kirk, David Paetkau, Tony Todd. 
Senaryo: Eric Bress, J. Mackye Gruber. Görüntü Yönetmeni: Gary Capo. Müzik: Shirley Walker. Kurgu: Eric A. Sears. Yapım Tasarımcısı: Michael S. Bolton. Yapımcı: Craig Perry, Warren Zide. Süre: 90 dk. 
Yapım: ABD. Dağıtımcı: New Films. 
Gösterim Tarihi: 15 Ağustos. 

Clear Rivers (Ali Larter) ölümün kendisine ve arkadaşlarına uyguladığı korkunç terörün ardından akıl hastanesine yatmasına karşın ölümün keskin 


nefesini hâlâ her an ensesinde hissetmektedir. 
Gerçekten de ölüm yeniden faaliyete geçmiştir. 
Arkadaşlarıyla bir haftasonu tatiline çıkan Kimberly 
Corman (AJJ. 
© Cook) fecibir 

, “© trafik kazası geçirir ve tüm arkadaşları bu kazada ölür. 
Kazadan hemen sonra bilinçsizce ortalıkta dolaşan Kimberly halüsinasyonlar görmeye başlar; 
gördükleri her ne kadar gerçek olmasa da bir uyarı olabilir. 
Kendisini yola atan ve arabaları durdurmaya çalışan genç kızın yardımına polis memuru Thomas 
Burke (Michael Landes) koşar, Ve çok geçmeden Kimberly'nin gördüğü halüsinasyonlar gerçekleşmeye başlar: otobandaki insanlar birer birer ölmektedir. 
BENİ Ayın üç devam filminden birisi. İlk filmin yönetmeni James Wong koltuğunu dublör koordinatörlüğünden gelen yönetmen David Richard Ellis'e devretmiş durumda. 26 milyon dolar maliyetli film geçtiğimiz şubatta gösterime girdiği Kuzey 
Amerika sinemalarından 46 
milyon dolar toplamayı başardı. 
Çekimleri Kanada'da yapılan 
“Son Durak 2”nin korku filmi olarak beklentileri fazlasıyla karşıladığı söyleniyor. 
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ME1010 Polis Sesi 
ME1053 Rocky 

ME109 Samanyolu 
031 Sexbomb 
E1011 
734 
1032 
E1737 


ME 

ME Siren sesi 
ME 

ME 

ME 
ME1055 
ME 

ME 

ME 

ME 


Son Pişmanlık 

Stan 

Tutamıyorum Zamanı 
Vizontele 

Without Me 
Yıkılmadım 

Yılan Hikayesi 

Zaşa 


1039 
1741 
21056 
21057 


Sizlerden 
LNU1098 ek 9 
INUL142 ye eliner (NU547 BR 


Tek isteğin 
Sensin 


LNUL9G1 İLA 


ING? ike, 


BELEK: IN PE 
Vİ 1NUy5S YPASINP 


Logolar 

IN694 BAŞK 
900 ZİRA 
913 SN 
HOT Bi 


IN4650 EB 

IN4646 GEDAAALLIN 
IN1S89 BER 7785 
INI1S97 (0.2.5) 
LN2002 MWE 
IN3537 BOLŞANSER 

1N4628 EN GE 
IN3429 Yezxei 
LN4625 eee 

LN4039 mi» 


Cep telefonunuzun ekranı da, sesi de size özel olsun. İstediğiniz logo ve 


melodiler için yanlarındaki kodları 3801'e mesaj olarak gönderin. 


Tüm İogo ve melodileri arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Resimli mesajları önce kendi cep telefonunuza 


R520), 


destel 


Melodiler destekleyen Nokta ve Ericsson'lar (120€, T29, T39, T68 logom ve logolar de; 

resimli mes; 


Hazırlayan: Tolga Akıncı 


filmin Adı Hafta Sayısı o Dönem Seyirci Toplam Seyirci 
1. The Matrix Reloaded Warner 8ros. 8 171.049 1.448.782 
2. Asabiyim Warner Bros. 3 127.209 127.209 
3. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz Warner &ros. o 1 109.064 109.064 
4. Telefon Kulübesi özen Film 4 75.252 75.252 
5. Besikten Mezara Warner Bros. 5 53.837 97.952 
6. Beni Unutma Warner Bios. 4 49.588 49.588 
7. Johnny English vr? 5 43.281 80.437 
8. Ölüm Bizi Gözetliyor ür 2 36.530 36.530 
9. Yeni Evli özen Film 6 33.526 78.411 
10. Ömerçip Wamer Bros. 6 31.818 251.260 


..1 YA önce 2. Yİ ÜMCE 3 YA ör 


07 - 27 Temmuz 


1. Görevimiz Tehlike 2 
2. Bizim Hikayemiz 


05 - 25 Temmuz 


1. Örümcek Adam 
2. Adım Adım Cinayet 


06 - 26 Temmuz 


1. Meksikalı 
2. Pearl Harbor 


3. Sonsuz Aşk 3. Mumya Geri Dönüyor 3. Gladyatör 
4. Elim Belim Bağlı 4. Şrek 4. Şahane Bekar 
5. Atesli ve Tatlı 5. Vizontele 5. Pokemon 


2003'ün ilk yarısının ardından 


2003 yılının ilk yarısım gectik 
bile. Bu yıl vizyona giren film sayısı inanılmaz derecede arttı. 2002 yılının ilk 6 ayında 
gösterime giren film sayısı 77 
iken bu yıl bu rakam 92'ye çıktı. Geçen yılın ilk altı ayında vizyona giren filmlerin seyirci rakamı 10.579.281 
iken, bu sene rakam 
12.568.294 oldu. Bir de olaya yüzde olarak bakarsak film sayısındaki artış 919,4 iken seyirci sayısındaki artış ise, “518,8 olmus. 


Film Adı Dağıtım Vizyon Tarihi Toplam Seyirci 1. 0 Şimdi Asker Warner Bros 21.03.2003 1.644.317 
2. The Matrix Reloaded Warner Bros. 16.05.2003 1.433.084 
3. Rus Gelin Warner Bros. 07.02.2003 655.573 
4. Hayalet Gemi Warner Bros. 24.01.2003 605.993 
5. Sıkıysa Yakala UIP 31.01.2003 601.985 
6. Halka " UIP 28.02.2003 548.751 
7. Baska Gün Öl özenFilm 17.01.2003 426.407 
8. Gönderilmemiş Mektuplar Özen Film 28.03.2003 351.526 
9. Buz Devri Özen Film 31.01.2003 335.280 
10. Aska İki Hafta Warner Bros. 28.02.2003 333.549 
11. Anlatamadım mı? Warner Bros. 10.01.2003 281.981 
12. New York Çeteleri Warner Bros. 14.03.2003 273.350 
13.8 Mil UIP 14.02.2003 267.552 
14. Piyanist Özen Film — 28.02.2003 252.215 
15. Ümerçip Warner Bros. 02.05.2003 249.287 


Not: Filmler ve seyirci rakamları 3 Ocak 2003 - 03 Temmuz 2003 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
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tolgaakinciçosuperonline.com 


Filmin Adı Hafta Sayısı o Dönem Hasılat © Toplam Hasilat 
1. Hulk üniversal 3 120.9 120.9 
2. Finding Nemo Buena Vista 6 119,5 282,6 
3. Terminator 3: Makinelerin Yükselişi Wamer 8ros. 1 90,8 90,8 
4. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz Sariy 2 74,3 74,3 
5. Daha Hızlı Daha Öfkeli üniversal 5 56,1 120,9 
6. Legaliy Blonde 2: Red, White & Blonde wcw/va 1 50,8 50,8 
7. Bruce Almighty üniversal 7 51,2 230,8 
8. The Italian Job Paramount 6 40,3 86,1 
9. Rugrats Go Wild Paramount 4 35,9 35,9 10. 28 Gün Sonra FoxSearcklight 2 24,1 24,1 


Rakamlar Milyon Dolardır. 


Hafta Sayısı 


Filmin Adı Dönem Hasılat O Toplam Hasılat 
1. Bruce Almighty 8v 2 14,9 14,9 
2. Daha Hızlı Daha Öfkeli ur 3 6,5 6,5 
3. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz Columbiz iter o 1 4,1 4,1 
4. The Matrix Reloaded Wamer Bros. il 4,0 31,9 
5. Kimlik tolumbia Tristar 4 2,9 2,9 
6. Asabiyim folumbia TriStar 5 2,8 5,6 
7. Dumb and Dumberer Entertainment 4 1,6 1,6 
8. Wrong Turn Pathe 2 1,1 1,1 
9. Nicholas Nickleby Warner Bros. 2 0,8 0,8 
10. Chalte Chalte Eres & 0,7 0,7 


Rakamlar Milyon Paunddur 


Eddie Amanda 

Murphy Peet 

Afacanlar Yuvada Kimlik 
2002 o Showtime 199.896 2002  Çarpısma 133.843 
2001 Dr. Dolittle 2 178.096 2002 Büyük Günahlar 75.530 
2000 o Çatlak Profesör? 168.411 2001 (Kadın İsterse 23.426 
1999 Oo Müebbet Kusları 156.817 2000 (o Komsum Bir Katil 251.507 
1999 Çatlak Yönetmen 246.981 1997 Güzel Bir Gün 99.029 


Mehmet (Tunca Burcu (OCumhur (Engin Kerem Murat Kaya Uygar Yeşim Alin Ali Ulvi Uğur Burçin Rasih Açar Arslan Aykar oCanbazoğlu (Ertan Akça Özer (© Özkaracalar irin Tabak (Taşçıyan Uyanık © Vardan Yalçın © Yılmaz 


Başımın Belası b & o co 099 9 


Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz © ©0© o 990 ba cx © w Sx  ©00 200 bj o So ba 


Çit Sw 00 99 bj 000 900 00 bo oo 9004 00000 OO oo 


Daha Hızlı Daha Öfkeli vo 90 o 009 o 9 o S9 © beni 


Hesaplaşma 


ispanyol Pansiyonu 


Kara Melek 


Onlar “seo & & oo oo b bo © o so bol 29 


Ölüm Bizi Gözetliyor o b s9 000 0x 000 oo © bo 209 Sw Gox © 


Seksten Daha Güzel . oo © bd co 000 o 0x 000 vo 


Tehlikeli Dişi © o o o co b bo 


Telefon Kulübesi 009 ox 00 209 29 oo 090 o Sx 000 909 009 ©00 


Temmuz'da 9x ©90 v0 009 cox © 


0000 bo 000 boo 00 o00 SOO o00 
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Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi i 9090 90 000 


o 09 000 900 bj 


GT VNENIJIS €00z SOLSN9V 


gi 


Tanrı Kent - 28 Gün Sonra - Terminatör 


si 


K “T anrı Kent”in anlattığı şey saf şiddet. Bu açıdan “Filmin ana karakteri bir insan değil, bir yerdir,” diyen 

ve filmin ismini baz alan basın bültenine katılmak mümkün değil. Çünkü filmin ana karakteri bir kavram. 

Açılış sahnesiyle başlayalım: genç 

bir siyah adam arkadaşıyla sokakta 

olağan bir şekilde ilerlerken aniden bir çete tarafından önü kesilir, arkasını döner ve bir polis otosuyla karşılaşır. Bir çatışma olacak, sonradan adının Roket (Alexandre Rodrigues) olduğunu öğrendiğimiz karakter çarpraz ateşte kalacaktır. Kamera 

Roket'in etrafında kayar, bir yay çizer ve rehberimiz Roket arkasını 

dönerken bir yandan da biz onun dışsesiyle birlikte geriye, geçmişe döneriz. Etrafı şiddetle kuşatılmış 

Roket anlatmaya başlar. 

Önce ağabeyi ve iki arkadaşının şiddetle tanışmasını, eylemlerini, sonra 

birer birer çözülüşlerini, nihayetinde şiddete kurban gidişlerini aktarır. 

Bu arada kendisinin ne durumda olduğunu betimler; hayallerini, ideallerini: fotoğraf tutkusunu, hoşlandığı kızı... Sonra Lil Z'nin (Leandro 

Firmino da Hora) yükselişi gelir; 

şiddete düşkünlüğü, yükselme hırsı, 

soygun planları... Bunu Havuç'un kendi mıntıkasının hakimiyetini adım adım nasıl ele geçirdiği, iktidara nasıl konuşlandığı ve mücadele etmeyi nasıl öğrendiği izler. İzleyen sekanslarda, kardeşi öldürülen karakter, Havuç'un çetesine katılır, güvenini kazanır ve usul usul elini 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in 


kana bulayarak ayrı bir korku timsali haline gelir. Arada Roket de hoşlandığı kızın kalbini çalabilmek için “ot” bulabilmek amacıyla bu “çocukların” kapısını çalar ve idealindeki gibi bir fotoğrafçı olabilmesi için ne yapması gerek, onlarla uğraşır. Ve böylece o varoşların varoluş biçimiyle taban tabana zıt Roket'in hayatı çetelerle, daha doğrusu şiddetle paralel akar. 

Brezilya; Arjantin gibi, Güney Amerika'nın sessiz sedasız kaynayan kazanlarından biri. Kıtanın bu iki lokomotif ülkesi ekonomik ola- 


rak dökülüyor. Son yıllarda bu iki ülkeden gelen filmler bozuk ekonominin toplumlarını çok feci örselediğini haykırıyor. Sınıflar arası gelir uçurumunun iki yakası biraraya gelmeyen hali varoşları sokağa salıyor ve kendince son çözüme yönlendiriyor: şiddete... Bizi Brezilya'nın o kirli varoşundan hiç çıkarmayan “Tanrı Kent”, karakterleriyle aynı kaderi paylaşmamızı istiyor: o tekinsiz sokaklardan hiç çıkmamamızı ve zenginlerin tarafına asla geçmememizi (o tarafta ne olduğunu Allah bilir artık)... Sanki Allah'a havale edilmiş, “itin ite kırdırıldığı”, polislerin dostlar alışvetişte görsün misali arada bir göründüğü bir varoş ve onun içinde yaşayan insanlar... Filmin derdi tek bir birey üzerinde durmak değil; fil- 


Burçin 5. Yalçın 


min temel meselesi şiddet; o varoşlarda yaşayan bireylerin maruz kaldığı ya da uyguladığı şiddetin kökeninde neler olduğunu keşfe girişmek. Rio'nun kartpostallardaki halinin çok uzağında seyreden bir yaşam tarzı tutturmuş bu insanlar arasında şiddet bulaşıcı hastalık gibi yayılıyor da yayılıyor. Filmdeki karakterlerin yolu bir şekilde şiddetle kesişiyor ve ayakta kalabilmek için bildikleri tek şeye, şiddete sarılıyor, can alıyorlar. 

Oraya Tanrı Kent demelerinin nedeni belki de bu: can alıp can ver- 


meye hükmettiği varsayılan Tanr'nın elinden bu can alıcı kudreti insanlar çekip alıyor ve başka insanların yaşamı ya da ölümü üzerinde kendi hükümlerini geçerli kılıyorlar. Bu elbette Tanrı'yı devreden çıkarıyor ve Azrail'in ta kendisi haline gelen kente tanrısal nitelikler atfediyor. 

“Tanrı Kent” lineer kurguyu kırıyor, keskin zikzaklar çiziyor, ama bunların içinde kaybolmamızı önlüyor. 
Bir sürü karakter tanıtıyor ama şansı var. karakterlerinin ömrü uzun sürmüyor. Hepsi şiddetin ortasına doğan çocukların çoğu daha erişkinliğe ulaşamadan yitip gidiyor. Film bittiğinde öyle çok insan ölmüş oluyor ve silahlardan çıkan kurşunların aldığı canlar öylesine sıradan bir hâl alıyor ki salondan çıktıktan sonra 


bunların yarısından fazlasını hatırlamıyorsunuz bile. 

Yönetmenler Fernando Meireles ve Kâtia Lund'un düz hikaye anlayışını kıran üslupları film içerisinde işlevsel bir yere konumlanıyor. Örnegin aynı planı üç kere seyrediyoruz ve her seyredişimizde mekanın geçmişine dair yeni bir enformasyonla donatılıyoruz. Yönetmenlerin Havuçun “işleri büyüttüğü” dairenin kısa geçmişini anlattıkları sahne Öyle başarılı ki, o kapalı kapıların ardında nasıl pespaye bir geçmişin yattığı herhalde bundan daha iyi tasvir edilemezdi. Bu ve bunun gibi üslup denemeleri hem “Tanrı Kent”'in uzun Süresini çekilir kılıyor hem de film içerisinde çok akıllıca konumlanmış oluyor. 

Filmin tümüne yayılmış bu zikzaklı üslup esasen riskli. Bir labirente benzetirsek böylesi bir anlatım biçimini, içinde kaybolmamak için yol gösterecek bir rehbere, “ince ayarlı” bir kurguya büyük iş düşüyor. Roket'in dışsesi bu yüzden çok işe yarıyor. Yönetmenler filmdeki birçok sahneyle yolumuzu tekrar tekrar kesiştiriyor ve o sahnenin ayrı bir köşesinde kalan başka bir ayrıntıyla -örneğin güvenlik görevlisi babası öldürülen küçük çocuk gibi- aynı sahneye başka bir boyut ekliyor. Bu anlatım biçimi filmin tümünde var ve bu öykü eğer böyle değil de düz anlatılsaydı muhtemelen hem daha kafa karıştırıcı bir hâl alacaktı hem de seyirci üzerinde bu kadar vurucu bir etki bırakmayacaktı. 

Filmin vuruculuğunun altında yatan tek neden de bu değil. Şiddetin öznesi ve kurbanı çocuklar olunca “cinayetlerin” (aslında “katliam” burada daha iyi gider) seyircinin suratına indirdiği tokadın şiddeti de kat kat artıyor. 

Filmdeki şiddet bir sarmal. Her ölen sanki içinde biriktirdiği şiddeti diğerine devrediyor ve bu sarmal giderek büyüyor. Film onyıllara yayılmış öyküsüyle eğer bir tespitte bulunuyorsa, bu tespit olsa olsa hem şiddetin bu çocukları hem de bu çocukların şiddeti doğurduğudur. 

“Tanrı Kent” bittiğinde insanın aklına Brezilya varoşlarının “nereden ne çıkacağı belli olmayan” hali ve o varoşun içinden fışkırmış, gülen bir çocuk yüzü kalıyor. Birisini kurşunladığında -nasıl oluyorsa- feci şekilde zevklenen bir çocuğun insanın boğazına koca bir düğüm atan gülen 


u 2003'ün nesi var? Sekihi zinci ay geldi ve yılbaşın- 

dan bugüne kadar, salondan çıkınca “Neydi o be!” dedirten kaç film seyrettik? Üç mü? 
Beş mi? Gelin görün ki, aylarca hasretle yolunu gözledikten sonra, bizi başımız önde salondan dışarı sepetleyen filmlerin sayısını unuttum gitti. “28 Gün Sonra” da onlardan biri. 
Danny Boyle dedik. “Irainspotting”i yad ettik. Hikayesini duyunca umutlandık. Fragmanını izleyince yerimizde duramaz olduk. İyi de, Devekuşu Kabare'nin efsane oyunlarından “Yasaklar”daki “minik kelebek” skecinde dendiği gibi, bu kadar öksürükten çıka çıka bu mu çıktı? 
Hikayeyi kolayca özetleyebiliriz: İngiltere'de bir laboratuarda denek olarak kullanılan maymunlar- da bulunan bir virüs, bir şekilde insanlara bulaşır. Virüsü kapan insanlar, zombi filmlerini hatırlatan yaratıklara dönüşürler. 28 gün sonra, İngiltere, kıyamet gününü vakitsizce karşılayan, bomboş, neredeyse insansız bir harabeye dönmüştür. 
Böyle bir hikayeye sahip her film gibi, “28 Gün Sonra” da iki farklı yoldan gidebilir. Birincisi, korkutabilir. Bunda da hiçbir sakınca yok. 
Filmlerin illa görgümüzü bilgimizi artırması, kulağımıza hayatın anlamını fısıldaması, bizi buradan alıp suraya koyması gerektiğini düşü- 


yahoo.com 


uygarsirin 


nenlerden değiliz. Bütün bunlar tercih sebebi ama şart değil. Bir korku filmi, sinema salonunun rahat koltuğunu bize zehir etse, ama tabii bunu edepli ve akıllı yollardan yapsa, bu da bir başarıdır. “28 Gün Sonra” bunu yapmıyor. Beceremediği için mi? Asla. Bu yolu tercih etmediği için. Danny Boyle'un klasik anlamda bir korku filmi çekmek gibi bir niyeti yok. 

O zaman sıra geliyor ikinci yola: Böyle bir film, hikayesini tümüyle bir metafor olarak kullanarak, insanoğlunun hali, dünyanın gidişatı ya da şu an benim aklıma gelmeyen herhangi bir mesele hakkında, ama sonuçta bizzat bizim hayatımız hakkında iki çift laf edebilir. 
Hem de istese ne güzel eder! 

“28 Gün Sonra”, bu yolun yolcusu gibi görünse de, durum hiç öyle degil. Hikayesinin altına bakıp bir sey görmeyi umanları eli boş gönderiyor. Filmin ilk yarısı zaten bir “hedefe varma” öyküsü ve sağlıklı kahramanlarımızın hastalıklı insanlardan kaçması üzerine kurulu. 
İkinci yarı ise, güya “insan insanın kurdudur” temasını işliyor ve insanın içinde saklı vahşetin ve şiddetin açığa çıkmasını anlatıyor. Ama söyledikleri, ne ciddiye alınabilecek kadar yeni, ne kulak vermeye değecek kadar özgün, ne de dikkat çekecek kadar güçlü. Sinemanın bunları daha önce defalarca ve çok daha ustalıklı bir şekilde anlatması bir yana, Danny Boyle ve arkadaşları bile, “Shallow Grave-Mezarını Derin Kaz”da, bambaşka bir hikaye üzerinden bu cümleyi layığıyla kurmuşlardı. Üstelik film bu bölümlerde, gayet bayağı bir aksiyon filminin formatına da bürünüyor. 
Bir yandan da, gerçekten bütün bunlarla kıyaslanamayacak derecede zayıf ve tahammül edilemez bir aşk hikayesi akıyor ki, daha doğrusu bir türlü akamıyor ki, insanın eline çekimden önce senaryoyu verseler, ilgili bütün sahnelerin ve diyalogların üstünü, gözünü kırpmadan bir güzel çizer. 

Filmin bu açığı, yani dişe dokunur bir laf etmemesi, türün güzel örneklerini akla getirmekten ve Özletmekten başka bir işe yaramıyor. 
Örnek vermeye kalksak ve kendimizi kısıtlamasak, işin ucu “Maymunlar Cehennemi”ne (tabii ki 
Tim Burton versiyonundan değil, aslından bahsediyorum) kadar gidebilir. Anti-ütopya dediniz mi, bildiğimiz dünyanın yıkılıp yerine yeni bir dünya kurulması dediniz mi (tabii o zamanlar bunun sebebi virüs değil, nükleer savaştı) hikayeyi araç olarak kullanmak dediniz mi, “kaçış sineması”nın altına bomba döşemek dediniz mi, sayılması gereken filmlerden biridir sonuçta. Ama “28 Gün Sonra”yı seyrederken, benim gözümün önüne gelmekte ısrar eden asıl film David Cronenberg'ün “Shivers”ıydı. Bu 
B sınıfı film havalarının, dijital video kamerayla -mış gibi yapmaya 


gerek olmadan, sahici bir şekilde yaratılmış halini ve insanoğlunun, diğerini de kendine benzetme uğraşının tüyler ürpertici biçimde anlatılışını görmek isteyen herkese, naçizane, “Shivers”ı tavsiye edebilirim. Üstelik hikayenin altında yatan da, Cronenberg'ün muhafazakarlığının şaha kalkmış versiyonu, düpedüz bir cinsel özgürlük düşmanlığıdır. Düşünün yani, iyi yapıldıktan sonra, buna da razıyız. 

“28 Gün Sonra”nın, her şeye rağmen pırıl pırıl parlayan bir tarafı varsa, o da Danny Boyle'un yönetmenliği. Boyle, “Trainspotting”den sonra kariyerinin en iyi işini çıkarıyor bence. Dijital video kameranın da katkısıyla kurduğu açılar ve çerçeveler, seyretmeye değer. Filmin görsel lezzetinin oluşmasında, görüntü yönetmeni Anthony Dod 
Mantle ve kurgucu Chris Gill'in de katkıları büyük. 

Yalnız, ekibin geri kalanından Boy- la'a destek geldiği söylenemez. 
Alex Garland'ın senaryosu, her ne kadar eli yüzü düzgün görünse de, bir senaryonun sahip olabileceği bütün mikropları kapmış durumda: Bütünlükten uzak, sığ, klişeler- le dolu ve omurgasız. 

Oyunculara gelince, başrolleri paylaşan Cillian Murphy ve Naomie Harris'e, en iyi ihtimalle vasat denebilir. Hele hele, yardımcı rollerle yetinen Brendan Gleeson ve Christopher Eccleston'ın alıştığımız oyun güçleri perdede hakimiyet kurunca, onların performanslarının zayıflığı daha da ortaya çıkıyor. 

“28 Gün Sonra”yı izledikten sonra tek dileğimiz, Danny Boyle'un bundan sonra, kendi meselelerini halletmiş bir senaryoyla işe başlaması. Boyle'un sihirli elleri, ölü senaryoları diriltmeye uğraşacağına, canlıları ihya etse herhalde dahâ iyi olur. 
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Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi 


Kendi halinde, eğlenceli bir bilimkurgu/aksiyon 


oğrusu bu filmin çekilmesi 

beni ne heyecanlandırıyor, 

ne de sevindiriyordu. İlk iki “Terminatör” filmi birbirini eksiksiz şekilde tamamlarken bir üçüncüye ne gerek vardı ki? Hele yönetmen koltuğunda James Cameron, oyuncu kadrosunda da Linda Hamilton yoksa... Dolayısıyla isteksiz sekilde, biraz da korkuyla “Terminatör 3”ü beklemeye koyulduk. 
Bu noktadan bakarsak, şaşırtıcı olmayacak şekilde, iki öncüsünün ayarında olmayan bir filmle karşı karşıyayız. Ancak yiğidi öldür hakkını yeme demişler. “Terminatör 3” serinin ilk iki filmiyle boy ölçüşmek için yapılmış değil. Nereye kadar gidebileceğinin, seri içerisinde ne noktada duracağının bilincinde bir ekibin elinden çıkmış. Dolayısıyla seyirciye verebileceği şeyi, yani eğlence ve iyi vakti fazlasıyla sağlıyor. Düşünsel olarak daha sağlam bir şey isteyenleri de kendi içinde ilk iki filme yönlendiriyor. Film hikayenin kimi kilit noktalarını açıklarken, bu disütopik serinin kaynağının nerede olduğunu belli ediyor. Diğer yandan aksiyon sahnelerinin arasını fazla açmıyor. 
Özetle “Benim amacım düşündürmekten çok eğlendirmek. Düşünmek isteyenler buyursunlar ilk iki filme”, diyor. 
“Terminatör 3”ün ne olduğunu görüp kabul ettikten sonra, “olmamış”, diye burun kıvırmaya pek bahaneniz kalmıyor. Gayet iyi kotarılmış bir bilimkurgu/aksiyon izlemek- 


Terminator 3: 
Rise of the Machines 


2 Iİ vey 


Yönetmen: Jonathan Mostow. Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken, Matthew Bonnar, David Andrews, Alana Curıy, Brian Sites. Senaryo: John Brancato, Michael Ferris. Görüntü Yönetmeni: Don Burgess. Müzik: Marco Beltrami, Brad Fiedel Kurgu: Neil Travis, Nicolas De Toth. Yapım Tasarımcısı: Jeff Mann. Yapımaı: Mario Kassar, Hal Lieberman, Joel B. Michaels, Andrew G. Wajna, Colin Wilson. Süre: 109 di. Yapım: ABD-İngiltere-Almanya-Japonya-Avustralya. 
Dağıtıma: Warner Bros. Gösterim Tarihi: 25 Temmuz. 
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te olduğunuzu kabul etmek en mantıklı tercih olarak önünüzde yer alıyor. Pahalıya malolmuş, uzun, heyecanlı ve gürültülü aksiyon sahneleri fazlasıyla tatmin ediciler. Özellikle ilk yarıdaki takip sahnesi pek çok izleyicinin nefesini kesecek nitelikte. 

Filmde eğlencenin dozunu arttıran 


bir diğer unsur komedi faktörü. Hatırlarsanız James Cameron da ikinci filmde, ilk “Terminatör”ün gerilimli yapısından yer yer uzaklaşmış ve bir nev'i külte dönüşmüş bu seriye klasikleşecek diyaloglar ve espriler eklemeye girişmişti. Üçüncü filmde bu tercihin biraz daha üzerine gidilmiş. 
Terminatörlerin önceki filmlerden tanıdık emir kipi şeklindeki replikleri, 800'ün bir striptiz kulübünden kendisine giysi seçmesi veya ilk iki filmden tanıdık Dr. Silberman'ın 


(hatırlarsanız “T2”de T-1000'in metal bir kafesin içinden geçişini görünce nutku tutulmuştu) devreye girdiği sahne açıkça serinin hayranlarını güldürmek için çekilmişler. 
Bu, neredeyse kendiyle dalga geçen tavır kimi Terminatör fanatiklerinde geri tepebilir. Ancak kendi adıma 


söylemeliyim ki, ipin ucu kaçırılmamış ve bu tip espriler üçüncü filme belli bir orijinallik katabilmiş. 

Ancak hepsinden önemlisi, ta “80'lerde hayatımıza giren bu serinin ulaştığı noktayı görmek. Hani elimize doğmuş desek yeri olacak John Connor'ı genç bir erkek olarak karşımızda bulmak, onun mürüvveddini şimdilik göremesek bile yakın gelecekte evleneceğinin haberini almak, diğer yandan bir türlü engellenemeyen Kıyamet Günü'nün ger- 


çekleşişine tanıklık etmek, Skynet'in devreye girişi gibi “tarihi” bir olayın gözlerimizin önünde gerçekleşmesi... Tüm bunlar ilk iki filmi zamanında izleyip, biraz fazla içselleştirmiş bizler için karşı konulmaz şekilde heyecan verici. 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz ki, ilk 


iki filmle karşılaştırmadığınız takdirde “Terminatör 3”ten tatmin olmamanız için bir neden yok. Evet, karşımızdaki ne bir bilimkurgu başyapıtı ne de tür içerisinde klasik olacak bir film. Hatta gönül rahatlığıy- la iyi tanımını kullanmamız bile zor olabilir. Ancak ne yaptığının gayet bilincinde ve bunu da iyi yapıyor. 
Özetle, eğer seriye hakimseniz, “Terminatör 3”ü beğenmeseniz bile seveceksiniz. Bu da filmi görmek için yeterli sayılır. 


bel 94 EN dolar ni animasyon, 250 milyo; 

oları aşan bir hasılatla Disney'in bu yaz yüzünü güldüren 

du, Filmin konusu yine bilmediğimiz diyarlardan, 

klerinden geliyor. Yıllar önce okyanusta uğradıkları bir 

1 ailesini kaybeden bir süs balığı olan Marlin'in hayatta 

Kn oğlu Nemo... Bu yüzden Nemo'nun 

kkatli bir şekilde yetiştirir. Ta ki bir dalgıç Nemo'yu 

iü yakalayıp bir dişçinin akvaryumuna süs 

Hin oğlunu kurtarmak için yola (!) koyulmaya karar verir 

mli hafıza kaybı gibi küçük bir sorunu olan dostu Dory'yi 

ayenehanesi Sydney Limanı'na bakan dişçinin 

ulaşmaktır. Ama nasıl? Marlin'in sesinde Albert Brooks'u, 

esinde Ellen DeGeneres'i ve Nemo'nun sesinde de Alexander 

İeyeceğiz. Ayrıca Willem Dafoc, Geoffrey Rush, Elizabeth 

e Bana, Brad Garrett ve Alison Janney de yolda karşılaşacakları 

niz canlılarını seslendiriyor. Gişede herkesi şaşırtan ve gayet 

ştiriler alan filmin yönetmenleri ise Pixar'ın usta isimlerinden 

W Stanton ve Lee Unkrich. Stanton ayrica filmde Crush adında bir 

“© deniz kaplumbağasını seslendiriyor. “Finding Nemo”yu Türkiye'de izlemek için önümüzdeki ocak ayına, yani öğretime ara serildiği söesiii tatiline kadar beklememiz gerekecek. : : 
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OZCİ Seddi 


THE WHOLE TEN 
YARDS 


“8Olerde çektiği “Pretty in 
Pink”, “Some Kind of 
Wonderful”, “The Great 
Outdoors” gibi, senaryolarını 
John Hughes'un kaleme aldığı filmleri yöneten Howard 
Deutch “90'larda pek iz bırakan filmler çekmemişti. 
Şimdi de gişede başarılı olmasına karşın eleştirmenler tarafından pek beğenilmeyen 
“The Whole Nine Yards / 
Komşum Bir Katil”in devamı için kamera arkasına geçiyor. 
Oyuncu kadrosu aynen korunmuş: Bruce Willis, 
Matthew Perry, Natasha 
Henstridge, Amanda Peet ve 
Kevin Pollak bu devam filminde de var. Hikaye artık i i karı-koca olarak hayatlarını Cynthia (Henstrigde) birlikte eski dostunun bu sırasında ekipteki bir 


z ve “Lale” Jimmy'nin yolları tekrar kesisiyer. 


devam ettiren dört kaçırılınca “Lale” Jimmy'nin önemli sorununa kayıtsız paraşütçü Büyük Okyanus'ta karakterimizi yeniden biraraya (Willis) kapısını çalar. Jimmy kalamaz. 30 milyon dolar kaybolmuş, tüm aramamalara getiriyor. Oz (Perry) karısı de yeni karısı JilVle (Peet) bütçeli filmin çekimleri rağmen bulunamamıştı. 


BAD BOYS Il 


1995'te yönetmen Michael Bay ve iki siyah aktör, Will Smith ve Martin Lawrence yan yana gelmiş ve aksiyon / komedi soslu “Bad Boys”a imza atmışlardı. Film üçünün de çıkışa geçmesine neden oldu ve o filmden sonra katettiğimiz sekiz yıla baktığımızda endüstri içerisinde çok daha güçlenmiş halde olan bu üç isim yeniden biraraya geliyor. Bir ara yönetmen Tom Dey'in de adının geçtiği projenin başına sonradan yeniden Michael Bay geçmeye karar vermişti. Birçok senaryo yazarının da geçtiğimiz yıllar 
EE üzerinde çalıştığı senaryo son olarak “Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz”da da beraber çalışan 
Marianne Wibberley ve Cormac m mai .. - Wibberley'in elinde kaldı. ABD gösterimine 18 Temmuz'da başlayan bu devam filminde Bay 75 milyon dolarlık bir bütçeyle çalıştı. Florida ve Porto Riko'da çekilen filmde Gabrielle Union, Joe Pantoliano, Peter Stormare, Oleg Taktarov ve J.D. Walsh gibi isimleri de seyretme fırsatı bulacağız. İki narkotik polisi Mike Lowrey (Smith) ve Marcus Bennett (Lawrence) bu kez Miami'deki ecstasy piyasasını araştırmakla görevlendirilir. Yaptıkları araştırmada işin ucu şehirdeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden son derece tehlikeli bir uyuşturucu baronuna kadar uzanır. Aynı zamanda Mike ile Marcus'un kızkardeşi Syd (Gabrielle Union) arasındaki ilişkinin boyutları da büyüyüp serpilmektedir. Jerry Bruckheimer yapımcılığında çekilen filmin bu yazın hitlerinden olması bekleniyor. 
Son bir not: ilk film Michael Bay'in yönettiği ilk uzun metrajdı. 


Silah kuşanmış bu ikili, şu an ABD'nin en komik siyah aktörleri. 


SLİ, Mianitle s5in5y kullananlar 81 
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Kardeşler gene düriyayı kurtarâcak. 


Robert Rodriguez yazıp yönettiği çocuk filmlerinden oluşan üçlemesini bu üçüncü filmle tamamlıyor. 

Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega, Daryl Sabara'nın vanısıra ilk iki filmi izleyenler kolayca hatırlayacaktır, zengin bir konuk oyuncu kadrosu da yine sinemaseverleri bekliyor. Salma Hayek, Steve Buscemi, George Clooney, Alan Cumming ve Bill Paxton'ın yanısıra Sylvester Stallone de (son zamanlarda âdet olduğu üzre) konuk oyuncular arasında. Üçüncü filmin de bütçesi çok yüksek sayılmaz: 39 milyon dolar... ABD'nin Teksas eyaletinde cekilen filmde kardeşlerin başı gene dertten kurtulmayacak: Carmen bir virtual reality oyununun içerisine hapsolur ve bunun sorumlusu da Toymaker'dır (Stallone). Juni hem kızkardeşini hem de dünyayı kurtarabilmek için bu yeni düşmanını durdurmak zorundadır. Filmin adında yeralan “üç boyutlu” kavramıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Her ne kadar ismi buna gönderme yapsa da filmin üç boyutlu çekilmediği söyleniyor. En iyisi bekleyip görmek! 


“Pleasantville / Yaşamın Renkleri”nden beri ne yapacağı merakla beklenen yönetmen Gary Ross ikinci filminde ilk uzun metrajından Tobey Maguire ve William H. Macy ile yeniden işbirliği yaptı. Chris Cooper, Jeff Bridges ve Elizabeth Banks oyuncu kadrosundaki diğer tanıdık isimler. Gerçek bir hikayeden alınan filmde Maguire sonradan jokeyliğe başlayacak yarı kör eski bir boksörü, Cooper artık emekli olmuş bir jokeyi, Bridges da Seabiscuit adındaki atını bu ikiliye emanet eden bir milyoneri canlandırıyor. Bu üç adam Scabiscuit'i kısa sürede cüçlü ve rekabete dayanıklı bir at haline getiriyor. “*30'lu yıllarda ABD'de arka arkaya kazandığı yarışlarla bir anda efsane olan ve 
1938'de Yılın Atı ödülünü kazanan Scabiscuit'in bu gerçek hikayesi 80 
milyon dolarlık bir bütçeyle görselleştirildi. Temmuz ayının sonlarında gösterime giren film Universal'ın bu yaz ABD gişelerinden beklentilerini yüksek tuttuğu filmlerinden. 


ynı kuşaktan iki usta aktörün karşısında ey Maguire'ı seyredeceğiz. 


1 


THE REMAINS OF THE PİANO 
Monty Python üyesi Eric Idle bu Merchant/Ivory parodisinin yazar ve yönetmeni. Konusuyla ilgili (sanki cok önemi varmış gibi) pek fazla sey bilinmeyen filmin oyuncu kadrosunda Geoffrey Rush, Anjelica Huston, Alfred Molina, Biliy Connoliy, Orlando Bloom, Neve Campbell, Tim Curry, Michael York, Patrick Stewart, Catherine O'Hara, Julian Sands, Eric Idle ve Robin Williams yeralıyor. Çekimler İngiltere'de yapılacak. 

Gösterim Tarihi: Henüz kesinlesmedi. 


LAND OF DESTINY 

John Woo bir kez daha Nicolas Cage'le beraber çalışıyor. Üstelik Cage'in bu kez karşısında Chow Yun-Fat olacak. Senaryosunu “Yüz Yüze”nin de senaryo yazarları Mike Werb ve Michael Colleary'nin yazdığı filmin bütçesini Woo “Windtalkers / Rüzgarla Konusanlar”dan ders almış olacak ki 30 milyon dolarda tutuyor. 

Gösterim Tarihi: 2004 Sonbaharı. 


SHREK 2 

Animasyon harikası ilk filmin devarm yolda. Kadroda eksilme yok: Shrek (Mike Myers), Esek (Eddie Murphy), Prenses Fiona (Cameron Diaz) ve Lord Farguaad (John Lithgow) karşımızda olacak. Öykü gereği eklenen karakterler ise Fiona'nın anne (Julie Andrews) ve babası (John Cleese). 
Öykü de kaldığı yerden devam ediyor: balayından dönen Shrek ve Fiona bu kez Fiona'nın ailesinin daveti üzerine onların evine konuk olacak. Ne var ki, anne-baba hem kızlarının hem de damatlarının bir canavar olduğundan habersiz. Yönetmenlerin değiştiğini görüyoruz. “Spirit: Stallion of the Cimarron” adlı animasyonu çeken Kelly Ashbury yönetmenlik koltuğunda. 
Gösterim Tarihi: Haziran 2004. 


THE LIFE AGUATIC 

“Rushmore” ve “Tenenbaum Ailesi” gibi iki kara komedi sonrasında kendisine özgü bir takipci topluluğu kazanan yönetmen Wes Anderson bu kez biraz daha büyük bir bütçeyle bu macera filmi için kamera arkasına geçiyor. İtalya'nın Cinecitta Stüdyoları'nda çekilecek filmde yine Owen Wilson'ın yanısıra Jeff Goldblum, Anjelica Huston, Bill Murray ve Peter Stormare oynuyor. Filmin hikayesi Steve Zissou adlı okyanus bilimcisinin etrafında dönüyor. 

Gösterim Tarihi: Henüz kesinleşmedi. 


HAPPY ENDINGS 

Jennifer Garner, Lisa Kudrow ve Ray Liotta'nın oynadığı bu filmin senaryo yazarı ve yönetmeni “The Opposite of Sex” ve “Bounce” filmlerinin de yönetmeni olan Don Roos. Film 10 öykü içerisinde kesişen hayatlarla ilgili. 
Gösterim Tarihi: Henüz kesinleşmedi. 


21 GRAMS 

“Paramparça Asklar - Köpekler”le kayda değer bir çıkış yapan Alejandro Gonzâlez Ifdrritu yeni filmini ABD'de ve Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, Clea DuVall gibi endüstrinin önemli oyuncularıyla çekiyor. 
Konu hakkında pek birsey belirlenmis değil. 

Gösterim Tarihi: 2004. 


TAKING LIVES 

Televizyon kökenli yönetmen D.J. Caruso'nun bu filmi aksiyon ağırlıklı bir suç filmi. Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Olivier Martinez, Gena Rowlands ve Tch&ky Karyo'nun oynadığı filmin çekimleri Kanada, Oubec'te yapılıyor. 

Gösterim Tarihi: Henüz kesinlesmedi. 


SCOOBY-DOO 2: MONSTERS UNLEASHED 
İlk filmin ticari basarısı üzerine ikinci film de yolda. 
Kurguculuktan gelen komedi filmleri yönetmeni Raja Gosnell'in yanısıra oyunculardan da Freddie Prinze ir., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'yi yeniden birarada göreceğiz. Ayrıca Seth Green ve Alicia Silverstone da kadronun yeni isimleri. 

de 7“ Grup bu kez devasa.bir canavar-makineyi yöneten maskeli bir kötü adama karsı mücadele edecek. 

Gösterim Tarihi: Mart 2004. 
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Çocuklar biraraya gelmesin 


Eriş Akman “Ne de Olsa Çocuk” ile Türk sinemasındaki dijital filmlere bir yenisini*ekliyor. 


> “Beyaz Bisiklet”, 
“© "Bir Kınk 

ez p” Bebek, 

s “Dünden Sonra 
Yarından Önce” ve “İki Baslı 
Dev” gibi filmlerin yapımcısı olarak bilinen tiyatro kökenli yönetmen Eriş Akman bir aile filmi çekiyor. 1 Ağustos'ta İstanbul'da baslayan filmin çekimleri hem İngilizce hem de Türkce olarak dijital kamerayla gerçeklestiriliyor. Arzu Vandemir, Altan Karındaş ve Eriş Akman'ın başrollerini paylaştığı film sesli çekilen, düsük bütceli bir prodüksiyon. Önümüzdeki sonbaharda gösterime sokulması planlanan “Ne de Olsa Çocuk”un konusu söyle: 30'larının sonlarındaki Ayla bosanmış ve üç çocuğuyla yaşayan bir kadındır. 
40'lı yaslarının sonlarındaki Engin ise ilaç şirketlerine danısmanlık yaparak hayatını kazanan, karısından bosanmıs, dört cocuklu bir babadır. 
Bir arkadaşlarının davetinde ikisi tanışır, birbirlerinden hoşlanır ve bir 


ği 


gece buluşmaya karar verirler. Fakat her buluşmalarında başlarına bir aksilik gelir ve işleri rast gitmez. Öte yandan çocuklarını da tanıstırmayı düşünseler de bunun aynı zamanda cok tehlikeli ve riskli olduğundan 


çekinmektedirler. Nitekim birbirleriyle tanısan cocuklar bu durumdan pek hoşlanmaz ve birbirlerine girerler. 
Ayla ile Engin onları kaynastırmak icin ellerinden gelen herseyi yapmaya karar verirler. Önce onlarla beraber 


bir tatil planlarlar; fakat cocuklar buna kesin muhalif olunca tatile onlarsız çıkmaya karar verirler. “Ne de Olsa Cocuk” adlı filmde çocuk oyuncu olarak Eris Akman'ın iki çocuğunu da izleme imkamı bulacağız. 


“Artiz Mektebi” seyirciyle buluşuyor 


Sinema ve televizyon piyasasına nitelikli oyuncu yetiştirmek üzere kurulan oyunculuk atölyesi, önümüzdeki seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 


Üç ay süreli kurslarda her hafta sektörün tanınmış oyuncu ya da yönetmenlerinden birisi konuk ediliyor. 


” Haziran 2002 sayımızda, 
— “a Beyoğlu'ndaki Akademi a Hayat bünyesinde faaliyet gösteren yarım zamanlı bir oyunculuk kursundan bahsetmiştik. Diğer oyunculuk atölyelerinden farklı olarak sinema oyunculuğu üzerinde yoğunlasan Artiz Mektebi, doğaçlamanın öne çıkarıldığı 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aylarda kendi hikayesini anlatan eğlenceli bir belgeselle 


bir çalışma programıyla sinema, televizyon ve reklam piyasasına nitelikli oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen bir oyunculuk atölyesiydi. Yirmi kişilik sınıflarda, üç ay süreli kurslarla eğitim veren atölye, her hafta sektörün tanınmıs oyuncu ya da yönetmenlerinden birisini konuk ediyor ve bu sayede hem sektörle bağım canlı tutmuş 


oluyor hem de öğrencilerine deneyimli konuk eğitmenlerin birikimlerinden faydalanma olanağı sunuyordu. Üç yıldır Akademi Hayat çatısı altındaki çalışmalarına devam eden Artiz Mektebi önümüzdeki aylarda, ağırlıklı olarak derslerdeki doğaçlama çalışmalarının kayıtlarından olusan eğlenceli bir belgeselle seyirci karsısına çıkmaya hazırlanıyor. Son yedi aylık âtölye çalışmalarının HI 8 formatındaki video kamera kayıtlarından ve dijital fotoğraf makinesiyle alınan görüntülerinden yararlanılarak hazırlanan belgesel, oyuncuların özel yaşamlarından, katıldıkları deneme çekimlerinden, oynadıkları reklam ve uzun metrajlı filmlerden görüntüler içeriyor. Bu arada Akademi Hayat stüdyolarında belgeseli desteklemek üzere ilave çekimler de yapılmış. Montajı VSG stüdyolarında yapılan filmin senaryo yazarı Harun Özakıncı, yönetmenliğini ise Çağlayan Sarıkuş ile Harun Özakıncı yapmıs. 
Çekimler amatör kamerayla mikrofonsuz olarak yapıldığı için Türkçe altyazılı 


olarak gösterilecek film, bir yandan oyuncu olmaya çalışan adayların hikayelerini anlatırken bir yandan da derslere katılan konukların 

-aralarında Memduh Ün, Altan Erkekli, Selçuk Yöntem, Mustafa Altıoklar, Ali Sürmeli, Erkan Can, Çağan Irmak, Serdar Akar, Derya Alabora, Zeki Demirkubuz, Sinan Çetin, Taner Birsel gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir ekip- sinemadan ve oyuncudan beklentilerini dile getirmeyi amaçlıyor. Atölyenin kurucusu ve filmin yönetmenlerinden biri olan Harun Özakıncı, “Mizah iceren bu eğlenceli belgeselir çoğunlukla karamsar baktığımız sinema sektörüne biraz moral getirmesini umud ediyoruz” diyor. “Oyunculuk Atölyesi” 
isimli belgesel çalışmasının 2004 
yılında, önce İletisim Fakülteleri'nde ardından da sinema salonlarında gösterilmesi planlanıyor. Bu arada, atölye çalışmaları hakkında daha genis bilgi almak isteyenler www.artizmektebi.com adresine başvurabilirler. 


Köyceğiz'de filmi testivali. 


T.C. Kültür Bakanlığı'nın desteği, Köyceğiz Belediyesi ve Venüs Film Sanat Etkinlikleri Üretim Merkezi isbirliğiyle gerçeklestirilecek olan 
2. Köyceğiz Ulusal Altın Aslan 
Film Festivali 18-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Festival bünyesinde film gösterimlerinin yanısıra ayrıca yanısma, konser ve gösterimler sonrasında söyleşiler de düzenlenecek. 
Memet Ali Alabora, Nilüfer 
Açıkalın, Necmettin Çobanoğlu, Levent Özdilek, Selda Alkor, 
Aytaç Arman, Şemsi İnkaya, Yusuf Kurçenli, Lakis Papastathis, 
Mustafa Altıoklar, Zeki Ökten, 
Semih Kaplanoğlu gibi yönetmen ve oyuncular festivalin konukları arasında yeralacak. Festival süresince 11 uzun metrajlı film gösterilecek: “Yol” (Serif Gören), “Gecelerin Ötesi” (Metin Erksan), “Çiçekçi Kız” (Nejat Saydam), “Senede Bir Gün” (Ertem 
Eğilmez)... Yarışma filmleri: “Gülüm” (Zeki Ökten), “Sır Çocukları” (Aydın Sayman ve 
Ümit Gin Güven), “Herkes Kendi Evinde” (Semih Kaplanoğlu), 
“Hayalle Gerçek Arasında” (Özgür Korkmaz), “Gönderilmemis 
Mektuplar” (Yusuf Kurçenli), “Hayatının Tek Yolculuğu” (Lakis Papastathis), “0 Şimdi Asker” (Mustafa Altıoklar)... Kısa metraj yarışma filmleri ise sunlar: “Sıla” (Petek Berksoy), “Rastgide” (Ada İmamoğlu), “Delilirikler” (Tuğba Doğan), “Zamanın Kabuğu” 
(Ahmet Küçükkayalı), “Aşk Söyleminden Bir Parça” (Gülçin Önel), “Bir Cigara İçimi” (Gökhan Aslan ve Soydan Genç)... Ayrıca bu yl ellinci sanat yılını kutlayan yapımcı Necip Sarıoğlu'na Onur 
Ödülü verilecek 


Sinema Yıllığı 
SİNEMA 


Gösterime giren film sayısının, düzenlenen etkinlik oranının her geçen gün arttığı ülkemizde ve hatta dünyada yılların dökümünü yapmak da giderek zorlaşıyor. Ulaşmak istediğimiz bir enformasyonla aramızda zaman zaman kilometreler oluyor. İlk kez 1993'te hazırladığı yıllıkla sinemayla ilgili önemli bir başucu kaynağına imza atan Türsak Vakfı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) bu çabanın dokuzuncusuyla karşımızda. Yerli ve yabancı sinemanın 
2001 ve 2002 yılları içerisindeki seyrini 
tümüyle bu yıllığın içerisinde bulabilirsiniz. Gösterime giren yerli ve yabancı filmler, film elestirileri, gösterime giremeyen yerli yapımlar, 


2001/2002 


önemli görülen yerli ve yabancı filmlere iliskin elestirilerden alıntılar, yerli ve yabancı sinema adamlarıyla yapılan söyleşilerden seçmeler, yitirdiğimiz sinema oyuncuları, ödüller... Aynca sinemayla ilgili yerli-yabancı yayınlar, festivaller, sinema okulları, sinema kurum ve fonları hakkında adres, telefon numarası ve e-posta adreslerine dek bilgiler de ilgilenenlerin yararına olacaktır. Yayın danısmanlığını sineina eleştirmeni ve çevirmen Rekin Teksoy'un yaptığı ve 2001/2002 sinema olaylarının yeraldığı yıllığı 30 milyon TL karsılığında (öğrenci fiyatı 20 milyon TL) edinmeniz mümkün. 

Bilgi için: (0212) 244 52 51 


Yitirdiğimiz bir değerin 


ardından 


Geçtiğimiz ay değerli bir araştırmacı ve uzmanlık alanlarına sahip önemli bir sinema yazarı olan Sadi Konuralp'i kaybettik. Siriema dergisi olarak a Yakın MrSEİelarinı ve tüm çevresiie 


başsağlığı dileriz. * 


“İnsan yaşamının çok 

h ucuz olduğu ülkemiz” 
rm za klişe ibaresi, sevgili 

. © arkadasım, değerli arastırmacı-yazar ve öğretim görevlisi Sadi Konuralp'i İstanbul'da sokaktayken başına köhne bir binadan bir beton yığını düsmesi gibi akıl almaz 
bir “kaza” (!) sonucu yitirdiğimiz 1 
Temmuz akşamı ne yazık ki tekrar doğrulandı. Bahçesehir Üniversitesi'nin düzenlediği Sinema ve Tarih konferansında “Türkiye'de Sessiz Film ve Sesliye Geçis Dönemlerinde Film Müziği” başlıklı çalışmasını sunmak için gittiği ve tamamen ilave arastırma maksatlı olarak kalısını birkaç gün daha uzattığı İstanbul'dan Ankara'ya Sadi”nin cenazesi geldi. 
İlgi alanlarımı en fazla paylasan bu arkadaşımı yitirmemin şahsen bende yarattığı acı ve yaşamımdaki boşluk kadar, Sadi'nin aramızdan ayrılmasının ülkemiz için ne gibi bir değeri yitirdiğimiz anlamına geldiğini çok iyi bilmek de ayrıca üzüntü verici. Sadi, kısa sayılabilecek yasamında şimdiye dek elinden geleni ardına koymamıstı ama daha yapabileceklerinin haddi hesabı yapılamaz. 
Sadi'yle ilgili tek avuntumuz, hayatının bir noktasında kimya 


öğrenimini ve bu alanda kariyer yapma seçeneğini ardında bırakıp kalbinin sesini dinleyerek mesleki hiçbir güvencesi olmamasına karşın 


sinema çalışmalarına tam mesaisini 


verme gibi kritik ve riskli ama doğru bir karar almıs ve böylece hayatını kendi istediği rotada, yalnızca kendi istediği uğraşlarla mesgul olarak geçirmiş olması. O, bir yandan yarızamanlı (11!) öğretim görevlisi olarak Gazi Üniversitesi'nde film müziği üzerine dersler veriyor, bir yandan 


benle birlikte Geceyarısı Sineinasi ni cıkarıyor, ayrıca cizgi roman, bilimkurgu ve anime üzerine çeşitli dergi ve fanzinlerin Ankara'daki kitapçılara elden dağıtımını göiüllü olarak gerçeklestiriyor, Japon Anime Günleri”nin organizasyonuna katılıyor, bilimkurgu öyküleri çevirileri yapıyor, konferanslara tebliğler hazırlıyor, sürekli sahaf, kütüphane ve arşivlerde dirsek çürütüyor, sürekli film kaydedip izliyor ve sürekli yazıyor, yazıyordu... 

Sadi'nin her seyden öteye hayattaki ideali “Film ve Müzik” üzerine bir kitap yazmaktı (bu alanda Türkiye iin bir numaralı uzmanı olduğunu ranatlikla söyleyebilirim). Geceyalısı Sineması'nda çoğu korku sinemasındaki film müzikleri üzerine bu bağlamda ve ileride kitabına koymayı planladığı çok sayıda yazısı yayınlanmıstı; en azından böylesi yayınlanmış yazılarını bir kitapçık halinde derlemeyi tasarlarken, Sadi'nin çalısmasının ana gövdesirrin metinleri de bu arada bulundu ve su anda Levent Cantek tarafından yayınla hazırlanıyor. Böylece, Sadi'nin eri büyük arzusu da bir sekilde yeicekleşmiş olacak, ne yazık ki keiidisi bunu göremeyecek olsa da... 
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Patlama öncesi sessizlik 


“Benim Cici Silahım”, “Telefon Kulübesi” ve “Asabiyim”... Birbirinden çok farklı üç filmden, Amerikan insanının (belki başkalarının da) yaşadığı “sıkışma” üzerine, birbirini 


İnsan doğruları söyleyemediğinde 

« önüne iki yol çıkar: 
<< Yalan söylemek ya da hiçbir şey söylememek. Her iki yol da, derinlerde yatan “kendi gerçeğini ifade etme arzusu”na aykırıdır. İkisinin sonunda da, doğrular insanın içinde kalır. Ruh, bedenin içinde biraz daha sıkışır. 
Kaynayan kazanın altına odun atılır, ateş harlanır, su iyice kaynar. 
Kazan, buharı dışarı salmak ister ama elinden bir şey gelmez. 
Patlamaktan başka. 

“Telefon Kulübesi”ndeki Stu 
Shepherd (Colin Farrell) ile “Asabiyim”deki Dave Buznik 
(Adam Sandler), farklı yerlerden çıkıp aynı yere varan bu iki yolun temsilcileri. Biri, hayatını yalancılık yaparak sürdüren kusursuz bir sahtekar; diğeri, düşündüklerinin küçük bir kısmını sözcüklere tahvil eden bir içe dönüklük abidesi. 
Yani, ikisi de patlamanın eşiğinde. 
Bu iki filmin, kahramanları aracılığıyla Amerikalılar üzerine söylediklerine kulak vermeye değer. Ama önce, ikisinden çok farklı tellerden çalıyor gibi görünen 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tamamlayan üç ayrı yo 


rum. UYGAR SİRİN 


bir başka filmi, “Benim Cici Silahım”ı hatırlayalım. Bakalım, Amerika nasıl bir yermiş. 


Köşeye sıkışınca 

“Benim Cici Silahım”ın Amerika'sı, patlamaya ramak kalan değil, patlamalarla sarsılan bir ülke. 
Onbinlerce insanın silahlandığı ve her yıl binlerce cinayetin işlendiği bir ülke. 

Columbine Lisesi'nde okuyan iki öğrencinin okullarında gerçekleştirdikleri katliamdan yola çıkan “Benim Cici Silahım”ın, Amerika hakkındaki sözlerini 
(kendi ağzından) şöyle toparlayabiliriz: 

“Biz dünyanın, bireysel silahlanma sonucu en çok cinayet işleyen ülkesiyiz. Bu memlekette işlenen cinayet sayısı, diğer ülkelerin aşağı yukarı 100 katı. Çünkü burası bir korku toplumu. Biz korkutularak yönetiliyoruz. Birileri elele vermiş, bizim korkmamızı istiyor. 
Virüslerden, komünistlerden, müslümanlardan, teröristlerden, göktaşlarından, uzaylılardan, hırsızlardan, seri cinayet işleyen katillerden... Birilerinden. Kim 


olduğu önemli değil, yeter ki korkalım. Korkalım ve onların televizyonlarını izleyip, onların sattıkları malları alalım, onların partilerine oy verelim.” 

“Benim Cici Silahım” bu ağır lafları sarfederken, bir yanda da “Telefon Kulübesi” ve “Asabiyim” duruyor. 
Bu üç film, bir yerde oturmuş, “ne olacak şu Amerika'nın hali” diye sohbet eden üç kişi gibi geliyorlar bana. “Benim Cici Silahım” makro düzeyde konuşan bir teorisyen. 
“Telefon Kulübesi” ve “Asabiyim” 
ise “sokaktaki adam”. Ama söyledikleri, “Benim Cici 
Silahım”ın sözleriyle çelişmiyor. 
Aksine, bazen destekliyor, bazen de yeni bir bakış getiriyor. 
“Telefon Kulübesi”nin Amerikalısı Stu Shepherd, hayatını yalanlar üzerine kurmuş. Karısına, yanında çalışan çocuğa, tüm müşterilerine, iş icabı sürekli konuştuğu gazetecilere, hayatındaki herkese yalan söylüyor. Herkesi idare ediyor. Hayatı idare ediyor. Güya her şey yolunda gidiyor, aslında Stu uçurumun kenarında yürüyor. 
Kurduğu düzen işlediği müddetçe aşağı düşmüyor. 


Sonra bir gün, kur yaptığı bir müşterisini aramak için kullandığı telefon kulübesinin telefonu çalıyor. Stu telefonu açmak için kulübeye giriyor ve oradan çıkamıyor. Çünkü telefonun öbür ucundaki sesin sahibi, karşıki binaların birine mevzilenmiş ve elinde bir silah var. Artık Stu'nun hayatı, “Benim Cici Silahım”ın konu aldığı katillerden birinin ellerinde. 

Şöyle bir mesele de var tabii: Bu benzersiz tehditin sahibi, eli silahlı bir psikopat mı gerçekten? Yoksa Stu'nun vicdanının sesi mi? Bütün filmi Stu'nun iç hesaplaşması olarak izlemek de mümkün, hatta çoğu zaman diğer seçenekten daha inandırıcı ve anlamlı. 

Telefonun diğer ucundaki Kiefer Sutherland'in hipnotize edici sesi, alelade bir manyaktan ziyade, yıllardır bastırılmaktan usanmış bir vicdanın dublajını yapıyor sanki. 
Bir kere, çok net. Telefondan geliyormuş gibi değil, filmlerde kullanılan “karşıdan gelen telefon sesi” efektinden nasibini almamış. 
Çok daha yakından geliyor. İkincisi, çok şey biliyor. En yakınınızdaki 


fBenim.Cici Silahım” 


insandan bile fazla. Belki insanın kendisinden bile fazla. 

Stu. silahın yardımıyla, bugüne xadar içinde sakladığı tüm doğruları ortaya döküyor. Sessiz sedasız değil, bağıra çağıra. Bir oaşkasıyla başbaşayken de değil; canlı yayında, milyonlarca insanın gözü önünde, geri dönülemez biçimde, 

Şüphesiz, bu bir günah çıkarma değil. Günah çıkarmanın içerdiği gizlilikten, iradeden ve huzurdan eser yok bu telefon kulübesinde. 
Olsa olsa, bir terapi seansının insanı getirip bıraktığı katharsisden söz edebiliriz. Ama en doğrusu, ounun bir patlama olduğunu söylemek. Yazının başında söz cttiğimiz o kaçınılmaz patlama: İnsanın içinde sıkışanların nihayet ortaya çıkması ve, tıpkı bir bomba zibi, o insanı “paramparça” ctmesi... 

“Telefon Kulübesi” ilk bakışta, 
:am da “Benim Cici Silahım”ın cizdiği fona layık bir film gibi duruyor: Eline silah alıp ona buna rastgele ateş eden bir manyak ve namlunun ucunda bir adam. Oysa Sutherland'in sesinin can verdiği xatil, korkuları yüzünden silah doğrultmuyor, silahını korkuların üzerine doğrultuyor. Onun asıl 


hedefi, Stu'nun en büyük korkusu: Gücünü (yani işini, parasını, karısını, sözümona saygınlığını vs.) 
kaybetme korkusu. Hayatını yöneten de o, yalanları söyleten de o. 
“Telefon Kulübesi”nin “katil”i, Stu'yu öldürmek şöyle dursun, onun ikinci kez dünyaya gelmesini sağlıyor. Çünkü manyağın teki üzerine bir silah doğrultup doğruları söylemeye zorladığında, bildiğimiz Stu artık ölüyor. İçinden yeni birini, gerçek kendisini, doğurmak zorunda kalıyor. Sahip olduğu her şeyi kaybettiği için artık korkmasına gerek yok. Yalan söylemesine de... 


Patlayamamanın ağırlığı 
“Asabiyim”in ezik mi ezik kahramanı Dave Buznik, Stu'dan çok farklı biri. Korkağın önde gideni. Küçük bir çocukken, mahallenin terbiyesiz çocuğu sokağın ortasında, aşık olduğu kız dahil herkesin gözü önünde onun donunu indirince, etraftakiler ister istemez Dave'in pipisine bakmışlar ve bayağı küçük olduğu konusunda hemfikir olmuşlar. 

Biyolojiyi bir kenara bırakıp psikolojinin penceresinden bakarsak olup biten şu aslında: 


“Telefon Kulübesi” 


Adam başkalarının önünde “çırılçıplak kalıyor” ve gizlemeye çalıştığı “zaafı” gözler önüne seriliyor. Bu da, malum, insanoğlunun en büyük korkularından biri. 

Çocukken bu travmayı yaşayan 
Dave, yetişkinliğinde, her şeyi içine atan, düşündüklerini, kendi doğrularını söyleyemeyen bir adama dönüşüyor. “Asabiyim”, 
Dave'in nezdinde şunları söylüyor: “İçimizden geleni söyleyemiyoruz. 
Kendi zaaflarımız, korkularımız, zayıflığımız bir yandan... Kıçlarını yalamak zorunda olduğumuz insanlar bir yandan... Her birimizi kibarlık budalası haline getiren sosyal roller ve görgü kuralları öbür yandan... Bunlar yetmiyormuş gibi, şimdi bir de “siyasi doğruculuk” denen meret çıktı. “Zenci” diyemiyorsun, “siyah? demek zorundasın. Hatta mümkünse 
Atrikalı/ Amerikalı? demen gerekiyor. Etraf farklı ırklar, farklı dinler ve farklı cinsel tercihlerle dolu. Yahudiler, Katolikler, Protestanlar, Mormonlar, Yeni Çağ'cılar, İrlandalılar, İtalyanlar, Çinliler, İspanyollar, Hintliler, Porto Rikolular, Meksikalılar, heteroseksücller, eşcinseller, transseksüeller, travestiler... 
Hiçbirine istediğin isimle hitap 
edemiyorsun. Bir de üstüne, 11 
Eylül'ü ekle. Alakasız bir yerde sesini yükselteyim desen, “birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde” diye başlıyor karşındaki. Korkular ve kurallar barajın kapısını kapatıyor. 
Aklından geçen hiçbir şey diline gidemiyor. İçinde kalıyor. 


Büyüyor.” 

Sonuçta “Asabiyim” diyor ki: “Biraz öfkelenelim artık! Sesimiz çıksın. 
Bağıralım. Kız arkadaşımıza asılan adamın suratına bir tane çakalım! 
Patronumuzu tehdit edelim! 
Ayağımıza bastıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adama “önüne baksana be” diyelim!” 

“Asabiyim”in öfkeye çağrısıyla, “Benim Cici Silahım”ın barışçılığı arasında derin bir tezat var gibi 


görünebilir. Oysa belki de “Asabiyim”den geçmeyen yol 
“Benim Cici Silahım”a çıkıyor. 
Belki de “Asabiyim” şunu söylemeye çalışıyor: Bu kadar korkarsak, bu kadar susarsak, öfkemiz buhar olup uçmayacak. 
İçimizde ha babam birikecek, büyüyecek. O kadar büyüyecek ki, önce bütün ezikliğimizi, sünepeliğimizi, sonra da birilerini ezip geçecek. Jack Nicholson'ın canlandırdığı terapist Buddy Rydellin dediği gibi, markette indirim kuponumuzu kabul etmeyen adama bağırmıyoruz bağırmıyoruz, sonra günün birinde marketteki herkesi makineli tüfekle tarıyoruz. Ya da okuldaki herkesi makineli tüfekle tarıyoruz. 
Televizyon ve gazetelerdeki haberlerden hatırlarsınız, eşini dostunu, çoluğunu çocuğunu öldüren adamın tanıdıkları şöyle der: Çok sakin bir adamdı, karıncayı bile incitmezdi. İşin garibi, adam da zaten bu yüzden cinayet işlemiştir. Söylemek istediklerini söylemenin başka yollarını o güne kadar yaratamadığı için... “Telefon Kulübesi”ndeki Stu Shepherd silah zoruyla patlıyor ve içindekileri boşaltıyor. 
<Asabiyim”deki Dave Buznik bir terapistin tuhaf yöntemleri sayesinde patlıyor ve içindekileri boşaltıyor. Allah için, bu iki eylem de, ellerine patlayıcı silah alıp içindeki kurşunları birilerinin beyinlerine boşaltmalarından daha zararsız. Belki “Benim Cici Silahım”ın “kahramanları” 
olmaktan da bu sayede kurtuluyorlar. B 
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Geçtiğimiz sezon 
“Bahis”te izleme ve tanıma imkanı bulduğumuz oyuncu, önümüzdeki yıllarda epey ilgi çekeceğe benziyor. 


proili 


Leonardo 


970 Buenos Aires doğumlu aktör, ülkesi 
Arjantin'in genç kuşak oyuncuları arasında en gözde olanı. Özellikle İspanya'da rol aldığı filmlerle ufak çapta bir yıldıza dönüştüğünü bile söyleyebiliriz. İlk oyunculuk deneyimini 16 yaşıdayken “La Noche de los lâpices” isimli filmle yaşayan Sbaraglia, o günden beri gerek televizyon gerekse sinemada aktörlük mesleğini aktif olarak sürdürmekte. 

1987 yılında yayına başlayan ve üç yıl boyunca 
ekranlara gelmeye devam eden Arjantin yapımı televizyon dizisi “Clave de sol” oyuncunun yer aldığı ikinci proje. 1993 yapımı “Tango feroz: la leyenda de Tanguito” ise sinemaya geri döndüğü film. Sonraki yıllarda, “Copyright” (1993), “Fuego gris” (1994), “No te mueras sin decirme adönde vas” (1995), “Caballos salvajes” (1995), “Besos en la frente” (1996) gibi Arjantin filmlerinde rol alarak ilgi çekmeye 

devam etti. 

1997 yılında rol aldığı “Cenizas del parafso” ise 
İspanya'da isim yapmasını sağladı. Sbaraglia bu filmle topladığı ilginin ardından Arjantin'de iki televizyon dizisinde daha rol aldı; “Bajamar, la costa del silencio” ve “La Argentina de Tato”. Ardından Arjantin/İspanya ortak yapımı olan “Plata guemada”da başrolü Eduardo Noriega ile paylaştı. 
Oyuncu bu filmdeki performansıyla Arjantin Sinema 


Arjantin doğumlu oyuncu uluslararası arenada ünü bir ispanyol filmi olan “Bahis” ile kazandı. 


Sbaraglia 


Yazarları Derneği'nce verilen ödüllere En İyi Erkek Oyuncu dalında aday oldu. 

“Plata gucmada”yı takip eden İspanyol yapımı “Bahis” (Intacto) ise Leonardo Sbaraglia'nın kariyerinde ciddi bir sıçramaya sebep oldu. Oyuncu İspanyol Goya ödüllerinde En İyi Yeni Erkek Oyuncu seçildiği gibi, filmin gösterildiği diğer ülkelerde (aralarında Türkiye de yer almakta) de beğeni topladı. 
Onu takip eden “Sınırsız Kentte” (En la ciudad sin limites) genç oyuncunun etrafında oluşan ilginin daha da büyümesini sağladı. 

Sbaraglia geçen yıl İtalya/Arjantin ortak yapımı “Nowhere”de ve yine bir İspanyol yapımı olan “Deseo”da rol aldı. Bu yıl ise pek ilgi görmeyen İspanyol korku filmi “Utopfa”nın başrolünde gözüktü. 
Filmografisine baktığımızda çekimi tamamlanmış veya devam eden, dikkat çekici İspanyol filmlerine rastlıyoruz. Bunların arasından ilgimizi öncelikle cezbeden, başrolünü Paz Vega ile paylaştığı “Carmen”, 

Gelecek vaat eden bir oyuncu olan Leonardo Sbaraglia; gerek rol aldığı kalburüstü filmlerle, gerek düzgün fiziğiyle, gerekse yeteneğiyle ilgiye layık bir aktör. Eğer onu “Bahis”te kaçırdıysanız, bu ay gösterime giren “Sınırsız Kentte”yi 1skalamamanızda fayda var. 

“Sınırsız Kentte”, 1 Ağustos'ta gösterimde. 
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Yaklaşık bir yıl önce “Lucia” ile keşfettiğimiz genç oyuncu, geçtiğimiz sezon iki filmde daha karşımıza çıkmıştı. İspanyol sinemasının son yıllarda çıkarttığı en dikkat çekici isimlerden birisi olan bu güzel yeteneği bu ay bir komedi/müzikalde izleme imkanı bulacağız. 


Paz Vega 


spanyol sinemasının gördüğü ilgi sağolsun, dünyadan geri kalmadan Paz Vega'nın filmografisini bizler de takip edebiliyoruz. 
Genç aktris şu sıralarda sadece ülkesinde değil, tüm Avrupa'da en çok ilgi gören oyunculardan birisi. Çıkış yaptığı ilk günlerde Vega'yı “yeni Penelope Cruz” olarak gösterenler de vardı ancak onda çok daha fazlasını bulanlar olduğunu eklemek lazım. 

Paz Vega matador bir baba ve flamenko dansçısı bir annenin kızı olarak, 1976 yılında Sevilla'da dünyaya gelmiş. Bir dönem siyaset konusunda eğitim almayı düşünmüş ancak neyse ki vazgeçmiş. Aksi takdirde kendisinin yeteneği ve güzelliğiyle tanışmamız büyük olasılıkla mümkün olmayacaktı. Vega lise yıllarını 


geride bıraktıktan sonra Madrid'e yerleşmiş ve Centro Andaluz de Teatro'da tiyatro eğitimi almaya başlamış. 
Bir yandan da her fırsat bulduğunda oyuncu seçmelerine katılmış. En sonunda 1997 yılında “Mâs gue amigos” adlı televizyon dizisinde bir rol kapmış. 
Bu televizyon dizisini “Perdön, perdön” isimli kısa film ve “Compaferos” isimli bir diğer televizyon dizisi takip etmiş. Vega televizyon sayesinde gitgide ünlenirken (kadrosunda yer aldığı ve genellikle “Friends”in İspanyol versiyonu olarak gösterilen “7 vidas” isimli bir komedi dizisi daha var) sinemayı da ihmal etmemiş. 1999 yılında “ Sobrevivire”, “Nadie conoce a nadie” ve “Zapping” isimli üç filmde birden rol almış. 2000 yılındaysa bir kısa film olan “El Chico en la puerta”da oynamış. 


>>> 


İşte bu geçmişin ardından Paz Vega'yı esas olarak ünlendiren filme geliyoruz; Julio Medem'in “Lucfa”sı (Lucia y el sexo). Oyuncu, bizlerin de geçtiğimiz sezon izleme imkanı bulduğumuz bu filmdeki performansıyla İspanya'da dağıtılan Goya ödüllerinde En İyi Yeni Kadın Oyuncu seçildi. Yine aynı yıl rol aldığı “Sölo mia” ile de aynı ödüle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. 

Onu kendi ülkesinde bir yıldız haline getiren bu iki filmden sonra Pedro Almodövar'ın şimdilik son harikası olan “Konuş Onunla”da (Hable con ella) kısa ama ilginç bir rol üstlendi. Vega filmin içindeki sessiz siyah/beyaz filmdeki kadındı. “Konuş Onunla”yı, yine ülkemizde geçen sezon izleme imkanı bulduğumuz bir 


Aktris 
“Lucia” 

ile tüm dünyada tanınmaya başladı. 


diğer film, “Novo” takip etti. Vega bu filmdeyse Eduardo Noriega'nın karısı Isabelle'i canlandırdı. 
Ülkemizde bu ay gösterime girecek “Yatağın Diğer Yanı” (El Otro lado de la cama) ise onu yine başrolde izleyeceğimiz, eğlenceli bir komedi/müzikal. 

Paz Vega İspanya'da bu sonbaharda gösterime girmesi beklenen yeni Vicente Aranda filmi “Carmen”de de Carmen'i canlandırdı. Oyuncunun son iki yıl içerisinde Tol aldığı filmler sayesinde gördüğü ilgi 

göz önünde bulundurulursa, İspanya dışına açılması an meselesi. Onu henüz keşfetmemiş olanlar, “Yatağın Diğer Yanı” ile karşılarına çıkan fırsatı değerlendirirlerse büyük ihtimalle bizimle hem 

fikir olacaklar. 

“Yatağın Diğer Yanı”, 15 Ağustos'ta gösterimde. 
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Ayır OYUNCUlicer Eee 


Eric Bana 


Bir komedyen olarak 
Avustralya'da televizyonda başlayan kariyeri, büyük prodüksiyonlu bir 
Hollywood ürünüyle 
ABD'ye taşınmış durumda. 


k filmle yıldız olan oyunculardan birisi. 
Ancak kesinlikle tek atımlık tüfek değil. 
1968 Melbourne doğumlu olan Eric Bana 
(gerçek ismi Eric Banadinoyich, ancak daha kısa bir soyadını tercih etmesi gayet anlaşılır bir durum), barmenlik yaptığı günlerde aldığı televizyon teklifleriyle yıldızlığa giden yolda ilerlemeye başlamış. İlk olarak 1993-1996 yılları arasında ekrana gelen “Full Frontal” isimli, komedi tarzı bir televizyon programının kadrosunda yer almış. Ardından, ileride “The Eric Bana Show Live”a dönüşecek kendi şov programı “Eric”e geçiş yapmış. 
Bir stand up'çı olarak ün saldığı “90'lı yılların ardından, 2000”lere bir film yıldızı olarak başladı. 
Andrew Dominik'in yönettiği “Katil”de (Chopper), gerçekten yaşamış bir suçluyu, otobiyografisiyle Avustralya'da ün yapmış Mark Brandon Read'i canlandırdı. Filmin adı da Read'e takılmış lakaptan gelmekteydi. 
Bana, bir komedyenden beklenmeyecek şekilde, bu filmde soğukkanlı katili canlandırmakta son İri yarı fiziği 
Hulk'u 


canlandırmak için ideal. 


derece başarılıydı. Aynı fikri paylaşan Avustralya Film Enstitüsü, Avustralya Film Eleştirmenleri Birliği ve Stockholm Film Festivali jürisi Bana'yı En İyi Erkek Oyuncu seçtiler. 

“Katil” ile kazandığı başarı sonrasında oyuncunun Hollywood'a transfer olması beklenen bir şeydi. Haliylen kendisini Ridley Scott'ın “Kara Şahin Düştü”sünde (Black Hawk Down) görünce şaşırmadık. 

Avustralyalı oyuncuyu uluslararası arenada bir yıldıza dönüştüren film ise “Hulk” oldu. Daha film gösterime girmeden, Eric Bana pek çok kişinin tanıdığı bir isim haline geldi. Ayrıca peşinden devam filmleri gelmesi muhtemel bu büyük prodüksiyon, Bana'ya elverişli şartlara sahip bir anlaşma ve bolca para getirmiş durumda, 

Bana şu sıralarda Wolfgang Petersen yönetiminde “Troy”un çekimlerine devam etmekte. Kendisi filmde Hektor'u canlandırıyor. 
Bu parlak çıkışın devamının geleceği de kesin. 
“Hulk”, 22 Ağustos'ta gösterimde. 
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EST OF ÇEŞME: İzmir'in rüzgârlı sayfiyesi, Bodrum'a meydan kuyor. Otellerden restoranlara, plajlardan gece hayatına en iyileriyle bu yazın Çeşmesi! 


SARI TABELALAR REHBERİ: 
Anamur'dan Silifke'ye hikâyeleriyle antik kentler. 


REYKJAVİK: izlanda ve 'en kuzeyli' başkenti hakkında 25 ilginç gerçek. 


ROTA: AZDAVAY'DAN SİNOP'A Gezginlerin son gözdesi 
Karadeniz, yol tutkunlarını şaşırımaya devam ediyor. 


ÖLÜDENİZ: Turizm afişlerinin gözdesi, doğayı ve macerayı seven gezginler için renkli sürprizler barındırıyor. 


GİRESUN: Fındığı, denizi, ormanı, yaylaları ve 

hatta bir de adası var. 
CESME Peki ama neyi eksik? 


ituplar'dâki' başl kent 


REYİYAVİK 


İstanbul Yür 
KINA 


“Blade”, “X-Men”, “Örümcek-Adam” ve “Daredevil”in ardından Marvel C.omics'in sevilen çizgi romanlarından biri daha beyazperdede. 1960'lı yıllara uzanan köklü bir geçmişe ve muazzam bir hayran kitlesine sahip “HULK” (THE HULK), nam-ı diğer yeşil dev, bu ay gösterime giren sinema versiyonunda bir animasyon ve efekt mucizesi olarak karşımıza çıkacak. 
Yönetmen Ang Lee, gişe filmlerine özgü klişelerden medet ummayan, psikolojik ve dramatik derinliğe sahip bir uyarlama vaat ediyor. 
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ollywood hazıra konmayı seviyor. 
Son zamanlarda, sevilen çizgi roman kahramanlarının birer birer beyazperdeye taşınmasıyla süren çizgi 10- man uyarlamaları furyasını biraz da buna bağlamak lazım herhalde. Yepyeni bir hikaye ve tanınmamış karakterler yerine bütün dünyanın tanıdığı hatta çoğunlukla da büyük bir hayran kitlesine sahip çizgi roman karakterlerine yatırım yapmak ticari açıdan daha güvenli mutlaka. Sevilen karakterlerin hareketlendirdiği yan ürünler piyasası da cabası. Dolayısıyla, sonu belirsiz bir ma- 


ceraya girmek istemeyen ve hayal gücünü çalıştırmakta zorlanan stüdyo yöneticileri için mükemmel bir storyboard vazifesi de gören çizgi romanlar, yeni ve karlı projeler arayan büyük stüdyoların vazgeçilmez kaynaklarından biri oldu son yıllarda, Buna karşılık bir çizgi roman uyarlaması da kolay kolay memnun olmayan hayran kitlesini tatmin edebilmek gibi kendine özgü riskler taşıyor elbette: hele de hem geleneksel süper kahraman anlavışını değiştirmeye, hem de gişe filmlerine özgü xlişelere meydan okumaya kararlı Ang Lee gibi bir yönetmeniniz varsa. Ancak Universal bütün 


Bruce 

o Banner'i 
Avustralyalı oyuncu Eriç 
Bana. 


oynuyor. 


riskleri göze alarak özellikle tercih etmiş Ang Lee'yi. Uzun zamandır bekletilen projenin gişe filmlerinde kendini ispatlamış geleneksel çizgide ilerleyen bir yönetmen yerine Ang Lee'nin ellerine teslim edilmesi tesadüf değil. Lee, “Stüdyo benden bir Ang Lee filmi istemişti ve bu konuda çok netti” diyor. Filmin yapımcılarından Gale Anne Hurd şöyle açıklıyor bunun sebebini: “Marvel Comics'in çizgi roman serisindeki Hulk karakterinin hikayesinde sinema için çok elverişli Shakespeare tarzı bir trajedi görmüşümdür her zaman. 
Bu karakterde insana ilişkin çok temel dramatik 


Nick Nolte Bruce Banner'ın babası rolünde, 


 . 
Banner'ın eski sevgilisi ve meslektaşı Betty Ross rolünde Jennifer Conneliy. 


unsurlar vardır, Hulk bir kahramandır ama Marvel Comics'in diğer karakterleriyle karşılaştırıldıgında gerçek bir süper kahraman değildir aslında. 
En çekici yanı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı hatırlatan kişilik bölünmesinin yarattığı çelişkidir. Ang Lee her zaman aklımızdaydı ve bu karmaşık karakter dolayısıyla onun da projeyle ilgilenebileceğini düşündük. Ang'in filmlerine baktığınızda insanın iç dünyasıyla yakından ilgilendiğini görüyorsunuz. 
Mizah anlayışı, aile konusundaki hassasiyeti ve “Kaplan ve Ejderha'da gördüğümüz aksiyon konu- 


sundaki yaratıcılığıyla bu projeden iyi bir film çı- > 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olulnidfelm 


“mhe Hulk” 


karmak için gereken her şeye sahip bir yönetmendi.” Ang Lec'nin önceki filmlerinde olduğu gibi bu filmde de birlikte çalıştığı yapımcı ve yazar ortağı James Schamus, bu projeye yönetmenle birlikte uzun zaman önce göz koyduklarını söylüyor. 
“Ang'le birlikte kıskanç gözlerle izliyorduk projenin gelişimini” diyor. “Ama bizi düşünmeleri için Angr'in bir anlamda samimiyetini yeniden ispat etmesi gerekiyordu. “Kaplan ve Ejderha” ile bunu yaptı işte, O film iki dilde birden konuşuyordu, aksiyon ve drama. Birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturan bu iki dilin birleşiminden sınır tanımayan uluslararası bir dil çıkmıştı ortaya.” 

Ang Lee'nin kendine özgü bir yorumla beyazperdeye taşıdığı “The Hulk” da aynı iddiayı taşıyor; evrensel bir dille seyirciye ulaşmak. “Çoğu yaz filminin çok sıkıcı olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir herhalde” diyor yönetmen. “İnsanlar yeni ve 


AĞUSTOS 2003 


34 SİNENA 


farklı bir şeyler görmek istiyor. Bu, dünyanın her yerinde böyle. “The Hulk”, psikolojik bir dram. 
Dramatik açıdan çok zengin bir hikayesi var. Ayrıca finalinde çok şaşırtıcı bir gerçek açığa çıkıyor. 
Dolayısıyla alışılmışın dışında bir gişe filmi.” 

İlk kez 1962'de, Marvel Comics'in ünlü ikilisi Stan Lee ile Jack Kirby'nin yarattığı çizgi roman karakterlerinden biri olarak ortaya çıkan Hulk da alışılmışın dışında bir kahramandır zaten. Tânıyanların hatırlayacağı gibi genetik bilimi üzerinde çalışırken gama ışınlarına maruz kaldığı için zaman zaman öfke dolu bir canavara dönüşen Bruce Banner'ın geçmişinde bir trajedi var- 


e e 


zır. Çocukken annesinin babası tarafından öldümlüşüne tanık olmuştur. Bu yüzden de hem ba- 


erden sarkarak insanları kurtaran bir süper kahman değildir Hulk. Onun hikayesindeki te- 

:s! çelişki iyi ile kötü arasında değil düzen- 
< kaos arasındadır. Olabilecek en masumane insan görüntüsünün arkasında ha- 

: gücünün Sınırlarını zorlayan e bir şiddet gizlidir. Hulk ikinz. ilkinden iki yıl sonra yine larvel Comics'in “Tales to Ash” adlı bir başka çizgi ro- 


man serisinin 59. sayısında Dev-Adam (Giant-Man) karakteriyle karşı karşıya getirildiğinde çıktı okurların karşısına. 1968'e gelindiğindeyse çizgi romanın asıl kahramanı olan Dev-Adam'ı gölgede bırakarak bütün seriyi ele geçirmiş, öyle ki çizgi romanın adı “The Incredible Hulk” olarak değiştirilmişti. 474. sayıya kadar devam eden “The Incredible Hulk”ın yayını 1999'da durduruldu ama kısa süre sonra, bu kez “The 


Önceki yarlamalarda 
.Hulk'u Lou 
Ferigno ndırıyordu. 


Hulk” adıyla yeniden yayınlanmaya başladı. 12. 
sayıdan itibaren eski ismi “The Incredible Hulk”a dönen çizgi roman, hala yayınlanıyor. Süper kahramanlar dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan yeşil dev, ilk kez 1977'de, 1982'ye kadar ilgiyle izlenen bir televizyon dizisinde ete kemiğe bürünmüştü. Bruce Banner'ın Bill Bixby, Hulk'ın ise başarılı bir vücut geliştirmeci olan Lou Ferigno tarafından canlandırıldığı 


“Kaplan ve Ejderha” gibi “Hulk” da pop kültüre ilişkin unsurlarla gerçekçi bir hikayenin tuhaf e bir birleşiminden oluşuyor.” #w :w 


dizinin sona ermesine üzülen hayranların ısrarları üzerine 1980'lerde aynı ekiple birbirini takip eden üç televizyon filmi çekildi. Dördüncüsü de yoldaydı ama Bill Bixby'nin 1993'teki ani ölümü üzerine proje iptal edildi. 

Çizgi romanının gelişimi süresince epey bir değişime uğradı Hulk. Önceleri yeşil değil griydi örneğin ve yalnız geceleri ortaya çıkıyordu; ancak ilk kimliği Bruce Banner ve onunla olan ilişkisin- de önemli bir değişiklik olmadı. “The Incredible Hulk”ın can alıcı noktası da burasıydı zaten. > 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e “Şe 


Yolculuk”, “Kap 


62'den bu yana hayranlarını kendine bağlayan çizgi roman, gücünü büyük oranda Hulk'ın Frankenstein'i andıran ikili kimliğine dayanan hikayesinden alıyordu. Hulk'ın yaratıcısı Stan Lee, yıllar önce James Whale'in 1931 tarihli klasiği “Frankensicin” ile Robert Louis Stevenson'ın klasik romanı “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”dan etkilenerek yaratmıştı “The Hulk”u. “Gençken, Boris Karloff'un oynadığı Frankenstein filmini çok severdim, bir de “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı” diye anlatıyor Stan Lee. “Filmdeki Frankestein iyi biri gibi gelirdi bana hep. Kimseyi incitmek islemezdi aslında ama ellerinde fenerlerle peşinden koşturup duran sersemlerden kurtulamazdı bir türlü. Onu düşünerek, kişilik değiştiren sempatik bir canavar yaratmaya karar verdim. 
Böylece, aynı zamanda bir canavar olan ilk süper kahraman, 


Yönetmen, Conneliy'nii 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yani Hulk çıktı ortaya.” 

Yönetmen Ang Lee, söylediğimiz gibi zaman içinde değişen karakterin çizgi romanın başlarındaki ilk hallerini daha etkileyici buluyor. “Stüdyodan teklif geldiğinde “Kaplan ve Ejderha'yı yeni bitirmiştim” diyor yönetmen. “Son çalışmamın enteresan bir uzantısı gibi göründü bana... Benim Yeşil Kader'im diyordum filme. Özellikle ilk sayılardaki Hulk ilgimi çekiyordu. Jack Kirby'nin çizimlerindeki enerji ve hareketlilik, Stan Lee'nin hikayelerindeki dramatik özgürlük. Önemli meseleleri, korkuları ele alan, aynı zamanda bu korkuları anlayabilmeyi sağlayan iradeye ve hayalgücüne sahip hikayelerdi. Hepimizin içinde 


YrAMIZ 


birer Hulk olduğunu ve her birimizin içindeki Hulk'ların bir yandan korkuturken öte yandan keyif veren bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bu karakterin en korkutucu yanı da bu zaten.” 

Lee, tıpkı “Kaplan ve Ejderha”da yaptığı gibi, popüler bir tür filmine kendine özgü bir yorum ve derinlik kazandırmak üzere yola çıkmış. 
“Kaplan ve Ejderha'da da aynı soruyu sormuştuk diyor. “Uzakdoğu usulü dövüş filmi gibi popüler bir türü daha zekice bir yaklaşımla ele alarak fazla ucuzlaşmadan eğlence arzusunu tatmin etmenin bir yolu var mıdır? 'Kaplan ve Ejderha" gibi “The Hulk” da pop kültüre ilişkin unsurlarla gerçekçi bir hikayenin tuhaf bir birleşiminden 


oluşuyor. Sanırım doğaları gereği yan yana gelmek istemeyen şeyler bunlar ama ben onları kaynaştırmaya çalışıyorum. Bu arada şu soruları sormak durumundayım. Ne kadar gerçekçi olmalıyız? Eğer fazla gerçekçi olursak yeşil bir devin varlığına ya da insanların uçabildiğine inanmak mümkün mü? Neredeyse bir çocuğun düş dünyasındaki gibi, alabildiğine özgür ve heyecan verici bir görselliği gerçekçi bir psikolojik dramla, bir komediyle ya da bir aşk hikayesiyle nasıl birleştirebiliriz? Bunlar birbiriyle çelişen şeyler ve bir sinemacı olarak benim kendi yaşamımdaki çelişkileri temsil ediyorlar.” 

Lee'ye göre Hulk, önüne geleni yıkan yeşil bir dev değil yalnızca. Öfkesi geçmişindeki bir travmadan kaynaklanıyor. Yönetmenin asıl ilgisini çeken de bu. Gerçek kimliklerimizi gizlemek için kullandığımız maskelerle, kendi gerçekliğimizi 


açığa çıkartmak konusundaki çekincelerimizle, kendi geçmişimize duyduğumuz nefretle, korkularımızla ilgili bir hikaye anlatabilmek için mükemmel bir malzeme olarak görüyor çizgi romanı. Filmin hikayesi Lee'nin uzun zamandır birlikte çalıştığı yapımcı ve senaryo yazarı arkadaşı (Buz Fırtınası”, “Şeytanla Yolculuk” , “Kaplan ve Ejderha”) James Schamus'a ait. Schamus'un, Ang Lee'nin de katkılarıyla geliştirdiği hikaye çizgi romanı bilenlere çok tanıdık gelecek: Çalışmalarında genetik teknolojisindeki son yeniliklerden yararlanan başarılı bir bilimadamı olan Bruce Banner (Eric Bana) kendi halinde, sessiz sakin bir hayat sürmektedir ama bu sükunetin ardında unutulmaya yüz tutmuş eski bir acı gizlidir. 
Onun kadar yetenekli bir araştırmacı olan kız arkadaşı Betty Ross (Jennifer Connelly) Bruce'un duygusal gelgitlerinden yorgun düşmüş ve bu sessiz hayatı ilgiyle izleyen bir gözlemci olarak kalmak üzere kendini geri çekmiştir. Önemli bilimsel deneylerinden birini gerçekleştirdiği gün onun yanındadır. Deney sırasında, basit bir dikcatsizlik şiddetli bir patlamayla sonuçlanınca Bruce, ani bir hamleyle genç kadının hayatını uurtarmak için kendini feda eder ve öldürücü dozda gama ışınına maruz kalır. Ölmez ancak eresi günden itibaren içinde, bir yerlerden hatırladığı, ona biraz tehlikeli ama aynı zamanda ürkütücü derecede çekici gelen bir başka benliğin şekillenmeye başladığını hissetmeye başlar. Bu arada, zaman zaman ortaya çıkıp önüne çıkan her sevi ezip parçalayan dev gibi bir yaratık peyda olmuştur. Banner'in laboratuvarının da bu yaratık tarafından un ufak edilmesi üzerine askeri yetkililer harekete geçer. Başlarında da Betty'nin badası General Ross (Sam Elliot) ile Banner'in ra-Kibi olan araştırmacı Glenn Talbot (John Lucas) vardır. Kişisel düşmanlıklar ve aile ilişkilerinin de devreye girmesiyle ortalık iyice karışacak ve kentteki tehlike giderek büyüyecektir. Öte yandan Betty'nin olaylara ilişkin kendine has teorileri vardır. Bruce'un geçmişindeki karanlık, muhicmelen babası David'le (Nick Nolte) ilgilidir örneğin. Betty, Bruce'un geçmişindeki bu sırrın 


xentte yaşanan olaylarla bir ilgisi olduğundan süphelenmektedir. Bruce ile Hulk arasındaki baii tek fark eden de odur. 
Bruce Banner'ı, “The Hulk”tan önce “Kara Şa- nin Düştü”de izlediğimiz Avustralyalı oyuncu Eric Bana oynuyor. Çok zorlu bir çekim süreci geciren aktör, bir röportajında kazandığı her kuvuşu hak ettiğini söylüyor. Daha önce, mükemmelliyetçilik konusunda Ang Lee'den aşağı kalır vanı olmadığı bilinen Ridley Scott'la çalışmış olması bir şans tabii. Zor koşullara ve sonu gelme- en tekrarlara Scott'ın setinde biraz olsun alışmış en azından. “O da bir mükemmelliyetçi” diyor Ane Lee için. “İşin en kötü yanı her mükemmeluvetçinin farklı beklentileri olması tabii ama her ikisi de çok tekrar yapıyor. Bu filmde Sam Elliorla bir sahnemiz vardı. Böyle karşı karşıya otuuvorduk. İki üç sayfalık bir diyalogdu. Üçer kez mercekleri değiştirilen kameraların konumu saarım 38 defa değiştirildi. Günlüğüme yazmak 


Kurallar çiğnenmek içindir 


“The Hulk”, yaklasık 140 milyon dolar bütçeli, büyük bir Hollywood prodüksiyonu, üstelik yazın gösterime girenlerinden; dolayısıyla insan, yıldız oyuncular, tankların, uçakların, otomobillerin havaya uçtuğu görkemli patlamalar ve son moda dövüs sahneleriyle dolu hızlı kurgulu büyük bir eğlence bekliyor ama yönetmen koltuğuna Ang Lee oturunca işin rengi değişiyor. Saf eğlence vaat eden büyük bütçeli Hollywood prodüksiyonlârında gise garantisinin vazgeçilmezleri olarak benimsenen bütün temel kuralları görmezden gelen yönetmen, alısılmısın dısında bir çizgi roman uyarlaması olduğunu söylenen filmi için “Amerikan usulü fast food'tan lezzetli bir yemek çıkarmaya çalıştım” diyor. 


Rİ Başrolde yıldız kullan. 

1970'lerdeki televizyon dizisinde Hulk'u oynayan Lou Ferrigno bile, bu filmde 

Hulk'u oynayan Avustralyalı dizi oyuncusu Eric Bana'dan daha çok tanınıyordu. 

Öfke dolu bir canavara dönüşen yumusak başlı genetik uzmanı Bruce Banner rolüne 

tanınmamış bir oyuncu seçen yönetmen bunu, seyircinin ilgisini filmin asıl yıldızı 

olan animasyon karakter üzerinde tutmak için yapmıs. Dev yesil canavar, George Lucas'ın efekt prodüksiyonu sirketi Industrial Light and Magic'te, 150 animasyon uzmanı tarafından, iki yılda ortaya çıkarılmış. 


NEN Ne kadar çok patlama, o kadar iyi. 

“The Hulk”ta istemediğiniz kadar çok helikopter ve tank göreceksiniz ama beklenenin aksine bunların hiçbiri büyük patlamalarla havaya uçmuyor. Sebebini filmin senaryo yazarlarından ve yapımcılarından biri olan James Schamus açıklıyor: “İnsanların inandıncılıktan uzak patlama sahnelerinden sıkıldığını düsünüyoruz. 
Ayrıca Ang de ben de sinemada gereksiz ve abartılı şiddete inanmıyoruz.” 


Dolayısıyla, diyelim ki büyük yeşil dev, koca bir tankı havaya kaldınp başının üzerinde çevirdi. çevirdi ve 500 


metre ileri attı, patlayan tankı değil yara almadan kaçmayı basaran askeri görüyoruz perdede. 


MN Son moda dövüş sahnelerinden vazgeçme. 

Ang Lee, dövüş sahnelerinin mümkün olduğunca gerçekçi olmasını istemiş. Bu da 

en azından birkaç yumruğun hedefi bulmaması anlamına geliyor. Lee'nin 

animasyon yönetmeni Colin Brady,”Ang, film için estetize edilmemiş, kaba ve 

gerçekçi dövüş sahneleri istiyordu” diyor. “The Matrix: Reloaded'daki dövüş 

sahnelerinde çok kusursuz bir koreografi var örneğin ama bu, bir süre sonra monotonluk yaratıyor.” Lee'nin animasyon ekibiyle birlikte üzerinde uzun uzun çalıştığı “The Hulk”taki dövüs sahneleriyse, pitbull'ların, profesyonel güreşçilerin ve gerçek dövüşçülerin yer aldığı, inandırıcılığı daha yüksek sahneler. 


5 ME Hızlı kurgu şart. 

Ang Lee, bir hayli yavas ve dinlendirici görünen hareketlerden olusan bir dövüş 

sanatı olan tai chi egzersizleri yapıyormuş her sabah. “The Hulk”taki kimi 

sahnelerin de bu dövüş sanatını andıran bir yavaslıkta ilerlediği söyleniyor. 

Schamus, aksiyon sahnelerinin zaman zaman doğa görüntüleriyle kesilmesinin, bir 

anlama hizmet eden bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor. Bruce Banner” Hulk'a dönüştüren gama ışınlarına maruz kaldığında dahi varlığını sürdürebilen yaşam formlarına ilişkin bir mesaj gizli bu görüntülerde, Animasyon sorumlusu Colin Brady, “Bir keresinde Ang'le bir saat boyunca bir kaya hakkında konustuk” diyor. “Önceleri her sey biraz karmasık geliyordu ama Ang'in bütün filmlerine hayran olduğum icin ona güvenmem gerektiğini düsündüm.” 


MENE Mümkün olduğunca basitleştir. 

Ang Lee, özellikle bu kuralı görmezden gelmis. “The Hulk”un film akademilerinin 

birinci sınıfında öğretilen temel sinema tekniklerinin hemen hepsinin kullanıldığı 

bir film olduğu söyleniyor. Zaman zaman perdeyi çizgi roman tarzı karelere de 

bölen yönetmen, kurguyla devamlılıkla ve kamera açılarıyla dilediğince oynamıs. 

4 Filmin aminasyon sorumlusu Colin Brady'ye sorarsanız “The Hulk” bir Hollywood 

filmine hiç benzemiyor. Brady'nin sözleriyle, “Tam aksine Ang'in Hollywood sinemasına özgü bütün formülleri çöp sepetine gönderdiği bir film olduğunu söyleyebiliriz.” 


için devamlılıktan sorumlu arkadaşa sorduğum için biliyorum, bu sahnedeki tekrar sayısı 150'yi aşmıştı.” 

Eric Bana'ya bakılırsa sette bir çizgi roman uyarlamasının setinden beklenmeyecek ölçüde büyük bir ciddiyet hakimmiş. Empire dergisine verdiği röportajda Bana, “The Hulk” setinin pek neşeli ve eğlenceli bir yer olmadığını itiraf etmiş. “Tuhaf bir ciddiyet vardı” diyor. “Birçok bakımdan depresif, sessiz bir setti ve çok gergindi. Hatta bana inanmayan bir arkadaşımı sırf bunu görmesi için sete getirdim. Neden böyle olduğunu sonradan anlamaya başladım. Ang'in kafasında filmin yeşil 


devle ilgili kısmı başka bir film gibiydi. O anda bu tilmi görmezden geliyorduk. O filmi, daha sonra ILM'de tamamlayacaktı. Bizse o anda, orada bir Yunan trajedisi çekiyorduk.” 

Bu ay gösterime girecek filmde karşımıza çıkacak olan yeşil devi, bilgisayar ve efekt teknolojisinin son mucizelerinden biri olarak görebiliriz. Filmin diğer yarısı, yani canlı çekilen filmle birleştiğinde ayrılmaz bir bütün oluşturacak yeşil devle ilgili bölümü, George Lucas'ın ünlü efekt prodüksiyon şirketi Industrial Light and Magic'te yaratıldı. Dijital karakterler yaratmak konusundaki us- 


talığını gün geçtikçe geliştiren ILM'nin bu konu- > 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da çok deneyimli olduğunu biliyoruz ancak Ang Lee onları da şaşırtmayı başarmış. Yönetmen, genellikle yapıldığı gibi storyboard'larla ya da karakterlerin çizimleriyle değil kırmızıya çalan yosunla kaplı bir kaya parçası, suların sürüklediği ağaç dallarından bir parça, kuma şekil vermek için kullanılan küçük tırmığıyla el yapımı bir kum havuzuyla gelmiş stüdyoya. Filmde hangi tonları ve hangi dokuları görmek istediğini bu malzemelerle anlatmış efekt uzmanlarına. ILM çalışanlarının pek alışkın olmadıkları bu yöntem başlangıçta kafalarını karıştırmış ama zamanla yönetmenin çalışma tarzına alışmışlar. ILM'nin görsel efekt süpervizörü Dennis Murren, “Ang'in sunduğu malzemeyi yorumlamaya çalıştık. Bugüne kadar yaptığımız en iddialı işlerden biriydi” diyor. “Bir sanat eseri yaratmaya çalışıyordu. Burada ILM'de yaptığımız filmlere pek benzemiyordu doğrusu.” 

ILM'nin dijital karakterler yatatmak konusundaki en büyük rakibi, “Yüzüklerin Efendisi”ndeki Gollum karakteriyle önemli bir avantaj yakalayan WETAdır biliyorsunuz. 
Dolayısıyla Dennis Murren'a sorulan soruların çoğunda Gollum'un adı geçiyor. Murren da her seferinde sabırla Gollum ile Hulk'un karşılaştırılamayacak kadar farklı dijital karakterler olduğunu anlatıyor gazetecilere. “Harika bir iş çıkardılar” diyor Gollum için. “Ama bir kere boyut farkı var. Onlarınki bir metre civarında bir karakterdi. 
Bizimkinin boyu 3 metre'den 4 metreye sonra 5 
metreye çıkıyor. 5 km ileriye sıçrayabiliyor ve 160 
km hızla koşabiliyor. Binlerce kilo ağırlık kaldırıyor. Dolayısıyla Gollum'dan çok farklı bir karakter. Ayrıca Gollum'un, etrafındaki canlılar ya da nesnelerle pek ilişkisi yok. Bir sahnede suya giriyor ama pek fazla nesneyi tutmuyor ya da itmiyor. Kasları yok, saçlarında herhangi bir değişiklik olmuyor.” 

Murren her fırsatta TILM'nin ortaya çıkardığı işin 


kalitesiyle ne kadar gurur duyduğundan bahsediyor ama bu arada Universal'in gösterime soktuğu İragmanlardaki Hulk'un, hayranlarını hayalkırıklığına uğrattığı yolunda söylentiler var. 
Murren, fragmandaki sahnelerin tamamlanma mış olduğunu öne sürmüş. Filmin yönetmeni Ang Lee ise eleştirilere şöyle cevap veriyor. 
“Fragmanda kurgu çok hızlandırılıyor. Sahneleri kesip biçiyor, parlaklaştırıyor, renkleriyle oynuyorlar. Film orada göründüğü gibi değil. Dolayısıyla fragmanları görmezden gelmeniz gerekiyor. 
Benim yapmaya çalıştığım, bu tarz bir filme duygusal derinlik ve yeni bir bakış açısı kazandırmaktı. Umarım bunu başarmışımdır.” 

Bu yeni bakış açısı ve duygusal derinlik seyircinin hoşuna gidecek mi bakalım.? Amerika'da açılış haftasında 62 milyon dolar hasılat yapan “The Hulk”un gişesi şimdilik fena sayılmaz. Eleştirmenler ise ikiye bölünmüş durumda. Çoğunluk Ang Lee'nin sanatsal ve düşünsel yanı ağır basan yaklaşımından hoşnut olmakla birlikte bazıları filmi gereğinden ağır, ciddi ve karanlık buluyor. 
İşin doğrusu “The Hulk”tan eğlence ve aksiyon bekleyenler biraz hayalkırıklığına uğramış durumda,. B 


Bir zamanlar Batı'da... 


Geçen yılki Venedik Film Festivali'nde büyük'ödülü Peter Mullan'ın filmi (THE MAGDALENE SISTERS)” veren jüri 


“GÜNAHKAR RAHİBELER”e 


Vatikan'ı çok öfkelendirmişti. Film 20. yüzyılın başlarından 


itibaren, Katolik Kilisesi'nin desteğinde. ahibeler tarafından birer işkencehane gibi yönetilen n yola çıkıyor. DERLEYEN: SENEM ERDİNE 


Magdalene Evleri'nde yaşananlarda 


agdalene Evleri, 19. yüzyılda, İrlanda'da, fahişeler ve diğer “düşmüş” kadınlar için bir tür sığınma 

evi olarak kurulmuş ve adını da 

tahmin edebileceğiniz gibi İnci'deki bir karakterden, İsa'nın önünde tövbe ettikten sonra peygamberin ayaklarını yıkamakla onurlandırılan bir fahişe olan Mary Magdalene'den almış. Mary Magdalene gibi tövbe edip günahlarından arınması gerektiğine karar verilen “Suçlu” kadınların, çoğunlukla baskı ve zulüm dolu bir ömür geçirmek üzere kapatıldıkları bu evlerin karanlık geçmişine ilişkin korkunç gerçekler yeni yeni ortaya çıkıyor ve çoğu da, 20. 
yüzyıl başlarında, evlerin Katolik Kilisesi'nin kontrolüne geçtiği döneme denk düşüyor. Bu dönemde, kendi çevrelerindeki resmi kurumlara, üniversitelere ve otellere çamaşırhane hizmeti vererek Kilise'ye gelir sağlayan Magdalene Evleri, Magdalene Çamaşırhaneleri diye de anılıyor. 
Manastırın kalın duvarları ardında dış dünyadan 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tamamen soyutlanarak bir tutsak hayatına mahkum edilen kadınlar, günahlarından arınabilmeleri için haftanın her günü, sabahtan akşama kadar hiçbir ücret almadan bu çamaşırhanelerde çalıştırılıyormuş. Doğrusu o dönemde o topraklarda genç kız olup da günahkar olmamak neredeyse imkansız görünüyor. Kimi babasız çocuk doğurduğu, kimi tecavüze uğradığı, kimi bunu söyleme cüretini gösterdiği, kimi fazla güzel, kimi fazla çirkin, kimi fazla akıllı, kimi de fazla akılsız olduğu için günahkar sayılıyor ve genellikle de kendi aileleri tarafından getirilip rahibelere teslim ediliyormuş. Katolik Kilisesi'nin İrlanda halkı üzerindeki hakimiyetinden güç alan Magdala- ne Evleri 1970'li yıllara kadar varlığını sürdürmüş. 1950'lerde ve 1960'larda İskoçya'daki evler- den bazılarında insanlık dışı koşullara isyan eden kadınlar olmuş. Çamaşır makinelerinin yaygınlaşmasına sebep olan 1970'lerdeki tüketim patlamasının etkisiyle gelirinin büyük bölümünü kaybeden ve Katolik Kilisesi'nin İrlanda halkı üze- 


rindeki gücünü yitirmeye başlamasıyla birlikte sayıları azalan İrlanda'daki evlerin sonuncusu bundan yalnızca altı yıl önce, 1996'da kapatılmış. 
Magdalene Evleri'nde bugüne kadar yaklaşık 30.000 kadının yaşadığı tahmin ediliyor. Kadınlardan bazılarının, zaman zaman kaçmaya teşebbüs ettiği bazılarının bunu başardığı biliniyor. Kimi zaman yalnızca fakir, kimsesiz ya da fazla güzel oldukları için toplum için “zararlı” olduklarına karar verilen ve aileleri tarafından bu evlerde rahibelerin merhametine terk edilen kadınların hikayeleri son yıllarda daha sık gündeme gelmeye başladı. 1992'de, zamanında Magdalene Çamaşırhaneneleri'nden birinde çalışmış olan Patricia Burke Brogan'ın Eclipsed adlı oyununa, ardından 1997'de Steve Humphries'in İngiliz televizyonu için çektiği “Sex in a Cold Climate” adlı bir belgesele konu olan Magdalene kadınları son olarak da bu belgeseli izledikten sonra Magdalene Evleri'nde yaşanan gerçek olaylardan yola çıkan bir hikaye yazan İskoçyalı yönetmen Peter 


Mullan'ın Venedikte Altın Aslan kazanan filmi “The Magdalene Sisters”a konu oldu. Bu kadınların yıllar boyunca manastırın kalın duvarları arkasında kimsenin haberi olmadan çile doldurmuş olmalarından çok etkilenen yönetmen bu hikayevi mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye duyurmak arzusuyla yola çıkmış. Filmi, dört ayrı kızın hikayeleri üzerine oturtmaya karar verdikten sonra da Magdalene Evleri'nde yaşayan kadınlarla ilgili bulabildiği her türlü bilgiye ve belgeye ulaşmaya çalışmış. Belgeseller izlemiş, bu evlerde vaşamış kadınlarla konuşmuş ve video kayıtlarını izlemiş. “1960'lı yıllarda İrlanda'da genç bir kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu sorduğum bir kadın, “KGB “yi düşünün” demişti bir keresinde” diye anlatıyor. “Haklıydı; kilisenin KGB'den farkı yoktu. Eğer bir rahip çocuğunuzu isterse vermek zorundaydınız ve hiçbir soru soramazdınız. 
İnsanlar'ın Kilise'yi Kilise'nin de kendisini asla sorgulamadığı yıllardı.” 

Mullan, çok uzun süre varlığını sürdüren Magda- 


Civardaki resmi kurumlara çamaşırhane hizmeti Çamaşırhaneleri diye de 


lane Evleri'ni, genç kadınlara yönelik korkunç bir komplonun parçası gibi görüyor. “Devlet, kilise ve aileler hep birlikte, ahlaki bir sorumsuzluk içinde olduğuna inandıkları genç kadınlara karşı bir komplo kurmuşlardı. Teokrasi, özellikle de Katolik Kilisesi, kendini kadınların ahlak bekçisi olarak görüyordu.” 

Senaryosunu Peter Mullan'ın yazdığı film, ironik bir biçimde kadın hareketinin yükselişe geçtiği bir dönem olarak hatırlanan 1960'lı yıllarda, İrlanda'da geçiyor ve değişik sebeplerle Magdalene Evleri'ne kapatılarak 20. yüzyılın ortasında kendilerini bir Ortaçağ kabusunun içinde bulan dört genç kızın hikayesi etrafında gelişiyor. Crispina (Eileen Walsh) ile Rose'un (Dorothy Duffy) günahları babasız çocuk dünyaya getirmektir; yetimhanede büyüyen Bernadette'in (Nora-Jane Noone) suçu erkeklerin dikkatini çekecek kadar güzel olmaktır; Margaret ise (Anne-Marie Duff) bir düğün sırasında kuzeni Kevin'in (Sean McDonough) tecavüzüne uğramış üstelik bunu 


Magdalene hapishanesinin gardiyanları. 


başkalarına da anlatmaya kalkmıştır. Günahla- 


rından arımabilmek için sabahtan akşama kadar çamaşır yıkamaya zorlanan kızlar, onlara kişiliklerini unutturabilmek için ne yapmasını gerektigini çok iyi bilen Rahibe Bridget'in (Geraldine McEwan) merhametine terk edilir. 

“The Magdalene Sisters”, daha çok oyuncu olarak tanıdığımız Peter Mullan'ın ikinci uzun metraj filmi. 19 yaşında kısa filmler çekmeye başlayan 1954 doğumlu yönetmen National Film School'a kabul edilmeyince oyunculuğa yönelmiş. Ken Loach'un filmi “Riff-Raff”ta, Mel Gibson'la birlikte “Cesur Yürek”te, Danny Boyle'un filmi “Trainspotting”te izlediğimiz aktör, 1998'de yine bir Ken Loach filmi olan “Benim Adım Joe”daki performansıyla Cannes Film Festivalönde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 
“The Magdalene Sisters” çekmeye karar verdi-Şinde konunun hassasiyetinin farkında olduğunu söyleyen yönetmen, buna rağmen filmin bu kadar çok ses getireceğini ve Vatikan'ı bu kadar öf- 
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“Günahkar Rahibeler” 


kelendireceğini hiç tahmin etmemiş. Geçen yılki Venedik Film Festivali'nde, görüntü yönetmeni Laszlo Kovacs, Fransız yazar ve yönetmen Jacgues Audiard ve Türk yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun da yer aldığı, Çinli oyuncu Gong Li başkanlığındaki jürinin, filmi büyük ödüle layık görmesi Vatikan'da büyük öfke yarattı. Katolik Kilisesi, festival jürisinin bu kararını resmi olarak kınadı. Amerika'daki en büyük Katolik cemaatlerinden birisi de Disney'e, filmin Amerika dağıtımını üstlenen ve Kalolik karşıtı tavrıyla dikkat çeken Miramax ile bütün bağlarını koparması gerektiği yolunda bir uyarı gönderdi. Bütün bu tepkileri şaşkınlıkla izleyen filmin yönetmeni “Bu kadar sert tepkiler almasını beklemiyordum” diyor. “Ayrıca bu kadar aptalca davranmalarına da şaşırdım. Kilise benim yalancı olduğumu söyledi, ki bu hiç akıllıca bir tavır değildi çünkü bunun üzerine bütün gazeteciler gidip benim hiç karşılaşmadığım, filmi de hiç görmemiş kadınları buldu ve onlara Magdalene Evleri'nde yaşadıklarını sordu.” 

Böylece Kilise'yi daha da zor duruma düşüren gerçekler çıktı ortaya ama Katolik yetkililer çok geçmeden taktik değiştirmeyi akıl ettiler, “Filmin İrlanda'daki gösteriminden sonra inanılmaz bir şekilde sessiz kaldılar” diye anlatıyor Mullan, “Filmi seyredenlerin hemen Kilise'den yana çıkacaklarına gerçekten inanıyorlardı sanırım. Yeni taktikleri buydu ama düşündükleri gibi olmadı. Bunun üzerine filmin İskoçya'da gösterime girdiği hafta, ülkedeki her Katolik'in bu filmi görmesini tavsiye ettiler. Dolayısıyla, Venedik ile İskoçya'daki gösterimler arasında geçen beş aylık süreçte Kilise'nin tavrı 360 derece değişmişti. Bunun yalnızca bir taktik olmadığını umuyorum. 
Büyük bir yanlış yapıldığına ve bu kadınlara bir özür borçlu olduklarına yürekten inanıyorlardır umarım.” 

Peter Mullan da Katolik bir ailede büyümüş ama son zamanlara kadar o da Katolik kurumlarında- ki yozlaşmanın boyutları hakkında pek fazla şey bilmiyormuş. “Böyle hikayeler bile duymamıştım” diyor. “Karşılaştığım rahiplerin hepsi de genel olarak normal tiplerdi. Hepsinin içkiyle problemi vardı, hepsi çok yemek yer ve çok sigara içerdi ama cinsel tacizle ilgili hiçbir şey duymamıştım. Her yerde olduğu gibi Glasgow'da da yaşandığına eminim ama ben duymamıştım.” 

Bu gizli şiddetin, yalnızca Katolik kurumlarıyla özdeşleştirilmemesi gerektiğini söylüyor bir röportajında yönetmen. “The Magdalene Sisters” da yalnızca Katolik Kilisesi'ni hedef alan bir film değil zaten. Filmde olanlar herhangi bir teokratik düzende yaşanabilecek şeyler.” diyor yönetmen. “Örneğin İskoçya'daki Magdalene Çamaşırhaneleri'nden bazıları Protestan Kilisesi tarafından kurulmuş. O yüzden bana göre bu, herhangi bir dinle değil teokratik yönetimlerle ilgili bir film. Dolayısıyla yalnızca Katolikler'i değil, genç kızları herhangi bir şekilde gelecek için bir tehdit gibi gören bütün örgütlü dinleri ilgilendiriyor.” 

Bu ay gösterime girecek filmde Magdalene ka-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Gmasır yıkayı 


Yainızca komplon 


dınları, deneyimli ve genç oyunculardan oluşan kalabalık bir kadro tarafından canlandırılıyor. 
Bernadette'yi oynayan Nora-Jane Noone, ilk kez bu kadar büyük bir rolle kamera karşısına geçiyor. Galway'deki oyuncu seçmelerinde doğal yeteneğiyle Mullan'ın dikkatini çekmiş. Babasız çocuk doğurduğu için ailesi tarafından Magdalene Evleri'ne getirilen Rose'u ilk sinema filminde rol 


hem de Kilise'y 


iler de kadınlara yönelik 


alan Dorothy Duffy, kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Margaret'ı Michael Apted'ın filmi “Enigma”da izlediğimiz daha deneyimli bir oyuncu olan Annie-Marie Duff oynuyor. Crispina rolündeki Eileen Walsh, daha önce Mike Figgis'ın filmi “Miss Julie”de Peter Mullan'la birlikte rol almıştı. Bu arada yönetmen Peter Mullan'ı da Magdalene Evleri'ndeki kızlardan biri olan 


Bernadette'in (Nora-Jane Noone) 


Margaret rolünde Âring 


Una'nın babası rolünde izleyeceğiz. Mullan'a göre bu karakter filmdeki temel ikilemi en iyi yansıtan karakterlerden biri. “Katolik Kilisesi, inanç, aile ve etraftakilerin ne düşündüğü, O'Conner için kendi kızından çok daha önemlidir. Esas mesele de budur zaten” diyor. 

Gücünü karakterlerden alan bir film “Günahkar Rahibeler”. Bu yüzden oyunculukları çok önemsiyor yönetmen. “Yalnızca Magdalene kızları ve rahibeleri değil, anneler, babalar, abiler, kardeşler, her yüz ve her türlü insan dinamiği önemli benim için” diyor. “Çünkü hepsi, insan ruhunu yüceltmekten ziyade küçülten bir toplumun hem kurbanı hem de sorumlusu.” Una'nın babası mesela, “O'Conner'ı oynayan aktörün insanın içini burkan bir çelişkiyi yansıtması gerekiyordu” diye devam ediyor. “Her şeyden çok sevdiğiniz kızınızı aşağılıyor, terk ediyor, tutsak edilmesine göz vumuyorsunuz. Kızı kadar o da bu sistemin tutsaöı aslında, onun için seyircinin onun acısını da biraz hissetmesini istedim.” 

Oyunculukta da kamera kullanımında da yargıda bulunmayan ve mümkün olduğu kadar doğala vaklaşmaya çalışan sade bir yaklaşım benimsemiş 


iaktır, Crispina'nınki (Eileen Walsh) ise evlilik dışı çocuk dünyayajeriireka 


Mullan. “Kameranın yargıda bulunmasını, oyuncular arasında ayrım yapmasını istemedim” diyor. “Kızları ışıkta, rahibeleri karanlıkta göstermek gibi mesela. Sade ve kendinden emin bir tavrı olsun istedim. Yalnızca el kamerası ya da üç ayak kullanmalıydık ve kamera önceden tasarlanmış sabit kompozisyonlara değil karakterlere odaklanmalıydı. Böylece oyuncular kendilerini daha özgür hissedebilir, ben de daha doğal görüntüler yakalayabilirdim. Kendinden emin olmaktan kast ettiğimse şu; kamera, herhangi bir sebep yokken hareket etmemeliydi. Eğer bir sahne mümkün olduğu kadar az kesme ve hareketsiz bir kamera gerektiriyorsa öyle olmalıydı.” 

Gösterime girdiği her yerde çok iyi eleştiriler alan “Günahkar Rahibeler”, yönetmeni Peter Mullan'ın düşündüğünden de çok ilgi gördü. İngiltere'de En İyi Senaryo dalında BAFTA kazanan ve En İyi İngiliz Filmi seçilerek Alexander Korda ödülüne layık görülen film Venedik, Toronto ve Newport festivallerindeki başarısı üzerine Katolik Kilisesi'nin çıkardığı gürültünün de etkisiyle daha da çok konuşuldu ve daha fazla seyirciye ulaştı. Magdalene Evleri'nin karanlık 


Rahibe Bridget rolü 


geçmişini ve Magdalene kadınlarının yıllardır gizli tutulan hikayesini mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaştırmak düşüncesiyle yola çıkan yönetmenin amacı da buydu. Mullan, bir röportajında filminin özellikle genç kadın seyirciye ulaşmasını ve genç kadınları ister kiliseden, ister toplumdan, nereden gelirse gelsin her türlü baskıya ve ayrımcılığa karşı koymaya teşvik etmesini istediğini söylüyor, “Filmi seyrettikten sonra, bu tür bir tutsaklığı onaylayan aileleriyle, Katolik Kilisesi'yle ve diğer kiliselerle ilgili daha fazla soru sormalarını umuyorum” diyordu. 

Bu filmle Hollywood'un da dikkatini çekmiş olmasına rağmen gelecekle ilgili planlarında herhangi bir değişiklik yapmayan Peter Mullan, şimdi yeni bir senaryo üzerinde çalışmak istiyor ama başka sorumlulukları da var: “Şu anda İskoçya Sosyalist Partisi için bir tanıtım filmi hazırlıyorum” diyor. “Geçtiğimiz yıl, senaryolarını beğendiğim birkaç düşük bütçeli filmde rol aldım ama şimdi biraz para kazanabileceğim oyunculuk işleri yapmam lazım. Başka şansım yok çünkü ancak o zaman yeniden oturup yazma fırsatı bulabilirim.” B 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ünümüz seyircisi sürpriz finalleri, kendisine oyun oynayan Şaşırtıcı filmleri seviyor. Bu tarz filmler sözkonusu olduğunday- 
Sa akla öncelikle korku/gerilim vey; kara film türleri geliyor. Peki bir melodram izleyicisini benzer şekilde şaşkınlığa sürükleyebilir mi? Olur mu öyle şey, demeden önce biraz düşünün istersiniz. Geride bıraktığımız İstanbul Film Festivali'nde izleme imkanı bulduğumuz “Sınırsız Kentte” tam da bahsettiğimiz şeyi yapmaktaydı. Hikayesinde aile içi ilişkiler ve geçmişte kalan sırların yüzeye çıkışına odaklanan film, gerek modern sinema dili gerekse bize oynadığı oyunlarla hepimizi şaşırtmış ve etkilemişti. Eğer “Sınırsız Kentte”yi festivalde kaçırdıysanız ve bu söylediklerimizden sonra merakınız kabardıysa üzülmeyin, film bu ay gösterime giriyor. 


Yönetmen : 


Öncelikle konuyu özetleyelim isterseniz. Aslen İspanyol olan ancak Arjantin'de yaşayan Victor (Leonardo Sbaraglia) uzun bir aradan sonra ailesiyle tekrar biraraya gelmek için yola çıkar. Ancak bu buluşmanın nedeni son derece üzücüdür. Victor'un babası Max (Fernando Fernân Gömez) ölümcül bir hastalığın pençesindedir ve son günlerini karısı Marie (Geraldine Chaplin) ile tanıştığı şehirde, Paristeki bir hastanede geçirmektedir. Victor babasını ziyaret ettiği ilk günden itibaren bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varır. 
Yaşlı adam ilaçlarını içşmemekte ve etrafındaki aile bireylerinden gizli bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Annesi ve kardeşlerinin olaya kayıtsızlığı Victor'u daha da şaşırtır ve babasına yakınlaşmasını sağlar. Max araması için Victor'a bir telefon numarası verdiğinde, baba-oğul ile diğer aile fertleri arasında geçecek bir kedi fare oyunu başlar, Max'ın verdiği numaranın sahibi yoktur, sürekli adını andığı ve ulaşmaya çalıştığı “Rancel”in kim olduğunu bulmaksa pek kolay gözükmemektedir. Ancak Victor babasının anlattıklarının arkasındaki gerçeğe ulaşmayı kafasına koyar. Kaldığı yerin bir hastane olmadığını iddia eden babasının kaçış planını uygulamasına yardımcı olur. Diğer yandan aile içi ilişkiler de son derece karmaşıktır. Komünist geçmişini bir yana bırakmış ve İspanya'nın hatırı sayılır iş adamları arasına girmiş Max'ın mirasının nasıl paylaşılacağı, aldatmalar, gizli aşklar ve benzeri olaylar, ya geçmişteki birtakım sırların cevabıdır ya da sadece gerçekleri gölgelemektedir. 

Konusundan da anlaşıldığı üzere “Sınırsız 


3 


“Sınırsız Kentte” tanıdık gelebilecek bir melodramı 


> 


modern bir sinema diliyle anlatan ve böylece finalini 


# 


mümkün olduğunca tahmin edilemez kılan bir film. 
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Filmde kardeşler arasında rekak sebep olan çeşitli durumlar var. 


Kentte”nin pek çok karakter ve yan hikaye barındıran bir senaryosu var. Bu durum kimi izleyicilerde bir dağınıklık hissi uyandırabilir. 
Ancak filmin yönetmeni Antonio Hernândez ve Enrigue Brasö'nun beraber yazdıkları senaryodaki bu kalabalıklık bilinçli bir tercihten kaynaklanıyor. Hedef, yazının başında da söylediğimiz gibi, tanıdık gelebilecek bir melodramı modern bir sinema diliyle anlatmak ve finali mümkün olduğunca tahmin edilemez, hatta sürprizli kılmak. İşte senaryodaki bu karakter ve hikaye bolluğu, film süresince izleyicinin ilgisini ayakta tutuyor ve onları sürekli farklı yönlere sevk ediyor. Bunun yanında oldukça iyi kurulmuş baba-oğul ilişkisinin beraberinde getirdiği duygusallık, son derece başarılı grup oyunculuğu ve Hernândez'in yönetimi, izleyicinin farklı ihtimaller arasında kaybolmasını engelliyor. 

Filmin Goya ödüllü senaryosu bir yana, görsel yapısı da izleyicinin yönlendirilmesinde etkili oluyor. Başka bir deyişle, yönetmen ve senarist Hernândez izleyiciyi sadece hikayedeki dönemeçlerle değil, sinemasal anlatımla da şaşırtıyor. Filmin kurgusu ve görüntü yönetimi burada öncelikle önemli. “Sınırsız Kentte” yer yer öylesine bir ritm kazanıyor ki, her şe- 


Victor, nişanlısı 
Eileen ile 


beraberliğine devam 


vin ardından gerçeküstü bir finalin geleceğin- den bile şüphelenmeye başlıyorsunuz. Esasında bir dram olan filmin kimi kaynaklarda gerilim türüne dahil edilmesi de boşuna değil. 
Ustalıklı müzik kullanımınaysa özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Filmin hızlandığı sahnelerde o kadar hınzır ve hareketli bir tema müziği devreye giriyor ki, tüm sinemasal alışkanlıklarınız ışığında yine farklı türlere ve olasılıklara aklınız kayıyor. 

Ancak filmin yegane başarısı izleyiciyi şaşırtmasından kaynaklanmıyor. İçerdiği tüm sürprizlere, yer yer hızlanan anlatımına rağmen, öykünün taşıdığı duygusal boyut hiç elden kaçırılmıyor. Bunun yanında şehrin kullanımıyla yaratılan atmosfer, filmin kadrajları ve 


özenli renk kullanımı da son derece başarılı. 
Oyuncu kadrosunun bütün olarak başarısı bir yana, özellikle bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Goya ödülü kazanan Geraldine Chaplin'in adını ayrıca anmak gerekiyor. 

Yönetmen Antonio Hernândez'e gelince... 
1953 İspanya doğumlu Hernândez, “70'li yıllardan bu yana sinema dünyasının içerisinde. 
Yönetmenlik dışında oyuncu, yapımcı ve senarist olarak yer aldığı projeler de var. “Sınırsız Kentte”den önceki işleri konusunda fikir sahibi değiliz. Ancak bu filmde giriştiği deney ve bunun altından başarıyla kalkması gerçekten takdire layık. İleride yapacağı işlerin düzeyi konusunda bir tahminde bulunmak zor 


ancak ilgiye değer olacakları kesin. Zaten “Sınırsız Kentte”nin gerek İspanya'da, gerekse festivaller veya ticari gösterim aracılığıyla izleyiciyle buluştuğu diğer ülkelerde gördüğü ilgi, yönetmenin sonraki filmlerinin karşımıza çıkmasını kolaylaştıracak gibi. Bu arada unutmadan ekleyelim, yönetmenin filmde kısa bir rolü de var. 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz ki, “Sınırsız Kentte” kesinlikle ilgiye layık, son derece etkileyici bir film. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciden aldığı tepkilere de bakılırsa, aradan yıllar geçse bile unutulmayacak cinsten, hoş bir keşif. Vizyonda karsımıza çıkmasıysa hem görmemişler, hem de bir kez daha izlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. M 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Doğu'dan 


Batı'ya... 


Yeniyetmelik döneminin naifliği, yıkılan umutlar, tutunamama ve seks ticaretinde kullanılan çocuklar... Lukas Moodysson'un bu ay gösterime girecek filmi “DAİMA LiLYA” (Lilja 4-ever) bu konular etrafında gelişen bir hikayeye sahip. Ülkemizde ilk gösterimi istanbul Film Festivali'nde yapılan film, izleyiciyi zorlasa ve üzse 


de kesinlikle görmeye değer, başarılı bir yapım. 


sveçli yönetmen Lukas Moodysson'un 
1998 yılında ilk uzun metraj filmi “Sev 
Beni” (Fucking Âmâl) ile yaptığı büyük 

“ çıkış, özellikle festival takipçisi sinema- 
“severlerce unutulmamış olsa gerek. Film İsveç'te yakaladığı eleştirel ve ticari başarının ardından pek çok ülkede gösterime girme şansı yakalamış veya festivallerin programlarına dahil edilmişti. Kazandığı sayısız ödül ve Ingmar Bergman tarafından bir başyapıt olarak gösterilmesi de cabası. Moodysson iki yıl sonra yönettiği “Birlikte”yi (Tillsammans) de 


46 SİNEMA AĞUSTOS 2003 


benzer bir ruh hali üzerine şekillendirmiş, topladığı övgüler ve kazandığı ödüllere yenilerini eklemişti. Her iki filmin de sahip oldugunu söylediğimiz şu ruh halini biraz açmak gerekirse... Yönetmen gerek “Sev Beni” gerekse “Birlikte”de hayatın gerçeklerine ve dramlara sırtını dönmemekle beraber, izleyicilerin yüreklerine su serpecek, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak bir atmosfer kurmaya ve mutlu sonlara yönelmeye özen gösteriyordu. Özetle Lukas Moodysson çoğu kişi için son yılların en iyi “feel-good” (ken- 


Lukas 
Moodysson'un favorileri 


İngiliz sinema dergisi Sight&Sound'un Eylül 
2002 sayısında yer alan kapsamlı bir “tüm 
zamanların en iyi filmleri” arastırması vardı. Bu araştırma dahilinde en sevdiği 10 film sorulan yönetmenlerden birisi de Lukas Moodysson'du. 
Yönetmenin listesine baktığımızda, çocukların ve yeniyetmelerin dünyasına duyduğu ilginin kaynağını görebiliyoruz. Listedeki çoğu filmin bu yas grubundan bas karakterleri olduğu gibi; çoğu ya onların sorunlarına odaklanıyor ya da onların bakış açısından anlatılıyor. Bu arada yönetmenin seçkisini 10 filme indiremediğini ve ankete 11 film göndererek katıldığını da ekleyelim. 

1)Bisiklet Hırsızları (Vittorio De Sica) 2)Fanny ve Alexander (Ingmar Bergman) 3)Gummo (Harmony Korine) 

4)Protest'o / La Haine (Mathieu Kassovitz) 5)Lamerica (Gianni Amelio) 

6)The Last Picture Show (Peter Bogdanovich) 7)Ayna (Andrei Tarkovsky) 

8)Rıhtımlar Üzerinde (Elia Kazan) 9)Ayaktakımı (Ken Loach) 

10) Sırlar ve Yalanlar (Mike Leigh) 11)Arkadasımın Evi Nerede? (Abbas Kiarostami) 


önetmen filmi ilığıyla küçük 


Liya giderek içinden zıkamayacağı bir satağın içine çekiliyor. 


ra 


şroldeki Oksana Akinshina'pın performansı son derece başarılı. 


dini iyi hisset) filmlerine imza atmış yönetmendi. Ancak bu ay gösterime girecek “Daima Lilya”da (Lilja 4-ever) işlerin rengi biraz değişmiş gibi gözüküyor. Moodysson bu sefer hazmı zor, yürek parçalayıcı bir hikaye anlatmaya soyunuyor. Her şeyin tatlıya bağlandığı bir mutlu son da yok. 

Film SSCB'nin dağılmasından sonra, ismi verilmeyen bir Rus şehrinde geçiyor. Lilya (Oksana Akinshina) annesiyle (Lyubov Agapova) beraber zor şartlarda yaşayan bir genç kızdır. Annesinin yeni erkek arkadaşının hep beraber Amerika'ya gideceklerine dair verdiği söz Lilya'yı epey heyecanlandırır. Ancak annesi Lilya'nın bir süre daha Rusya'da kalmasını ve yanlarına daha sonra gelmesini talep eder. Böylece Lilya acımasız teyzesi Anna'nın (Liliya Shinkaryova) gözetiminde bir başına kalır. Çok geçmeden teyzesi tarafından her yanı dökülen bir daireye tıkılır. Neyse ki bir dert ortağı, gerçek bir arkadaşı vardır. Tıpkı Lilya gibi ailesinden ilgi görmeyen, zaman zaman geceleri sokağa atılan Volodya (Artyom Bogucharsky) genç kızın iletişim > 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Daima Lilya” 


Moodysson bu filminde de çocukların dünyasını 

çok iyi şekilde 

kavramayı beceriyor. 


kurabildiği tek kişi olur. 
Uzun süre dirense de, parasızlık ve açlık katlanılmaz bir hale gelince Lilya diskolarda kendini satmaya başlar. Bu vesileyle tanıştığı Andrei (Pavel 
Ponomaryov) Lilya'ya yakınlık gösterir. Hayatına giren bu yeni erkeğin kurtarma vaadi 
Lilya'ya tekrar umut verir. Ancak İsveç'e yaptığı yolculuk beraberinde bir kurtulma- dan çok, dibe vurmayı getirir. 
Filmin konusunu okuyunca kimi izleyiciler klasik bir kötü yola düşme hikayesi, klişe- Yönetmenin lerle dolu ve fazlasıyla ağlak bir dram izleye- önceki ceklerini düşünebilirler. Ancak “Daima Lil- filmleri 

Ni si di iğ “Sev Beni” 
ya” bu konuyla ilgili gerçekleri sömürmeye ün deiis)'v soyunmadığı gibi, her şeye fazlasıyla dışarı- “Birlikte dan bakıp, parmak sallamakla yetinen bir (üstte). 
uyarı filmi de değil. Moodysson, tam da kendisinden beklenecek şekilde, çocuklukla gençlik arasındaki karakterlerinin yanında 


o yer almayı, onlarla beraber hissetmeyi beceriyor. 
Bu konudaki en büyük başarısı ve erdemi, maruz kaldığı tecavüzler dahilinde Lilya'nın cinselliğini asla sömürmemesi. Oo Bahsettiğimiz sahneleri Lilya'nın bakış açısından çekerek, tanıklık ettiğimiz eylemin iğrençliğini çarpıcı şekilde vurguluyor. Diğer yandan, Lilya'nın mutlu 


olduğu ve heyecanla karışık bir sevinç duygusuna kapıldığı sahneleriyse, sevgi ve ilgiye muhtaç bir çocuğun hikayesini izlediğimizi hatırlatacak şekilde, tutkuyla çekiyor. 

Yine de bizi üzmekten çok içimizi açan filmlerle tanıdığımız yönetmenin böylesi bir hikayeye yönelmesi şaşırtıcı. Söylediklerine bakılırsa Moodysson seks ticareti için kullanılan çocukların hikayelerinden çok etkilenmiş ve bilinçli bir sinemacı olarak “Daima Lilya”yı çekmeye koyulmuş. Filmi izleyecek bir genç kızın Batı'ya gitmekten vazgeçmesi veya bilfiil bu alanda ticaret yürüten kişilerin, para karşılığında küçük çocuklarla ilişkiye girenlerin sebep olduklarını görerek utanmaları en büyük isteği. Yani Moodysson filminin bir şeyleri değiştirebileceğini, en azından birkaç kişinin hayatını kurtarabileceğini düşünüyor. 


Çoğu kişi “Daima Lilya”yı günümüz Rusya'sındaki hayat koşullarının zorluğu üzerine bir film olarak yorumlayabilir. Ancak filmin İsveç'te geçen bölümleri daha önemli sanki. 
Başka bir deyişle “Daima Lilya” Batı'nın ve kapitalist sistemin, tüm insani değerleri hiçe sayarak, karşısına çıkan her şeyi ve herkesi sömürmesini eleştiren bir film. Moodysson'un filmlerinde gitgide belirginleşen politik tavır, bu ihtimali daha kuvvetli hale getiriyor. 

Aslında konusunu bir yana bırakırsak, filmin açılışından itibaren girdiğimiz atmosfer Moodysson'un bu filmde değişen yaklaşımını haberliyor. “Daima Lilya”nın jenerik öncesi açılışına eşlik eden Rammstein şarkısı “Mein Herz Brennt” gerek sert müzikal yapısı, gerekse korku hikayesine dönüştürülmüş bir ninniyi andıran sözleriyle izleyiciyi ilerleyen dakikalarda karşılaşacaklarına dair uyarıyor. 
Ayrıca Moodysson açılıştan itibaren, hikayesinin gerektirdiği şekilde, donuk renklerin hakim olduğu ve yer yer son derece karamsar bir etki uyandıran bir görsellikten yana tercih kullanıyor. 

Rusça bilmeyen yönetmenin, bir çevirmen vasıtasıyla anlaştığı oyuncularından aldığı performanslar da gayet etkileyici. Özellikle Lilya rolündeki Oksana Akinshina uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performans veriyor. Filmin izleyici üzerinde yarattığı etkide genç oyuncunun da büyük etkisi var. 

Şu ana kadar hep filmin karamsarlığından, üzücülüğünden bahsettik ancak Moodysson'a bakılırsa “Daima Lilya” o kadar da 


Arkadaşı 
Natasha, 
Lilya'ya kazık atan pek çok kişiden sadece birisi, 


ümitsiz bir film değil. Yönetmen filminde Tanrı'nın varlığının hissedildiğini ve en azından Lilya ile ilgilenecek “birisi”nin olduğunu vurguluyor. Bu sebeple filmin finalini bir nev'i mutlu son olarak görmek de mümkün. 
Yine de bu yaklaşım bile “Daima Lilya”nın iç burkan bir film olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten gerçek hayatta karşılığı olan, böylesi bir olayı anlatan bir filmin farklı bir etki uyandırması da yanlış olurdu. 

Çoğu kişinin sinemaya giderken üzülmekten çok eğlenmeyi hedeflediğini biliyoruz. Haliylen duygusal olarak sarsılacağınızı, içinizin sıkılacağını bile bile “Daima Lilya”yı izlemek 


için salonların yolunu tutmak istemeyebilirsiniz. Ancak son yılların en dikkat çeken, en çok övgüye mazhar olmuş yönetmenlerinden birisinin gösterime giren filmini kaçırmak, en azından sinemaseverler için pek affedilesi bir tavır olmaz. Ayrıca Moodysson'un filmini fazla üzücü ve yıpratıcı bulanlara cevaben söylediklerine kulak vermekte fayda var: “Bence dünya Zor ve sinir bozucu bir yer. İnsanlar dünyada olup bitenlere gözlerini kapadıkları gibi, filmim de yokmuş gibi davranabilirler. 
Ancak bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri anlamına gelir. Bir şey söylemek için firsatın varken söylemelisin”. M 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ecey 


bir mo 


Sürprizlerle dolu özgün bir hikayeye sahip olan “KIMLIK 7/1 ) 


romanlarıyla “tee 


lasher” tarzı korku filmlerinin konseptini aynı 


çıkıyor. “Şişman”, “Cop Land / Güçlüler Bölgesi” gibi filmlerin 


yönettiği filmin oyuncu kadrosu da gözalıcı isimlerle dolu. DERLEYEN: 


ağmurlu, fırtınalı bir Nevada gecesin- de yolları aynı otele düşen ve gizledikleri sırları film boyunca açığa çıkaak 10 insan, birer birer ölmeye başlarlar. Şımarık bir televizyon yıldızı olan Caroline (Rebecca DeMornay), Caroline'ın bindiği limuzinin şöförü Ed (John Cusack), bir katili (ne kadar çirkin ve kötü adamı türü varsa hepsini oynamış olan Jack Busey) hapishane- ye teslim etmek için yola çıkmış polis Rhodes (Ray Liotta), bir telekız olan Paris (Amanda Peet), Clea DuVall ve William Lee Scott'dan mürekkep yeni evli bir çift ve kriz içindeki üç kişilik bir aile (John C. MeGinley, Leila Kenzle ve Bret Loehr) başlıca kahramanlarımızdır. Bir de akıllara ister istemez Hitchcock'un “Sapık”ındaki Norman Bates'i getiren, sinirli bir otel müdürü, yani Larry (John Hawkes)... 

Dışarıdaki fırtınalı havadan kuru bir otele gelebilmiş olmanın rahatlığı, kısa zaman sonra baş gösteren ölümler yüzünden yerini akıl almaz bir gerilime ve çaresizliğe bırakacaktır. Fırtına yüzünden dışarı çıkılamamakta, ayrıca hasar gören telefon hatları yüzünden dış dünyayla bağlantı kurulamamaktadır. Fazla süre geçmeden anlaşılır ki, konuklar hayatta kalmak için onları biraraya getirenin ne olduğunu çözmek zorundadırlar. 
Hercules Poirot'su eksik bir Agatha Christie romanının çıkış noktası gibi duran bu başlangıcın, film ilerledikçe farklı yönlere saptığı ve böylece şaşıran seyircinin ne olacağını tahmin etmesinin imkansız hale geldiği söyleniyor. Otele tıkılıp kalmış ve birbirleriyle alakası olmayan bu insanların hikayesine paralel olaraksa, çok vahşi birkaç cinayet ile suçlanan bir adamın 11 saat süren sorgulamasını izliyoruz; hikayeyle ne alakası olduğunu pek bilmeden... 

“Kimlik”in senaryosu, daha evvel B türü korku 


FERHA VE 


filmleri klasmanının ilginç örneklerinden diyebileceğimiz “Jack Frost”u yazıp yönetmiş Michael Cooney'nin elinden çıkma. Filmin yapımcısı olan Cathy Konrad ise, bu bol dönüşlü, bol kavisli ve şaşırtıcı senaryo hakkında şöyle konuşuyor: “Klasik bir bulmaca filmi ve olağanüstü şok edici dönüm noktaları olan bir polisiyeydi. Ama insanı sarsan ve tehlikeli bir yanı da vardı. Ayrıca karakterler özgündü. Bu türde genellikle karakterler konuya hizmet ederler. Oysa bu filmde karakterler konunun ta kendisiydi”. Filmin yönetmeni James Mangold ve yapımcı Konrad, Cooney ile beraber bu heyecan verici senaryo üzerinde biraz daha çalışmış ve karakterlerle ilgili kimi ayrıntıların altını çizmeye başlamışlar. 
Ekip, otelde buluştuklarında her karakterin hayatında bir dönüm noktasında bulunmasına önem vermiş. Ancak bunu fazla göze batmayacak, abartılı bir senaryo efektine dönüşmeyecek 


John 
Gusack, olayı çözmeye 
VELENİ karakteri oynuyor. 


ölçüde yapmaya dikkat etmiş ve kimi imalar veya nüanslarla vermeye özen göstermişler. James Mangold, her karaktere ayrı bir sır ve bir de kusur vermeye çalıştığını söylüyor; yönetmenin deyişiyle “korktukları ve onları olumsuz bir şeye karıştıran bir sır”. 

James Mangold'u Türk sinemaseverler de tanıyor. 1999'te yönettiği ilk filmi “Şişman” (Heavy), başrollerinde Pruitt Taylor Vince (oyuncuyu “Kimlik”te de sorguya çekilen mahkum rolünde görebileceğiz) ile Liv Tyler'in oynadığı bir dramdı. Film, şişman ve kendinden memnuniyetsiz bir adamı ve onun platonik aşkını anlatmaktaydı. Ondan sonra çektiği 1997 tarihli “Güçlüler Bölgesi”nde (Cop Land), New Yorklu polislerin lojmanlarında güvenlikten sorumlu olan bir adamın polislerin pis işlerine karışması anlatılıyordu. Tipkı “Şişman”daki gibi, başkarakter hafif hantalca ve şişmanımsı, kendisiyle pek barışık 


sayılamayacak, melankolik Freddy Heflin'di. Bu filmin en ilginç yanlarından birisi de, aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız Sylvester Stallone'nin Heflin rolünde kendi beyazperde karizmasıyla hiç uyuşmayan bir karakterle karşımıza çıkmasıydı. Dahası Mangold bu mütevazi ama oldukça başarılı filmde Stallone'den öyle bir performans alıyordu ki, bu adamın zamanında Rocky Balboa veya John Rambo gibi rollerde oynadığı akıllara bile gelmiyordu seyir boyunca. 
Daha sonra yönettiği Winona Ryder'li ve Angelina Jolie'li “Girl, Interrupted” çoğunluğu akıl hastanesinde geçen bir drama, “Kate and Leopold” ise Wolverine olarak tanıdığımız Hugh Jackman ile Meg Ryan'ı biraraya getiren romantik bir komediydi. 

Mangold'un bu küçük ve mütevazı ama çoğu hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde başarılı filmlerin ardından “Kimlik” gibi bir kor- 


Amanda Peet 


motelin konukları arasında 


Yönetmen 
James 


ku/gerilim senaryosuna rasgeldiğinde ilgisini çeken ne olmuş? “Kimlik” bazı cesur fikirleri ortaya koyuyor,” diyor kendisi ve şöyle devam ediyor: “Beklenti ve şok etkisi yaratma gibi türün belli başlı gelenekleriyle, kurallarıyla oynuyor. 
Bu film sayesinde hayranı olduğum bir tür gerilim filmi yapma fırsatı elde ettim. Tek bir mekanda geçen gerilim; Hitehcock'un Arka Pencere'si, Ridley Scott'un *Yaratık'ı ve benzerleri gibi. Bu tek mekanı film boyunca ilginç tutmak her yönetmen için bir meydan okumadır”. 

Filmde yönetmenin ilgisini çeken bir diğer yön ise, hikaye bazlı gerilim filmlerinin, özellikle “6. 
His”ten beri olmazsa olmazı olan, hikayede şok edici bir gelişmenin finalden çok önce ortaya çıkması ve filmin bitmesine daha çok varken birden bütün hikayenin bambaşka bir boyut kazanmasıymış. “Hani kabuslarda yer insanın ayakları altından kaymaya başlar ve bir gömülme hissi yaşarsınız...”, şeklinde, hafif soyut bir biçimde tanımlıyor mevzubahis gelişmenin yaşandığı sahneyi. “O sahneyi çekmek ve montajlanmış halini görebilmek için çok sabırsızlandım,” diye de ekliyor. 

Yapımcı Konrad ise, filmin bu sürprizli gidişatı hakkında şunları söylüyor: “Film çok ustaca hazırlandı. İzleyiciler sürpriz dönüm noktalarının çoğunu önceden tahmin edemeyecekler. Başka bir yöne bakıyor olacaklar. Ama aslında ipuçları filmin ilk karesinden itibaren ortada. Bu da filmi hem eğlenceli hem de meydan okuyucu kılıyor.” 

Bu arada deneyimli eleştirmen Roger Ebert, türün kurallarını bilen ve dikkatli izleyicilerin olayların çözümüne filmde açıklanmalarından daha önce ulaşabileceklerini belirtiyor. Ancak filmin tamamen bir sürpriz efekt üzerine kurul madığını, Mangold ve Cooney'nin senaryolarını epey dürüstçe ama izleyiciyi çaktırmadan yanlış yerlere yönlendirecek şekilde yazdıklarını da ekliyor. 

Gelelim filmin oyuncularına... Kadrodaki en ağır top elbette John Cusack. Mangold, Cusack'in en ciddi rollere bile insancıl bir yan katabilme yetisine dikkat çekip, böyle karanlık ve ürkütücü bir hikayeye sıcaklık katacağı umurduyla Cusack'e başvurduklarını söylüyor. Cusack de senaryoya vurularak projeye katılanlar- dan. “Henüz üçüncü bölümün sonunda, daha finale uzun bir süre varken, sürpriz öğeyi açığa çıkaran başka bir film görmedim. Film sizi SÜrekli olarak şaşırtıyor. Filmde pek çok keskin dönemeç var,” diyor oyuncu filmle ilgili görüşleri sorulduğunda. Bebek yüzü ve hafif pürüzlü sesiyle tanıdığımız Cusack, olaylara hakim gözüken ve eski bir polis olduğunu söyleyen limuzin şöförünü canlandırıyor. 

Filmin bir diğer başrolünü, Scorsese'nin “Sıkı Dostlar” (Goodfellas) isimli mafya filmi basyapıtında hafızalarımıza silinmemecesine kazınmış ama neden sonra bir türlü yıldız mertebesine veya büyük oyuncu sıfatına ulaşamayıp, genelde yan karakter rolleriyle yetinmiş Ray Liotta oynuyor. Daha evvel “Cop Land” filminde Mangold ile beraber çalışmış olan Liotta, o filmde olduğu gibi, yine bir polis rolünde. 


“Benim için en çekici olan tekrar Jim ile çalışmaktı”, diyor Liotta ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ama daha önce denediğim bir tür olmaması da önemliydi. Karakterlerin hepsi zorlu. Hepsi de dünyadaki yerlerini bulma mücadelesi veriyor. Ritm açısından da oldukça farklı türde bir film. Başlangıçtan birkaç dakika sonra hız kazanıyor ve bir daha yavaşlamıyor”. 

Mangold, polis memuru Rhodes rolü için, gözlerinde sanki her an patlayacakmış gibi bir ateş parladığını söylediği Ray Liotta'nın mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: “Ray hakikaten çok özel karakterler yaratıyor; çok zeki ve akıllı ama aynı zamanda şiddet potansiyeli taşıyan adamlar portreliyor”. “Sıkı 


Dostlar”da Joe Pesci veya Robert De Niro'nun yanıbaşında pek öfkelenirken göremesek bile, Liotta'nın kariyerinin devamında canlandırdığı kimi kötü adam rollerinde ne kadar inandırıcı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kolay öfkelenmeye müsait bir polis memuru rolünde kendisini inandırıcı bulmamız yüksek ihtimal. 

Filmin bir diğer kilit oyuncusuysa Paris isimli telekızı canlandıran Amanda Peet. Telekızın isminin güncel Amerikan-Fransız ilişkileriyle bir alakası olup olmadığını bilemeyeceğiz. Ancak Peet'in senaryo hakkındaki görüşleri şöyle: “Senaryoyu ilk okuduğumda çok korktum. Dairemde dolaşıp bütün kapı ve pencerelerin kilitli olup olmadığını kontrol ediyordum. Çok zekice yazılmış bir senaryo. Gerçekten insanın aklı karışıyor”. “She's the One” veya “Whole Nine Yards” gibi filmlerden tanıdığımız ama esasen yüzünü çok görüp, ismini bir türlü ezberleyemediğimiz oyuncular aşiretinden gelen Amanda Peet hakkında yapımcı Konrad “Onda tam olması gereken katıksız enerji var ve biraz da küstahlık. O doğal bir yetenek ve John (Cusack) gibi, hiç zorlanmadan komikten dramatige geciş yapabiliyor” diyor. 

Yönetmen Mangold'a göre filmi ilginç kılacak unsurlar arasında en önemlilerinden birisi otelin kendisi. Bu nedenle, tek bir mekanda, yani otelde geçmesi yüzünden seyircinin film boyunca bu mekandan sıkılmaması, ayrıca otelin belli bir gerçekçilik hissi vermesi ve karakterlerin ruh halini de yansıtması gerekliliği üzerinde du- 


Film yurtdışında eleştirmenler- den olumlu tepkiler aldı. 


rulmuş. “Motelin film boyunca canlıymış hissi vermesi gerekiyordu. Odalardaki renkler ve gölgeler bütünüyle gerçek gibi görünmeli ve karakterlerin yaşadığı dehşeti vurgulayabilmeliydi,” diyor Mangold ve ekliyor “Doğru ortam oyuncularda duygusal bir tepkiyi de tetikleyebilir, “Kimlik'teki tüm karakterlerde umutsuzluk ve terk edilmişlik var. Oyuncuları sıkışıp kaldıkları bir yerde birbirlerine doğru itmek büyüleyici, Onlar için bir çıkış yolu yok, çünkü yağmur ve doğa hepsini bu kabusun içine itiyor. Güçten yoksunlar. Bu tür bir klostrofobi şiddetli patlamalara yol açabilir”. 

Seyircide bu hissi yaratacak bir ambiyansa ulaşmak amacıyla, “Kate and Leopold”ün ardından ikinci kez Mark Friedberg ile çalışmış Mangold. 
“Buz Fırtınası” veya geçtiğimiz sezon izlediğimiz “Cenetten Çok Uzakta” (Far From Heaven) gibi filmlerin yapım tasarımcılığını yapmış Friedberg'in görevi. (bir filmde ortalama 50 
mekan bulunurken) tek bir mekanda geçen “Kimlik”in setini seyircinin ilgisini tüm film boyunca ayakta tutabilecek kadar bağlayıcı yapmakmış, Mangold'un tanımına göre. Filmin dış mekan çekimleri Kaliforniya Çölü'nde yapıldıktan sonra, iç çekimler için Sony Pictures'a ait bir stüdyoya kapanılmış. 

Filmin en önemli görsel öğelerinden birisi de fırtına sebebiyle durmaksızın yağan yağmur olmuş. “Yağmur oldukça tutarlı bir ruh hâli yarattı ve bu da konuya katkı sağladı,” diyen Cusack sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sabahın erken sa- 


atlerinde sete gelip, çekimden önce uyanmak için kahve içiyorduk. Sonrasında ise bütün gün soğuk suyla sırılsıklam olduğumuz için, uyanık olmak gibi bir sorunumuz olmuyordu”. Cusack'ın karakteri Ed, filmde yağmurluk giyen tek kişiymis ve bu diğer oyuncuları biraz işkillendirmiş. Ray Liotta gülerek “Nasıl oluyor da hiç kimse bilmezken, Ed yağmur yağacağını biliyordu”, diye soruyor ve ekliyor “Doğal olarak yağmur rahatsızlık vericiydi ama ruh hâlimize çok büyük katkısı oldu. Gün boyunca soğuk duş almak gibiydi, bazen çok yıpratıcı oluyordu”. 
“Kimlik” dış basında gayet olumlu eleştiriler almış. Kimse filmi bir başyapıt olarak görmüyor ama karşımızdakinin zeka yoksunu bir korku/aksiyon veya baygınlık verici bir karakter draması olmadığı kesin. Onun yerine şaşırtıcı dönüşlerle dolu bir hikayeye sahip, başarılı bir “Katil kim?” gerilimi ve karakterlerini boşlamayan, dört başı mamur, eli yüzü düzgün bir korku filmi izlenimi yaratıyor. Basında aldığı eleştiriler bir yana, daha amatör bir görüş arayanlar için IMDb kullanıcısı seyircilerin “Kimlik”e 10 üzerinden 7 puan vererek, filmin rengini biraz daha belli ettiklerini aktarabiliriz. Filmin şaşırtıcı sürprizinin ardından olayların yavaşlamak yerine gitgide daha ilginçleştiği izleyicilerin fikir birliğine vardıkları bir konu. 

Sonuç olarak, “Kimlik” her halükarda seyre değer bir film. Hem eğlenerek vakit geçirmek hem de zekice bir gerilim izlemek isteyenler için ideal bir seçenek gibi gözüküyor. M 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Soğuk Savaş'ın sona ermek üzere olduğu günlerde, Almanya'daki bir Amerikan Üssü'nde geçen “ACEMİ ASKERLER” (BUFFALO SOLDIERS) savaşacak düşmanı ve dolayısıyla da yapacak işi kalmayan, yabancı bir ülkenin topraklarındaki askerlerin trajikomik hikayesini anlatıyor. Yönetmeni Gregor Jordan, bunun yalnızca Amerikan ordusunu değil 


bütün orduları ilgilendiren bir hikaye olduğunu söylüyor. 


merikan seyircisini eleştirilere karşı 

eskisinden daha hassas ve hoşgörüsüz hale getirdiğine inanılan 11 Eylül saldırısından sonraki politik atmosfer sebebiyle uzun süredir gösterimi ertelenen bir Miramax yapımı olan “Acemi Askerler”, Robert O'Connor'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanmış bir kara komedi. İlk gösterimi Toronto Film Festivali'nde yapılan İngiliz-AAmerikan-Alman ortak yapımı film, bu festivalde çok ilgi görmüş ve 8 Eylül'de yani 11 Eylül'den sadece üç gün önce Miramax tarafından satın alınmış. Amerikan ordusuna hiç de sempatik yaklaşmayan bir film olduğu için Miramax, gösterim için 11 Eylül'ün açtığı yaraların biraz iyileşmesini beklemeye karar vermiş. O gün bugündür de beklemeye devam ediyor galiba. Önce Almanya'da 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ardından ağırlıklı olarak festivallerde, sınırlı bir gösterim olanağı bulan film, bir hayli iyi eleştiriler aldı ancak 11 Eylül'den bir buçuk yıl kadar sonra, filmin Sundance Film Festivali'ndeki gösterimi- nin ardından sahneye çıkan yönetmen Gregor Jordan'ın başına gelenler yaraların henüz yeterince iyileşmemiş olduğunu gösteriyordu. Amerikan askerlerinin eleştirilmesine tahammül edemeyen öfkeli bir seyirci Jordan'ın kafasına nişan aldığı bir su şişesini sahneye fırlatmış, neyse ki şişe hedefi bulmamıştı. Bu ay izleme olanağı bulacağımız “Acemi Askerler”, 80'lerin sonlarında, Doğu Bloğu ülkelerinin liberal Batı dünyası için tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte bir kimlik bunalımına giren Amerikan Ordusu'ndaki yozlaşmayı konu alıyor. 

Baş karakteri Ray Elwood'un “Savaş cehennem- 


SEd Harkis beceriksiz ve saf b ağı, Joaguin Phoenix ise) ikgeterliğini yapan| 


dir ama barış da sıkıcıdır” sözleriyle daha ilk dakikalarında temel meselesini ortaya koyan film, hırsızlıktan hüküm giymiş bir suçluyken cezaevi yerine orduyu tercih etme şansı verilen ve böylece Birleşik Devletler Ordusu'nun bir mensubu olarak Almanya'daki bir Amerikan Üssü'ne gönderilen bu enteresan karakter etrafında gelişiyor. 
1989'da, Berlin Duvarı'nın yıkılmak üzere olduğu günlerde, Batı Almanya'daki Theodore Roosevelt askeri üssüne gelen Elwood (Joaguin Phoenix), kişisel hırslarından çok can sıkıntısından kaynaklanan bir dürtüyle bazı uğraşlar edinmiştir. Sokakta öğrendiği hünerlerini kullanarak orduya ait temizlik malzemelerinden tutun da ağır uyuşturuculara kadar her türlü malın ticaretini yapan bir karaborsa şebekesinin patronudur. 
Böylece orduyla arasındaki kulluk ilişkisi de, en 


andan kendi gözünde, bambaşka bir boyut ka- 
—amıştır. Sistem zaten kökünden bozuksa o niye avına düşeni almasındır ki? Resmi görevi, bece- 
—&siz ancak iyi niyetli tabur komutanı Wallace Berman'ın (Ed Harris) sekreterliğini yapmaktır. 
&sıl uğraşı ise her türlü çalıntı malı üs dışında sat- ve başta birliğin acımasız komutanı Çavuş Saad olmak üzere diğer üyelerine eroin sağla- 
—aktır. Saf komutanı Berman'ı parmağında oyakta, hatta karısıyla (McGovern) da yatmak-Ancak günün birinde askerlerden birinin sını dozdan ölümü üzerine birlik hakkında soruşrma başlatılır. Soruşturmayı yürüten yeni Baş (Scott Glenn) çok sıkı önlemler almıştır. 
: karşılık Elwood'un ilk hamlesi Çavuş'un kıyn'le (Anna Paguin) çıkmaya başlamak Bu arada o güne kadarki en büyük satışını —roekleştirmek üzeredir. Berman'ın kıskanç ka- 


rısı, Türk mafyasından çılgın bir uyuşturucu satıcısı (Haluk Bilginer) ve 3 milyon dolarlık çalıntı silahın devreye girmesiyle ortalık iyice karışır. 
Joaguin Phoenix ve Ed Harris'in başı çektiği zengin bir oyuncu kadrosunu biraraya getiren filmde Scott Glenn, Anna Paguin, Elizabeth McGoverm ve Dean Stockwell'in yanısıra Haluk Bilginer de küçük bir rol alıyor. 

Yönetmen Gregor Jordan “Film hakkında hiçbir şey bilmeyenler için bunun bir anti-kahraman hikayesi olduğunu söyleyebilirim” diyor. Geçtiğimiz yıl, Shyamalan'ın son filmi “İşaretler?de Mel Gibson'ın kardeşi rolünde izlediğimiz Joaguin Phoenix'in canlandırdığı Ray Elwood, bütün ahlaksızlığına rağmen seyircide sempati uyandıran bir karakter. Neden mi? “Çünkü Elwood temelde ahlaksız bir karakter olmasına rağmen mutlu ve şanslı hayatıyla, iktidar ve savaş hakkında birbiri- 


mize anlatıp durduğumuz zafer masallarının aslında ne kadar iki yüzlü olduğunu gösteriyor bize” diyor Jordan. “Üstelik bunu çok komik bir şekilde yapıyor.” 

1989 yılında Almanya'da, can sıkıntısından patlayan Amerikan askerleriyle dolu bir birliğin hikayesini anlatan Robert O*Connor'ın romanı ilk kez Alman yapımcı Rainer Grupe'nin ilgisini çekmiş. 
1996'da romanın haklarını satın alan yapımcı “70'lerde ya da 80'lerde Güneybatı Almanya'da doğmuş bir çocuk, sokaklarında Amerikan tankları ve kamyonlarının cirit attığı bir ülkede büyümüş demektir” diyor. “Güneybatı Almanya'daki 
64 üste 350.000 Amerikan askeri bulunuyordu. O 
döneme ait çok güçlü imgeler vardır hafızamda. 
“Acemi Askerler” bu imgeleri bütünleştirerek son derece gerçekçi ve dramatik bir üslupla yazıya döken bir romandı benin için.” Kitabın haklarını satın aldıktan sonra proje için yönetmen aramaya başladığı sıralarda Avustralyalı yönetmen Gregor Jordan'ın ilk filmi “Two Hands”i seyreden Grupe, bu filmden çok etkilenmiş ve ertesi gün Jordan'a filmin yönetmenliğini teklif etmiş. “Film o kadar iyiydi ki, özellikle de ilk 20 dakikası, üç kez başa alıp seyrettik. Hemen ertesi gün Gregor'la bağlantı kurduk.” 

“Acemi Askerler”, Avustralyalı yönetmen Gregor Jordan'ın ikinci uzun metraj filmi. 1995'te Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alan kısa filmi “Swinger”ın ardından ikinci kısa filmi “Stitched”i çeken yönetmen, Avustralya'da gişe rekorları kıran ilk uzun metrajlı filmi “Two Hands” ile dikkat çekmişti. 1999'da Avustralya Film Enstitüsü tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen filminde Jordan, 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me 


Ed Harris, acımasız başçavuş yerine saf ve beceriksiz Albay rolünü tercih etmiş. 


“Ray Elwood karakteri, iktidar ve savaş hakkında birbirimize anlatıp durduğumuz zafer masallarının aslında ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor.” 

G. Jordan 


Sydney'in King Cross mahallesinde geçen bir gangster hikayesi anlatıyordu. “Acemi Askerler'in yönetmenliğini kabul ettikten sonra Eric Axel Weiss ve Nora Maccoby'nin yazdığı senaryoyu baştan sona yeniden elden geçiren yönetmen, çok daha sert, karanlık ve kasvetli olduğu söylenen romanı bir hayli hafifleterek, içerdiği kara mizahı öne çıkaran bir yorumla sinemaya uyarlamış. 
Savaşı ve askerlik kurumunu farklı bir bakış açısıyla ele alan film, genellikle iyi eleştiriler alıyor. 
Yönetmen Gregor Jordan'ın aşırıya kaçmayan stilize anlatımı ve Joaguin Phoenixin başarılı oyunculuğu övgüye değer bulunuyor. Yönetmen Gregor Jordan, Nina Rehfeld'e verdiği aşağıdaki röportajda, filmiyle ilgili sorulara cevap veriyor. 


Avustralyalı bir yönetmen için Amerikan ordusunu ironik bir yaklaşımla ele alan bir film çekme- nin özel bir cazibesi var mı? 

Bir Avustralyalının Avrupa'ya gelip Amerikayla ilgili bir film çekmesi pek sık rastlanan bir durum değildir. Bu filmin yönetmeni olarak beni tercih etmelerinin sebebiyse daha çok önceki filmimle ilgili. “Two Hands”teki mizah anlayışı- nın, kara mizahın bu filme çok yakışacağını düşünmüşlerdi. Bir de şu var tabii; Avustralya batılıdır ama bir bakıma da diğer Batılı ülkelerin uzağındadır, sırf mesafeden kaynaklanan bir uzaklık... Bu yüzden de Avustralyalılar belli ko-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Birliği hale yola koymak için gönderilen yeni başçavuş rolünde $coti Glenn. 


nularda bir Amerikalı'dan ya da bir Avrupal'dan daha objektif olabilirler. 


Bu filmdeki bakış açısının objektif olarak nitelendirilmesi bazı Amerikalıları sinirlendirecektir ama, öyle değil mi? 

Bu film yalnızca Amerikan ordusuna değil bütün ordulara ilişkin bir şeyler söylüyor. Asıl meselesi şu; savaştan hoşlanan bir sürü insan var ve bu insanlar savaş olmadığında kendi savaşlarını yaratıyorlar. Bu, yalnızca Amerika'da değil dünyanın her yerinde böyle ama belli bir ordudan bahsetmeniz gerektiği zaman Birleşik Devletler ordusunu tercih ediyorsunuz çünkü dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu. Roman da Birleşik Devletler ordusundan bahsediyordu. Bu filmin Amerikalılar'da belli oranda bir şaşkınlık yaratmış olması normal çünkü dünyada olup bitenlerin çok steri- 


lize bir yorumu ulaşıyor onlara. Dolayısıyla neler olup bittiğini görmek filmi seyredenleri şaşırtmış olabilir. Amerikalıların kendileri hakkında iyi gözlemler yaptıkları da oluyor. “M.A.S.H”, “Dr. 
Strangelove”, “Apocalypse Now” ve “Platoon”, Amerika'ya çok eleştirel yaklaşan filmlerdi mesela. Ama bence, özellikle de Amerikalıların böyle bir iç gözleme ihtiyaçları var. 


Toronto Film Festivali'nde herkes filme bayılmıştı ama kimse gösterime sokmayı göze alamadı. 
Neden acaba? 

Mesele, Toronto'da 8 Eylül'de gösterilmiş olmasıydı. Çok çok iyi tepkiler aldı ve çok başarılı oldu gerçekten ama üç gün sonra 11 Eylül yaşandı. Bu tür bir filmi normal koşullarda bile gösterime sokmak kolay değildir. Film hakkında hiçbir şey bilmeyenler için bunun bir anti-kahraman hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Filmin kahramanı bir suçludur, kötü bir adamdır. Böyle filmler için iyi vizyon koşulları yaratmak her zaman Zor olmuştur, 11 Eylül'deki inanılmaz olaylardan sonra Miramax, filmi çok sevmiş olmasına rağmen “Filmin yanlış yorumlanmasını ve iyi iş yapma şansının Ortadan kalkmasını istemeyiz” diyerek gösterim tarihini belirlerken çok dikkatli davranmaya karar verdi. Nitekim, 11 Eylül'den bu yana Amerika'da çok şey değişti. Eskiden şaşırtıcı boyutlara ulaşan bir vatanperverlik furyası vardı ama şimdi, insanlar savaş meselesine başka türlü bakıyor. Vietnam Savaşı sırasında gösterime giren “M.A.S.H” gibi bu film de gündemi yakaladı. Şu anda dünyada olup bitenler bir sürü insanı düşündürüyor. “Buffalo Soldiers” gibi filmler insanları kendileriyle ilgili düşünmeye zorluyor bence, 11 Eylül'den önce bu film, bir başka zamana ait bir filmdi, bugünle bağı zayıftı ama şimdi öyle değil. 


Bush'un Irak politikası yüzünden mi? 

Evet ama aynı zamanda Afganistan yüzünden, çünkü Afganistan'da, 11 Eylül'de ölenlerden çok daha fazla sivil öldürüldü. İnsanlar bütün bunların delilik olduğunu düşünmeye başladı. Kimileri de hangisinin daha beter olduğunu soruyor, Saddam Hüseyin mi yoksa George Bush mu? 


Sizin filminizde de bolca kan ve ölüm var. 
Filmin uyarlandığı roman çok daha karanlık ve kasvetliydi, öyle ki bu kadar karanlık bir hikaye anlatamam diye düşündüm. Seyircinin oracıkta bileklerini kesmek arzusuyla salondan çıkmasını istemiyordum çünkü; ama romanda komedi de vardı ve ben de kara mizaha bayılırım. Dünyanın sonunu getirecek olayların gelişimini anlatan “Dr. Strangelove” aynı zamanda bir hayli komik bir filmdir mesela. Eğer insanları güldürebilirseniz korkunç ve ağır olaylar seyirci için daha katlanılabilir hale gelir. Durumun acıklı yanı yerine absürd yanını öne çıkarırsınız. 


Onun için mi bu kadar kan, ölüm ve sakatlanma gösteriyorsunuz? 

Saldırgan insanlarla ilgili bir hikaye anlatıyorsanız er ya da geç şiddet sahnelerine yer vermek duru- 


Elwood, çevirdiği dolapları ortaya çıkarmı 


mundasınız. Aksi taktirde o insanları yeterince iyi resmedememiş olursunuz. Film şiddet içeriyor ama fazla değil bence ve bu kadarı da gerekliydi. 


Saldırganlık insanın doğasında olan bir şey mi sizce de? 

Roman Nietzsche'den bir alıntıyla başlıyor: “Savaş canlısı insan barış zamanı kendi kendine saldırır.” Bence bu çok enteresan bir tespit. Savaşın dehşetini, ne kadar korkunç bir şey olduğunu, toplumda nasıl derin yaralar açtığını anlatan bir sürü film var ama bir yerlerde savaşı seven insanlar olduğu için savaşın gerekli bir şey olduğuna dair hiç film görmedim. Film, savaş meselesini daha farklı bir açıdan ve biraz daha derin bir yaklaşımla ele alıyor. Savaşın kötü bir şey olduğunu söylemek güzel ama savaşların devam etmesinin ardındaki temel sebeplere bakmak daha ilgi çekici. Bütün filme damgasını vuran düşünce bu. 


İsmi neden “Buffalo Soldiers” (Buffalo Askerleri)? 

Robert OConnor'ın seçimi. Amerika'daki savaşlarda Kızılderililer'e karşı kullanılan Afrikalı köleler için kullanılan bir tabir bu. Kızılderililer, bu kölelerin neden onlara karşı savaştığını bir türlü anlayamazmış. Onlar için düşmanın kim olduğu çok açıkmış oysa; beyaz adam. Ne için savaştığını bilmeden, herhangi bir sebep olmadan savaşan bu insanlara “Buffalo Soldiers” diyorlarmış. Filmdeki askerler de neden orada olduklarını bilmiyorlar. Ortada savaş falan yok ama yine de savaşmak istiyorlar, yalnızca savaşmak adına savaşmak. Filmin Almanya'daki ismi “Army Go Ho- 


me” (Ordu Defolsun), iyi bir isim bence çünkü filmi Alman halkı için kişiselleştiriyor. Onlar için dünyanın başka yerindeki insanlardan daha farklı bir anlamı var bu hikayenin. “Ami Go Home” adında bir tiyatro oyunu da sahnelendi. Almanlar Amerikalılar'a kısaca “Ami” diyorlar. 1980'lerde Amerikan askerinin Alman topraklarına yerleşmesine karşı çıkan Alman protestocular da böyle bağırıyorlardı. 


Bu oyuncu kadrosunu nasıl biraraya getirdiniz? 
Oyuncu seçimi her zaman kararsızlıklarla dolu zor bir süreçtir çünkü yönetmen olarak ipler tamamen sizin elinizde olmaz. Politik bir süreçtir. 
Bütçeye göre, belli statüde aktörler seçmeniz gerekir. Neyse ki bizim senaryomuzu ilgi çekici bulan çok oyuncu oldu. Bu sıradan bir film değil, bir hayli orijinal. O yüzden her yerden bir sürü oyuncunun dikkatini çekti. En önemlisi, Joaguin Phoenix'in oynadığı Elwood karakteriydi. Bu rol için çok uygun olduğunu düşünüyorum çünkü hem kendine özgü bir cazibesi hem de karanlık bir ha- 


şındaki Avustralyalı yönetmenin ikinci uzun metrajlı filmi. 


i çalışan yeni komutanın güzel kızı Robyn'le (Anna Paguin) ilgileniyor. 


vası var. Bu karakterin sempatik olmasını istiyordum ama çok fazla da değil. Cüretiyle sizi şaşırtmalıydı ama yaptığı şeyleri hoş görmemeliydiniz. 
“Taxi Driver”daki Robert de Niro gibi yani, onunla aynı fikirde değilsinizdir belki ama sizi şaşırtır hatta etkiler. Joaguin'in bu ikili etkiyi yaratabileceğine inanıyordum. En önemlisi de muhteşem bir mizah anlayışı vardı. Zaten çok komik bir adam ama daha önce perdede onu hiç bu kadar komik görmemiştim. Ayrıca filmde rol almak isteyen diğer aktörler için, benim önceki filmim “Rvo Hands”in yanısıra Joaguin de önemli bir referans oldu. 

Ed Harris, kariyerinin en komik rollerinden birini oynuyor. Aslında önce Çavuş Lee rolünü teklif etmiştik ona ama gizli gizli albay rolünde daha iyi olacağını düşünüyordum. 


Neden? 

Bilmiyorum. Alışılmışın dışında görmek istiyordum onu. Albay karakteri dışarıdan bakınca çok sert ve güçlü görünür ama içinde yumuşak kalpli bir adam gizlidir. Ed Harris'in istediği zaman çok otoriter bir havaya büründüğünü biliyoruz ama bu karakterin kırılgan yanını da çok iyi yansıtabileceğini tahmin ediyordum. Fakat Albay rolünü ona teklif edemezdik çünkü Başçavuş Lee rolü kadar kritik bir rol değildi. Ama sonra Ed gelip “Psikozlu sert askeri daha önce de oynadım biliyorsunuz. Ben aslında Albay rolünü tercih ederim” deyince problem kalmadı. 


Film, düşmanca tepkiler gördü mü? 

Düşmanca diyebileceğim bir şey olmadı. Sorgulayanlar, anlatılanların doğru olup olmadığını s0- ranlar oldu ama “Bütün bunlar saçmalık. Böyle bir şey yok” diyen kimse olmadı mesela. Tepkiler genellikle ya çok olumlu ya da şaşkınlık ifade ediyor. M 
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Sinemanın televizyon kökenli materyalleri kendi sularına çekmesini yadırgamamak lazım. Günümüzde “orijinal” öyküler kaleme almak giderek zorlaşıyor ve ne olursa olsun Hollywood'un gelir musluklarının akmaya devam etmesi lazım. Fakat televizyondan yapılan uyarlamaların Hollywood için çok kârlı olduğunu şimdilik pek söyleyemeyiz. 
“Star Trek” gibi bir dizinin içindeki cevher çok daha önce keşfedilmişti ama “Görevimiz Tehlike” (2 film), “Charlie'nin Melekleri” (2 film), “Kaçak” (2 film), “Addams Ailesi” (2 film), “Taş Devri” (2 film), “Scooby-Doo”, “The X Files”, “Maverick”, “South Park: Bigger Longer & Uncut” gibi uyarlamalar bu konuda görevlerini fazlasıyla yerine getirdi (“Tackass: The Movie” için ne demeli, kestirmek zor). Öte yandan ilk elde aklımıza hemen gelmiyor belki ama gişede tökezleyen televizyon uyarlamaları da çokça. “The Adventures of Rocky & Bullwinkle”, “The Avengers / Tatlı Sert”, “Inspector Gadget”, “Lost in Space”, “The Saint / Aziz”, “Set. 
Bilko”, “Twin Peaks: Fire Walk With Me” maliyetlerini çıkarma konusunda zorlanan televizyon uyarlamaları arasına katıldı. Ama sinema ile televizyon arasındaki bu alışveriş devam edecek. Bu ay sinemalarımızda gösterime girecek “The Lizzie MeGuire Movie” ABD'de Disney Channel'ın üç yıldır 


başarıyla devam eden bir dizisinin uyarlaması. 


(Sayı 1) 


Robert Zemeckis *80'leri Indiana Jones özentisi “Romancing the Stone”, iz bırakan “Geleceğe Dönüş” üçlemesi ve kara filmanimasyon başyapıtı “Who Framed Roger Rabbit”le tamamlamıştı. Bu filmler özellikle görsel efektleriyle Zemeckis'in Hollywood'da “sihirbaz” muamelesi görmesine yol açtı. Ama “Roger Rabbit”i saymazsak filmlerini fikirsel açıdan zengin bulan yoktu. “90'ların ortasına doğru çektiği “Forrest Gump” bu yaygın görüşü kırdı. Evet, filmde yine şaşırtıcı görsel efektler vardı (Tom Hanks başkan Kennedy'yle el sıkışıyordu) ama bunlar bu kez filmin önüne geçemiyordu. Ardından “Contact / Mesaj”, “What Lies Beneath / Gizli Gerçek” ve “Cast Away / Yeni Hayat” gibi yine görsel efektlerden nasibini alan, ama içerikleriyle de zengin olan filmlerle kariyerindeki çıkışa eleştirmenler nezdinde ivme kazandırdı. Hollywood'un masal anlatan tayfasından Zemeckis kariyerini artık masal ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyerek şekillendirecek gibi görünüyor. 

(Sayı 2) 


Garantici yönetmenlerin değişmez adamı. 
Tom Hanks temiz yüzüyle Hollywood'un asla vazgeçemeyeceği bir aktör. “80'de başladığı oyunculuk kariyeri “93 (“Philadelphia”) ve 94'te (“Forrest Gump”) arka arkaya en iyi 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erkek oyuncu Oscar'ı kazanınca ivme kazandı. 
Bu durumun farkında oluşu film seçimlerini de etkiledi. Özellikle Hollywood'un masal anlatmayı seven yönetmenleri için hep ilk tercihti: Steven Spielberg (“Er Ryan'ı Kurtarmak” ve “Sıkıysa Yakala”), Robert Zemeckis (“Forrest Gump”, “Yeni Hayat”), Ron Howard (“Splash / Deniz Kızı” ve “Apollo 13”), Frank Darabont (“Yeşil Yol”), Sam Mendes (“Road to Perdition / Azap Yolu”) gibi oyuncu seçimi konusunda elini taşın altına sokmayı sevmeyen yönetmenlerin favorisi... Tabii Meg Ryan'lı romantik komedilerin (“Sleepless in Seattle” ve “You've Got Mail / Mesajınız Var”) de sevimli adamı. Azimli. Rolünün içine giriyor ve karakter neyse o oluyor. Ve bir süre daha bu çizgide ilerleyeceğe benziyor. Bir Spielberg, bir Zemeckis ve bir Coen Kardeşler filmi de yolda. (Sayı 2) 


Fi 


“90O'lar diyince sinemada akla ilk gelen şeylerden biri de görsel efektlerin katettiği yol olacak. Günümüzde görsel efekt teknolojisi öyle bir aşamaya geldi ki herhangi bir senaryo yazarının hikaye kaleme alırken “Görselleştirilebilir mi acaba?” diye eli ttremez, alnında ter birikmez oldu. Bunu büyük ölçüde CGI (Computer Generated Images / Bilgisayarda Yaratılan İmajlar) teknolojisine borçluyuz. Henüz maliyetleri çok şişirdiği için filmlerde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Ama büyük bütçeli stüdyo filmlerinin artık CGI efektine başvurmadan tamamladığı bir film neredeyse olmuyor gibi. 
Bu ay gösterime giren “Hulk”taki yeşil devin tamamen CGI teknolojisiyle yaratıldığına dikkatinizi çekelim. (Sayı 2) 


Polonyalı usta yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin son derece verimli bir döneminde kalp krizine yenik düşerek hayata veda etmesi gerçekten üzücüydü. “90'lı yıllarda Fransa'da çalışmaya başlayan yönetmen, özellikle “Üç Renk Üçlemesi” ile pek çok ödül ve övgü toplamıştı, Kısa 


zamanda sinema tarihinin en iyileri arasında gösterilen bu filmlerin ardından Kieslowski veni bir üçleme hazırlığındaydı. Ancak mevzubahis üçlemenin ilk filminin senaryosunu tamamladıktan sonra aramızdan ayrıldı. Neyse ki senaryo güme gitmedi. 
Miramax tarafından satın alındıktan sonra Alman yönetmen Tom Tykwer'e teslim edildi ve ortaya “Cennet” çıktı. Kimileri keşke Kieslowski çekebilseydi diye hayıflanırken, ximileri de Tykwer'in yorumunu beğeni ve takdirle karşıladı. Ancak Kieslowski'nin daha söyleyecek çok şeyi, en ince detaylarıyla anlatılacak etkileyici hikayeleri vardı, orası xesin. (Sayı 3) 


“Katil Doğanlar”, “Edtv”, “The Truman Show”, “Wag the Dog / Başkanın Adamları”, “Showtime”, “Mad City / Çılgın Şehir”, “Ouiz Show”, “To Die For”... Evlerin baş köşesine kurulduğundan beri televizyon sinemanın en vüyük rakibi. Geçmişte de televizyon eleştirisi sinemada vardı ama “9Olarda bu izlek hız kazandı. Yukarıdaki filmlerin esas derdi zzlevizyonu eleştirmekti. Onun gerçekliğe nasıl müdahale ettiğini, onu nasıl eğip büküp xendi keyfine göre yeniden biçimlendirdiğini, natta istediğinde yok saydığını, zaman zaman alaycı zaman zaman acımasız bir şekilde dile zetirdi. Bunlara bir de iğneyi televizyona dolambaçlı yollardan batıran filmleri ekleyebiliriz. “No Such Thing”, “The Insider / Köstebek”, “Reguiem For A Dream / Bir Rüya İçin Ağıt”, “Strange Days / Tuhaf Günler” gibi filmler bu konuda hemen öne çıkıyor. Sinema yıllarca izleyicisini çaldığını iddia ettiği bu medyumun yakasını vırakmayacak anlaşılan. (Sayı 3-7-54-35) 


yaiddet dolu bir 


Tarantino “Katil Doğanlar” için yazdığı nikayenin Oliver Stone tarafından filme alınmış halinden hiç memnun kalmamıştı. 
Ancak “Çılgın Romantik” (True Romance) ile igili böyle bir sorunu olmasa gerek. Zira film Tarantino'nun tarzına çok da uzak değil. 


Senaryodaki ilginç karakterler ve zekice diyaloglar yerli yerindeler. Gösterime girdiğinde, özellikle genç izleyicilerden büyük ilgi gören “Çılgın Romantik” bitmek tükenmek bilmez enerjisi, parlak oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleriyle bir nev'i kült filme dönüşmüştü. Filmin içerdiği yoğun şiddet de o dönemde çokça tartışılmış, kimi ülkelerde gösterime girebilmesi için Patricia Arguette ve James Gandolfini arasındaki kavga sahnesinin kısmen sansürlenmesi gerekmişti. (Sayı 5) 


Eğilürk sinemasını 


Ülkemiz sinemasının “9Oların ortasında seyircisiyle yeniden barışmayı başardığını biliyoruz. Sinan Çetin'in buradaki rolü istikrarlı ve tutarlı bir rota izlemesi oldu. 
“Berlin in Berlin”le başlayarak “Bay E”, “Propaganda” ve “Komser Şekspir”le devam eden bu çizgi sırasında Çetin'in ilk amacı teknik olarak Batı standartlarının altına düşmemek oldu. İkinci amacı ise pahalı bir oyuncak olan sinemayı pazarlarken medyadan ve yıldız sisteminden faydalanmak oldu. 
Sinemaya gidişin sonrası olduğu gibi “öncesi” olduğundan da fazlasıyla haberdardı. Liberal dünya görüşüne paralel olarak filmlerinin her türlü mecrada tartışılması için zemin yarattı. 
Sinan Çetin'in bugün geldiği nokta gişe başarısızlığını asla kabullenmemesi, kendi kendine yetmeyen bir sinemacı zihniyetini ısrarla reddetmesi. Çetin bir sinema endüstrisinin ancak bu şekilde inşa edilebileceğini düşünüyor, bu yüzden ayağını yorganına göre uzatıyor. (Sayı 5) 


“Esaretin Bedeli”nin Stephen King'in “Rita Hayworth and Shawshank Redemption” adlı bir kısa öyküsünden uyarlandığına inanmak güç. 5Ö'ler Amerika'sının o gülpembe hal-i pür melalinin tersyüz edilip temiz-pak bir Amerikalı olan Andy Dufresne'in suçsuz yere “içeri” girmesiyle başlıyor film ve sonlara doğru hapishane müdürüyle birlikte bizlerin de ağzını bir karış açık bırakan olayla zirvesine ulaşıyor. Yönetmen Frank Darabont 


hapishane yaşantısını usta işi senaryosunun da yardımıyla gayet usturuplu bir üslupla sunarken efendi, mülayim Tim Robbins ve ağırbaşlı, babacan Morgan Freeman ikilisinden de son derece uyumlu performanslar alıyor. İlerleyen filmlerinde de McCarthy döneminin bir şekilde haksız yere suçlanan bireylerini hikayeleştirecek yönetmen sinema tarihinin en başarılı hapishane filmlerinden birini böylece çekmiş oluyor. (Sayı 6) 


Ülkemizde bir nev'i sinematek görevi üstlenen ve dünya sinemasından gelen yakın tarihli önemli örneklerin yanında, izleyiciyi klasiklerde de buluşturan İstanbul Film Festivali aynı işlevini sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Son 9 yıla bakınca Jarmusch'dan Almodövar'a, Kiarostami'den Kitano'ya, Haneke'den Blier'ye pek çok önemli sinemacıya düzenlenmiş toplu gösterilerle karşılaşıyoruz. Federico Fellini, Derek Jarman, Robert Bresson, Yasujiro Ozu gibi yönetmenlere düzenlenen anma programlarında sunulan klasikler veya Tom Twkwer, Wong Kar-wai, Laurent Bouhnik gibi yönetmenlerin sinemalarıyla izleyiciyi tanıştırmaları da cabası. Toplu gösteriler dışındaki programlarda da gerek klasiklere, gerekse yeni keşiflere yer veren İstanbul Film Festivali, pek çok yönetmenin ülkemizde tanınıp sevilmesinde önemli bir rol oynuyor. 
(Sayı 7) 


Ouentin Tarantino'nun “Ucuz Roman”ı belki 

de “*90'lar sinemasını en ciddi şekilde 

değiştirmiş olan film. Ne de olsa, günümüz sinemasına iyiden iyiye hakim olan referanslar üzerine kurulu film çekme mantığının ilk 

büyük örneği. “Rezervuar Köpekleri”nin kazandığı başarıdan sonra ne yapacağı 

merakla beklenen Tarantino'nun ilk filminin altında kalmayan, hatta onu aşan bir düzey tutturmasıysa takdire şayan. Diyaloglarından > 


oyuncu seçimlerine, müziklerinden espri anlayışına pek çok özelliğiyle başlı başına bir alt tür yarattı “Ucuz Roman”. Örneklerini görmeye devam ettiğimiz “Tarantinesk” filmlerin bir numaralı esin kaynağı. Filmin Cannes Film Festivali'nde kazandığı Altın Palmiye ve önemli dallarda Oscar'a aday gösterilmesiyle yarattığı sansasyon ise hâlâ akıllarda. (Sayı 7-55) 


Her yakışıklı aktör gibi onun da kendisini saydırması için bir süre geçmesi gerekti ama o bu süreyi çok uzun tutmadı. “Johnny Suede” ile “90'ların başında başlayan, “Bizi Ayıran Nehir”, “Kalifornia”, “True Romance”, “Vampirle Görüşme” ve “Legends of the Fall / İhtiras Rüzgarları”yla devam eden “tatlı çocuk” hali “Yedi”yle son buldu. O filmde kaşı patladıktan sonra “12 Maymun”da tımarhaneye girip delirdi, “Tibet'te 7 Yıl”da dağa çıkıp erdi, “Dövüş Kulübü”nde yeraltına inip suratı dağıldı, “Snatch / Kapışma”da çingelerin arasına karışıp ne dediği anlaşılmadı, “Spy Game”de casuslar dünyasına girip esir düştü, “Oceans Eleven”da hırsızlar dünyasına dalıp sahtekar oldu... Hayranlarını şaşırtmaktan hoşlanan aktörler vardır. Brad Pitt onlardan. Kendisine sessiz ve derinden saygın bir kariyer inşa 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“80'li yılların video çılgınlığının “90'lı yıllara en büyük etkisi belki de kült filmler bağlamında oldu. Elden ele dolaşan video kasetlerde saklı 


“Ed Wood” 


olan bu gizli hazineler “90'lı yıllarda, özellikle de internet kültürünün yaygınlaşmasıyla kıymetlendi. Bir dönemin burun kıvrılan, beğenilmeyen ucuz prodüksiyonları, kötü diye adlandırılıp geçilen “trash” filmleri farklı bir bakış açısıyla yeniden ele alındı. Kötü filmleri popülerleştiren isimlerin başındaysa Tim Burton gelmekteydi. Burton'ın tüm kötü filmlerin babası Ed Wood'un hayatını filme alması bu yeni eğilimin patlama noktasını oluşturdu. Ed Wood'un “Glen or Glenda” veya “Plan 9 from Outer Space” gibi filmleri yeniden keşfedildi ve yeni kuşak hem bu filmlere hem de Wood'a büyük haksızlık yapıldığında hem fikir oldu. B filmlerinin ve trash'in popülerleşmesinden büyük prodüksiyonlar bile nasiplendi. “The Matrix”ten tutun “Blade”e kadar pek çok film bu sinemanın anlatım tarzlarından faydalanmakta sakınca görmedi. (Sayı 8-10-14) 


Post 


Ek e 
Da, 

Tiyatro ve opera yönetmenliği deneyimlerini özgün bir sinema diliyle birleştiren Baz Luhrmann, günümüz izleyicisinin sinemasal belleğinde sarsılmaz bir yer edindi. Son derece tanıdık hikayeleri, hatta kimi klasik metinleri alıp, bunları pop kültürüne bulayarak kendine has bir yapı oluşturmayı becerdi. İlk uzun metraj filmi “Strictiy Ballroom”dan (bizde “Aşk ve Dans” adıyla gösterime girmişti) başlayarak hem izleyicinin hem de eleştirmenlerin ilgisini topladı. Hatta kimileri Luhrmann'ı postmodern sinemanın yeni öncüsü olarak selamladı. Yönetmenin kendi tanımıyla “kırmızı perde üçlemesi”ni 


İlk filmi 


oluşturan filmleri, yani “Strictiy Ballroom”, “Romeo * Juliet” ve “Kırmızı Değirmen” gerek kurgu, gerekse sinemada müzik kullanımı açısından pek benzerine rastlanmayacak bir tarz ortaya koydular. Hatta diyebiliriz ki, müzikal türünün yapısına büyük bir yenilik getirdiler. Luhrmann da haklı olarak günümüz sinemasının en önemli yönetmenleri arasına adını yazdırdı. (Sayı 9) 


Farrelly kardeşler “Salak ile Avanak”ı (Dumb & Dumber) yönetirlerken Hollywood mamülü komedilerde bir değişikliğe sebep olacaklarını biliyorlar mıydı acaba? Evet geçmişte de pek çok komedide belden aşağı, hatta kaba esprilerle karşılaşmıştık. Ancak Farrelly'ler sonrasında envai çeşit vücut sıvısı, akla hayale gelmeyecek kazalar, fiziksel deformasyon, zihinsel özürlülük ve hepsinden önemlisi tuvaletler ticari komedilerin bir numaralı espri malzemesine dönüştü. Pek politik doğrucu sayılmayacak bu eğilimin en başarılı örneğiyse hiç kuşkusuz yine Farrelly'lerin elinden çıkma “Ah Mary! Vah Mary!” 
(There's Something About Mary) oldu. 
“Amerikan Pastası” (American Pie), “Korkunç Bir Film” (Scary Movie) veya MTV'deki “Jackass” ve onun sinema versiyonu, aynı espri anlayışı üzerine oynayan yapımlardan ilk olarak aklımıza gelenler. 
(Sayı 10) 


& 


Denize Hançer Düştü”yle sınırlı bir gösterim şansı yakalayan taze yönetmen Mustafa Altıoklar ikinci filminde o güne dek Türkiye'de el atılmaya pek cesaret edilmeyen bir araziye girdi: bir dönem filmine... 
“İstanbul Kanatlarımın Altında” IV. 
Murat'ın içki yasağının olduğu yıllarda Hezarfen Ahmet Çelebi ve arkadaşlarının baskıcı yönetimi umursamaksızın sürdürdükleri “keyif veren” yaşamı anlatırken, Osmanlı'nın ve biraz da bugünün Türkiye'sinin nasıl bir bağnazlıkla bilimsel 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olarak geri(de) kaldığını resmediyordu. Ege Aydan, Burak Sergen, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Tuncel Kurtiz gibi kalburüstü oyuncuların yanına Savaş Ay, sonradan kendisini ispat edecek Okan Bayülgen gibi beyazcamın popüler isimlerini yerleştiren Altıoklar, görüntü yönetmeni ile sanat vönetmeninin de çabalarıyla elinden geldiğince gerçekçi bir tasvir sunmaya çalıştı. 
Gişede de Türk seyircilere ulaşma konusunda önemli bir mesafe kaydeden “İstanbul Kanatlarımın Altında” geleceğe en çok bu yönüyle kalacak. (Sayı 11-17-18-19) 


Üç İngiliz kafadarın ilk filmleri “Mezarını Derin Kaz” (Shallow Grave) ile yarattıkları olay hâlâ akıllarımızda. Gerek kurdukları görsel yapı, gerek anlattıkları hikaye, gerekse filmin ritmine büyük katkısı olan müzik kullanımıyla son derece genç bir sinema dili yakalamışlardı. İngiltere'de ülkelerinin sinemasının yeni kurtarıcıları olarak selamlandılar. Diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'de de benzer bir ilgiyle karşılandılar. 
Neyse ki dostlukları filmlerindeki üçlü gibi cıkmadı. Yönetmen Danny Boyle, senarist John Hodge ve yapımcı Andrew Macdonald ikinci projeleri “Trainspotting” ile kendilerinden bekleneni fazlasıyla yerine getirdiler. İşin içine Amerikan parasının karıştığı üçüncü filmleri “Olağanüstü Bir Hayat” (A Life Less Ordinary) ve bütünüyle ABD yapımı olan, filmografilerinin dördüncü halkası “Kumsal” (The Beach) ise öncüleri kadar ilgi görmedi. Sonraları birbirlerinden bağımsız olarak ufak projelere girştiler. Şu sıralar vizyon yüzü gören “28 Gün Sonra”daysa Boyle ve Macdonald yerli yerinde olsa bile Hodge aralarında değil. Yine de bir üçlü olarak '9O'lar sinemasında yarattıkları etki tartışma götürmez bir gerçek. 
(Sayı 11-22-24) 


İLNDEN vi 


Adam”la yepyeni bir mecraya, yönetmenler diyarına adım atan Mel Gibson ikinci yönetmenlik denemesinde televizyon kökenli senaryo yazarı Randall Wallace ile işbirliğine gitti. Film İskoçya'nın 13'üncü yüzyılda İngiltere'ye kafa tutan asi kahramanı William Wallace'ım öyküsünü anlatacaktı. Başrolü de üstlenerek meşakkatli bir yola giren Gibson, kısa sürede bizim ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada hayran kitlesini genişleten bir filmle çıkageldi. Bugün “özgürlük” diyince sinemaseverlerin aklında ilk beliren film isimlerinden biri “Braveheart / Cesur Yürek” olsa gerek. Wallace'ın intikam arzusunu yüzüne çok iyi yapıştıran aktör, işin kamera arkasında da vasata pek prim tanımayan bir performans sergiliyordu. Mel Gibson aktörken yönetmenliği deneyenler arasında bu film vasıtasıyla sivrildi. (Sayı 11-12) 


Kanada sineması bir süredir kendisine bir yön çizmeye ve bir kimlik edinmeye çabalıyor. 
Mısır'da doğan Ermeni kökenli Atom Egoyan 1991'de çektiği “The Adjuster” (kimilerine göre hâlâ en iyi filmi), “Calendar” ve özellikle “Exotica”yla kendisini dünya sinemasına tanıttı. “The Sweethere After / Başka Bir Dünya”yla seyircisini, içine düştüğü trajediyle geçmişteki günahlarının kefaretini ödeyen bir kasabanın sahte saflığının bozuluşuna tanık etti. Ardından gelen “Felicia'nın Yolculuğu”yla bu kez psikanalize daldı ve 


genç kızlarla her iki anlamıyla “ilişki kurmayı” isteyen bir adamın çaresiz portresini sundu. 
Ardından bir türlü göremediğimiz, ama kaynakların pek de el üstünde tutmadığı “Ararat” geldi. Renk kullanımının sinemasında son derece baskın ve işlevsel bir yeri var. Çok katmanlı, zaman zaman masallarla içiçe örülmüş hikayelerinin izleyiciyi ahlaki çıkarımlara sevkettiği iddia edilebilir. Ama bu onun çok iyi bir hikaye anlatıcısı olmasının önüne geçmiyor. (Sayı 11) 


il NX 

Yugoslavya'da “90'ların başlarında başlayan iç savaşa özellikle bölge sinemacıları kayıtsız kalmadı. Theo Angelopoulos bunlardan biriydi. Ağırkanlı filmlerinin arasına mutlaka iki-üç yıl yerleştiren Yunanlı usta yönetmen “To Vlemma Tou Odyssea / Ulis'in Bakışı”nı 
1991 tarihli “Leyleğin Geciken Adımı”ndan 
dört yıl sonra tamamladı. Balkanlar'ın ilk sinemacıları Manaki Kardeşler'in yüzyıl başında çektikleri kayıp filmi bulmak üzere yola düşen bir Yunanlı yönetmen, yeryüzünün kendine özgü insan yapısıyla bezeli bu garip bölgesini daha yakından tanıma fırsatı bulur. 
Bölgenin etnik zenginliğinin, tarihten gelen şenlikli geleneklerinin arkasındaki sis perdesini aralamaya çalışır. Angelopoulos'un her zamanki ağırkanlı kamerası Harvey Keitel'in önünde ve arkasında usul usul ilerlerken yönetmen komünizmin bölgede meşruiyetini yitirmesiyle, tüm o insanları birarada tutan ideolojinin ertesinde nasıl bir kaosun doğduğunu resmeder. Son derece ağdalı olan Angelopoulos'un sinema dili Harvey Keitel'in canlandırdığı yönetmenin ruh hali olur çıkar. “Ulis'in Bakışı” bugün sinema çevrelerinde genellikle Angelopoulos'un sinemasında ulaştığı zirve olarak görülüyor. (Sayı 13) 


Pr 


iz 


“Tuhaf Günler” (Strange Days) gişede büyük bir hüsran yaşasa bile üzerinde epey 


EN 


Yüz maddede yüz sayı 


tartışılmıştı, Kathryn Bigelow çok değil, 5 yıl sonra gelecek milenyuma yönelik son derece karamsar bir öngörüde bulunuyor ve bunu bilimkurgu/aksiyon tarzında bir hikayeyle anlatıyordu. Film genel izleyici kitlesine belki fazla ağır, belki de fazla karamsar geldiği için gişede iki seksen yattı. Ancak pek çok eleştirmen ve ufak bir izleyici kitlesi filmi son derece önemsediler. Bigelow'un takip sahnelerinde kullanmak için üretilmesini talep ettiği hafif kameralar ise yönetmenin teknik ustalığının bir diğer kanıtıydı. (Sayı 14- 
20) 


Sinemada kısa sürede Kayzer Soze mitini yerleştiren “Olağan Şüpheliler” #lashback denen, öncelikle sinema seyircisinin kafasını karıştırmak için bulunmuş anlatım şeklini en etkileyici ve yanıltıcı şekilde kullanan filmdir. 
Suç dünyasının beş küçük üyesi McManus (Stephen Baldwin), Keaton (Gabriel Byrne), Fenster (Benicio Del Toro), Hockney (Kevin Pollak) ve Geveze Kint (Kevin Spacey) soygun yapmak üzere biraraya getirilirler, Fakat kısa bir süre sonra varoluşlarını Kayzer Soze adında bir “baba”ya borçlu olduklarını farkederler. Bryan Singer'in Christopher McOuarrie'nin usta işi elinden çıkma senaryoyu ne kadar iyi ele aldığı, filmi izleyenlerin malumu. İnsanın bazen burnunun ucundaki gerçeği nasıl göremediğini anlatan “Olağan Şüpheliler” Rosebud'dan sonraki en büyük bulmacayı seyircisinin önüne sürüyor. 
(Sayı 14-15) 


Gezici Festival (Avrupa Filmleri Festivali) ilk yolculuğuna 1 Aralık 1995'te çıkmıştı. Yolun başındayken bu festivalin kalıcı olacağına dair şüpheleri olanlar vardı ama yıllar ilerledikçe festival bu kuşku bulutlarını dağıttı. Bugün Anadolu'nun belki de en işlevsel festivali. 
Anadolu'nun kültürel açıdan çorak topraklarına serpilmiş su. Ankara, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, 


gi 


İstanbul, İzmir, Mersin ve Yunanistan'ın Drama kenti bu sayede en seçkin Avrupa filmlerini görme şansına kavuştu. Binlerce kilometre öteye kısalı uzunlu yüzlerce film gitti. Yerli ve yabancı birçok yönetmen ve oyuncu hem meslektaşlarıyla hem de Anadolulu sinemaseverlerle buluştu. Festival önümüzdeki aylarda Anadolu'daki dokuzuncu turuna başlayacak ve anlaşılan krikoya pek ihtiyacı olmayacak. (Sayı 14-57-59) 


i 


Aksiyon filmleri *60'lar, hatta “50'lerden bu yana sinemada yer almaktaydılar. Hoş, daha eski western filmlerini de aksiyon türünün atası olarak görmemiz mümkün. “70'li ve “80'li yıllarda da istikrarlı şekilde endüstrideki yerini koruyan aksiyon filmleri, “90'lı yıllarda tartışmasız büyük bir çıkış yaşadı. 
Hollywood'dan gelen blockbuster'ların (gişe şampiyonu, büyük bütçeli filmler) büyük bölümünü aksiyonlar veya içinde muhakkak aksiyon barındıran tür kırmaları oluşturdu. 
Öncelikle aklımıza gelen örnek James Cameron'ın “Terminatör 2”si. Daha sonraları Jan de Bont'un yönettiği “Hız Tuzağı” (Speed) ve yine Cameron'ın elinden çıkma “Gerçek Yalanlar” (True Lies) türün başarısını devam ettirdi. “Zor Ölüm” veya James Bond gibi seriyaller yeni örnekleriyle sinema salonlarına konuk olurlarken; “Matrix” filmleri veya “XXX” gibi örnekler de aksiyonun zaferini devam ettiriyorlar. (Sayı 


Balkanlar'dan çıkan en popüler yönetmenlerden biri olan Emir Kusturica “Dolly Belli Hatırlıyor musun?”, “Babam İş Gezisinde” ve “Çingeneler Zamanı”yla Hollywood'un ilgisini çekmiş, birçok yetenekli genç yönetmen gibi soluğu orada almıştı. 1993'teki “Arizona Rüyası”nın başarısızlığı Kusturica'yı yeniden ülkesine yönlendirdi ve ortaya Yugoslavya tarihinin epik hikayesini anlatan “Underground / Yeraltı” çıktı. Ülkenin LI. 


Dünya Savaşı'ndaki Alman işgaliyle başlayan film, komünizme yöneliş, Tito'nun yükselişi, Soğuk Savaş, diktatörün ölümünden sonra ülkenin parça parça oluşu ve ortaya çıkan iç savaşla devam ediyor, bu tarihsel macera boyunca ülkenin haline hem gülüyor hem ağlıyordu. Kusturica yönetmenlik sanatının bütün inceliklerini sıraladığı filminde, onyıllara yayılan dönemler halinde farklı etnik kökenlerden oluşan insanların birbirlerine nasıl kin gütmeye başladıkları sorusundan yola çıkıyordu. Çekildiği yılın -1995- en tartışılan filmlerinden olan “Yeraltı”, yönetmenin Fellini'yle olan akrabalık bağını bir kez daha açık ettiği bir başyapıt olarak da sinema tarihindeki yerini aldı. (Sayı 16) 


Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki halini arada bir televizyonda oynayan “BMX Bandits” adlı Avustralya filminde görebilirsiniz. O kız “Dead Calm / Ölüm Sessizliği”yle yetişkinliğe geçti. Kariyerinin ondan sonrasını ise K.Ö, ve K.S. diye ikiye ayırın isterseniz: Kubrick Öncesi ve Kubrick Sonrası... “To Die For” veya “Bir Kadının Portresi”ndeki performansları Kubrick Öncesi dönemin en kayda değer taşları, Ama Avustralyalı kızılın gözü “Gözü Tamamen Kapalı”dan sonra açıldı. Ustayla geçirdiği o iki yıl sanki sinemaya ve oyunculuğa bambaşka bir gözle bakmasına yol açtı. “Kırmızı Değirmen”, “Diğerleri”, “The Hours / Saatler” ve yakında seyredeceğimiz “Dogville”le oyunculuk anlamında kariyerinin zirvesine tırmandı. 
Vasat bulunan “Birthday Girl”de bile ışıldıyordu. Üstelik durdurak bilmeden çalışıyor. Bu arada, içgüdüleri o kadar sağlam olmalı ki gönülden bağlanacağı projeleri şıp diye buluyor. (Sayı 16) 


ABD'de eleştirmenler “Alien'”*ü yerden yere vuradursunlar, başka ülkelerde son yılların en parlak genç yönetmenlerinden birisinin yolda olduğunu savunanlar vardı. David Fincher'ı 


yönettiği video kliplerden tanıyanlar zaten bahiste hangi tarafta yer alacaklarını çok iyi biliyorlardı. Zaman Fincher'ın üzerine oynayanları haklı çıkardı ve 1995 yapımı “Yedi” sayesinde herkes genç yönetmenin büyüklüğünü kabul etti. Bir sonraki filmi “Oyun” olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de çekerken; 1999 yapımı “Döyüş Kulübü”, deyim yerindeyse yeri yerinden oynattı. Hayran kalanlar da oldu, nefret edenler de, Ancak David Fincher'ın “90'ların sinemasına damgasını vurduğu tartışılmaz bir gerçekti. Beşinci uzun metrajı “Panik Odası” ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış olsa bile -ki o filmin de sıkı hayranları mevcut- yönetmenin yeri artık sağlam. Arthur Clarke'ın “Rama ile Buluşması”nı mı uyarlayacak, yoksa “Görevimiz Tehlike 3”ü mü yönetecek derken, Fincher yeni projesinin “Lords of Dogtown” olduğunu açıkladı. “7Wlerin sörf ve kaykay ortamı üzerine olan bu filmin yönetmenliğini Fincher ile beraber üstlenen isimse Limp Bizkit solisti Fred Durst. Pek iç açıcı bir projeye benzemiyor ama Fincher her an bizi şaşırtabilir. Olmadı, şu ana kadar çektikleri sahip olduğu statüyü koruması için yeter de artar bile. (Sayı 16) 


Niro'yu biraraya getirme fantazisi sonunda yönetmen Michael Mann tarafından hayata geçirildi. Ortaya çıkan “Heat / Büyük Hesaplaşma” gerçekten de iki dev aktöre yakışan epik bir suç filmi oldu. Özel hayatı olmayan iki işkolik, bir hırsız ve bir polis iki farklı yakasında durdukları suç dünyasında nihayet karşı karşıya gelir. Yan karakterlerle desteklenen zengin bir öykülemeyle her daim istim üstünde duran bir dünyayı eğrisi ve doğrusuyla tanıtan Mann sinema tarihine geçecek birçok sahnenin de yaratıcısı oldu. 


İster neo noir ister klasik film noir olsun temelde kara film geride bıraktığımız yıllarda 


“Yedi” 


sinemaseverin kanına yeniden girmeyi başardı. Kendisine çekidüzen veren tür ışığıyla, mekanlarıyla, karakterleriyle, hikaye ve olay örgüsüyle yepyeni bir çehre kazandı. 
Türlü çeşitli sulara yelken açan birçok film, kara filmin hakkını vermeyi başardı. 
Geçtiğimiz yıllardan çıkıp gelen iyi kara film örneklerini bir çırpıda sayalım: “Bound”, “Ucuz Roman”, “Olağan Şüpheliler”, “Femme Fatale”, “Büyük Lebowski”, “Dark City”, “Yedi”, “Wild Things / Vahşi Şeyler”, “L.A. Confidential / Los Angeles Sırları”, “Mulholland Drive”, “Orada Olmayan Adam”, “Memento / Akıl Oyunları”, “Basit Bir Plan”, “Yılan Gözler”, “U Tum / Kaybedenler”, “Twilight / Alacakaranlık”... 
Her birinin kendine göre yenilikçi bir tavrı var, en azından kara film tarihinden aldıkları mirası zenginleştiren tür filmleri bunlar. 
(Sayı 17) 


Rol içinde rol yapan oyuncu sinema tarihinde pek çoktur. Ama o rolü tüm filme yaymak pek az oyuncuya nasip olmuştur. “Olağan Şüpheliler?de Geveze Kint'miş gibi yapmak Kevin Spacey'nin kariyerini fişekledi. “80'lerin sonundan beri oynuyordu ama “*90'ların ortasında bu filmle keşfedildi. “Olağan Şüpheliler”le seyircinin üzerinde öyle bir etki bıraktı ki o etkiyi başka şekilde ancak birisinin kafasına odunla sertçe vurduğunuzda elde edersiniz. Sonra darbelerin ardı arkası 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kesilmedi. “Yedi”nin sakin psikopatı, “Öldürme Zamanı”nın gıcık savcısı, “Amerikan Güzeli”nin kuşkonmaz isteyen babası, “K-PAX”in uzaylısı... “Olağan Şüpheliler”den beri seyirci Spacey tarafından şaşırtılmaktan memnun. Kendi halinde, ama olağandışı bir kariyer inşa ettiğinin farkında mı acaba? (Sayı 19) 


laymun 
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“The Adventures ot Baron Munchausen”un trajik gişe başarısızlığı yüzünden Hollywood'daki stüdyolar tarafından mimlenen yönetmen Terry Gilliam, “The Fisher King / Balıkçı Kral”la da gönüllerini kazanmayı becerememiş, fakat sonradan kapısını çaldığı Universal'i “Twelve Monkeys / 
12 Maymun” isimli bir bilimkurgu projesi için 
kandırmayı başarmıştı. Bulaşıcı bir virüs 
dünya nüfusunun kökünü kurutmuş, 2035 
yılına gelindiğinde yeraltına çekilen insanlar bir yandan kaynağı meçhul bu virüsün çaresini bulmaya çalışırken, bir yandan da tüm dünyaya nasıl yayıldığını keşfetmeye çalışıyordu. Bunun için James Cole adında bir mahkumu virüsün salgını başlattığı 1996'ya yollamaya çabalıyorlar. Ve Cole'ün araştırmaları onu kendi geçmişine kadar götürüyor. David Peoples ve Janet Peoples'ın ayrıntıları titizlikle işleyen senaryosunu Gilliam prodüksiyon tasarımındaki çizgi üstü dekor ve setlerle süslüyor, ortaya “9O'lara damgasını vuracak kıyamet 


Yüz madde de yüz sayı 


bilimkurgularından birini çıkartıyordu. Bruce Willis'in Cole'ü başta olmak üzere Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer ve David Morse gibi her biri rolüne cuk oturan oyuncular filmin bir miktar karamsar ve melankolik havasına önemli bir katkı yaparken, Terry Gilliam da ticari başarı denen şeyle uzun yıllar sonra yeniden karşılaşmış oldu. (Sayı 19-20) 


Pp 2 


Mathieu Kassovitz'in ikinci uzun metraj filmi “Protesto” (La Haine) çokça ses getirmişti. 
Yönetmenin şiddetin şiddeti beslediği bir ortamda geçen bir günü anlattığı filmi belgesel tarzı bir gerçekçilikle kurguyu ustalıkla birleştiriyordu. Zaten genç yönetmen bu filmdeki başarısıyla Cannes'da En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Siyah beyaz görüntüleri, oyuncularının başarılı performansları ve “saat gibi işleyen” kurgusu filmin diğer etkileyici yönleriydi. Şok eden finali hâlâ çoğu izleyicinin zihninde tazeliğini korurken, 50. kattan düşen adam konulu diyaloğuysa bir klasiğe dönüştü. (Sayı 20) 


“70'lerin sadece Birleşik Devletler'de değil, tüm dünyada popüler olan televizyon dizisi “Mission: Impossible / Görevimiz Tehlike” 996'da Brian De Palma tarafından sinemaya aktarıldı. Tom Cruise'un başrolü oynadığı film, klasik De Palma dokunuşları ile Hollywood'un görsel şölen olarak addedilen sahnelerinin bir karışımıydı ve görünüşe göre De Palma diziyle yolları ayırmıştı. Çünkü dizideki ekip “takım halinde” çalışırken film Ethan Hunt'ı yalnız kahraman olarak sunuyordu. Film başarılı olunca yapımcı Tom Cruise dört yıl sonra yönetmenlik koltuğuna bu kez John Woo'yu oturttu ve Hong Konglu yönetmen “Görevimiz Tehlike 2”de daha açılış planından başlayarak dizinin hayranlarına nefes kesen aksiyon sahneleri sundu. Cruise şu sıralar harıl harıl üçüncü film için uğraşıyor. (Sayı 22-65) 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Coen Kardeşler 


“Fahriye Abla”, “Muhsin Bey”, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” gibi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Yavuz Turgul, 1992'de beklenen ilgiyi görmeyen “Gölge Oyunu”nu takiben dört yıl sonra “Eşkıya”yla sinemaseverlerin huzuruna çıktı. 35 yıl “içeride” yattıktan sonra çıkan, köyünü sular altında bulan, geçmişten yarım kalan hesabını bitirmek üzere 
İstanbul'un yolunu tutan ve görkemli bir finalle yitip giden eşkıya Baran'ın hikayesi Türk sinema seyircisini gafil avladı. 
İstanbul'un 
“mertlikten uzak” halini yadırgayan ve e buna bir türlü alışamayan Baran sonunda intikamını alırken son derece soğukkanlı davranıyordu. Şener Şen'in Baran kompozisyonunun yanma Uğur Yücel, Yeşim Salkım, Kamran Usluer, Özkan Uğur ve Melih Çardak'ın performanslarını da koymak ve kadronun geri kalanından elde edilen 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çalışmaları da takdir etmek gerek. Mütevazı bir şekilde gösterime sokulan “Eşkıya” şaşırtıcı bir şekilde 2,5 milyondan fazla bir seyirciye ulaştı ve sonraki yıllarda Türk filmlerine koşan sinemaseverler için bir süre iştah açıcı işlevi gördü. (Sayı 22-Eşkıya Özel Sayısı) 


Sinema tarihinde mizah dozunu çektiği her filme tutarlı şekilde yediren sinemacı sayısı fazla olmasa gerek. Kara filmin görsel-işitsel kodları başta olmak üzere türün her türlü öğesiyle oynayan Coen Kardeşler, 90'ların ortalarına “Blood Simple”, “Raising Arizona”, “Miller's Crossing”, “The Hudsucker Proxy” üzerinden geçerek geldiler. 
Saf ve temiz karakterleri önünde sonunda suça bulaşıyor ve gelişen birtakım olaylar dizisi sonucunda kendisini şaşırtıcı bir muammanın ortasında buluyorlar. “Fargo” onların hiç de zeki olmayan karakterler galerisine bir yenisini eklerken kara film literatürüne kar da eklenmiş oldu. Onu izleyen “Büyük Lebowski”yle çok sevdikleri düşsel atmosferin kapılarını bir kez daha araladılar. “Nerdesin, Be Birader?”le Ekonomik Buhran dönemi Amerika'sının suç dünyasını ti'ye aldılar. Ve “Orada Olmayan 


Adam”la “*40'lar kara film göreneklerini ougüne dek eşi benzeri bulunmayan bir tarife giriştiler ve şaşırtıcı bir sonuca ulaştılar. 
Üretmeye devam ediyorlar ve çağdaş Amerikan sineması içerisinde son derece «ritik bir köşede duruyorlar. (Sayı 23-24) 


Tarantino'yu seven sevmeyen herkes elini icdanına koyup söylesin; son 10 yıldır üzerine daha fazla konuşulan, günümüz sinemasına daha büyük etkisi olan başka bir yönetmen var mı? Bir video dükkanında tezgahtarlıktan saşlayıp Altın Palmiye veya En İyi Senaryo Oscar'ı gibi önemli ödüller kazanmaya, bolca övgü toplamaya (tabii yergileri de unutmayalım) ve bir dolu hayran sahibi olmaya değin uzanan bir başarı öyküsü xarşımızdaki. Sırrı ise çok basit; türler arasında pek ayrım yapmadan tüketilmiş bir sürü film sayesinde kazanılmış yoğun bir sinema bilgisi, popüler kültürün her alanına vönelik akıl almayacak bir ilgi, elbette zeka ve vetenek, bir de bunların ustaca karışımı. 
Ouentin Tarantino “90'lı yıllarda pek çok alt cürün veya eğilimin (B filmleri, Uzakdoğu aksiyonları, dövüş filmleri, exploitation sineması, kara film) yeniden keşfedilmesine sebep olduğu gibi, Amerikan Bağımsız Sineması'nın gördüğü yoğun ilginin de öncelikli müsebbiblerindendi. Peşinden gelen cakipçilerini ve dünyanın dört bir yanından cıkan “Tarantinesk” filmleri de unutmayalım. 
Sayı 24) 


90'Tarın ortalarında Türk sinemasında yeni bir yönetmenler kuşağı doğdu. Serdar Akar “Gemide”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”, “Maruf”), Ferzan Özpetek (“Hamam” ve “Harem Suare”nin ardından İtalyan sineması onu daha çok sahiplendi), Derviş Zaim (Tabutta Röveşata”, “Filler ve Çimen”), Kutluğ Ataman (“Karanlık Sular”, “Lola * Bilidikid”), Reis Çelik (“Işıklar Sönmesin”, “Hoşçakal Yarın”), Yeşim Ustaoğlu (“İz”, 


“Güneşe Yolculuk”), Reha Erdem (“A ay”, “Kaç Para Kaç”), Semih Kaplanoğlu (“Herkes Kendi Evinde”), Semir Aslanyürek (“Şellale”), Handan İpekçi (“Büyük Adam Küçük Aşk”), Ümit Ünal (“9”) gibi kökenleri farklı, genç sayılabilecek, en azından taze olarak nitelendirilebilecek yönetmenler uygun bir zemini fırsat bilerek çok yakın tarihlerde üretime geçtiler. Emektar isimlerin artık ya sinemayı bıraktığı ya da filmlerinin arasını iyice açtığı, ülkenin ise bir ekonomik krizden diğerine yuvarlandığı bir döneme denk düşen bu yönetmenlerin doğuşu Türk sinemasına tam manasıyla hayat öpücüğü verdi. Türk sinemasının kriterleri içerisinde orta bütçeli diyebileceğimiz bir maliyeti gözden çıkararak genellikle kendi buldukları yapımcılarla veya kendi kurdukları yapım şirketleriyle kafalarındaki öyküleri görselleştirdiler. 
Filmleri çok iş yapmasa da bugün geniş bir yelpazeye yayılmış, farklı skalalara sahip öyküler seyredebiliyorsak Yeni Türk Sineması diyebileceğimiz bu yeni kuşağa epeyce sey borçluyuz. (Sayı 25-55) 


Dijital video (DV) hem masrafları düşürmesi, hem de beraberinde getirdiği teknik kolaylıklarla genç yönetmenlere, amatörlere, kısa filmcilere, deneysel film alanında çalışanlara, özetle bağımsız sinemacılara büyük kolaylık sağlamaktaydı. “90'ların sonlarında dikkat çeken Dogma akımı bu kameraların kullanımının daha yaygınlaşması için bir aracı oldu. Kimi yönetmenler DV'nin getirdiği imkanları yaratıcı bir sinema dili oluşturmak için kullanırken (Sokurov'un “Rus Hazine Sandığı”nın üzerimizdeki etkisi hâlâ azalmadı, kolay kolay da azalacağa benzemiyor), bazıları görsel yapıya hemen hiç önem vermeyen ve seyri zevksiz işlere imza atmakla yetindiler. Durum böyleyken, çözünürlüğü son derece yüksek olan HDTVW'ler çıktı ve “Yıldız Savaşları” serisinin ikinci filmi böyle bir kamerayla çekildi. 
Böylece bir popüler sinema örneği de bu teknikten faydalanmış oldu. Ayrıca Fransız yapımı “Vidocg” -ki mevzubahis kamerayı “Yıldız Savaşları”ndan da önce kullanmıştı- 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veya Lars von Trier'in yeni filmi “Dogville” de HDTV ile çekildi. Bu arada Ümit Ünal'ın ilk uzun metraj filmi “9” da ülkemiz sinemasından gelen ve dijital videonun imkanlarını akıllıca kullanan bir örnek olarak takdir topladı. (Sayı 29) 


Oynadığı filme korkunç bir katkı yapan, filmin değerini kat kat artıran ve içinde parıldayan oyuncular vardır. “Primal Fear / İlk Korku”nun, “Rounders / Tutku”nun, “American History X”in veya “25. Saat”in Edward Norton'ı böyledir. 1996'da -bugün pek çoklarının o filmde Richard Gere'ın varlığını çoktan unuttuğu- “İlk Korku”ya damgasını vuran aktördü ve Norton ilk filmi olan bir aktöre göre tam manasıyla döktürüyordu. Sonra Milos Forman'la (“People vs. Larry Fiynt”), Woody Allen'la (“Herkes Seni Seviyorum Der”), David Fincher'la (“Dövüş Kulübü”) ve Frank Oz'la (“The Score / Komplo”) çalıştı. Keşfe de çıktı. 
“Kızıl Ejder”, “Frida” (rolü küçüktü) veya kendi yönettiği “Keeping the Faith / Aramızdaki Sarışın” onun henüz kısa kariyerinin keşif noktalarında duruyor, Büyük aktörlerle yüzleşme konusunda da bir sorunu yok: Marlon Brando, Robert De Niro, Anthony Hopkins, Richard Gere, Brian Cox, Robin Williams'la karşı karşıya oynadı ve hiçbirinden aşağı kalır yanı yoktu. Sanki kendi kuşağından aktörlerin hep bir adım önünde gibi ve belki de bu yüzden parmakla gösteriliyor. (Sayı 31) 


David Cronenberg'in J.G. Ballard'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı “Çarpışma” (Crash) sinema tarihinin en büyük sansasyonlarından birisi olarak akıllarda yer etti. Film kimi izleyici ve eleştirmenlerce sapıklık olarak nitelendirilirken, bazıları filme duyduğu hayranlığı gizlemeye gerek duymadı. 


“Çarpışma”nın Cannes'da kazandığı Jüri Özel > 


Ödülü sonrasındaysa salon ıslık ve yuh sesleriyle kaplandı. Elbette filmin başı pek çok ülkede sansürle derde girdi. Soğukkanlı davranan sinemaseverlerse Cronenberg'in bu zorlu romanı sinemaya başarıyla aktardığında hem fikir oldular. (Sayı 31) 


Korku sinemasının ustalarından, “Elm Sokağı'nda Kabus”un yaratıcısı Wes Craven, 
1996 yılında ilginç bir projeyle izleyici 
karşısına çıktı. Film korku sinemasının klişelerini deşifre etmeye soyunan, referanslar üzerine kurulu bir yapıya sahip, posimodem diyebileceğimiz bir parodiydi; yani “Çığlık” (Scream). Parodi kimliği bir yana, film yeri geldiğinde izleyiciyi koltuğundan zıplatmayı da beceriyordu. Büyük ilgi gören “Çığlık”ın peşinden iki devam filmi geldi ama ilk filmin düzeyini tutturamadılar. Ancak daha önemlisi mevzubahis film türünün yeniden popülerleşmesine öncü oldu. Genç kahramanların bir bir katledildiği teenslasher'lar fabrikasyon misali üretilmeye başlandılar. Kimi klasikler yeniden keşfedildi, bazılarıysa devam filmleriyle yeniden gündeme geldi. “Çığlık”ın oluşumunda Craven kadar katkı payı olan senarist Kevin Williamson ise gerçek bir şöhrete dönüştü. 
Özellikle yaratıcısı olduğu “Dawson's Creek” dizisiyle paraya para dememeye başladı. (Sayı 
33) i 


“Hamam”ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı birincilik ödülü yeni bir Türk yönetmeni gündemimize yerleştirmişti; Ferzan Özpetek. İtalya'da yaşayan Özpetek ikinci filmi “Harem Suare” ile kendisine bağlanan ümitleri boşa çıkartmadı ve yine kayda değer bir başarı kazandı. Tamamı İtalya'da geçen üçüncü filmi “Cahil Periler*de (Le Fate ignoranti) ise tarzını iyiden iyiye oturttu. Özpetek yerinde bir duyarlılığa sahip olan filmiyle Almodövar 


ile karşılaştırıldı. “Cahil Periler” İtalya'da çok iyi eleştiriler aldığı gibi, gişede de başarılı oldu. Özpetek'in dördüncü filmi “Karşıdaki Pencere” (La Finestra di fronte) de benzer şekilde İtalya'da büyük başarı kazandı. Yıl boyunca çeşitli ödüller toplayan filmin, önümüzdeki yıl verilecek En İyi Yabancı Film Oscar'ı için İtalya'yı temsil etmesi de sözkonusu. Sonuç olarak Özpetek'in yurt dışında kazandığı başarılar bizleri de sevindiriyor. (Sayı 34) 


Ouentin Tarantino Uzakdoğulu yönetmenlere yönelik ilgisini, özellikle de John Woo'ya hayranlığını dile getirdiğinde bir bakıma Hong Konglu yönetmenin ABD biletini de kesmiş oldu. O ana kadar Batı'da bir kült figür olan aksiyon filmlerinin ustası, apar topar Hollywood'a getirildi ve potansiyel bir Van Damme faciasını (Zor Hedef / Hard Target) felaket olmaktan kurtardı. Ancak ne yalan söyleyelim; “Yüz Yüze”yi (Face/Off) saymazsak, ABD'de Hong Kong'taki başarısının yanına bile yaklaşamadı. Özellikle Amerikan hayranlığını bas bas bağırdığı “Rüzgarla Konuşanlar” (Windtalkers) ile hayranlarında soğuk duş etkisi yarattı. Evet, ondan yeni bir “The Killer” veya “Hard-Boiled” bekliyor değiliz, “Görevimiz Tehlike 2”de de çok eğlendik ama çıtayı biraz yükseltmesinde fayda var. Yeni projeleri “Paycheck” ve “Land of Destiny” yazdıklarımızı bize yalayıp yutturur mu, bilemeyeceğiz. Samimi olarak söyleyelim; usta iyi bir film çeksin de bizim gerisine itirazımız olmaz. (Sayı 35) 


A rr 


AKIŞ 
Paul Thomas Anderson sadece Fiona Apple'ın değil, pek çok sinemaseverin kalbinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Teknik açıdan çarpıcı filmleri sinema konusundaki bilgi ve yeteneğini ortaya koyuyor. Zaten topladığı ilgi ve sevginin en büyük sebebi de bu. Sürekli hareket eden bir kamerayla filme alınmış uzun sekanslar, incelikli bir mizansen 


li 
MARE 


o 
50 BÜYÜK 
YÖNETMEN 
ELUYUNLU 
ÇİFLER 


“Blue 
Brothers | 


anlayışı, çok sayıda karakter barındıran senaryolar ve Amerikan kültürüne dair saptamalar sinemasının en belirleyici özellikleri. Bu nedenle onu sık sık Robert Altman ile kıyaslayanlar da var. Kimileriyse onu yeni Scorsese olarak görüyorlar. 
Anderson ise filmleriyle kimlerden etkilendiğini açık etmekte sakınca görmüyor ve gayet kendinden emin bir sinema yapıyor. 
Şu ana kadar Cannes'da kazanılmış bir En İyi Yönetmen ödülü (“Aşk Sarhoşu” ile) ve iki senaryosuyla (“Ateşli Geceler / Boogie Nighis” ve “Manolya”) Oscar'a aday gösterilmişliği var. İleride senarist veya yönetmen olarak altın heykeli kapmasıysa gayet yüksek bir ihtimal, Ona sorarsınız; “Manolya” çektiği ve çekeceği en iyi film. 
Zamanında büyük sansasyon yaratan bağımsız sinema hiti “Ateşli Geceler”i de çok seven bizler, Anderson'ın ileride yapacağı işlerden de son derece umutluyuz. (Sayı 38) 


“Tanrı bile batıramaz,” denen dünyanın en büyük transatlantiğinin sinema uyarlaması için James Cameron kurmaca bir öykü yazdı. 
Böylece zengin kız ile fakir oğlanın aşkı minvalinde ilerleyen “Titanic”in görkemli öyküsünün fitili ateşlendi. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton ve Gloria Stuart'ın oynadığı film, seyircisine acımasızca davranıyordu: ayrı ayrı tanıttığı iki sevgiliyi önce birleştiriyor, fakat sonunda ayırıyordı. Müthiş bir görsel efeki gösterisini bu öykünün arkasına yerleştiren Cameron bütçenin giderek şişmesiyle 200 milyon doların altında neredeyse eziliyordu. Bütçe öyle kabarmıştı ki iki prodüksiyon şirketi, Fox ile Paramount güçlerini birleştirmek zorunda kaldı. Ama ya batacak ya çıkacak filmin tüm dünyada bir 


“fenomen yaratması ve 2 milyar dolar (evet iki 


milyar dolar) hasılat toplaması bu iki şirketi rahatlattı. Filmde özellikle gemideki sınıf farklılığına dikkati çeken Cameron finaldeki sahneyle alt sınıf ile üst sınıfı barıştırma hayalini yansıtıyordu. 

(Sayı 38) 


ihe Time of Hysteria” bir şekilde Sydney Pollack'ın ilgisini çekince, Alfonso Cuaron Kara film türündeki televizyon dizisi “Fallen Angels”ın bir bölümünü çekmesi için Hollywood'a davet edilmişti. Sonra orada Warner Bros'un yardımıyla yıldız oyuncusu olmayan “A Little Princess” isimli bir drama imza attı ve bunu “Büyük Umutlar”ın çağdaş dir yorumu izledi. Ama yönetmen her daim orada kalmak istemiyordu ve ülkesine dönüp oağımsız bir şekilde “Y tu mamâ tambiğn / Ananı da” adlı yol filmini çekti. Şimdi veniden Hollywood'a döndü ve “Harry Potter ve Azkaban Tutsağı”nı Chris Columbus'tan devraldı. Biçimci bir üslubu var ve nerede ne vapacağını tahmin etmek pek kolay olmuyor. 
Hem büyük stüdyolara sırtını dönmeyen hem de istediği zaman bağımsız kalmasını bilen bir vönetmen olarak parlak gelecek vaat ediyor. 
Sayı 40) 


ei e 


- IÇ iye 
1993'te çektiği “Fearless / Korkusuz”dan beri sesi sedası çıkmayan Peter Weir, 1998'de “The 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Truman Show”la seyirci karşısına çıktı. Film sıradan bir sigortacı olan Truman Burbanks'in küçük kasabasında kendi halinde bir yaşam sürerken “gözünün açılmasını” ve uzaklara göz dikmesini konu alıyordu. Aslında yıllardır televizyonda yayımlanan Truman Show adındaki programın baş aktörü olduğu için etrafında kendisine karşı “oynayan” herkes onu bu fikrinden caydırmaya çalışıyor, fakat Truman önce yaşadığı kasabanın dışına çıkarken, sonra da yeni bir kızla ilişki kurarken acı gerçeği farkediyor: esasen hiçbir şeyin gerçek olmadığını... “50'ler Amerika'sının yapay dünyasının mükemmel bir tasvirini Truman'ın yaşadığı kasaba üzerinden yapan Weir televizyonun insan yaşamına yaptığı müdahalelerle ilgili sağlam bir alegori inşa ediyordu. Jim Carrey'nin canlandırdığı Iruman ile programın yönetmeni Christof (Ed Harris) arasında bir baba-oğul ilişkisi de kurarak altmetinsel anlamda da filmini zenginleştirmiş oluyordu. 
Filmin değeri bugün daha iyi anlaşılıyor. 


Steven Soderbergh'in kariyerindeki en önemli gelişme, hiç kuşkusuz 1989 yılında ilk filmi 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“Seks Yalanları” (sex, lies and videotape) ile kazandığı Altın Palmiye. Kaldı ki çoğu kişi “Soderbergh'in en iyi filmi” ünvanını hâlâ bu en alasından ilk filme layık görmekte. Ancak “9O'ların ikinci yarısında Soderbergh kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı ve bağımsız sinemanın krallığından, Hollywood'un yıldızlı yollarına transfer oldu. Bunu yaparken de hemen hiç tökezlemedi. İlk A sınıfı film denemesi “Aşk ve Para” (Out of Sight) bağımsız sinema geçmişi ve Hollywood geleceği arasında köprü kurma görevini üstlendi. Film gişede beklenildiği kadar başarılı olmasa bile son derece iyi eleştiriler topladı. “Erin Brockovich” ve “Trafik” ise gerek gişede, gerekse çeşitli ödül törenlerinde büyük başarı kazandı. “Irafik” ile kazandığı En İyi Yönetmen Oscar'ı ardından envai çeşit starı biraraya getiren “Ocean's 11”, fazla kişisel Hollywood taşlaması “Full Frontal”ı ve pek seveni çıkmayan roman uyarlaması “Solaris”i kotaran Soderbergh bıkmadan usanmadan üretmeye devam ediyor. (Sayı 47) 


yükselişi 
Amerikan Bağımsız Sineması'nın geçmişi John Cassavetes'e kadar gidiyor. “90'ların ortalarına gelinceye değinse John Waters, Abel Ferrara, Coen Kardeşler, Spike Lee, Steven Soderbergh, Hal Hartley, Gus Van Sant, Todd Haynes, Alexandre Rockwell gibi pek çok önemli yönetmen bu eğilimden çıkarak dikkat çekti. Ancak Ouentin Tarantino'nun önce “Rezervuar Köpekleri”, ardından da “Ucuz Roman” ile kazandığı başarı tüm dünyanın dikkatini bu alana çevirdi ve Amerikan Bağımsız Sineması gerçek bir trend'e dönüştü. Bu arada Kevin Smith, Todd Solondz, Darren Aronofsky, Gregg Araki, Robert Rodriguez, Paul Thomas Anderson, Tom DiCillo gibi yönetmenler özellikle dikkat çektiler. Elbette akıma yönelik ilgi pek çok oyuncuya da yaradı. Steve Buscemi, Harvey Keitel, Parkey Posey, John Turturro, Lili Taylor gibi karakter oyuncuları azımsanmayacak bir popülarite yakaladılar. 
Amerikan Bağımsız Sineması hâlâ sinema endüstrisinde ağırlığı hissedilen, özelliklede > 


BAKIŞ 


200 


Sundance Film Festivali ile adından sürekli söz ettiren bir eğilim. (Sayı 48) 


“90'ların ilk yarısında oynamış olduğu filmlerin sayısı az değil, ancak keşfedilişi büyük ölçüde “The Phantom”da (Kızılmaske) rol alması sonrasında oldu. “Maskeli Kahraman Zorro” sayesindeyse büyük bir çıkış yaptı. Hemen ertesinde Sean Connery ile Tol aldığı “Kurda Tuzak”ta, lateks giysiler içerisinde sergilediği hırsızlık maharetlerini izlerken, deyim yerindeyse dibimiz düştü. 
Başarısız bir yeniden çevrim olan “Perili Evi atlar, şirinler şirini “Sensiz Olmaz”daki kısa rolünü de pas geçersek, kariyerinin esas önemli bölümüne geliyoruz. Bayan Catherine Zeta-Jones Michael Douglas ile yaptığı ve koşullarıyla kendisinden bahsettiren evliliğin ardından, yeni eşiyle beraber Soderbergh'in “Trafik”inde rol aldı. Bu yıl ise, akıllıca yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmasının da yardımıyla, “Chicago”daki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazandı. Önümüzdeki yılı soracak olursanız; kendisi Coen biraderlerin, Spielberg'in ve Stephen Frears'ın yeni projelerinde karşımıza çıkacak. (Sayı 48) 


Romantik komedi, nabzı hiç yavaşlamayan bir tür. Ta “50'lerin melodramlarından beri kendince evrimlerden geçerek her onyıla hiç 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zorlanmadan ayak uyduruyor. Kendi öykülerini, kendi kurallarını, kendi kodlarını, kendi oyuncularını yaratıyor. Tür son yıllarda kayda değer bir çıkışa geçti. Evet, filmlerin niteliğinde gözle görülür bir artış yok; hepsi türün gereklerini vasat şekilde yerine getiriyor. Ama “Notting Hill”, “Bridget Jones'un Günlüğü”, “Sleepless in Seattle”, “Punch-Drunk Love”, “Addicted to Love”, “Two Weeks Notice / Aşka İki Hafta”, “My Big Fat Greek Wedding”, “Dört Nikah Bir Cenaze” türün son yıllarda karşımıza çıkan onlarca örneğinden öne çıkanlar arasında yeralıyor. (Sayı 49-Ek) 
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Sadece iki filmle, “Badlands” ve “Days of Heaven” ile yaşayan en büyük yönetmenler arasına adını yazdıran Terrence Malick, uzun bir aradan sonra 1998 yılında “İnce Kırmızı Hat” (The Thin Red Line) ile sinemaya dönüş yapmıştı. Bu farklı savaş filmi, hem düşünsel altyapısı hem de büyüleyici görselliğiyle pek çok kişiyi etkiledi. Son derece olumlu eleştiriler toplayan film, 7 dalda Oscar'a da aday gösterildi. Ancak tüm bu beğeni bir yana, filmi fazla yapay ve zorlama bulanlar da oldu. “İnce Kırmızı Hat” çoğunlukla bir başyapıt olarak kabul görse de filme ciddi şekilde karşı çıkanlar da vardı. Bu tartışmaların ışığında üzerine çokça konuşulan film, son yılların en akılda kalan 
işlerinden birisi oldu. Bu arada Malick'ten 5 
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yıldır ses seda yok. Umarız bu seferki ara önceki kadar uzun sürmez. (Sayı 50) 


Sinema tarihinin en az ve en öz filmografisine sahip yönetmeni Stanley Kubrick yaşama veda etti. “Full Metal Jacket”tan tam 12 yıl sonra çektiği “Eyes Wide Shut / Gözü Tamamen Kapalı”nın çekimlerini tamamlayalı çok olmamıştı. Yaşasaydı yıllardır çekmecesinde uygun teknolojik imkanlara ulaşana dek beklettiği “Yapay Zeka”yı çekecekti. Ama ömrü yetmedi. Mükemmeli aradığı ömrü boyunca seyircisini şaşırtmayı hep sevdi. Seyircisiyle bunca saygıya dayalı bir ilişki kurabilen başka bir yönetmen olmasa gerek. Sinema tarihinin en iyi bilimkurguları “2001” ve “Otomatik Portakal”, sinema tarihinin en iyi dönem filmlerinden biri olan “Barry Lyndon”ı, sinema tarihinin belki de en iyi korku filmi “The Shining”i, sinema tarihinin en iyi savaş filmlerinden “Full Metal Jacket”, sinema tarihinin en iyi kara komedilerinden “Dr, Garipaşk”ı geride bırakarak 7 
Mart 1999'da bu alemi terketti. (Sayı 51-56) 


i valeri 

İlk olarak 1997 yılında Bodrum'da düzenlenen Çevre Filmleri Festivali ile TÜRSAK Vakfı tematik festivallerinin 
başlangıcını yaptı. Daha sonra ilki 2000 
yılında İstanbul'da düzenlenen Sinema-Tarih Buluşması ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Komedi Filmleri Festivali geldi. Vakıf bu festivaller çerçevesinde yakın tarihli filmler kadar, kimi klasikleri de izleyiciyle buluşturdu. Gösterimleri sadece kültür merkezlerinde değil, kimi ticari sinema salonlarında da gerçekleşen festivaller, sembolik bilet fiyatlarıyla izleyicinin ayrıca ilgisini topladı. (Sayı 33) 


Sinema tarihinin en çok iş yapan filmi “Titanic”i bir kenara koyarsak kendilerine ele 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avuca sığmaz gelirler getiren filmler stüdyolar için ardı arkası kesilmeyen bir para kaynağı. 
Ve para kazandırdığı sürece filmlerin vanındaki devam rakamları 3 - 5 diye umarsızca artıyor. Filmlerin niteliğinin düştüğüne aldıran yok. Temmuz ayında sinemalarımıza gelen filmlerin üçü devam tilmiydi (“Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz”, “lerminatör 3: Makinelerin Yükselişi”, “Daha Hızlı Daha Öfkeli”). Ağustosta da yine üç devam filmi bizleri bekliyor: “Şangay Şövalyeleri”, “Son Durak 2”, “Lara Croft Tomb Raider: Cradle of Life”... Hollywood anlattığı kârlı hikayelerin sonunu getirecek gibi görünmüyor. Fakat bu arada izleyeceğimiz şeyler devam filmlerinden ibaret hale geliyor. (Sayı 54) 
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“Tuhaf İlişkiler” (Bound) ile parlak bir çıkış vapan Wachowski kardeşler, “The Matrix” ile inanılmaz bir başarıya imza attılar. Sayısız voruma tabi tutulan ve üzerine çokça konuşulan ilk filmin takipçisi “The Matrix Reloaded” ondan aşağı kalmayan bir ilgi gördü. Film üzerine türlü yorumlar yapıldı, hatta ülkemizde kimileri Matrix serisini bir xomplo teorisi olarak gördü. İşin gerçeği, Wachowski biraderler ilk filmde sordukları “Matrix nedir?” sorusu üzerine şekillenen bir efsane inşa etmekteydiler. Eklenen parçalar sorunun cevabına ulaştırmaktan çok yeni sorulara sebep oldular. Yine bu yıl izleyeceğimiz “The Matrix Revolutions” sorulara nihayet bir cevap mı getirecek, yoksa kafaları daha çok mu karıştıracak bilmiyoruz. 
Ancak “Matrix” serisini oluşturan filmlerin, gerek sinema dili gerekse özel efekt teknolojisi açısından modern sinemaya büyük katkısı olduğu bir gerçek. (Sayı 55-57) 


İki genç yönetmenin, Daniel Myrick ve Eduardo Sânchez'in elinden çıkma “Blair Cadısı” son yıllarda tanık olduğumuz en muhteşem pazarlama tekniklerinden birisiyle karşımıza çıkmıştı. Artık sağır sultan bile duydu ama biz yine hatırlatalım; hesapta 


izlediklerimizin hepsi gerçekti. Buna inanmakta ısrarlı insanlar sayesinde pek benzerine şahit olmadığımız bir toplumsal isteri yaşandı. Kimileri filmi görmeye katlanamayacağını iddia etti, kimileri çığlık çığlığa izledi, kimileriyse soğukkanlılığını korudu. Elbette hem hayran kalanlar oldu, hem de nefret edenler. Sonrasındaysa bu parlak fikir sıradan bir endüstriye dönüştü. 
Parodiler, kısa filmler, envai çeşit internet sitesi ve bir de devam filmi geldi. Şu sıralar iki yönetmen yeni projeleri “Heart of Love” üzerinde çalışmaktalar. Bu filmin de “Blair Cadısı” gibi bir külte dönüşüp dönüşemeyeceğini ve sinema dünyasında yaratacağı etkiyi göreceğiz. (Sayı 56-57) 


George Lucas mamülü efsane “Yıldız Savaşları”, ikinci üçleme vasıtasıyla yeni binyıla da damgasını vurdu. Önce ilk üçlemenin filmleri yenilendiler ve ek sahnelerle tekrar büyük ekranda izleyici karşısına çıktılar. Bu hazırlık aşamasından sonra önce 1999 yılında “Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike” gösterime girdi. Onu 
2002 yılında “Yıldız Savaşları Bölüm Il: 
Klonlar'ın Saldırısı” takip etti. Şu sıralardaysa serinin fanatikleri merakla 2005'te gösterime girecek üçüncü bölümü bekliyorlar. Her ne kadar yeni “Yıldız Savaşları” filmlerine burun kıvıranlar çıksa da Lucas'ın hayal alemi pek çok kişiyi peşinden sürüklemeye devam ediyor. Özel efekt teknolojisine getirdikleri yenilikler ve kusursuz görsel yapıları da hiç yabana atılacak gibi değil. (Sayı 36) 


Zeki Demirkubuz ilk filmi *C Blok”la kendisine özgü bir sinema dilinin ve üretim biçiminin ilk adımlarını attı. Ardından gelen “Masumiyet”, “Üçüncü Sayfa”, “Yazgı” ve “İtiraf”la öykülerini, karakterlerini, temalarını ve “bireysel” sinemasını geliştirdi. Düşünsel açıdan derin ve zengin bir dünyaya sahip olan Demirkubuz filmleri, öncelikle karakterleriyle sivrildiler. Onun filmlerinde oynayan oyuncular, ödüllere el koymakta pek 


zorlanmıyorlar. Zeki Demirkubuz bir yönetmen olarak filmlerinin tüm prodüksiyon aşamaları üzerinde hakimiyet kuruyor ve artık görüntü yönetmenliğini de üstleniyor. 


ir 
1999 yılında düzenlediğimiz bir anket 
sonucunda okuyucularımız, yani sizler sinema tarihinin en iyi 100 filmini seçtiniz. Yaz ayları boyunca sizlerden gelen oyları (ankete yaklaşık 1000 kişi katılmıştı) değerlendirdikten sonra sonuçları Kasım 1999 tarihli sayımızda açıkladık. Sinema Dergisi okuyucularına göre 100 yılın ilk 10'u şöyleydi: 
1) Yurttaş Kane, 2) 2001: Uzay Macerası, 3) Baba | ve 1, 4) Casablanca, 5) Taksi Şöförü, 
6) Potemkin Zırhlısı, 7) Ucuz Roman, 8) Üç Renk Üçlemesi, 9) Bisiklet Hırsızları, 10) Blade Runner. İlk 100'de yer alan filmlerden birkaç örnek vermek gerekirse; “Cesur Yürek” (11. sırayı “Altına Hücüm” ile paylaşıyor), “Metropolis” (17. sırada), “Titanic” (21. sırada), “Yıldız Savaşları” (31. 
sırayı “Batı Yakasının Hikayesi” ile paylaşıyor), “Hoşgörüsüzlük” (43. sırada), “Forrest Gump” (52. sırayı “Otomatik Portakal” ile paylaşıyor), “Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı” (78. sırayı “Son İmparator” ve “Üçüncü Adam” ile paylaşıyor) ve “E.T” 
(100. sırada). Listedeki tek Türk filmiyse 58 
oyla 30 numaraya yerleşen “Yol” olmuştu. 
Sonuç olarak Avrupa Sineması'ndan örneklere ve klasiklere, yurtdışında düzenlenen okuyucu anketlerine oranla çok daha yoğun şekilde rastlanan, sürprizi bol, şaşırtıcı bir seçki çıkmıştı ortaya. (Sayı 57) 


Arka arkaya karanlık filmler çeken David Fincher'ın dördüncü durağı “Fight Club / Dövüş Kulübü” oldu. Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan film X kuşağının meselelerine eğilen anti-kapitalist bir söylemin hüküm sürdüğü çok sağlam bir başyapıt olarak selamlandı. Edward Norton 


ile Brad Pitt'in “bir elmanın iki yarısı” olarak > 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döktürdükleri filmde, Fincher yine son derece stilize bir anlatımla çağdaş sinemanın en iyi örneklerinden birine imza atıyordu. 
Anlatıcının alter-egosu olan Tyler Durden'ın birer birer modern hayatın her türlü öğesini yapıçözüme uğratması, deşifre etmesi ve finalde sistemin yıkılmaz kalelerini yerle bir etmesiyle kapitalizmin maskesi düşüyordu. 
Yaşamın insana getirdiklerinden ziyade ondan götürdüklerini anlatan “Dövüş Kulübü” her şeye karşın çoklu okumaya açıktır; kimilerince nihilist, kimilerince anarşist, kimilerince faşist de bulunabilecek denli zengin bir film... (Sayı 58-59) 


Türk sinemasının geçtiğimiz onyılda da ciddi niteliksel sıkıntıları oldu. Fotoğrafçı gözüyle son derece estetik çerçeveler yaratan ve bunu belli bir biçime ve öyküleme anlayışına -minimalizm- yerleştiren Nuri Bilge Ceylan bu sıkıntılı bulutları dağıtan birkaç yönetmenden biri olarak hemen göze çarpıyor. Kendi özyaşamsal deneyimlerini, kendi mekanlarını, hatta kişiliğinin çeşitli yönlerini de filmlerine katık ediyor. “Koza”, “Kasaba” ve “Mayıs Sıkıntısı” kırsalın kendi üzerinde bıraktığı izleri yansıtırken yeni filmi “Uzak”la bu kez kent yaşantısı üzerinden giderek son yıllarda özellikle ülkenin üzerine karabasan gibi çöken ekonomik krizin beyazperdedeki yansımalarına kendince önemli bir çentik attı. 56'ncı Cannes Film Festivali'ndeki Jüri Büyük Ödülü'nün yanısıra yurtdışı ve yurtiçinde kazandığı birçok ödül Nuri Bilge Ceylan'ın Türk sineması içerisinde ne derece kalıcı bir yer kaplayacağını açıkça ortaya koyuyor. (Sayı 58) 


> SMM me mel 


Dünyanın en büyük filmi dünyanın en büyük perdelerine dünyanın en gelişmiş ses ve görüntü teknolojisi vasıtasıyla yansıtılınca, 
bunlar yetmiyormuş gibi işin içine 3 
boyutluluk da girince, film izlemenin sinemasever üzerinde yarattığı sarsıcı deneyimin etkisi bir 10 kat artmış olmalı. 
Sinemanın bu en gelişmiş formatı, IMAX şu an için yüksek maliyetleri nedeniyle çok 


yaygın sayılmaz. Fakat seyirciler üzerinde bıraktığı etki 35mm, hatta 70mm formatlarıyla karşılaştırıldında katbekat fazla. Birçok uzun metraj Hollywood filmi artık sinemalarda gösterimini tamamladıktan sonra IMAX formatına aktarılıyor ve seyirciye çok daha etkili bir şekilde ulaşıyor. Şanslıyız, Türk sinemaseveri olarak bizim de bu formatla tanışma şansımız var. Ankara'ya yolu düşenler Arçelik IMAX sinemalarına mutlaka uğramalı! (Sayı 59-60-63) 


İlk iki filmi “Praying with Anger” ve “Wide Awake”i kimse farketmeyince sonunda keskin 
virajlı bir gerilim senaryosu yazdı ve 1999 
tarihli “6. His” isimli efsane film ortaya böyle çıktı. M. Night Shyamalan adı da herkesçe bir kenara not edildi. 2000'de “Unbreakable / Ölümsüz”le tek atımlık barut olmadığını gösterdi; gerilim yaratma konusundaki becerisinin biricikliğini de... Ve 2002'de “İşaretler” geldi, işin içine bilimkurguyu da soktu. M. Night Shyamalan'ın karanlık ruhlu karakterleri aydınlığa çıkmak için çabalarken yönetmen de kendi gerilim stilini oturtmaya uğraşıyor. Parçalanmış aileler de filmlerinin bir başka ortak noktası. Temposu ağırkanlı olan tüm bu hikayeler çağdaş gerilim sineması içerisinde kendisine özgü bir yerde duruyor. 
Hollywood'un içinden çıkan bu gerilim auteur'ünün 2004 projesi “The Woods”u (tam Shyamalan'lık bir isim) merakla bekliyoruz. 
(Sayı 60-61) 


Tiyatro kökenli yönetmen Sam Mendes'in ilk filmi “Amerikan Güzeli” büyük bir başarı yakalamıştı. Amerikan banliyö hayatına yönelik eleştirel bakışı, zekice yazılmış senaryosu ve oyuncularının performansıyla övgü toplayan film, o yıl sayısız ödül kazandı ve çoğu eleştirmence yılın en iyileri arasında gösterildi. Gerçi Todd Solondz'un benzer temalar üzerine giden filmi “Happiness”ın yanında Disney yapımı gibi kalıyordu (kaldı ki Solondz bir sonraki filmi “Storytelling”de “Amerikan Güzeli” ile dalga geçmekten geri 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durmadı) ama bu gayet iyi ve etkileyici olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Özellikle anglosakson eleştirmenlerce çabucak bir klasik olarak ilan edilen “Amerikan Güzeli”, son yıllarda Oscar alan filmler arasında muhalif tavrıyla da dikkat çekiyor. (Sayı 60-61) 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Sharon Stone'un özel isteği, daha doğrusu ısrarıyla kadrosuna dahil edildiği “Hızlı ve Ölü” ile Hollywood'a transfer olmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Russell Crowe o günden bu yana “L.A. Sırları”ndaki sert polis Bud White rolüyle epey dikkat çekti, “Köstebek” ve “Akıl Oyunları” ile Oscar'a aday oldu ve “Gladyatör” ile altın heykeli evine götürdü. Daha ziyade maço ve sert erkekleri canlandırdığı rollerde boy gösterdi ama kariyerinin ilk yıllarında Avustralya'da daha farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkmıştı. Son birkaç yıldaki gelişmelere bakarsak; oyuncu kaprisleri ve zor karakteriyle ün salıyor, film başına 20 milyon dolar alabiliyor, kaslarına kas eklemeye, şiştikçe şişmeye devam ediyor ve ne yalan söyleyelim, giderek çirkinleşiyor. Yine de iyi oyuncu vesselam. Kanımızca en iyi performansı olan “Köstebek”teki Jeffrey 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Wigand'ın bizde yarattığı etki de baki kalacak. 
Kendisini önümüzdeki yıllarda yine kalburüstü yönetmenlerin eline teslim edilmiş projelerde izleyeğiz ve muhtemelen adının çeşitli ödül törenlerinde aday veya kazanan olarak zikredilişine şahit olacağız. Bir de solisti olduğu rock grubu 30 Odd Foot of Grunts var ama onu pek kaale almıyoruz. 
Dinledik ve olmamış Russell, diyoruz. Önler iyi ama arkalar ııh! (Sayı 61) 


Seyircinin Türk filmleri için salonlara koşmasının hakkını verebilmek için 1995'teki “İstanbul Kanatlarımın Altında”nın iki yıl öncesine dönüp Şerif Gören'in <Amerikalı”sının adını anmak yerinde olacak. 
“İstanbul Kanatlarımın Altında”yla 19'uncu yüzyıl İstanbul'unun tasvirini ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayesini seyretmek için salonlara koşan Türkiyeli izleyici kısa bir süre sonra birçok yönetmeni umutlandıracak bir kapıyı da aralamıştı. Bunu Yavuz Turgul'un “Eşkıya”, Gani Müjde'nin “Kahpe Bizans” ve Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın “Vizontele” adlı filmleri izledi. Zaman zaman “Oyunbozan” veya “Mumya Firarda” gibi seyircinin çelme taktığı filmler olsa da Türk sineması izleyen yıllarda da parlak sonuçlara ulaşmayı başardı. “Karışık Pizza”, “Ağır Roman”, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “Güle Güle”, “Hemşo”, “Deliyürek: Bumerang Cehennemi”, “Abuzer Kadayıf”, “Son”, “Propaganda”, “Komser Şekspir”, “O Şimdi Asker” beraber vizyona girdikleri büyük bütçeli Hollywood prodüksiyonlarına gişede kafa tutan filmlerden oldular. (Sayı 61) 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Kendisi bir bakıma star kadın oyuncu kimliğini yeniden elden geçirdi. Çıtkırıldım, hanım hanımcık ve her daim bakımlı aktris modelinin yerine; serseri ruhlu, fazlasıyla rahat ve hafif arıza bir personayla çıktı insanların karşısına, 1998'de rol aldığı TV filmi “Gia” ile başlayan yükselişinin ardından kendisine Oscar kazandıran “Girl, Interrupted”, onu takiben de “The Bone 


Collector” veya “Gone in Sixty Seconds” gibi ortalama A sınıfı filmler geldi. Bilgisayar oyunu uyarlaması “Lara Croft”un, fitili çoktan ateşlenmiş Angelina Jolie bombasını etkisi yüksek bir patlamaya yönlendireceği tahmin ediliyordu. Ancak bu beklenti pek gerçek olmadı. Büyük bütçeli filmlerde tam olarak aradığını bulamayan Jolie, hâlâ daha mütevazı yapımlarda canlandırdığı sorunlu tiplemelerle hatırlanıyor. (Sayı 60-66) 


imus karakteri 


“Thelma & Louise”i saymazsak '90'lardaki filmografisinde pek parlak işlere rastlayamadığımız Ridley Scott, 2000 yılında “Gladyatör” ile tekrar güç gösterisine girişmişti. Sinemanın uzun zamandır el atmadığı epik tarihi film tarzındaki “Gladyatör” çoğu izleyicinin beklentilerini karşıladı. Başroldeki Russell Crowe yıldızlaşırken, Joaguin Phoenix de ondan aşağı kalmıyordu. Bazı eleştirmenler filmi sıradan bulsalar da “Galdyatör” son yıllarda seyircinin en sevdiği filmlerden birisi oldu. En İyi Film dalında Oscar'ı kapmakta da zorlanmadı. (Sayı 63-64) 


“omedyenler 


| 'olculuğunda 
“Balalayka”da sonradan Uğur Yücel'in üstlendiği rolü oynamak üzere uçakla Trabzon'a doğru yola çıkıyordu, yıllardır hüküm süren uçak korkusunu demek ki yenmişti, böyle sanılıyordu. Ama öyle değilmiş. 3 Temmuz 2000'de Kemal Sunal'ı o uçakta kalp krizinden kaybettik. 
Komedyenlerin çoğunun yazgısıdır; bir tiplemeyle özdeşleşirler: Charlie Chaplin Şarlo'yla, Peter Sellers Pembe Panter'le ve de Kemal Sunal Şaban'la... Hakkında uzun uzun yazmaya gerek yok. Hayattayken kendisini insanlara yeterince ve gayet açık ifade etti. 
Ama tam yeniden üretmeye başladığı sırada vefat etmesi onu ikinci baharını yaşamanın eşiğinde aldı götürdü. Onun ölümüyle sinemamızın en büyük kaybı da galiba bu oldu. (Sayı 66) 
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“Fantasia 2000” 
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nerika'da 
Guy Ritchie “Lock, Stock & Two Smoking Barrels”ın gördüğü ilgiden sonra elbette Amerikalı yapımcıların dikkatini çekmişti. 
Yönetmenin bir sonraki filmi “Kapışma”nın (Snatch.) İngiliz/Amerikan ortak yapımı olması bu nedenle şaşırtıcı değil. Oyuncu kadrosuna Brad Pitt gibi bir starın dahil olmasıyla da dikkat çeken film hiç fena sayılmayacak bir gişe başarısı elde etti. 
Eleştirilere gelince; Ritchie'nin tarzını sevmeyenler sevmemeye, beğenenler de beğenmeye devam ettiler. Yönetmense gerek diyalog yazma gerekse kurgu konusunda işleri bir adım ileriye götürmüş, deyim yerindeyse sinema dilini geliştirmiş ve zenginleştirmişti. 
Ancak ne olursa olsun “Lock, Stock & Two Smoking Batrels”ın tadı bir başkaydı. 


(Sayı 68) 
» Be yerdede mücadele 


Sinemanın son yıllardaki besin kaynaklarından biri çizgi romanlar. Çizgi roman uyarlaması “X-Men” -elbette devamı “X-2”yle birlikte- biraz daha sade bir şekilde beyazperdedeki yoluna devam ediyor. 
“Olağan Şüpheliler”le birlikte roket gibi fırlayan yönetmen Bryan Singer “Apt Pupil”le bu popülaritenin arkasını getirememiş, ama bu onu stüdyoların kancalarından uzak tutmamıştı. Fox bu uyarlamayı Singer'a emanet etti ve yönetmen Wolverine ile arkadaşlarının hikayesini hiç aksamadan perdeye aktardı. Doğuşlarından itibaren hep farklı ve ayrıksı olan karakterler zamanla güçlerini keşfediyor ve kötü “hemcinsleri”yle savaşıyorlar. İkinci filmle birlikte temelde “aykırı” olanın gücünü ve ona saygı duymayı anlatan Singer, ilerleyen yıllarda da kaliteden ödün vermeyecek hir yönetmen portresi çiziyor. (Sayı 68) 


Lars von Trier daha ilk filmleri “Suç Unsuru” ve “Epidemic / Salgın”la soğuk bir atmosfer 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“Kaplan ve Ejderha” 


inşa etmeyi başarmış, ardından gelen <“Avrupa”yla sinemada hipnozun en önemli seanslarından birine imza atmıştı. Televizyon için çektiği “Krallık” dizisini bir kenara koyarsak, sonraki filmleri “Dalgaları Aşmak”, “Geri Zekalılar”, “Karanlıkta Dans” ve “Dogville”de birçok sinemasal aracı devreden çıkardı ve bunu tam tersi bir istikamette yabancılaştırma efektleriyle süsledi (!). 
Omuzda bir kamera ve (tam da o dönemde sinemanın gündemine düşen) dijital videonun da yardımıyla sinemasal kalitesini her filminde koruyan bir filmografi tutturdu. 
Sağlam senaryolar kaleme alma konusunda Tanrı vergisi bir yeteneği olan, ama öyküsüne uygun üslup üzerine de kafa yoran ve gayet tatmin edici sonuçlara ulaşan yönetmen “Dogville”le birlikte sinemasını fazlasıyla teatral bir alana sürdü. Söylediklerine bakılırsa bunun arkası gelecek. (Sayı 69) 


“Vizontele”, Türk sinema tarihinin en yüksek hasılatına sahip filmi. Onu yegane yapan en önemli şey bu. Ülkemizde 3.308.120 seyirciye ulaşan ilk film. Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği film, “7/0lerde ülkenin güneydoğu ucu olan Hakkari'ye televizyonun gelmesiyle yöre halkının değişecek olan hayatını anlatıyor, öncelikle Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz'dan oluşan oyuncu kadrosu, özenli görüntü yönetimi ve prodüksiyon tasarımıyla takdir topluyordu. 


“Vizontele” son yıllarda popüler Türk sinemasının en önemli örnekleri arasında yeralıyor ve bu konuda bir süre daha lokomotif muamelesi göreceğe benziyor. 
(Sayı 71) 


Genellikle hor görülmüş ve küçümsenmiş bir türe, dövüş filmlerine iade-i itibar niteliğindeki görkemli ve romantik Ang Lee filmi “Kaplan ve Ejderha” etrafında az yaygara koparılmamıştı. Çoğu eleştirmen ve izleyici filmden adeta büyülenmiş ve çabucak son yılların en iyi filmi ilan etmişti. Gerçekten de gerek oyuncularının performanslarına, gerek mükemmel müziklerine, gerek nefes kesen dövüş koreografilerine, gerekse son derece başarılı prodüksiyon tasarımına diyecek söz yoktu. Mendil ıslatan finali de 
cabası, Film pek çok ödül kazandı, tam 4 
dalda Oscar'a layık görüldü. Ayrıca ABD'de en yüksek hasılat rakamına ulaşan yabancı film ünvanını kapmakta da zorlanmadı. (Sayı 
72) 


2001'de Final Fantasy oyununun hayranları sinema uyarlamasını merakla bekliyorlardı. 
Aynı zamanda sinema tarihinin tamamen bilgisayarda kotarılacak ilk filmi de geliyordu. 
Sonunda, ortaya çıkan “Final Fantasy: The Spirits Within” görsel olarak son derece gerçekçi bir animasyon olmasına karşın 


fazlasıyla melankolik ve ağırkanlı bulundu; filmdeki uzaylı saldırısı da biraz hafif ve naif duruyordu. Oyunun hayranları bu görüşe katılmasalar da film gişede feci ölçüde zarar etti. Ama film bundan sonra hiç değilse animasyona getirdiği gerçekçi boyutla anılacaktır. (Sayı 76) 


ger 


yönetme 
Bir grup yönetmen 1995 yılında Kopenhag'da biraraya gelerek Dogma “95 manifestosunu açıkladılar. Başını Danimarkalı Lars von Trier'in çektiği bu grup, sinemayı yapaylıktan uzaklaştırmak ve saflığa ulaşmayı kendine amaç belirlemiş, bunun için konmuş belirli kurallar dahilinde film üretmeye karar vermişti. Ancak filmler ortaya çıkmaya başlayınca gördük ki, Dogma “9'in adı konmamış kurallarından birisi de kuralları ihlal etmekti. Bizlerin bu hareketle tanışması, ilk iki örnek olan “Şölen” ve “Geri Zekalılar”ın 1999 yılında İstanbul Film Festivali çerçevesinde gösterilmesiyle gerçekleşti. Başlangıçta Dogma “95 yeni bir ses olarak dikkat çekmişti. Ancak kısa zamanda bu akımın takipçisi filmlerin kalitesi düşmeye ve Dogma “sanat sineması” içerisinde bir markaya dönüşmeye başladı. 
Hareketin iyice filmlerinden “Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca” ise ülkemizde ticari gösterim şansı yakalayan ilk Dogma *95 sertifikalı yapım oldu. (Sayı 76-91) 


Abbas Kiarostami'nin yönetmenlik geçmişi 1970'e kadar gidiyor. 1987 yapımı “Arkadaşımın Evi Nerede?” ise festivallerin programlarına girerek onun tanınmasını sağlayan ilk film. Ancak “Kirazın Tadı”nın 
1997 yılındaki Cannes Film Festivali'nde Altın 
Palmiye kazanması yönetmeni ve ülkesinin sinemasını çok farklı bir konuma taşıdı. 
Kiarostami biçimci deneylere geçit vermeyen, sade bir anlatımla insanların gündelik yaşamını gözler önüne serdiği filmleriyle takdir topladı. Ülkesinde ele alınması tabu 


olan kimi konulara (örneğin “Kirazın Tadı”ndaki intihar olgusu gibi) insancıl bir bakış açısıyla yaklaşan yönetmen, özellikle Altın Palmiyeli filmi sonrasında, kendi sinema diline sahip bir usta olarak kabul gördü. Diğer yandan Kiarostami'nin başını çektiği bir İran Sineması dalgası oluştu. İranlı yönetmenler minimal bir üslupla ülkelerindeki sorunları cesurca anlatmaya devam ettiler ve Batı'da, özellikle de Avrupa'da, büyük ilgi gördüler. 
Bu filmlerin çoğu bazen film festivallerinde bazen de vizyonda ülkemiz izleyicisiyle buluştu. Bu arada Kiarostami'nin ticari gösterimde izleme imkanı bulduğumuz ilk filmi de “10” oldu. (Sayı 76) 


“90'lı yılların başlarında İngiliz popüler sinemasının gidişatı pek olumlu yönde değildi. 
Peş peşe iflas eden şirketler, bekleneni vermeyen filmler derken “Dört Nikah Bir Cenaze” tüm dünyada gördüğü ilgiyle ülke sinemasının belini doğrulttu. Ardından adını sık sık anmadan edemediğimiz malum üçlü; yani yönetmen Danny Boyle, senarist John Hodge ve yapımcı Andrew macdonald'ın açtığı yol sayesinde İngiliz Sineması “90'lı yılların ikinci yarısında gün yüzü gördü. Önce “Mezarını Derin Kaz”, ardından da “Trainspotting” ile adeta kurtarıcı ilan edildiler. Sonraki yıllarda “Anadan Doğma” (The Full Monty) veya “Billy Elliot” gibi İngiliz işçi sınıfının sorunlarını ele alan filmler de bolca ilgi gördüler. Bu arada Guy Ritchie “Lock, Stock & Two Smoking Barrels” ile “İngiltere'nin Tarantino'su” olarak adlandırıldı ve epey prim yaptı. Son noktada diyebiliriz ki; şu an itibarıyla İngiltere'de sinema endüstrisinin hali 10 yıl öncesine göre çok daha parlak durumda. (Sayı 76) 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Korku filmleri her daim popüler olmuş ve izleyiciden büyük ilgi görmüştür. Ancak “70'li ve “80'li yıllar türün sinema endüstri içerisinde en etkin şekilde üretildiği dönem olsa gerek. 
“9Olarda korku filmleri bir duraklama yaşıyor demeye kalmadı, dönemin ikinci yarısından 


itibaren ciddi bir patlama yaşandı. Özellikle genç kahramanlara sahip teen-slasher'lar öne çıkarken; hayalet filmleri, perili ev hikayeleri, kötü uzaylılar, garip yaratıklar sinema salonlarını istila etti. Başarılı veya başarısız tür kırmaları türe yeni bir soluk getirdi. 
“Altıncı His” (The Sixth Sense) son yılların en büyük gişe başarılarından birisine imza atarken, “Son Durak” (Final Destination) veya “Diğerleri” (The Others) gibi özgün filmler kalbimizi kazandı. Tüm bunların sorumlusu “Çığlık”ı (Scream) ve gerçek bir pazarlama harikası olan “Blair Cadısı”nı (The Blair Witch Project) ise ayrı başlıklarda ele almayı uygun gördük. (Sayı 76) 


Halbuki biz VHS kasetlerimizle ne güzel anlaşıyorduk. “90'ların sonralarından itibaren piyasada kendilerine yer bulan ve bir önceki format Laser Disk'in pabucunu çabucak dama atan DVDler gerçekten de öyle böyle değiller. Üst düzeyde bir görüntü ve ses kalitesi sunmalarının yanında, üzerlerine kaydedilebilecek çok sayıda data sebebiyle sinemaseverlerle pek çok ekstra görüntü ve enformasyon ulaştırabiliyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel. Ancak ev sinemalarının filmleri salonda izleme alışkanlığını öldürmesi ihtimali ufak da olsa bir endişe yaratıyor. 
Elbette işin korsan boyutunu da unutmayalım. 
Çoğunlukla üçüncü dünya ülkelerinde piyasaya sürülen korsan VCD'ler bizde de çok tutmuş durumdalar. Diğer yandan son | yıldır korsan DVD'ler de kendi pazarlarını oluşturdular. Bir de Divx'ler var. Bilgisayarda izlenebilen bu format neredeyse sudan ucuz, üstelik genellikle DVD'ye yakın bir görüntü ve ses kalitesine sahip. Ancak bilgisayar ekranı ile sinema perdesi kıyas kabul eder mi hiç? (Sayı 76) 


Önceleri Ken Russell, ardından da Alan Parker, Ridley Scott ve kardeşi Tony Scott sinemada video klip estetiğini kullanmış isimler. Aslında onların sinema yaptığı 


dönemde video klip kavramı henüz tam olarak oturmadığı için, video kliplerin gideceği yönü belirledikleri de söylenebilir. 
“80'lerin sonları ve “90'ların başlarından itibaren video kliplere daha ciddi bütçeler ayrılması, bu alanın müzik endüstrisi için çok daha önemli bir pazarlama imkanı haline gelmesiyse işin rengini değiştirdi. Son 10 yıl içerisinde video klip çekerek ün yapan pek çok yönetmen sinema dünyasına transfer oldu. Aralarında çok büyük başarılar elde edenler de vardı. Örnek mi istiyorsunuz; David Fincher ve Spike Jonze diyelim hemen. 
“Hücre”nin (The Cell) yönetmeni Tarsem Singh de azımsanmayacak bir ilgi gördü. Bir diğer favorimiz olan Mark Pellington'ın adını da unutmayalım. “Charlie's Angels” dizisiyle ün yapan McG ise video kliplerle yönetmenliğe başlayan bir diğer dikkat çekici isim. (Sayı 76) 
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“Memento / Akıl Defteri” (2000) öyküsünü tersten anlatıyordu. Ama baş karakteri Leonard Shelby'ye (Guy Pierce) kısa süreli hafıza kaybı gibi ciddi bir kusur yükleyince onunla beraber izleyici de neyin hatırlandığı ve neyin hatırlanmadığı konusunda kuşkalara kapılıyordu. Üstelik bu bulmacayı yönetmen Christopher Nolan öyle bir atmosferle veriyordu ki, hafıza konusunda seyirciye çok önemli görevler yükleyen kara filmin türsel görenekleri film içerisinde cirit atıyordu. Nolan film izleme edimi sırasında kendi gerçeğini yaratmayı seven seyirciye bir oyun oynuyor ve önce Leonard'ın kendi gerçeğini yaratmasına seyirci kalıyor, ama sonra Leonard'ın kendi kendisini aldatmasıyla seyirci de film boyunca yanlış bir gerçeğe inanmış oluyordu. “Akıl Defteri” sinema tarihinde lineer kurguyu en akıllıca ve en işlevsel şekilde kıran filmlerin başına yerleşiyor. (Sayı 77) 


n yollar Roma'ya çıkar mı, bilmiyoruz ama son 10 yılın sinemasında kaldırdığımız 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çoğu taşın altından Ouentin Tarantino pişkin pişkin sırıtmakta. Şöyle bir 8 yıl kadar geriye gidersek; Tarantino hazretlerinin “yılın en iyi filmi “Chungking Ekspresi”, diyerek ortalığı birbirine kattığını, hatta filmin ABD'deki dağıtımına ön ayak olduğunu hatırlayacağız. 
Ancak Wong Kar-wai, filmleri izlendikten sonra, arkasına herhangi bir destek almadan da yoluna devam edebilecek kadar özgün bir sinemacıydı. Dolayısıyla yönetmenin sinemasıyla bir kez tanışanlar bir daha peşini bırakmadılar. Filmlerini biçim olarak Godard'a, içerik olaraksa Resnais'ye benzetenler oldu. Önceki filmleri Batı'da gecikmeli olarak keşfedilirken, sonraki filmleri “Düşkün Melekler” (Duo luo tian shi) veya “Mutlu Beraberlik” (Cheun gwong tsa sit) çabucak hayran kitlelerini oluşturdular. 
İzleme imkanı bulduğumuz şimdilik son filmi 


Gate Blanchett 


olan “Aşk Zamanı” (Dut yeung nin Wa) ise hemen her yerde bir başyapıt olarak kabul gördü ve övgülere, ödüllere boğuldu. Sonraki projesi “2046”yı ise hâlâ heyecanla bekliyoruz. 
(Sayı 79) 


Elizabeth'i canlandırdığı filmden beri her filmiyle seviyesini biraz daha yukarı çekmeyi başarıyor. “Yetenekli Bay Ripley”deki geri planda kalan rolüyle, “The Man Who Cried / Erkeğin Gözyaşları”ndaki Rus aksanlı “düşmüş melek”le, “The Gift / 3. Göz”deki “yoğun” medyumuyla, “Bandits / Haydut”taki başbelası ev kadınıyla, “Yüzüklerin Efendisi”ndeki elf prensesiyle... Kocaman ağzıyla gülümsemesi, her renge giden saçları, 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sail “Yeşil işık”, 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çıkık elmacı kemikleri ve çekik sayılabilecek masmavi gözleriyle insanı rahatsız edecek derecede iyi oynuyor. Bu yeteneğini tercihlerini biraz daha derli toplu yaparak desteklerse, Cate Blanchett sinema tarihinin en çok iz bırakan kadın oyuncularından biri olabilir. Bu açıdan Joel Sehumacher, Darren Aronofsky, Ron Howard ve Martin Scorsese ile çalıştığı yeni projelerini merakla bekliyoruz. Galadriel'in aynasına bakın, onu göreceksiniz! (Sayı 80) 


İnsanı hayata bağlayan, yaşama olan bakış açısını değiştiren, hatta insanın kendisini değiştiren pek az film vardır. “Amelie” bunlardan. Marc Caro ile yollarını ayıran Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet, taptaze bir genç oyuncu olan Audrey Tautou'yu Paris sokaklarına salıyor ve bu iyilik meleği rolü için genç aktrisi başrole yerleştiriyordu. Son derece steril bir Paris tasviriyle tadına doyulmaz bir yaşam güzellemesi sunan Jeunet, sinemasal araçlara ne derece hakim olduğunu da bu filmle iyi ispatlıyordu. Çünkü “Amelie” bundan önce karanlık öykülere imza atmış Jeunet'nin bu kez güneş altına yattığı da bir filmdi. Filmin ustaca yazılmış senaryosunda dışsesin de son derece işlevsel ve izleyene keyif veren bir yönü vardır. 

(Sayı 80) 


Peter Jackson New Line şirketini arkasına alarak sonunda yıllardır peşinden koştuğu projeyi hayata geçirme fırsatını buldu. J.R.R. 
Tolkien'in kendi mitini yaratan kitabı Yüzüklerin Efendisi, birlikte Yeni Zelanda'da çekilen üç ayrı film olarak birer yıl arayla gösterime giriyor. Orta Dünya teknik kadronun ince süzgecinden geçip yaratılırken kitaptaki karakterlere denk düşecek oyuncular da özenle seçildi. Ve epik yolculuk başladı. Peter Jackson'ın her departman üzerinde sıkı bir denetim kurduğu belli olan film kitabın oluşturduğu miti beyazperdeye taşımayı başardı. “Yüzük Kardeşliği” ve “İki Kule” seyircisiyle buluşurken yine yıl sonunda 


gösterime girecek son yüzük “Kralın Dönüşü” merakla bekleniyor. (Sayı 80) 


iy i 
Almodövar'ın “Annem Hakkında Her Şey” sonrasında bir usta olarak yerini sağlamlaştırması bir yana, İspanyol yönetmenler şu an Avrupa Sineması'nda en çok ilgi gören isimlerin başında geliyorlar. 
Alejandro Amenâbar'ın “Diğerleri” ile kazandığı başarı ve neredeyse bir yıldız yönetmene dönüşmesi bu çıkışı başlatan en önemli unsur. Meksikalı Guillermo del Toro'nun İspanyol yapımı “El Espinazo del Diablo” ile yakaladığı başarı da gözardı edilmemeli. Juan Carlos Fresnadillo'nun özgün ilk filmi “Bahis” (Intacto) ve ülkemizde bu ay gösterime girecek “Sınırsız Kentte” (En a ciudad sin limites) de bu çıkışta önemli vere sahip diğer iki örnek. Elbette “Diğerleri”nin başarısı üzerine oynayan İspanyol korku filmleri de var, ancak henüz öncüleri kadar başarılısına rastlayamadık. Bir de unutmadan eklemek gerek, pek yeni kuşak sayılmayacak Julio Medem de bu çıkış sayesinde yeniden keşfedildi. Şimdilik son filmi olan “Lucia” (Lucia y el sexo) kimi izleyici ve eleştirmenlerce hayranlıkla karşılandı. (Sayı 81) 


İlk olarak 2002'de düzenlenen !F İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Film Festivali, sadece bağımsız filmlere ayrılmış programıyla, öncelikle genç sinemaseverlerin beğenisini topladı. Ne de olsa henüz ilk yıllarında Hal Hartley ve Darren Aronofsky'yi (yanında sevgilisi Rachel Weisz da vardı) İstanbul'da konuk etmiş; “Orada Olmayan Adam”, “Bir Rüya İçin Ağıt”, “Öykü Anlatımı”, “Öyle Bir Şey Yok”, “Otel”, “Takip”, “Ananı Da!”, “Olası Dünyalar”, François Ozon'un kısaları ve daha pek çok önemli filmi izleyiciyle buluşturmuşlardı. İkinci yıllarındaysa “Donnie Darko”, “Ruhların Kaçışı” ve “Benim Cici Silahım” gibi üç başyapıtı programlarına dahil 


ettiler ve Cronenberg'in “Örümcek” ile epey ses getirdiler. Partiler, konferanslar ve workshop'larla programı zenginleşen festival kısa zamanda Ocak ayının vazgeçilmez etkinlikleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki yıllarda da İstanbullu sinemaseverlere hoş sürprizler hazırlayacaklarından eminiz. 

(Sayı 81) 


J.K. Rowling'in sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden son derece keyifli roman dizisi sinema için bulunmaz bir kaynaktı. Tüm dünyada satış rekorları kıran Harry Potter kitapları fazla zaman kaybetmeden sinemaya aktarılmaya başlandılar ve benzer bir ilgi gördüler. Serinin şu ana kadar ilk iki filmini izlemiş bulunuyoruz. “Harry Potter ve Felsefe Taşı”na ve “Harry Potter ve Sırlar Odası”na bakarsak ortada izlemesi son derece keyifli ve cazip iki film olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak uyarlama olarak ne kadar başarılı oldukları tartışılır. Farklı bir yönetmene, Alfonso Cuarön'a teslim edilen 


Lei 


üçüncü filmin nasıl çıkacağıysa merak konusu. 
Ancak biz ne dersek diyelim, her iki film de tüm dünyada gayet yüksek hasılat rakamlarına ulaşmış ve edebiyat dünyasındaki Harıy Potter çılgınlığını sinemaya taşımış bulunuyorlar. (Sayı 82) 


Oyıllu Eylül saldırıları gerçekleşmiş, travma geçiren, histeri belirtileri gösteren ABD halkı da kabuğuna çekilmiş, kenetlenmişti. Bir başka deyişle, koskoca bir ülke farklı ırklardan ve çokkültürlülükten beslendiğini hatırlamıştı. İddialar bunun 2002'deki Oscar ödül törenine de yansıdığını söyledi. En iyi oyuncu ödüllerinin erkek kategorisini Denzel Washington kazanırken, daha da önemlisi kadın kategorisinin ilk kez siyah bir aktrise, Halle Berry'ye gitmesi oldu. Berry 1986'da güzellik kraliçesi olduktan sonra dişiyle tırnağıyla kazıyarak kendisine saygın bir oyunculuk kariyer inşa etmeye çabaladı. 
Hollywood'un süslü bebeklerinin aksine rol seçiminde hiç nazlanmadı, sıkıntılı öykülerde yeralmaktan kaçınmadı, cesaret gerektiren sahnelerde kapris yapmadı. Rolü neyse oydu, 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o da performansını ona göre ayarladı. Ve Marc Forster'ın yönettiği “Monsters Ball / Kesişen Yollar”da çıkardığı olağanüstü performansla hakettiği ödüle kavuştu. 
Törende ise gözyaşlarına boğulduğunda aslında yıllardır içinde birikmiş cerahatı boşaltıyordu. (Sayı 84-85) 
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“Koş Lola Koş” son 10 yıl içerisinde, sadece Almanya'dan değil, Avrupa'dan çıkan en özgün ve en heyecan verici işlerden birisi. 
Çabucak bir klasiğe dönüşen filmin yönetmeni 'Tom Tykwer ise yeni kuşak sinemaseverlerin gözdelerinden. “Koş Lola Koş”a oranla daha ağır tempolu olan ama yine benzer temalar etrafında dönen diğer filmleriyse ona düzülen methiyelerin haksız olmadıklarının kanıtları. Geçtiğimiz yıl yönettiği “Cennet” (Hcaven) ile işin içine ABD'nin de dahil olduğu bir ortak yapıma imza atan yönetmenin ileride yapacağı işleri merakla bekliyoruz. Filmlerinin jeneriklerinde senarist ve besteci olarak da imzasını görmeye 


alıştığımız Tykwer, kader ve tesadüf merkezli hikayeleri ve stilize görselliğiyle son yılların en takip edilesi yönetmenlerinden. (Sayı 87) 


Brian De Palma “Mission to Mars / Görev: Mars”tan sonra özüne dönüş alametleri gösteriyor. Yönetmene çok yakışan isimli “Femme Fatale / Öldüren Kadın” Cannes Film Festivali sırasında cereyan eden görkemli bir soygunla başlayan, röntgencilik, şantaj ve kimlik değiştirmeden beslenen ve nihayetinde rüya ile gerçek arasında gidip gelen bir kara film. Farklı farklı öğelerden oluşan bir kolajı andıran film Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote, Erig Ebouaney, Edouard Montoute gibi aktörlerle bu duyguyu pekiştiriyordu. 
Ustanın “Obsession” ya da “Body Double” gibi filmlerine yakın duran “Femme Fatale” ayrıca onun sinemasını son derece iyi özetliyor, ek olarak hâlâ gençlik iksirini elinen düşürmediğini, isterse erken dönemindeki kadar yaratıcı işler çıkarabileceğini de ispatlıyor. (Sayı 90) 


İlk uzun metraj filmi “Sitcom” ile kayda değer bir başarı kazanan François Ozon başlangıçta festival gözdesi bir yönetmendi. Denediği farklı anlatım tarzlarıyla öne çıkan filmleri kuşkusuz genel izleyici kitlesine hitap etmiyordu. Ancak Charlotte Rampling'in eşsiz performansıyla bir kat daha değer kazanan “Kumun Altında” (Sous le sable) sayesinde işlerin rengi değişti ve genç Fransız yönetmen uluslararası arenada daha geniş gösterim imkanına ulaştı. Bir sonraki filmi “8 Kadın”da (8 Femmes) biraraya topladığı oyuncular ise gişe başarısı ve ilginin garantisi gibiydi. Yeni filmi “Swimming Pool” ile Cannes'da yarışan Ozon için Fassbinder ve Almodövar'ın en sıkı takipçisi diyebiliriz. 
Filmlerindeki tematik benzerlikler bir yana, Ozon da tıpkı adını andığımız iki usta gibi hem özgün ve farklı bir sinema yapmayı hem de geniş kitlelere ulaşmayı beceriyor. 

(Sayı 92) 


müz sinemasında James Bond denildiğinde akla Pierce Brosnan geliyor. 
Sinema tarihinin gördüğü beşinci Bond olan Brosnan, İngiliz ajanı canlandırmakta gayet başarılı. Son 10 yıl içerisinde İrlanda asıllı oyuncuyu 4 kez bu rolde izledik. Bunlardan sinemalarımıza en yakın geçmişte uğrayanı, yani “Başka Gün Öl” (Die Another Day) serinin 20. filmi olarak dikkat çekti -1983 yapımı “Asla Asla Deme” serinin resmi olarak bir parçası değil-. Aynı zamanda 2002 Bond'un sinema macerasının 40. yıldönümüydü. Haliylen görkemli galalar yapıldı ve basında pek çok şey yazıldı, çizildi. Film de önceki Bond maceralarına referanslarla donatılmıştı ve özellikle serinin hayranlarını cezbetmeyi hedefliyordu. Sonuç olarak en iyi Bond filmlerinden birisini izlemesek de tatmin olduk, salondan memnun ayrıldık. Oscar kazandıktan sonra Bond kızı olarak perdede gözüken ilk aktris Halle Berry ve Madonna'nın seslendirdiği özgün Bond şarkısı da hafızamızda ayrıcalıklı bir yer edindi. (Sayı 93) 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Roman Polanski'nin üzerinde uzun süre çalıştığı filmi “Piyanist” geçtiğimiz yılın en çok ödül kazanan filmlerinden birisiydi. Son derece yerinde ve duygu sömürüsüne kaçmayan mesafeli bir yaklaşıma sahip olan ilm eleştirmenlerin de beğenisini kazandı. 
Gerçi film Polanski'nin başyapıtlarla dolu filmografisinde çok üstlerde yer almıyordu ama kesinlikle geçen yılın en iyi filmlerinden birisiydi. Cannes'da kazanılan Altın Palmiye ve Cesar'lardaki 7 ödüllü zafer bir yana, film Polanski'ye gecikmiş bir Oscar ödülü getirdi. 
Filmin başrol oyuncusu Adrien Brody de En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a layık görüldü. (Sayı 99) 
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Bu yıl en iyi belgesel Oscar'ını kazanan “Bowling For Columbine / Benim Cici Silahım”ın yönetmeni Michael Moore, filmiyle ABD'deki silah tutkunluğunun nedenlerini araştırmaya girişiyor. Belgesele başlarken bunun nedenlerini bilmediğini itiraf eden yönetmen, araştırmalarını derinleştirdikçe kendisine göre sonuçlara ulaşıyor. Başta medyanın yaydığı şiddete dayalı korku olmak üzere Amerika'nın silah tutkusunun kökenlerine inmeye çabalıyor. 
Yakın geçmişte Amerika'da vuku bulan önemli “cinnet” vakalarını nelerin tetiklediğini keşfe çıkıyor, hatta kapı komşuları Kanadalıların evlerinin kapılarını hiç kilitlemediğini öğrenip şaşakalıyor. 
Finaline doğru silahsever Charlton Heston'ı da ziyarete giden Moore ünlü aktörün rezil olduğu bir röportaja imza atıyor. (Sayı 95) 


“The Crow” ile sayısız hayran toplamış Alex Proyas ikinci filmi “Gizemli Şehir” (Dark City) ile çıkışını sürdürdü. Hayranlık uyandıran set tasarımları, bol katmanlı ve zekice yazılmış senaryosu, oyuncu kadrosunun başarısı ve Proyas'ın etkileyici yönetimiyle film kısa zamanda bir klasik haline geldi. 


Hatta kimilerine göre “Matrix”in öncüsüydü. 
Film ABD ve Avrupa'da yere göğe konulamazken, bizde vizyondan sessiz sedasız geçip gitti. Yine de belli bir kesimin ilgisini çekmeyi becerdi ve bir kült filme dönüştü. 
(Sayı 97) 
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“90'lı yılların başlarında filmlerinin korsan kasetleri elden ele dolaşan ve Japonya dışında az sayıda insan tarafından tanınan -ancak tanıyanların hemen hepsinin aynı zamanda iflah olmaz fanatikler olduğunu eklemek gerek- bir yönetmen/oyuncuydu Takeshi Kitano. Ouentin Tarantino Uzakdoğu sinemasındaki esin kaynaklarını ifşa edince popülaritesi biraz daha arttı (çok daha meşhur olan bir diğer örnek için bkz. John Woo) ama kült kimliğini asla kaybetmedi. 
1997 yılında yönettiği “Havai Fişekler” 


“Donnie Darko” # A 


(Hana-bi) onu uluslararası arenada hatırı sayılan bir yönetmen ve bir festival gözdesi 
haline getirdi. Mevzubahis film bizde de 1998 
yılında İstanbul Film Festivali çerçevesinde gösterildi. 2000 yılındaysa İstanbul Film Festivali yönetmen adına düzenlediği bir toplu gösteriyle onu daha yakından tanımamızı sağladı. Kitano'nun şimdilik son 


harikası olan “Bebekler” (Dolls) ise ülkemizde ticari gösterime giren ilk filmi oldu ve fena sayılmayacak bir ilgi gördü. Bu yıl içerisinde gösterime girmesi beklenen yeni filmi “Zatöichi” ise konusundan anlaşıldığı kadarıyla sert bir samuray hikayesi. (Sayı 98) 


“Donnie Darko” (2001) *80'ler dünyasını, ama özellikle ruh halini çok iyi inşa ediyor. 
Dönemin gençliğinin etrafının nasıl muhafazakar bir çemberle çevrili olduğunu ve onların bu ruh halinden kaçmak için nasıl kabuklarına çekildiğini, nasıl bir fantazi dünyasına “kaçtıkları”nın altını çiziyor. Her şey dev bir tavşanın Donnie'yle iletişim kurup onu odasından çıkardığı sırada Donnie'nin odasına nereden geldiği belli olmayan bir uçak motorunun düşmesiyle başlıyor. Sonrası zaten çorap 


wi 


söküğü gibi geliyor. Drew Barrymore'un filmdeki varlığı, “80'ler boyunca geçen yeniyetmeliğini neredeyse harcayan ve “kaybeden” bir aktris olarak fazlasıyla anlamlı. Bu film Amerika'nın '50lerden sonra en dalga geçilesi onyılının pespaye halinin beyazperdeye yansıması. 

(Sayı 99) m 
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Çarşanbaları neşrolunur, Türkiyenin kadim yegâne sinema gazetesi — Hiatı 12. kuruştur. 
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“Leblebici Horhor,,da çok alkışlanan 9929 güzellik kraliçesi ve Türkiye'nin ilk yükselen kiymetli yıldızı 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Türk sinema dergiciligi 


Sinema dergisinin “100 sayı”ya ulaşması nedeniyle sinema ağırlıklı dergi ve gazeteler konusunda bir “yakın tarih yolculuğu”na çıkıyoruz. AGA ÖZGÜÇ 


inema gazeteleri olarak başlangıç 
© yılımız 1956. (Eğer, Osmanlı döne- 
© mine dek uzanan eksiksiz bir dergi ve gazete bibliyografyasını merak edenler varsa Burçak Evren'in “Başlangıcından Günümüze Sinema Dergileri” kitabına başvurabilirler) Önce sinema gazetelerinden yola çıktığımıza göre, neden özellikle başlangıç yılı olarak 1956'yı seçtik dersiniz? Bu soruyu Halit Refiğ'in şu sözleriyle yanıtlayalım: “Sinemaya ucuz bir eğlence aracı olmanın ötesinde, yaygın bir kültür ve ulusal sanat alanı olarak yaklaşma çabasında, Türkiye'de yayınlanan ilk dergiydi. Sahibi Aclan Sayılgan olmakla beraber, fikriyatını büyük ölçüde Nijat Özön yönlendiriyordu. Adnan Ufuk imzasıyla yazılar yazan Nijat Özöm'ün çok geniş bir kültürü ve sinema bilgisi vardı. Derginin üçüncü kurucusu Yılmaz Çolpan, Paris Büyükelçiliğinde görevliyken 1979'da Asala Ermeni teröristleri tarafından öldürüldü.” 
Halit Refiğ, ilk sayısı 15 Mart 1956'da çıkan 4 
sayfalık Sinema'dan sözediyordu. Basın literatüründe “tabloid” adı verilen gazete formatındaki bir dergiden. Gerçekten de Refiğ'in dediği gibi, ikiye katlanmış bir gazetenin ebadı büyüklüğündeki Sinema, bu biçimiyle bu türün ilk saygın gazete-dergi'siydi. 
Ne var ki yaşamı fazla uzun sürmedi, 8 sayıdan sonra kapandı. Ardından 1959'da (1 Nisan) Yekta Ataman, sinema yazarı Çetin A. 
Özkırım yönetiminde “Sinema 59” adıyla bir 
gazete çıkardıysa da aynı kaderi paylaştı. 7 
sayıya kadar zor dayandı. 
Sinema yazarı-aktör Hayri Caner için de s0- nuç değişmeyecekti. İlk sayısını 11 Mart 1964'te çıkardığı “Sinema Ekspres”in soluğu çok çabuk kesildi. Toplam sayısı 3'ü geçmedi. 1976'da ise Babıali dışında sinema sektörünün destek verdiği iki gazete yayına girdi. Biri Vedat Türkali'nin Atıf Yılmaz yönetimindeki “Yeni Türk Sineması”, diğeri de Memduh Ün'ün Filmciler Derneği adına yayınladığı “Yerli Sinema” adlı gazetelerdi. 
Türk sinema emekçilerinin yayın organı “Yeni Türk Sineması”, sol görüşlü sinemacı ve yazarları çevresinde toplayan bağımlı bir gazete olarak dikkati çektiyse de fazla yaşamadı. Profesyonel anlamda dağıtıma giremedikleri gibi her iki gazetenin para kaynakları da yeterli değildi. 
18-24 Eylül 1989 yılında ilk kez Ömer Pekmez'in yayınladığı ve 96'ncı sayıdan sonra Sahip değiştirip tüm hakları Saim Yavuz'la Turgut Yasalar'a geçen “Sinema Gazetesi”, 14 
yıldan beri yaşamını sürdüren bu türdeki tek 


gazete. Deniz Yavuz yönetiminde elden dağıtımı yapılan ve yalnızca sinema gişelerinden ücretsiz olarak temin edilen Sinema Gazetesi, bu 14 yıl içinde rekor bir sayıya ulaşmış. 
712 sayısıyla bu tür gazeteler içinde ulaşılması Zor bir rekorla yayınını sürdürüyor, Temel özelliği, sayısal bilgilere, haftalık gişelik hasılatlarına ağırlık verip bir “film market gazetesi” olması galiba. 


Holivut dergisiyle başlarsak... 

Yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz “tabloid” tarzı gazeteler dışındaki sinema dergilerine gelince, bu kez 1950'li yılların da öncesine doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Mesela 1931 yılına... Elbette bu seçimimizin de bir nedeni olmalı. Çünkü Muammer Cahit'in, yazıldığı gibi “Hollywood” değil de okunuş biçimiyle çıkardığı “Holivut”, o güne dek yayınlanmış sinema dergileri içinde, renkli kapaklarıyla profesyonel anlamda ilk “popüler” olanıydı. Toplam sayısı bilinmiyordu, ama 1930'lu yıllara damgasını vurmuş bir dergi olarak, yaklaşık 7 yıl yayında kalabilmeyi başarmıştı. 1931-1937 yılları arası 10 yerli film üretildiğinden, zorunlu olarak Hollywood kaynaklı haberlere, Beyoğlu sinemalarında vizyona giren Amerikan filmlerine yer veriyordu sayfalarında, O yılların koşulları içinde, “Holivut” ismine de 


uygun bir seçimdi bu. 

1938'de, dönemin dergicilik alanında ilk büyük kuruluşlarından Türkiye Yayınevi'nin çıkardığı “Yıldız”, üç ayrı seri halinde ve 16 yıl boyunca yaşamını sürdürür, Ve ilk ciddi anlamda gençler arasında “artist yarışmaları” düzenleyip Türk Sinemasına Ayhan Işık, Belgin Doruk, Ekrem Bora gibi “star”lar kazandıran “Yıldız”, büyük tirajlara ulaşan “popüler” bir “kitle dergisi”dir. Türkiye Köylü Partis'nin kurucularından (1952) olup, Adalet Partisi'nden de milletvekili seçilen Tahsin Demiray'ın Sezai Solelli yönetiminde yayınladığı “Yıldız”, önceleri Hollywood kaynaklı yazılara ağırlık vermişse de 1950'li yıllarda yerli film üretiminin artmasıyla Türk sinemasına Zorunlu bir geçiş yapar. Ve Vehbi Belgilin “yıldızlı eleştirilerine ilk kez yer veren bir sinema dergisidir. 

1943'te yine Amerikan sineması ağırlıklı olup, Süreyya Bükey tarafından çıkarılan “Hollywood Dünyası” adlı popüler sinema dergisi 6 yıllık süre içinde 120 sayıya ulaşır. 
Ama 1959'te (2 Haziran) Türk sinemasına popüler bir yaklaşımla en çok yer veren “Yeni Yıldız” dergisi, 27 Mayıs 1960 ihtilalinde tutuklanıp yargılanan Arif Hanoğlu tarafından yayınlanır. Toplam sayısı 120 civarındadır. 


1960-61 yılları, popüler sinema dergiciliği ko- > 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nusunda en verimli dönemi oluşturur. Artık tümüyle ağırlık Türk sinemasına geçmiştir. 
Nedeni, birbiri ardına Türk film yıldızlarının ortaya çıkışı ve de birden Yeşilçam'da Holiy-WOOd tarzı bir “star sistemi”nin oluşmasıdır. 
Dönemin bu koşulları içinde önce Recep Ekicigil “Artist”i (7 Nisan 1960), Fethi Kul - Turhan Bozkurt - Kadri Yurdatap üçlüsü “Sinema”yı, Lütfi Gökmen “Perde”yi (12 Temmuz 1961) ve Şevket Rado “Ses”i (25 Kasım 1961) yayınlar. Sinema Dergisi, 3 yıllık yayın süresi içinde 88 sayı çıkar. Perde, iki ayrı seri olarak yaklaşık 300 sınırındadır. Artist'in yayın yaşamı, aralıksız 1966'ya dek 7 yıl sürer. 
sırasıyla Semiral Bilbaşar, Çetin Emeç, Erdoğan Sevgin, Çetin A. Özkırım gibi yazarların yönetiminde çıkan Ses dergisi ise büyük bir rekordadır. Yurt dışından ithal edilen tifdruk kağıdıyla basılan Ses'in yayın süresi yaklaşık 
20 yıldır. Ne var ki, 1979'da yayın hakları 
Uzan (Kemal Uzan) grubuna geçtikten sonra giderek etkinliğini ve özelliklerini yitirir. İşverenle işçiler arasında aylarca süren bir anlaşmazlık çıkınca da bir grev sonucu kapanır. 
Her dört yayın da 1960'lı yıllara damgalarını vurmuş, kendi içlerinde önemli sinema dergileridir. Ne kadar popülize olup hafife alınsalar da, içeriklerine bakıldığında bazı bilgiler açısından, özellikle de araştırmacılar için yararlı bir kaynak oldukları görülür. 


Sinema dergiciliğinin öteki boyutu Popüler sinema dergileri dışında 1960 - 
1980 yılları arasında, büyük sermaye gücün- 

den yoksun, yalnızca kişisel çabalarla ve amatörce heyecan dayanışmasıyla çıkarılan sinema (sanatı) dergilerine göz attığınızda 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işin öteki boyutu ortaya çıkacaktır. Popülizm- den uzak, satışı kahramanca bir duyguyla hiç hesaplanmayan, yayıncısından çok yazarlarını gizliden gizliye tatmine, tedaviye diğer bir deyimle “mastürbasyon”a itekleyen “idealist” bir boyut... Bu “idealizm” uğruna ne dergiler çıkarmadık ki büyük savaşlar vererek 

İşte Giovanni Scognamillo ve Ankara'dan Nijat Özön'ün desteğiyle yayına hazırladığım “Sinema 65”, böyle bir ideal sonucu çıkarılmış bir dergiydi. Profesyonel sinema yazarlarını çevresinde topladığımız derginin yayıncısı Selim Sabit Pülten, baskı parasını bulamayınca 12'nci sayıyı (son sayı) Halit Refiğ'in verdiği 1965 yılının 500 lirasıyla yayınlayabilmiştik. Bu da gençlik idealleri uğruna verilen bir savaşın acı bir anısı değil mi? 

1966'da Sinematek Derneği adına çıkarılan “Yeni Sinema” dergisinin yayıncısı Şakir Eczacıbaşı'dır. Onat Kutlar'ın yönetiminde, ün- 


- DERGİSİ 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lü yazarların imzalarıyla çıkan dergi, profesyonel bir dağıtıma giremediğinden elden dağıtılır. Kitapçılara, gazete bayilerine... Bu arada Ahmet Soner'in de, Şişli Kervan Sineması'nın girişinde Sinematek üyelerine elden dergi sattığını, o günleri hatırlayanlar iyi bilir. 3'ncu sayısıyla yayınına son veren Yeni Sinema, özellikle de Türk sinemasını yargılayıcı çok sert tutumu nedeniyle Metin Erksan'ı, Halit Refiğ'i, Duygu Sağıroğlu'nu karşısına alıp, çeşitli tartışmalar, büyük kavgalar yaratan bir dergi olarak dikkati çeker. 
10 yıl sonra 1980'de Ahmet Sezerel'in, yeniden hayat vermeye çalıştığı Yeni Sinema, ancak iki sayı çıkar. 

1968'de benzer bir başka kavgayı “devrimci sinema dergisi” sloganıyla sürdüren bir diğer dergi de “Genç Sinema”dır. Önce Ömer Pekmez'in, sonra Veysel Atayman'ın yönetiminde yayınlanan, bol “bildirili” derginin “genç soluğu” 16'nci sayıda kesilecektir. 
1969'da yayınlanıp 6 sayı çıkabilen “As-Filmcilik Sinemacılık Dergisi” derken 1973-74 yılları yeniden hareketlenir. Nezih Coş'un sahipliğini üstlendiği, Atilla Dorsay'ın da genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Yedinci 


Sanat” (Mart 1973) 24 sayılık bir yaşam sürer. Ardından Erol Bayraktar'ın Aydın Sayman yönetiminde çıkardığı 16 sayılık “Gerçek Sinema” ve Erden Kıral'ın yayınladığı “Çağdaş Sinema” (Şubat-Mart 1974). Toplam sayısı 8'dir. Ve bu iki dergi de kuramsal ağırlıklı yazıları içerir. 1982'de (Ekim) Erol Ağakay'ın yayınladığı “Film Market” dergisi 
45 sayı çıkar. Sektörel bir dergidir. Kadri 
Yurdatap ve Hayri Caner tarafından yönetlir. 

1984-85 yılları videoculuğun, video o sektörünün egemenliğindedir. Yerli ve yabancı film klasikleri evlerde, birahanelerde korsan kasetlerden izlenir. 
Her semtte video kulüpleri çoğalınca, genel bir talep üzerine video dergileri de (gündemdedir. 
“Video Sinema” ve 
“Video Haber” gibi. 
Bu arada İletişim ve 
Gelişim gibi büyük yayın kuruluşları da devrededir. İletişim 
Yayınları adına Murat 
Belge ve Vecdi Sayar yönetiminde “Video Sinema” (Mayıs 1984), Gelişim Yayınları (Ercan Arıklı) adına Burçak Evren yönetiminde “Gelişim Sinema” (Ekim 1984) çıkar. Birincisinin toplam sayısı 14, ikincisinin ise 8 sayıdır. 

9 sayı çıkan Hüseyin Sönmez yönetiminde 
“Ve Sinema” (1 Aralık 1985), ardından Ankaralı sinemacı İrfan Demirkol'un yayınladığı “Beyaz Perde” gelir. İlk 7 sayısını Turgut Çeviker, son sayısını da Sevin Okyay 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yönetir. Son dönem sinema dergilerinden biri de “Kinema”dır (1 Nisan 1990). Düzensiz, para bulununca ancak 4 sayı çıkabilen derginin yöneticileri İbrahim Altınsay'la İhsan Kabil'dir. Ekim 1991'de yayına Saim Yavuz-lurgut Yasalar ikilisinin yönetiminde yayına giren “Antrakt”, Ankara'da çıkan “25. Kare” 1990'lı yılların son sinema dergilerinden ikisidir. Özellikle de Antrakt, 
aylık bir dergi olarak 69 
sayı ile son yılların rekorunu kırar. 1990'lı yılları, 
Deniz Kurtuluş Özgünay'ın çıkardığı ve 15 sayıda kalan “Klaket”le 
(Ekim 1996) kapatabili- 
Tiz. 


Ve günümüzde... 
Şimdi, 2000'li yıllarda yayına giren ya da 
1990'lı yıllardan günümüze dek yaşamını özveriyle, büyük bir inatla sürdüren sinema gazetelerine ve dergilerine gelince. Boyut değiştirerek 1997'den beri belli aralıklarla çıkan “Yeni İnsan Yeni Sinema” 13'üncü sayısıyla yayınını sürdürüyor. Yayın kurulundaki Zahit Atam tarafından yönetilen Yeni Sinema, kuramsal bir dergi görünümünde. 1998'den beri çıkan “Geceyarısı Sineması” ise, diğerlerinden çok farklı özellikler taşıyan, özgün bir yapıya sahip ilginç bir dergi. Kaya Özkaracalar'ın yönetiminde çıkarılan dergi, korku, bilim-kurgu, gerilim, erotizm gibi farklı türlerin sine- 


masına yer veriyor. Özellikle de alt kültürün marjinal kişiliklerini ve son yılların moda deyimiyle “trash-çöp filmler”i araştırıyor, keşfediyor... 

Dıştan bakıldığında, dev bir basın kuruluşuna dayalı profesyonel bir dergi gibi görünüyor “Altyazı”. Oysa içten bakıldığında, hiç öyle değil. Öğrencilerden oluşan genç bir yazar grubunun ortak dayanışmasıyla savaş veriyor, Fida Film'in desteğiyle, reklam gelirleriyle yaşamaya çalışıyor. Yamaç Okur'un yönetiminde çıkarılan “Altyazı”, zorlu yollardan geçerek ulaştığı 20 sayısıyla “devam” diyor. 
Enis Rıza'nın çıkardığı “Belgesel Sinema”, Mesut Uçakan'ın yayınladığı “Sonsuz Kare” ve “Yeni Sinema” dergisi grubundan ayrılan 
Bülent Görücü'nün “Yeni Film” dergisi, 2003 


yılının son ürünleri şimdilik. Bir de, Aralık 1997'de 69 sayısıyla yayınına son verip 7 yıl sonra yeniden devreye girip “devam” diyen “Antrakt” dergisi var. Her ay çok özel bir dosya konusuyla yaşamını sürdürmeye kararlı derginin yayıncısı Deniz Yavuz, yayın yönetmeni de Burçak Evren. Ve Mehmet Soyarslan-Adnan Şapçı ikilisinin Ayşe Teker yönetiminde yayınladığı, ücretsiz dağıtılan Megamoyvie dergisi. Özen Film'e bağımlı bu sektörel dergi, 11 yıldan beri çıkıyor ve bugün 86'ncı sayıda. 

1931 yılından başlayıp 2000'li yıllara dek sürdürdüğümüz bu yolculuğun sonunda soruyoruz: “Tamam mı, devam mı?” Türkiye'de sinema dergisi çıkarmanın ve yaşatmanın bu kadar zor olduğu bu koşullar altında, hâlâ “devam” diyorlarsa onları yürekten kutluyoruz... M 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alt türler yanında, başka ana türlerle giriştiği ortaklıklar 
her sezon sinema salonlarına konuk oluyor. Özellikle son 20 
yıl içerisinde sinemanın anlatım olanaklarını ciddi şekilde geliştiren bu türün 25 unutulmaz örneğini sizler için seçtik. 


25. NIKITA 


Yön: Luc Besson. Oyn: Anne Parillaud, Jean Hugues Anglade, Tch&ky Karyo. 1990 yapımı. 
En Amerikalı Fransız olarak nitelendirebileceğimiz Luc Besson'un henüz özünü kaybetmemiş, kendini üçüncü sınıf eğlenceliklerin yapımcılığına kaptırmamışken yönettiği “Nikita” onun en iyi filmlerinden. Serseri arkadaşlarıyla takılan, punk kıvamındaki asi kızımız Nikita'nın (Anne Parillaud) yakalandıktan sonra devletten aldığı teklif üzerine karşılaştığı olaylar ise filmin hikayesini oluştutuyor. Devlet hesabına çalışacak bir kiralık katil olmayı kabul eden ve bir eğitimden geçerek ustalaşan Nikita, ruhunda bir düzenin parçası olmak yatmadığı için bu yeni sisteme alışmakta da zorluk çekiyor. 

“80'li yıllarda ortaya çıkan ve çektikleri stilize popüler sinema örnekleriyle Hollywood'a kafa tutan bir grup Fransız sinemacının (Leos Carax, Jean-Jacgues Beineix gibi) en meşhurlarından olan Besson, bu filminde klasik Fransız polisiyelerinin karakterler üzerine yoğunlaşan ve durağanlıktan bir gerilim yaratmaya yatkın tarzından uzaklaşıyor ve aksiyon sahnelerine yer veriyordu. Filmi izleyenler, Nikita'nın bir lokantadaki ilk görevini gösteren sekansın barındırdığı tadından yenmeyecek anları hatırlayacaktır. 

“Nikita” tüm dünyada büyük ilgi gördükten sonra, ABD'de Bridget Fonda'nın başrolde olduğu, aksiyonun dozu biraz daha arttırılmış bir versiyonu (Point of No Return) yapılmıştı. Ancak Besson'un filmindeki duygusallıktan pek nasibini alamamış bu yeniden çevrim hemen hiç ilgi görmedi. “Nikita” ise gerek bir aksiyon gerekse bir aşk filmi olarak hâlâ pek çok kişiyi cezbetmekte. (E.E.) 


24. SPRIĞGAN 

Yön: Hirotsugu Kawasaki. 1998 yapımı. 

Yu, Arcan isimli organizasyon için çalışan bir ajandır. Arcan Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi ile ilgili kazılar yaparken, Yu çeşitli tehdit mektupları almaya başlar. Mektuplarda “Nuh ölümün olacak!”, gibi cümlelerle karşılaşınca Türkiye'nin yolunu tutar. Ağrı Dağı'nda yapılan kazılar sırasında Arcan ile ilgili kimi sırları ve yapılan deneyleri keşfeder. 
Yer yer bilimkurgu öğeleriyle desteklenmiş “Spriggan”, ajan filmlerini model alan, aksiyon tarzında bir anime. Yaratıcıları hiçbir zorluktan kaçınmadan birinci sınıf çatışma ve takip sahneleri çizmişler. Bu sahnelerde aksayan hemen hiçbir şey yakalamak mümkün değil. Aslında çoğu animede benzer tarzda sahneler mevcut ama “Spriggan” daha net şekilde aksiyon sineması modeline yakın durmakta. 

Elbette filmin büyük bir bölümünün Türkiye'de geçiyor olması da son derece ilginç, en azından bizler için. Bu sahneler için ülkemizdeki yapılan gerçek çekimler model olarak kullanılmış. Açıkçası birbiriyle alakasız kimi mekanları peşpeşe gelen planlarda görmeniz mümkün ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Her ne olursa olsun Kapalıçarşı'dan Beyoğlu'nun arka sokaklarına, hatta sahil yoluna uzanan çatışmalı bir takip sekansı izlemek son derece keyifli. 

“Akira” veya “Ghost in the Shell” gibi öncü 


animelerden açıkça etkilenmiş olan “Spriggan”, Japon animasyonlarının meraklılarınca epey beğenilen, kendi alanının gözde ve güzide eserlerinden birisi. Tatmin edici aksiyon sahneleriyle dolu bir anime izlemek isteyen yetişkinlere şiddetle önerilir. (E.E.) 


23. GİTARIM VE SILAHIM 

(Zi Marlaclii 

Yön: Robert Rodriguez. Oyn: Carlos Gallardo, Consuelo Gömez, Jaime de Hoyos. 1992 yapımı. 
Büyük bütçeli aksiyon filmlerini izleyip, asla böyle bir şey çekemeyeceğim, diye hayıflanan genç yönetmen adaylarının derdine tercüman olmuş bir yönetmen Robert Rodriguez. Sadece 7000 dolara mal olmuş ilk filmi “Gitarım ve Silahım” çoktan sinema tarihine 


bu filmle ilgili esas şaşırtıcı olan nokta sadece 7000 dolarla kotarılmış olması değil. Bu kadar düşük bir bütçeye rağmen, sarkan veya seyirciyi rahatsız eden hiçbir yönünün bulunmaması. 

Rodriguez, bir Mariachi'nin (Carlos Gallordo) silahlarını gitar kutusunda taşıyan acımasız katil Azul (Reinol Martinez) ile karıştırılması sonrasında yaşananları anlattığı filmine fazlasıyla hakim. Bütçesinin düşüklügünden korkmadan çatışma veya takip sahneleri çekiyor. Ancak neyi gösterip, neyi gösteremeyeceğinin gayet bilincinde. Bu nedenle görüntü yönetmenliğini ve kurguyu da üstlenmiş durumda, Dolayısıyla hedeflediği etkinin önüne engel çıkartacak unsurları rahatlıkla eleyebiliyor. Çektiği aksiyon sahnelerinde genellikle kısa planlar kullanarak kadraja girebilecek kusurlara geçit bırakmıyor. 

Elbette yönetmenin azmi de takdire şayan. 
Bir deney için kobaylık yapmayı ve kan vermeyi kabul ederek topladığı paralarla çektigi filminin seti için bir şaryo tesis etmesi bile | mümkün değilmiş. Ancak deneye katıldığı hastaneden kiraladığı tekerlekli iskemle sayesinde travelling gerektiren planları çekmeyi becermiş. 

Rodriguez bu filmle kazandığı başarı sonrasında Meksika'dan Hollywood'a transfer oldu ve görece daha büyük bütçeli işlere imza attı. “Gitarım ve Silahım”ın bir nev'i yeniden çevrimi olan “Desperado”, Tarantino'nun senaryosundan çektiği “Günbatımından Şafağa” veya büyük ilgi gören “Spy Kids” serisi gibi. Rodriguez önüne konan imkanlar artsa bile ilk filminden kalan bağımsız ruha, o B filmi havasına da asla ihanet etmedi. 
“Gitarım ve Silahım”ı takip eden filmleri belki daha iddialı aksiyon sahneleri içeriyordu ancak çoğu izleyicinin zihninde bu şaşırtıcı ilk filmin naifliği ve düşük bütçesine rağmen başardıkları daha özel bir yere sahip olarak kaldı. (E.E.) 


22. ONCE UPON A TIME IN CHİNA 
Wong Febhımp) 

Yön: Tsui Hark. Oyn: Jet Li, Biao Yuen, Rosamund Kwan. 1991 yapımı. 

Tıpkı İngilizce isminin akla getirdiği Sergio Leone klasikleri gibi epik bir film “Wong Fei-hung”. Aslında filmin orijinal ismi Jet Li tarafından canlandırılan başkarakterin de adı oluyor. Ancak İngiltere ve ABD piyasasına “Bir Zamanlar Çin'de” şeklinde sürülmesi uygun görülmüş. 

19. yüzyılın sonlarında başlayan filmde, farkli yabancı ülkelerin istilası altında bir Çin görüyoruz. Ülkenin içine girdiği batılılaşma süreci gelişedursun, Amerikalılar altın bulma vaadiyle ülkelerine çekilen Çinlileri köle olarak kullanıyorlar. Bu gidişata karşı çıkan gruplar da var. Wong Fei-hung da bunlardan birisinin başında. Aslında kendi ustasının ye- 


rine bakıyor ama o da ustalık mertebesini hak edecek kadar yetenekli. Zaten esas usta da Vietnam'a yollanırken yerini boşu boşuna ona bırakmıyor. Neyse... 

Süresi boyunca sayıları gitgide artan yan karakterlere ve bu nedenle hızla gelişen bir hikayeye sahip, Çin'in tarihine dair bir film “Wong Fei-hung”. Hazırladığımız listeye dövüş filmleri kontenjanından onu seçmemiz boşuna değil. Bu filmde Uzakdoğu yakın dövüş sanatlarını ve Batı mamülü aksiyonların olmazsa olmazı tabancaları, envai çeşit barutlu silahı ve patlamaları birarada görmek mümkün. Hatta kendi geleneksel dövüş sanatıyla savaşan iyiler ve her zorda kaldığında tabancasına sarılan Batılılar arasındaki çatışma, iki farklı tarzın da kapışmasına sebep oluyor. Bir bakıma “silah icat oldu, mertlik bozuldu”, demeye getiren filmde hangi tarafın galip çıktığını tahmin etmekse zor değil. 
İnsanın aklını başından alacak kimi dövüş koreografilerine sahip olan filmde özellikle Wong Fei-hung ve Yim (kahramanımıza meydan okuyan bir diğer usta) arasında geçen iki sekans gerçekten inanılmaz derecede 


etkileyici. Bunlardan bir tanesi yağmur altında, diğeriyse bir ambarda, hatta bir bölümü tahta merdivenlerin üzerinde geçiyor. 
ABD'de rol aldığı filmlerde dövüş sanatları konusundaki yeteneği bir türlü tam olarak sergilenemeyen Jet Li'nin, kimilerince neden bu kadar el üstünde tutulduğunu anlamak için de yerinde bir tercih “Wong Feihung”. (EE.) 


21. MAD MAX 2: THE ROAD WARRIOR 
Yön: George Miller. Oyn: Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston. 1981 yapımı. 

ilk “Mad Max” filminin kazandığı başarıdan sonra bir devam filminin gelmesi şart sayılırdı. Yönetmen George Miller doğru bir tercihle devam filminde farklı sayılabilecek bir yapıya yöneldi. Bu sefer aksiyonu bilimkurgunun önüne çekti. 

İlk filmde ailesi öldürüldükten sonra meslegini bırakan ve otoyollardaki çetelerle savaşmaya karar veren eski polis Max'in (Mel Gibson) maceralarını izlemiştik. İkinci filmde de, ilk filme hakim olan postapokalipitik atmosfer devam etmekte. Hatta bu sefer işin içine benzin ticaretiyle ilgili unsurlar ve yeni tasarımlar katılıyor. Bu sefer Max, bir benzin rafinerisi işletmekte olan insanları, onlara saldıran motorsiklet çetelerinden korumaya kalkışıyor. 

“Mad Max 2” kimilerince ilkinden daha iyi olan, o sayılı devam filmlerinden. Bunda en etkili olan unsur ise filmin son derece başarılı aksiyon sahneleri. Çete ve rafineriyi korumaya çalışan insanlar arasında gecen ça- 


tışma sahnelerinde üst düzeyde bir koreografiyle karşılaştığımız gibi otoyoldaki takip bölümlerinin de bir eşini bulmak pek kolay değil. Bu sahnelerde arabalarla ilgi tasarımların ilginçliği kadar, görüntü yönetimi ve kurguda yakalanan düzey de göz dolduruyor. (E.E.) 


20. THE 7TH VOYAGE OF SINBAD 

Yön: Nathan Juran. Oyn: Kerwin Mathews, Kathryn Grant, Torin Thatcher. 1958 yapımı. 
Fantastik sinemanın aksiyon türüyle büyük bir bağı var. Bu tarz filmlerde izleyiciye sunulan gerçeküstü maceralar, şüphesiz kendine has aksiyon sahneleri içermekte. Fantastik sinema denildiğinde akla gelen ilk isim- 


lerden birisiyse, özel efekt üstadı, stop-motion tekniğinin öncü ismi Ray Harryhausen. 
“The 7th Voyage of Sinbad”, “Jason and the Argonauts” ile beraber onun emeği geçmiş filmlerin en ünlülerinden. 

Yer yer Homeros'un “Odysseia” destanın- dan etkilenmiş olan bu Sinbad macerası da döneminin ilerisinde özel efektler, birbirinden ilginç yaratık tasarımları ve çeşitli aksiyon sahneleri içeriyor. Sinbad'ın geminin güvertesinde isyan eden tayfalarla tutuştuğu kavga bir yana, tepegözle yaşadıkları veya çift başlı kuş Roc'un yumurtasından bir parça çalarken başına gelenler unutulmayacak sahnelere kaynak oluyor. Bu sahneler Harryhausen'ın geliştirdiği özel efekt teknikleri ve gerçek oyuncuların maketlerle karşı karşıya geldiği anlar açısından son derece ilginç. Oyuncuların ve maketlerin hareketleri farklı zamanlarda filme alınıyor ve Dynamation isimli bir teknikle aynı karede biraraya getiriliyor. Bu günümüz için elbette 
şaşırtıcı değil ancak söz konusu olan 1958 
yapımı bir film. Aynı teknikle çekilmiş ve filmde özellikle öne çıkan bir diğer sahneyse Sinbad ve bir iskelet arasında geçen kılıç dövüşü. Harryhausen bu fikri daha sonra “Jason and the Argonauts”da yeniden kullanmış ve bu sefer iskeletlerden oluşan bir ordu yaratmıştı. 

“The 7th Voyage of Sinbad” ve “Jason and the Argonauts” başta olmak üzere, Harryhausen'ın efektleriyle destekli tüm filmler, fantastik sinema ve aksiyon türündeki kimi örneklere ciddi şekilde esin kaynağı olmuş durumda. Listemizde bu türlerin kesişim kümesinden bir örneğe yer verirken, “Jason 


and the Argonauts”u daha önce “Kült Film- > 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En İyi 25 Aksiyon 


ler” bölümümüzde ele aldığımız için tercihimizi “The 7th Voyage of Sinbad”dan yana kullandık. Hem nostaljik bir tat almak hem de eski usül bir fantastik macera izlemek için bu iki filmden daha iyi bir seçenek bulmanız pek mümkün değil. (E.E.) 


19. KOŞ LOLA KOŞ 
(Lola Renni) 

Yön: Tom Tykwer. Oyn: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup. 1998 yapımı. 
Listemizdeki filmlerin hemen hepsinden farklı bir örnek. Kimilerince bu seçkide yer alması da yadırganabilir, mümkündür. Ancak Alman sinemasından son dönemde çıkan en heyecan verici yönetmen olan Tom Iykwer, bu filminde o kadar farklı anlatım tarzlarını, farklı türleri ve duyguları birleştiriyor ki, “Koş Lola Koş”, farklı konseptlere sahip çoğu listenin jokeri olabilir. 

Baştan söylemek gerek, “Koş Lola Koş” sadece tempodan, hareketten, kinetik enerji- den, özetle izleyiciyi gaza getirecek unsurlar- dan ibaret bir film değil. Ancak filmin 80 dakikalık süresince, bir iki sahne hariç, bitmek tükenmek bilmez bir devinim olduğunu da es geçmemek gerek. Sevgilisi Manni'yi (Moritz Blcibtreu) kurtarmak için 20 dakikada 
100 bin Mark bulması gereken Lola (Franka 
Potente) son hız Berlin sokaklarında koşuyor. Kader ve tesadüf takıntılı Iykwer, Lola ve Manni'yi çaresiz durumda bırakmak yerine, mutlu sona ulaşılamadığı durumlarda onlara yeni alternatifler sunuyor. Böylece, günümüz aksiyon sinemasını da ciddi şekilde etkilemiş, bilgisayar oyunu mantığından fay- 


dalanıyor. “Koş Lola Koş”daki alternatif gerçeklik olgusunun kuşkusuz düşünsel bir altyapısı da var ama onun tartışılacağı yer burası değil, 

Wkwer başkarakterinin aralıksız koşma eylemini farklı görsel üsluplardan faydalanarak veriyor. Hareket kadar, hareketin gerçekleştiği sürenin de önem taşıdığı filmde video klip estetiğiyle, hareketin durduğu anlarda dijital kameradan yansıyan görüntüler- le, araya giren animasyonlarla, ekranın ikiye bölünmesi ve benzeri stil denemeleriyle karşılaşıyoruz. Tüm bunlara, yine Tykwer'in sihirli elinin değdiği, tekno müzik destekli bir ses bandı eşlik ediyor. Hem kullanılan farklı anlatım tarzları, hem de müziğin yeniden şekillendirilebilirliği aynı hikayenin farklı versiyonlarına göre karakterlerin değişen kaderlerine işaret ediyor. 

Saf bir aksiyon filmi olmasa bile, hız ve hareket konusunda türün değme örneklerine fark atacak “Koş Lola Koş” izleyicinin heyecan duygusunu açılışından finaline kadar ayakta tutan, son derece orijinal bir modem sinema örneği. (E.E.) 


18. DEVLET DÜŞMANI 

(Enemy oi ihe State) 

Yön: Tony Scott Oyn: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight. 1998 yapımı. 

Tony Scottın en iyi filmlerinden biri. Amerikan Kongresi'nin üst basamaklarındaki bir politikacının da karıştığı bir suikastin delilleri tekdüze bir hayat süren başarılı avukat Robert Dean Clayton'ın (Will Smith) eline habersizce ulaşır. Ulusal güvenlik ajanları da bunu öğrenir ve kedi-fare kovalamacasının hakkını sapına dek veren bir serüvenin fitili ateşlenir. 
Kongre üyesinin niyeti ulusal güvenliği baha- ne ederek bireylerin özel hayatına sonuna dek müdahale etmektir. Suikastin delillerine sahip olduğunu ilk elde bilmeyen Clayton ortadaki kumpası keşfettikten sonra ajanlarca her yerde kovalanır, adeta saklanacak delik arar. 
Çünkü, inanılmaz bir şekilde, uydu görüntüleri nedeniyle izini kolay kolay kaybettiremez. 
İnsanı paranoyanın en uç köşelerine dek sürükleyen bu katıksız aksiyon/gerilim gerçekten ulusal güvenlik adına özel hayatımızın en özgür köşelerine dek girildiğinde bizi nasıl bir hayatın beklediğini tasvir ediyor. Özellikle avukatın cadde cadde, sokak sokak, ev ev, kısacası köşe bucak kaçması, fakat ulusal güvenlik ajanlarının onu en ufak delikte bile bulması Big Brother'dan kaçışın pek de kolay olmadığını imler. Scott'ın gayet dinamik bir kurguyla yansıttığı bu heyecanlı koşuşturmaca, filmdeki aksiyonun ana damarıdır. Üstün teknoloji teriminin bol kepçe kullanıldığı günümüz dünyasında bu tamlamanın altını sağlam bir şekilde dolduran, paranoyakça bir gerilim ile aksiyonu içiçe geçiren ve gayet liberal mesajlar ileten bir film. (8B.S.Y.) 


17. 13. KARAKOLA SALDIRI 

(Assault on Precinci 13) 

Yön: John Carpenter Oyn: Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer. 1976 yapımı. 
John Carpenter'in deyimiyle ustanın Howard Hawks'a olan saygısı ve özellikle onun 


“Rio Bravo”sundan ilham alması sonucu ortaya çıkan “13. Karakola Saldırı”, Los Angeles sokaklarındaki olağandışı sessizliğin adım adım nasıl bir başkaldırı terörüne doğru lırmandığını aktaran bir aksiyon/gerilim. 
Polisin bir çete evine yaptığı baskın sonucu içerideki tüm suçlular öldürülünce, çete için misilleme kaçınılmaz hale gelir. Boşaltılmak üzere olan bir karakolda kapana kıstırılan bir polis, iki mahkum ve iki de kadın karşı saldırıya geçen bu çeteye karşı aynı sertlikte cevap verecektir. Sokakları önce bir ölüm sessizliği halinde resmeden Carpenter, küçücük bir kızın tüfek kurşununa hedef olmasıyla seyircisine ilk darbeyi vurur. Finalde karakola yapılan saldırı seyircinin içerisi ile dışarısı arasında gidip geldiği ve yavaş ilerleyen bir aksiyon seansına dönüşür. Final sekansı öyle bir sekanstır ki seyirciye tutunacak dal bırakmaz. Aksiyon ve gerilimin doruğa ulaştığı, iki tarafın bir paravanın iki ayrı yanında yüzleştiği (suçluların yüzünü doğru dürüst göremeyiz bir türlü) sahne tırnak kemirtir. Carpenter'ın “suç”un iki ayrı yakasına getirdiği özgün bir yorum. Ustanın western çekecek parası olmadığı için öyküyü bugüne uyarladığı söylenir. (B.S.Y.) 


“Yeni Nesil 
Ajan” 


16. YENİ NESİL AJAN 
(ARR) 


Yön: Rob Cohen. Oyn: Vin Diesel, Asia Argento, Marton Csokas. 2002 yapımı. 

Ajan filmlerinin formatından beslenen “XXX”, klasik ajan filmlerinin yapılarını tersyüz eder. Bunu yaparken de James Bond gibi klişeleşmiş ajan tipinin ters düzleminde duran bir karakter sunar; punk kültüründen, bilgisayar kültüründen oldukça etkilenmiş, bir alt kültür bireyi olan Xander Cage (Vin Diesel). Genç, dövmeli, cool bir karakter olan “XXX”, James Bond'un şık, zengin, temiz karakterinin tamı tersi bir yerde duruyor. 
Ayrıca kel ve ilk bakışta itici duran bir görünüşe sahip. Kısacası karizmatik ve çekici “James Bond ajan figürü”nün zıttı konumunda. Filmin görsel yapısında ve özellikle temponun arttığı aksiyon sahnelerinde de bu düşünce hissediliyor; aksiyon sahnelerinde James Bond gibi karizmasını korumak 20- runda değil. İleride fenomen haline gelebilecek Xander Cage karakteri, gururunun esiri olmuş, maddiyatı düşünmeden hareket eden bir konumda. Motorsikletle mekandan mekana dolaşıyor ve içinden geldiği kültürün yöntemlerini kullanıyor. Teknolojinin getirdiği işlevsel aletlerden olabildiğince yararlanmadan kendi akıl yapısı ile hareket ediyor. Onun bu derece bağımsız hareket ettiği aksiyon sahneleri, “klasik sinema” denilebilecek şekilde çekilmemiş. Aksiyon sahneleri, özellikle vinç ve steadicam gibi kamera ekipmanları, efektleri arka plana itici kurgu tercihleri, video klip estetiğine yakın duran hızlı kurgu ve hızlı müzik kullanımı içeriyorlar. 
Aynı zamanda tempoyu tamamen yüksekte tutan paralel kurgu seçimleri ve gerektiğin- 


de aksiyon klişeleri de kullanılabiliyor. Otomobil, snowboard, motorsiklet gibi konularda profesyonel olan Xander Cage, aksiyon sahnelerini bu yöne de itiyor. Çığdan kaçılan snowboard sekansı, araba çalma sekansı ve Xander'in motorsikletle kaçtığı sekanslar; bu konuların dışavurumu olarak gösterilebilir. Bu kadar özenli ve farklı bir yapıya oturtulan aksiyon sekanslarının çoğunluğu Panavision'ın çok az bulunan 20 mm anamorphic lens'iyle çekilmiş. Film, kült bir figüre de dönüşmesi yüksek bir ihtimal olarak gözüken Xander Cage karakterini sunması dışında, kült bir oyuncu olan Asia Argento'yu da kadrosunda bulunduruyor. 

Ayrıca bazı aksiyon sekanslarında Xander Cage karakterinin umursamaz havası da seziliyor. Mizah öğeleri de sekansların içine dahil edilebiliyor, özellikle karaktere dikkat çekilerek. Zaten aksiyon sekanslarında çevrenin konumundan çok önplandaki karakterlerin durumunu yansıtmak isteniyor. 
(Kerem Akça) 


15. PREDATOR 

Yön: Jofın McTiernan Oyn: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo. 1987 yapımı. 

CIA tarafından kiralanan bir grup komando, Orta Amerika ormanlarının derinliklerinde gerillalarca esir alınmış birkaç pilotu kurtarma operasyonuna girişir. Fakat gerillaların pilotları katletmesini engelleyemez ve ani bir baskınla tüm gerillaları öldürmelerine rağmen görevi yarı tamamlamış bir halde dönüş yolunu tutarlar. Onları ormanda bekleyen tuhaf muammadan habersizce... Her birinin aniden vahşice öldürülmeye başlaması ortalığı da bir anda kan gölüne çevirir (Örneğin Carl Weathers'ın kolu kopar). Neredeyse görünmez bir yaratık her şeyiyle donanımlı bu komandolara saldırır ve onlara hiç şans tanımaz. Tabii biri hariç... Arnie'nin canlandırdığı Dutch, Predator'le kora kor bir mücadeleye girişir. Son muhteşem kahraman kalana dek herkesin öleceğini kolayca tahmin ederiz ama şiddetin kaynağı öylesine dehşet vericidir ki ölümler seyirciyi de çıkmaza sürükler. Aksiyon ustası John Mc Tiernan'ın filmi uzaylı kavramına kendi çapında yeni bir pencere açarken bizler de av ile avcının yer değiştirdiği bu filmi soluk so- 


luğa seyrederiz. John McTiernan'ın bir söyleşide dile getirdiğine göre, Predator'ü ilk elde mavi bir kostüm içerisinde Jean-Claude Van Damme oynamaya başlamış, ancak Belçikalı'nın iki gün sonra rolünden memnuniyetsizliğini dile getirerek kadrodan çekilmesi işleri kısa bir süre çıkmaza sokmuştu. Yeniden tasarlanan yaratığı, daha sonra, 2.20 
metreye yaklaşan boyuyla bilimkurgu yaratıklarının o zamanki değişmez isimlerinden Kevin Peter Hall canlandırmıştı. (B.S.Y.) 


14. SON MUHTEŞEM KAHRAMAN 
(Last Action Hero) 


Yön: John McTiernan Oyn: Arnold Schwarzenegger, F. Murray Abraham, Austin 0'Brien. 1993 yapımı. 

İyi düşününce iyi bir parodi. Türün kurallarına uygun oynayan, ama aynı zamanda O kurallarla oynayan, “sinema sinemaya bakıyor” tarzında bir aksiyon. Türün neredeyse en popüler yönetmeni, aktörü ve senaryo yazarı (Shane Black) yan yana geldi ve ortaya en zekice yazılmış aksiyonlardan biri çıktı: yeniyetme Danny Madigan meşhur aksiyon kahramanı Jack Slater'ın ilk üç filmini en ufak ayrıntısına dek bilir. Dördüncü Slater filmi de henüz gösterime girmiş, Danny de karanlık salonda bu film karşısındaki koltuğuna kurulmuştur. Aynı zamanda dostu da olan makinist Nick, Danny'ye filmin gösteriminden önce sihirli bir bilet verir ve bu bilet küçük çocuğun hayalini hayata geçirir: Danny kendisini aniden yeni Slater filminin içinde bulur. Tam rüya gerçek oldu derken filmin kötü adamı Benedict, Danny'nin biletini ele geçirir ve filmin içinden çıkarak gerçek hayata karışır. Kötü adam, eğer filmin aktörünü öldürürse emellerine ulaşabileceğini keşfetmiştir. Böylece küçük Danny ve film kahramanı Jack Slater, Arnold Schwarzenegger'in hayatını kurtarabilmek için filmden çıkıp her zaman iyi adamların kazanamadığı gerçek hayata gelir. Böylesi fantastik bir öykü anlatan bir aksiyon filmi, ne yalan söylemeli, daha önce Hollywood'dan çıkmamıştı. Filmde eğlence aksiyona göre daha baskın. Bu açıdan, aksiyonu parçalara ayırması ve yeniden tanımlaması “Son Muhteşem Kahraman”ın en büyük artısı. Ne hikmetse film birçok iyi film gibi gişe hüsranına uğradı. Oysa bu film Arnie'nin kendisiyle ve personasıyla “en ciddi şekilde” alay ettiği film. (B.S.Y.) 
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13. ZOR ÖLÜM 2 
(Die i j 
Yön: Renny Harlin. Oyn: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Franco Nero. 1990 yapımı. 

John McTiernan'ın yönettiği ilk “Zor Ölüm” filmi gerçek bir klasik. Ancak Finlandiya'dan ithal Renny Harlin'in yönetmen koltuğunda oturduğu bu ikinci film aksiyon açısından daha zengin. Noel arifelerinde başı dertten kurtulmayan kahramanımız John MeClane (Bruce Willis) bu sefer karısının içinde olduğu uçağı karşılamayı planlarken, teröristlerin istilasına uğrayan bir havaalanında buluyor kendisini. 
Bu arada bolca kavga ediyor, bir sürü insanı dövüyor, öldürüyor, patlayan yerlerin de haddi hesabı yok. 

Seriye bir bütün olarak bakarsak, John McClane'in tür içerisinde önemli yere sahip bir karakter olduğunu görüyoruz. Kendisi aksiyon kahramanlarının tanrı katından indirilip, seyircilerin seviyesine çekilmesi aşamasında başrol oynayanlardan. Başka bir deyişle onca kavga- ya, patlamaya, çatışmaya rağmen saçı bozulmayan, üstü başı kirlenmeyen, yaralanmayan, canı acımayan insanüstü varlıklardan değil McClane. Herhangi bir Amerikalı gibi giyiniyor ve yeri geldiğinde pislik içinde kalıyor, üstü başı yırtlıyor, cam kırıklarının üstünde yalınayak yürüyünce canı acıyor, korkuyor, endişeleniyor, dışlanıyor, hakarete uğruyor, arabasını yanlış yere park ettiği için ceza yiyor, vs. Kızlarla yatıp kalkmak gibi bir durumu da söz konusu degil, çünkü aynı zamanda sadık bir eş, her eve lazım bir aile babası. McClane karakterini sıradan insanlara yaklaştıran öğeler arasında Bruce Willis'in kendine has oyunculuğundan kaynaklanan mizah duygusu da son derece etkili. 
Peki McClane serinin ikinci filminde neler yapıyor? Patlamak üzere bir helikopterden kendisini fırlatışı ve finale doğru kalkmakta olan bir uçağın kanadına inişi ilk olarak aklımıza gelenler. Elbette MeClane'in meşhur “Yippee ki yay, motherfucker!” repliğini barındıran, kötü adamların içinde bulunduğu uçağın patlaması ile son bulan sahneyi de unutmayalım. Patlamalar bir yana, filmdeki çatışma sahneleri de gayet başarılı. Yönetmen Harlin havaalanının çeşitli bölümlerini bu sahnelere mekan kılma konusunda iyi bir iş çıkartıyor. 

Özetle, önümüzdeki yıl dördüncü elemanını kazanacak bu parlak aksiyon serisi, özellikle ilk iki filmi nedeniyle türün meraklıları için bir z0- runluluk olma halini koruyor ve uzun süre de öyle kalacağa benziyor. (E.E.) 
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12. GERÇEK YALANLAR 


Yön: James Cameron. Oyn: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold. 1994 yapımı. 

Claude Zidi'nin “La Totale!” isimli filminin yeniden çevrimi olan “Gerçek Yalanlar” eksiksiz bir eğlencelik, dört başı mamur bir aksiyon filmi. Konusunu kısaca hatırlatalım, filmde Arnold gerçek kimliğini gizli tutan bir özel ajanı canlandırmaktaydı. Hatta karısı (Jamie Lee Curtis) bile onun hakkındaki gerçeği bilmemekteydi. Ancak aile içi kimi anlaşmazlıklar hem Arnold'un ajan kimliğini ortaya çıkartıyor hem de karısının da dahil olduğu bir maceraya sebep oluyordu. 
Aksiyon konusundaki başarısını “Aliens” ve yönettiği iki “Terminator” filmiyle kanıtlamış olan Cameron, “Gerçek Yalanlar”da işin eğlenceli tarafına kaymış durumda. Biraz abartılmış, hatta absürd sayılabilecek aksiyon sahneleriyle komediye yeşil ışık yakıyor. Filmde öldürülen “kötü” araplar nedeniyle karşılaşacağı ırkçılık suçlamaları veya aksiyon sahnelerinde ihlal edilen fizik kuralları yüzünden gelecek eleştiri ve küçümsemeler pek umurunda değil sanki. Tek yapmaya çalıştığı şey mümkün olduğu kadar uçlara gidilmiş aksiyon sahneleri çekmek. Bunu da fazlasıyla başarıyor. 

“Gerçek Yalanlar”ın ilk yarısındaki aksiyon çoğunlukla çatışma sahnelerinden ibaret. 
Ancak “hikaye” ilerledikçe çılgınca fikirler devreye giriyor. Merdivenden düşerken ateş alıp, kötü adamları etkisiz hale getiren makineli tüfeği falan bir yana bırakın. Filmin esas bombası finalde karşımıza çıkıyor. Arnold'ın kullandığı harrier ile yaptıkları kolay kolay akıldan çıkacak gibi değil. 

Mizah ve aksiyonun ustalıkla dengelendiği, hatta, Bond filmleri başta olmak üzere, çeşitli aksiyonların mantığı dışlayan tavrıyla 


dalga geçildiğine dâir bir izlenim uyandıran “Gerçek Yalanlar” defalarca kez izlense bile asla sıkmayacak, birinci sınıf bir aksiyon/ko- medi. (E.E.) 


11. INDİANA JONES VE 

LANETLİ TAPINAK 

Ündiana İsnes and the Temple of Doom) Yön: Steven Spielberg. Oyn: Harrison Ford, Kate Capshaw, Amrish Puri. 1984 yapımı. 
Eski avantür filmlerin tadını büyük bütçeli prodüksiyonlarda yakalamaya çalışan Indiana Jones serisinin ikinci filmi, açık ara üç filmin en eğlencelisi. Mizah kadar aksiyonun dozu da arttırılmış durumda. Bundan pek memnun kalmayanlar, filmi ipin ucunu elden kaçırmış olarak değerlendirenler var. 
Ancak bazılarına göre de mevzubahis film Indiana Jones serisinin en iyisi. 

Bu sefer gizli güçleri olan bir taşın peşinden Uzakdoğu'ya yollanan kahramanımız, birbirinden tehlikeli durumlardan ustalıkla sıyrılmayı beceriyor. Açılıştaki takip sahnesinden başlayıp, finalde kayalıklardaki çatışmaya değin temposu bir an bile düşmüyor filmin. 
Kate Capshaw'ın canlandırdığı, Indy'ye bu filmdeki maceraları boyunca eşlik eden mız- 


muz şarkıcı Willie ise aksiyon sahnelerine ayrı bir tat katıyor. Onun içinde kaldığı durumlardan sürekli şikayet etmesi ve beceriksizliği hem tehlikeyi arttırıyor hem de bu sahnelere yoğun bir mizah duygusu ekliyor. 
Spielberg'in izleyiciyi etkisi altına almak konusunda ne kadar usta bir yönetmen olduğu- nun kanıtı sayılabilecek bu kusursuz eğlencelik, özel efektleriyle Oscar ödülüne de layık görülmüştü. Ayrıca ilk filme oranla gerek aksiyon sahnelerinde gerekse mizah içerikli bölümlerde şiddetin dozu artmıştı. Bu nedenle film ABD'de yeni bir yaş sınırlaması- nın, PG-13'in ortaya çıkmasına sebep olmuştu. (E.E.) 


10. DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTA 
(Point Blanki 

Yön: John Boorman. Oyn: Lee Marvin, Angie Dickinson, John Vernon. 1967 yapımı. 

Birkaç ay önce dergimizin “Kült Filmler” bölümünde yer verdiğimiz “Bullitt”in şehirde geçen aksiyon filmleri açısından öncü niteliğinden uzun uzadıya bahsetmiştik. Aynı dönemden gelen, İngiliz yönetmen John Boorman'ın ikinci uzun metraj filmi “Dönüşü Olmayan Nokta” da bu alt tür içerisinde benzer bir niteliğe sahip. 

Beraber iş yaptığı arkadaşı (John Vernon) ve karısının (Sharon Acker) ihanetine uğrayan ve ölüme terk edilen Walker'ın (Lee Marvin) hayatta kaldıktan sonra intikam için geri dönmesini konu alan film, bugün için bile şaşırtıcı sayılabilecek bir sinema diline sahip. 
Boorman, polisiye ve kara film türünün çeşitli klişelerini (yalnız, sessiz, fazlasıyla “cool” ve yenilmez bir adam, her türlü tehlikeyi beraberinde getirmeye hazır, pek sağlam pabuç sayılmayacak kadınlar, şehir atmosferi ve çürümüş bir sistem) alıyor ve bunları akla Fransız Yeni Dalgası'nı getiren bir anlatımla birleştiriyor. Filmde hikayenin biraz geri planda kaldığını bile söyleyebiliriz, zira loop'a takılmış gibi düzenli aralıklarla benzer şeyler oluyor (Walker ihanete uğradığı işten alması gereken paranın peşinde koştururken yeni bir adama denk geliyor, işler yolunda gitmiyor ve adamı öldüryor, sonra tekrar baştan). Ancak Boorman tüm bunları, düz bir kurguyla aktarmıyor. Şimdiki zaman sık sık flashback veya flashforward'larla kesili- 


yor. Dolayısıyla film bir hikaye anlatmaktan çok başkarakterinin ruh haline, zihin akışına odaklanıyor. 

Konusu itibarıyla kimi takip veya çatışma sahneleri de içeren “Dönüşü Olmayan Nokta”nın sinema dili, tüm bu aksiyon içerikli bölümleri de farklı kılıyor. Boorman, hemen yukarıda da bahsettiğimiz kurgu tercihini bu sahnelerde de sergiliyor. Sonuçta ortaya gerilimi gösterdiği olaydan değil, çizgisel akışı kıran kurgusundan kaynaklanan aksiyon sekansları çıkıyor. 

Yarattığı mizansenlerle, renk kullanımıyla, mekanlardan faydalanışıyla son derece stilize bir görsel yapı kuran Boorman'ın, bu filmle ileriki yıllarda çekilecek çoğu şehir aksiyonuna (urban thriller) yol gösterdiğini söylemek mümkün. Özellikle Michael Mann'in her karesinden stil damlayan “The Thief”, “Manhunter”, “Heat” gibi filmleri “Dönüşü Olmayan Nokta”ya çok şey borçlular. (E.E.) 


9. HIZ TUZAĞI 

iSpeed 

Yön: Jan De Bont Oyn: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. 1994 yapımı. 

Fikir basittir: içinde ağırlıklı olarak alt sınıfa mensup insanların olduğu bir belediye otobüsü Los Angeles'ın en işlek otobanlarından birinde gaz pedalına bir kadın tarafından köklenmiş bir halde ilerleyecektir. Hızının saatte 80 kilometrenin altına düşmesi demek Howard Payne (Dennis Hopper) denen sapık manyak tarafından otobüsün altına yerleştirilmiş bombanın patlaması demek. Jan De Bont olasılıkla 90'larda aksiyon sineması diyince akla gelen ilk filmi yapmak istiyordu. 
Ve başardı. O kadar işlek bir otobanda bir oraya bir buraya savrulan, ama ne olursa olsun ilerlemek zorunda olan o otobüs takdir edilesi bir performansla neredeyse iki saat boyunca köprülerden uçtu, arabaları ezdi, döndü, yattı, kalktı, fakat hiç hız kesmedi, yıkılmadı. Polis memuru Jack Traven (Keanu Reeves) ve direksiyondaki Annie Porter Sandra Bullock) binbir türlü cambazlıkla o otobüsü durdurur ve içindeki masumları kurtarır. Filmde ikisi patlatılmak, biri otobandan uçurulmak, biri aşırı hız sahnelerinde yamultulmak, biri de yalnızca otobüsün 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altında geçen sahneler için kullanılmak üzere 12 otobüs kullanıldı. Dediğimiz gibi, “durmaksızın giden otobüs” fikri ilk elde fazlasıyla basit görünebilir ama film bunun aslında ne derece etkili bir fikir olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çünkü filmin adı bile aksiyon seyircisinin o doymak bilmez “hız” iştahını kabartmaya hizmet ediyor. Formül basit degil mi? Hız—Aksiyon. Türü bu kadar özetleyen ve basite indirgeyen bir başka film daha var mı? (B.S.Y.) 


8. YARATIĞIN DÖNÜŞÜ 


ihiüsnei 
(Aliens) 


Yön: James Cameron Öyn: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser. 1986 yapımı. 
İlk filmin tedirgin edici atmosferini bir nebze olsun kırmayı, bunu aksiyonla ikame etmeyi deneyen Cameron ritmi hızlandırıyor, ses kuşağını dolduruyor ve karşımıza “Yaratık”tan (Alien) tamamen farklı bir devam £ilmiyle çıkıyor. Yaratıkla hesaplaştıktan sonra uzayda derin bir uykuya dalan Ripley, bir cankurtaran gemisi tarafından bulunur. Olayın üzerinden 57 yıl geçmiş, pek çok sey degişmiştir. Şirket yaratığın bulunduğu gezcgende insanlı bir koloni kurmuş ve fakat koloniyle olan bağlantılar yakın zamanda kopmuştur. Ripley bir grup profesyonel askerle birlikte Şirket adına gezegendeki yaratık varlığını araştırmak üzere yola çıkar. Kısacası, kabusuyla yeniden yüzleşmek üzeredir. Cameromın tamamen klostrofobik setler inşa ederek ve Scott gibi ışığı mümkün mertebe kısarak karakterlerinin kapana kısılmışlığını perçinlediği “Yaratığın Dönüşü” bu kez yüzlerce yaratığı Ripley'nin üzerine salıyor. Gücünü kapana kısılmışlığın getirdiği gerilim- den alan aksiyon kimilerine göre filmi serinin en iyi çalışması haline getiriyor. Öte yandan, film boyunca yalnızca altı (rakamla 6) yaratık kostümü kullanıldı. Yüzlerce yaratığın saldırdığı sahne ise kurguda çeşitli numaralar denenerek kotarıldı. Ayrıca askerleri oynayan aktörlere Britanya'nın anti-terör gücü (S.A.S.) tarafından iki haftalık askeri eğitim ve okumaları için Robert Heinlein'ın “Starship Troopers” romanı verildi. Aksiyon sahnelerinin pek çoğunun arkasında bu ve bunun gibi türlü çeşitli numara yatıyor. (B.S.Y.) 
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7. KIRILMA NOKTASI 
(Point Breahi 

Yön: Kathryn Bigelow. Oyn: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey. 1991 yapımı. 
Günümüz popüler sinemasında en gözde türlerden birisi olan aksiyonu memur yönetmen kimliğiyle, bir iki filme mahsus olarak yapanlarla, türe gerçekten gönül vermiş olanları ayrı tutmak gerek. Kathyrn Bigelow böylesi bir ayrımda ikinci kategoriye giriyor. 
Kendisi ilk filmi “Loveless” ile sinemada ilgi duyduğu görsel öğeleri ortaya koymuş, bunları ikinci filmi “Near Dark” ile bir adım ileriye taşımış bir yönetmen. “Kırılma Noktası” ise onun ilk saf aksiyon filmi. Önceki filmlerinde motorsiklet dünyasına dair fetiş objeleri, western türünün kimi temel özelliklerini, korku mitlerini, çatışma ve takip sahnelerini kullanan Bigelow, bu filminde bir polisiye öykü anlatmakta. 

Aslında bu hikayenin benzerini çoğu polisiye aksiyon filmde yakalamak mümkün. Yaptığı soygunlar nedeniyle peşinde olunan bir çete var. Gizli polisimiz John Utah (Kcanu Reeves) gerçek kimliğini gizleyerek şüpheli konumundaki sörfçülerin arasına sızıyor. Onların lideri konumundaki Bodhi (Patrick Swayze) ile aralarında bir dostluk gelişiyor ve Utah zamanla peşinde olduğa ava hayranlık duymaya başlıyor. 

Bigelow filminde aksiyon sahnelerini sadece çatışma ve takip bölümleriyle sınırlamıyor. 
Sörfçülerin sportif aktiviteleri de benzer bir 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sinema diliyle bizlere aktarılıyor. Özellikle paraşütle atlama sahneleri son derece etkileyici. Aksiyonun daha alışılmış anlamda yer aldığı sahnelerdeyse steadicam kullanımı dikkat çekiyor. Bigelow olan biteni izleyiciye dışarıdan göstermek, onları gözlemci konumuna yerleştirmektense, karakterlerin bakış açılarını yansıtan kamerasıyla izleyiciyi aksiyonun içine çekiyor. “80'li yılların sonların- dan bu yana aksiyon sinemasında etkisini gösteren kısa planlar, hızlı kurgu ve video klip estetiği yerine uzun planlardan, mümkün mertebe kesintisiz steadicam çekimlerinden faydalanıyor. Bu yaklaşım hem Bigelow'u hem de onun filmografisindeki en iyi işlerden birisi olan “Kırılma Noktası”nı tür içerisinde ayrıcalıklı bir noktaya yerleştiriyor. (E.E.) 


6. YALNIZ GÖZLERİN İÇİN 
(for Your Eyes Öniyi 

Yön: John Glen. Oyn: Roger 
Moore, Carole Bouguet, Topol. 
1981 yapımı. 

James Bond filmlerinin en iyisi sorulduğunda çoğu kişinin tercihi “Dr. No” veya “Goldfinger”dan yana olur. Açıkçası bizler de bu görüşe katılıyoruz. 
Ancak en iyi aksiyon filmlerine ayrılmış bir dosya söz konusu olunca farklı şekilde düşünme- 


“Kırılma Noktası” 


ye çalıştık. Ne de olsa “6Olarda çekilen bu Bond filmleri, aksiyon sahneleri açısından biraz daha geride kalıyordu. İlerleyen tekniği göz önünde bulundurup, yakın tarihli bir Bond filmini seçmek de istemedik. Epeydir adını anmadığımız Roger Moore'a iade-i itibar için bundan iyi fırsat olmazdı. Böylece bu uzun soluklu seride nostaljik bir tat da yakalamak amacıyla onun oynadığı Bond filmlerinden “Yalnız Gözlerin İçin”i seçtik. Ancak memnun kalmayanlar yerine kendi favori Bond filmlerini koyabilirler. Ne de olsa her film üç aşağı beş yukarı aynı formüle da- 


yanıyor. 


“Yalnız Gözlerin İçin”in jenerik öncesi aksiyonu Bond'u uzaktan kumandayla idare edilen ve düşmekte olan bir helikopterin içinde gösteriyor. 
Kahramanımız bu tehlikeyi 
«<lbette atlatıyor. Sahne de gayet iyi çekilmiş durumda. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Bond'un maceraları bununla sınırlı kalmıyor. Kah deniz kıyısında kah dağlarda kayak yaparken ölümle burun buruna geliyor. İşin içine kötü adam rolündeki Topol'u, en güzel Bond kızlarından Carole Bouguet'yi, Bond'a aşık olan genç buz patenci kızı ve nadiren tanık olduğumuz, aja- 


nımızın duygusal yönünü de katınca ortaya serinin dört dörtlük örneklerinden birisi çıkıyor. (E.E.) 


5. GİZLİ TEŞKİLAT 

filorih by Nortimesi) 

Yön: Alfred Hitchcock Oyn: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason. 1959 yapımı. 
Hitchcock'un pek bayıldığı “kazara başı belaya giren adam” hikayesine en iyi örnek. Sıradan bir reklamcı sıradan bir yemek sırasında yanlışlıkla pek de sıradan olmayan bir hükümet ajanıyla karıştırılınca yollara düşmek zorunda kalır. İçine düştüğü casuslarla ve tuhaf denklemlerle dolu macera onu Amerika içerisinde yüzlerce, hatta binlerce kilometre sürükler. Ta ki Rushmore Dağı'nda kendisini uçurumdan aşağıya sarkmış bir biçimde buluncaya dek... Bir yandan neye bulaştığını anlamaya çalışır, bir yandan da kime veya kimlere güveneceğini kestirmeye çabalar. 
Cary Grant'in canlandırdığı reklamcı Roger Thornhill'in macerası sırasında özellikle bir (ve en meşhur) sahnede aksiyon kendisini tüm çıplaklığıyla gösterir: zararsızmış gibi görünen bir ilaçlama uçağı bomboş arazide Thornhillin peşine takılır, teşbihte hata olmaz, ona haşere muamelesi yapar. Girecek delik bulamayan Thornhill uçağın bir kamyona çarpıp infilak etmesiyle bu olaydan siyrıksız kurtulur. Derler ki, uçağın kamyona çarptığı bu plan yüzünden sette son derece stresli anlar geçiren Hitchcock'un bu planı çekmesi pek de kolay olmamış. (B.S.Y.) 


4. GÖREVİMİZ TEHLİKE 

(Mission: İmpossible) 

Yön: Brian De Palma. Oyn: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Bâart. 1996 yapımı. 

Aynı isimli ünlü televizyon dizisinin bu sinema uyarlaması, kendine has sinemasal deneyleriyle tanınan De Palma'nın elinde birinci sınıf bir aksiyona dönüşmüştü. 
Uzun sekanslar, kesintisiz kamera hareketleri, ekranı ikiye bölme gibi adıyla özdeşleşmiş kimi tercihlere başvurarak etkileyici gerilim filmlerine imza atmış yönetmen, bu sefer de benzer bir görsel yapıyı aksiyon için gerekli heyecan duygusunu sağlamak amacıyla kullanıyordu. 

Filmin hemen açılışındaki, ajan Ethan'ın (Tom Cruise) ekip arkadaşlarını kaybetmesiyle sonuçlanan başarısız operasyondan, hareket halindeki treni takip eden bir helikopterin tünele girdiği finale değin izleyici- 


yi koltuğuna mıhlayan “Görevimiz Tehlike”nin başarısında Brian De Palma'nın ustalığının büyük etkisi var. Elbette filmi mantık dışı olmakla suçlayanlar da çıkacaktır ancak türün hayranlarının De Palma'nın yakaladığı sinemasal tada itiraz etmesi pek mümkün değil. Ayrıca bütün o kovalamaca ve patlama bir yana, filmin en gerilimli anının Tom Cruise'un tavandan sarkarak bir disketi kopyaladığı sahne olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahnede yakala- 


nan etki de büyük ölçüde De Palma'nın zamanlama konusundaki ustalığından kaynaklanıyor. 

Büyük bir başarı kazanan “Görevimiz Tehlike”nin peşinden bir devam filmi de gelmiş, yönetmenlik görevini bu sefer aksiyon türünün usta isimlerinden John Woo üstlenmişti. 
Bizler o filmi de çok sevdik ama De Palma'nın elinden çıkma ilk film ve Woo'nun Hong Kong dönemi her daim öncelikli tercihimiz. (E.E.) 


“Görevimiz Tehlike” 
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En İyi 


“Terminatör 2: Mahşer Günü” 


3. TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ (erminater 2: iudgmeni Day) 

Yön: James Cameron Oyn: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick. 1991 yapımı. 

90'lardaki tür harmanının tohumları 80'lerdeki bazı filmler tarafından atıldı ve bunlardan biri de “Terminator” idi. Bilimkurgu ile aksiyonun en yoğun biçimde çatıştığı filmlerden biri olan bu filmi 1991'de yine James Cameron tarafından çekilen bir devam filmi izledi. Her iki türü ilkine göre çok daha başarılı birleştiren bu ikinci film, yönetmeninin incelikle tasarladığı aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. İnsanların makinelerle savaştığı, moral bozucu bir sekansla açılan filmi Cameron, adeta seyircinin nefes almaya vakit bulamadığı aksiyon sahneleri ve esprilerle beziyor. Her şeye rağmen bu sahneler arasında öne çıkanlar var: Arnold'ın motosiklet üstünde parmağında çevirdiği silahını hemen enselerinde tırla ilerleyen 1-1000'e doğrultması, bir yandan John Connor'ı koruması, öbür yandan da önüne çıkan kapıların kilitlerini ateş ederek kırması... Sarah Connor'ı hastaneden kurtardıkları sahne de gözden kaçacak gibi değil. Önüne çıkan bütün engelleri bana mısın, demeden birer birer aşan 1-1000 (donuk suratlı bir Robert Patrick) bir sahnede önüne çıkan demir parmaklıkların “içinden geçer”. Skynet şirketi- nin program tasarımcısı Dr. Miles Dyson” aramaya gittikleri şirket binası da bir anda şenlik alanına döner (!); onlarca polis arabasıyla sarılan binaya 11000 de helikopterle saldırır ve tüm binanın havaya uçurulmasıy- la bu müthiş aksiyon sahnesi (o an için) son bulur. Cameron gerilim ve aksiyon dinamiklerini T-1000'in durdurulamazlığı üzerinden inşa eder. Ona aşama aşama bir “durdurulamazlık” işlevi yükler. 71000 iki kere tır, bir kere helikopter gasp ederek önüne gelen her şeyi ezer, geçer. Polis kılığında olması da ona her kapıyı açar. Su kanalındaki çekimlerde 1800'ün motosikletle kanala uçtuğu sahnede dublör kullanıldı ve motor ile dublörün ağırlığı fazla olacağından düşme yukarıdan kablolarla yavaşlatıldı; kablolar daha sonra bilgisayarda silindi. (B.S.Y.) 


2. MATRIX 

(he Malrb) 

Yön: Andy ve Larry Wachowski. Oyn: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss. 1999 yapımı. 

Film, Uzakdoğu dövüş sanatları, çizgi romanlar, Japon animeleri, videoklipler gibi birçok kaynaktan beslenir. Tüm bunları öğüterek özellikle bilgisayar programlarının (ve bilgisayar programı olarak çoğunlukla Matrixin) içinde geçen sekanslarda keyifli bir seyirliğe dönüştürür. Aksiyon sekanslarının çoğunlukta olduğu bu seyirlik için, özel bir sistem de geliştirilmişti. Görüntüyü 360 derece saran fotoğraf makinelerinin çektikleri fotoğrafları birleştirerek oluşturan bu sistemin adı, “Bullet-Time” efekti. Filmin görsel efekt yönetmeni John Gacta, bu sistemin 


Time, inşa edilmiş bir gerçeklikte yaşadığınızı göstermek için kullanılan stilize bir sistemdir”, Zaten filmde aksiyon sekanları belirgin bir şekilde önplana çıkartılır konumda. Bunun nedeni de “inşa edilmiş gerçeklik” düşüncesinin filme hakim olması. Bununla beraber bilgisayar programlarının her türlü görsel zenginliğe açık olması; kısaca 


Matrix'in -yani içinde yaşadığımız dünyanın- bir bilgisayar programı olması düşüncesi... 
Filmin düşünsel yapısının içinde gerçeklikle bu kadar oynanması; her zaman gerçekdişi olarak görülen çizgi romanların, “dövüş” düşüncesinin merkezi olarak görülen Uzakdogu dövüş sanatları'nın, çizimlerde son derece ilerlemiş animelerin ve ekspresyonizmin uçlarına giden video kliplerin dramatik yapı- da da işlevsel hale getirilmesini beraberinde getiriyor. Özellikle Neo'nun hazırlık aşamasında dövüş sanatları eğitimi aldığı sekans, filmin geri kalanındaki dövüş sekansları için bir anahtar niteliğinde. Bullet Time'ın kullanıldığı bütün aksiyon sekanslarında ise çizgi roman estetiği hakim. Kurşunların izlerinin gözükmesi, ajanların kurşunlardan kurtulmak için hızlı hareket etmeleri veya Neo'nun kurşunlardan kurtulmak için yaptığı hareketler... Matrix'in içindeki sekanslarda görülen bu durumlar, filmin gerçeklik / gerçekdışılık tartışmasını da destekliyor. 
Animelerin filme katkısı açısından da benzer bir tanımlama yapmak mümkün. Özellikle Morpheus'un kurtarılması için Matrix'e girilen son 30-40 dakikada hakim olan video klip estetiği, filmin tamamında da yer yer kullanılıyor. Bu estetiğin de gerekleri slow motionlarla, hızlı müzikle, hızlı kurgu teknikleriyle ve tabii ki yine “Bullet-time”la yerine getiriliyor, aksiyon sahnelerinin içinde. 
Bu teknikler arasında özellikle “slow-motion”, “Bullet-time”ın tamamlayıcı bir özelliği konumunda bulunuyor. 

Bu kadar teknolojik gelişmenin dramatik ve görsel yapısında etkili olduğu bir filmin, teknik dallarda Oscarları silip süpürmesi de boşuna değil. (Kerem Akça) 


1. HARD-BOİLED 

(Lashon Shemlan) 

Yön: John Woo. Oyn: Chow Yun-Fat, Tony Leung Chiu Wai, Teresa Mo. 1992 yapımı. 
Aksiyon türü söz konusu olduğunda John Woo'yu ayrı bir yere koymak gerekiyor. 
Üzerine gittiği temalar ve Melville veya Peckinpah gibi ustaların ışığında yarattığı kendine has dünyası bir yana, dans gibi tasarlanmış koreografileriyle onun filmlerindeki aksiyon sahnelerinin bir eşini bulmak imkansız. Woo'nun anavatanı Hong Kong'ta çektiği son film olan “Lashou shentan” (yıllar önce “Ölüm Tacirleri” ismiyle televizyon ekranlarına gelmişti ancak bizde de İngilizce adı “Hard-Boiled” ile tanınmakta), onun sinemasının özelliklerini yansıtan en iyi örneklerden birisi. 

Film, silah kaçakçılığı yapan bir çeteyi ele geçirmeye çalışan sert ve deneyimli polis Yuen (Chow Yun-Fat) ve çetenin içine sızmaya çalışan gizli görevdeki Tony'nin (Tony Leung Chiu Wai) bir elden kötülere karşı savaşmasını, bu esnada aralarında gelişen dostluğu konu alıyor. Ancak hikaye pek önemli değil, 


her ne kadar klasik John Woo teması olan erkekler arasındaki dostluğa eğilse de. 
Woo'nun açılış sekansından itibaren yarattığı aksiyon sahneleri izleyiciyi esir alan esas unsur. 

Filmin hemen başında tanıklık ettiğimiz çay evindeki çatışma tipik bir Woo harikası. Ayrıca ilerleyen dakikalarda göreceklerimiz için de bir anahtar niteliği taşıyor. Woo, yarattığı uzun aksiyon sahnelerinde incelikli bir koreografiyle hareketi sürekli bir noktadan diğerine taşıyor. Yani karakterler hemen hiç sabit kalmıyorlar ve kendileriyle beraber aksiyonun öznesi olan eylemi de, ki Woo filmlerinde bu genellikle silahlı çatışma olur, mekan içerisinde farklı noktalara götürüyorlar. Bu hareketlilik dahilinde, mekandaki hemen her öğe de aksiyona katılıyor; masalar, sandalyeler, merdiven trabzanları, vs. gibi. Elbette silahları, boşaltılan kurşunları, ölen insanları, daha fazla silahı, boşaltılan daha fazla kurşunu ve ölen daha fazla insanı da unutmamak gerek. 


Ayrıca Woo uzun tuttuğu aksiyon sekanslarında belirli aralıklarla ağır çekime başvurarak, kendine has bir ritm sağlıyor. Böylece seyircinin başını döndüren hızlı bir kurgu- dan ziyade, arada soluklanmaya fırsat bırakan boşluklar oluşuyor. Woo, ağır çekim sahnelerde verdiği eslerle, hem karakterlerinin hem de izleyicinin şarj olmasını sağlıyor. 
Böylece ani bir patlamayla gelecek hızlı tempoya hazırlanmış oluyorsunuz. 

“Lashou shentan” sadece açılışıyla değil, bir bütün olarak Woo sinemasının bu özeliklerini taşıyor. Filmin ortalarında bir garajda geçen bölümün de açılıştan eksik kaır yanı yok. Finalde karşımıza çıkan ve bir hastaneyi mekan tutan uzun sekans ise gerçek bir John Woo klasiği. Türün Hollywood'da üretilen, pahalı ve cilalı örneklerine aş çıkartacak nitelikteki bu film için İngiliz sinema dergisi Empire “bir düzine “Zor Ölüm'den daha iyi”, demişti. Aslında bu sözün üzerine bizlere söyleyecek pek bir şey kalmıyor. (E.E.) B 
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Neo'nun gücünün sınırları nereye kadar uzaniyor? 


Bir ihtimal daha var... 


Henüz tamamlanmış bir film üzerine yazmak zor ama yine de filmin bize “illa da görün” dediği 


geyler | üzerine yazmamak da mümkün değil! 


Mayıs sayısı içinde yer alan “Mürekkep Testi 
Gibi...” başlıklı yazımda 
“The Matrix”teki isimlerin anlamları, dinler tarihi, mitoloji, felsefe vb seyler ile ilgili kimi ayrıntılar üzerinde durmuştum. Üçlemenin ikinci filmi olan “The Matrix: Reloaded”da benzer noktalar üzerinde duruyor, aynı sebepten bu film üzerine yazarken de benzer bir metot uygulayacağım ve öncelikli olarak isimler üzerinden ilerleyip, gittiğimiz noktaların başka hangi konularla çakıstığına göz atacağım. Yazının sonunda ise sizinle birlikte bir fal açıp, ücüncü filmde neler olabilir, diye birkaç tahmin yapmaya çalışacağım. Filmde geçen isimlerden biri olan Merovingian ile ise baslayalım. 
Filmde Merovingian'ın, anahtarının oruyucusu olduğu söylenmekte. 
Fransa'nın (bu karakterin Fransız aksanıyla konustuğunu unutmamak gerekir) ve Almanya'nın büyük bir ısmını hakimiyet altına alan, yükselme dönemleri İngiltere'nin Kral Arthur'una denk düsen bir hanedanlıktı 

erovenjler. Efsaneye göre Merovenjlerin kurucusu doğaüstü güçlere sahip Merovee idi. (Bu kelime 


96 SİNEMA AĞUSTOS 2003 


Fransızca kökenli, deniz kelimesinden türemekte). Dönem Hz. İsa'ya ait “Kutsal Kase” efsanelerinin de yaygınlaştığı ve karanlık çağ olarak bilinen yıllardı. Kutsal Kase/Holy Grail, İsa'nın son aksam yemeğinde kullandığı bir araç. Filmde Persephone, Merovingian ve diğerlerinin masadaki oturma düzenini göz önüne getirdiğimizde, etrafta bulunan tüm masaların düzenine aykırı olarak, Leonardo'nun “İsa'nın Son Akşam Yemeği” tablosundakine cok benzer bir düzenle oturduklarını da fark ederiz. Bu sahnenin bir yerinde Neo, kendisine yöneltilen “Şarap ister misin?” sorusuna “Hayır” cevabı veriyor. Bu “Hayır”ın devamında Merovingian'dan geler karsılıkta bir o kadar ilginç oluyor: “Kimin vakti var ki?” “İsa'nın Son Aksam Yemeği” meselesi Neo'nun Kahin'le görüşmeye giderken geçtiği pazar yerindeki bir tezgahta, içinde İsa'nın son aksam yemeğinin resmedildiği bir oyuncak cam kürede de karsımıza çıkarak, tam anlamıyla görünür oluyor. 
Diğer bir yandan, Merovenjler'in ünlü Tapınak Sövalyeleri ile aynı soydan olduğuna dair de bir rivayet söz konusu. 
Tapınak Şövalyeleri'ni kuran kisi olan Godfroi de Bouillon da bir Merovenj. 


Sövalyelerin bir kısmı, Bafomet veya Bahomet olarak adlandırılan “üç baslı, sakallı ve uzun saçlı bir puta tapıyorlar. 
Bu putu kimileri, Eski Mısır tanrısı “Osiris-İsis” olarak (ki filmde Osiris adı önemli bir yer tutmaktadır), yorumluyorlar. 

Filmin İskandinav mitoslarına yaptığı göndermeler de küçümsenemeyecek kadar fazla. Neo'nun Merovingian'ın adamları ile dövüştüğü salonda etraftaki heykeller İskandinav tanrıları olan Odin, Thor gibi tanrılara ait. Odin gökyüzünün efendisi ve “ölüler dünyasının” kralıdır. 
Beyaz sakallı, yaslı bir adam olarak betimlenir. Odin'in ayaklarının dibinde iki kurt, omuzlarında ise iki karga bulunur. İlginçtir ki, bu kargalardan birinin adı Düşünce diğeri ise Bellek'tir. 
Bu noktada Neo ve Kahin'in ikinci filmdeki karsılasma sahnelerinde, Kahin'in bir sürü karga beslediğini hatırlamak çok anlamlı olacak. Odin, diğerini “akıl karsılığı kurban verdiği için” yalnızca bir göze sahiptir. Salonda bulunan diğer bir heykel bir başka İskandinav tanrısı olan Thor'a ait. Thor, kızıl sakalları ile betimlenir. Sihirli bir kemer takar, ellerine eldivenler giyer ve çekiç kullanırdı. Tabii, İskandinav mitoslarına gönderme yaparken, ilk 


filmde kullanılan Yunan mitosları da unutulmamış. Persephone, “ölüler dünyasının” tannsı Hades'in, delice aşık olarak yer altına kaçırdığı, bereket tanrıçası Demeter'in kızı. Filmde Matrix'i, makinelere bağlı olduğu için “yaşayamayanların/ölülerin” dünyası olarak kabul etmek mümkün. 

Diğer bir yandan filmdeki “yeniden doğum/ rebirth” teması ilk filmdeki gibi ön plana çıkmakta olan önemli bir nokta. İsa gibi yeniden hayata dönmek, filmdeki birçok karakterin (Smith, Neo, Trinty) yaşadığı bir durum. Yeniden doğum kimi zamanlarda “uykudan uyanma” anları ile karşımıza çıkıyor. İlk filmde Neo ile tanıstığımız anda bilgisayar monitöründe “Wake up/ Uyan!” yazısının yanıp söndüğünü, daha sonra Trinity'nin Neo'yu tersine cevrilmis “Uyuyan Güzel” masalındaki gibi uyandırdığını hatırlarsak, “The Matrix: Reloaded”ta karsılastığımız “Wake up!”ların anlamına biraz daha yaklaşmış oluruz. Üstelik “The Matrix: Reloaded”ın sonunda Neo ve Bane'in komada olduğunu (bu da bir çesit “uyuma/uyanma” durumu çünkü) ve daha önce Neo'nun yaşadığı uyuyamama problemi üzerine ne kadar çok diyalog olduğunu hatırlarsak, 


Ml Olmanın dayanılmi 


meselenin önemi iyiden iyiye aşikar oluyor. Ayrıca yenidendoğum, Matrix'te varolan reenkamasyon gibi bir kapıyı da açtığı için bu noktada çok önemli bir şey karsımıza çıkar. Çünkü buradaki reenkarnasyon, Neo'nun 6. sürüm olması ile de ilişkilendirilebilir. (İlk filmde Kahin'in Neo'ya kurabiye ikram ettiği sahnede, elinde tuttuğu tepside topu topu 6 kurabiye bulunduğunu, Kahin'in evinde karşılaştığımız Budist çocuğun 5'i eğri, 1 tanesi düzgün olmak üzere toplam 6 kaşıkla oynadığını ve “The Matrix“in acılıs sahnesinde dev puntolarla yazan 5 ve 6 rakamlarının arasındaki O'ın içine girerek “Matrix” yazısının olustuğunu hatırlatmadan edemeyeceğim!) 
Evet! Sanırım yazımın en başında bahsettiğim falı açmanın zamanıdır. 
Fakat önce avuçlarımda tuttuğum 2 hapı size sunmakla işe başlıyorum. Ya mavi olanı seçeceksiniz ya da kırmızı olanı. 
Kırmızıyla birlikte “The Matrix” ve “The Matrix Reloaded”dan yola çıkılarak yapılan, “The Matrix Revolutions”da karşımıza çıkabileceklerin dünyasına gireceksiniz. Kırmızı hapın alametlerinin büyüsüne kapılanlar için söyleyeceklerim bitmedi; Burada yazacaklarım, sadece birer varsayım, bir yerlerde okuduğum ya da tüyosunu aldığım bir sey değil. Bu yüzden doğrulanmayabilirler. Beni bir “falcı” kabul edin ve “fala inarımam ama falsız da kalmam” diyerek “söylenip de çıkmayanlar” sevimli bir oyun olarak görün. Eğer “Filmi izlemeden ahkam kesmeye çalışanlardan hoşlanmam” ya da “The Matrix 


Revolutions” hakkında hiçbir fikir/ ihtimal duymak istemiyorum” diyenlerdenseniz, lütfen mavi hapı seçin, filmle aranıza hiç kimseyi sokmayın ve yazının devamını okumayın. Maviyi secenlere burada veda ediyor ve daha sonra tekrar görüşmeyi diliyorum. Kırmızıyı seçenlere ise, derdimi anlatmaya baslıyorum. 
Daha da doğrusu, bizi bir yere ulaştırabileceğini düşündüğüm soruları sormaya başlıyorum... Mimar'ın “Eğer ben bu sistemin babası isem, o da annesidir” dediği kisi Kahin değil. 
Üçüncü filmde karşılaşacağımız bu yeni dişi güç kim? Smith'in Neo'dan aldığı ve ikisini birbirine bağladığını söylediği özellik, kendi kendini gelistirebilme özelliği mi? Niçin çeşitli sebeplerle (Hamann'la uyku problemi üzerine ve Mimar'la seçimler hakkında konusurken örneğin) Neo'ya, “hala insansın” deniyor? “The One” olmak, aslında git gide mekaniklesmek ve insan olmaktan cıkmak anlasıldığı kadarıyla. Üstelik Hamann ile Neo'nun yaptığı ve aslında makineleri yok etmenin ne kadar imkansız olduğu, makinelerle bir sekilde karsılıklı olarak birbirlerine bağlı oldukları konusundaki tartışmanın olduğu sahnede Hamann, makinelere ihtiyaçları olduğunu ve makinelerin asla vazgeçilebilecek bir sey olmadığını söylüyor. Neo'nun diğer sürümlerden farkı, tamamiyle makineleşememesi. 
Bunun sebebi ise Trinity'ye duyduğu ask. Belki de Neo tam anlamıyla bir bilgisayar programı. Belki de içinde kendini geliştirebilen bir bilgisayar programı bulunan bir insan. (Matrix'e 


girebilme yetisine sahip tüm diğer 


başlarında karşılaştı 


arakterler gibi!) Sisteme göre giderek makineleşmesi gerekiyor ama ask bunu engelliyor ve bu yüzden de insan olarak alıyor. “The Matrix: Reloaded”ta, makineleri etkisiz hale getirdiği sahnede bunun bir uzantısı olabilir. 
İkinci filmde öncelikle ilginç olan, filmin 


ğımız, sürekli 


Neo'nun yanında bitiveren çocuk. 
Filmde adı söylenmeyen bu çocuğun 


“The Animatrix”te yer alan “Kid's Story”de Karl Popper olduğunu 


anlıyoruz. Anime'de 


“rüyası kendini 


gerçeklemis” bir çocuk olarak karsımıza 


çıkan Popper, “rüyanın 


endini 


gerçeklemesi” işini Neo'dan önce yapabilmiş durumda. Bu da insanı “Biraz fazla uçtum galiba!” dedirtecek, biraz sonra söyleyeceğim ihtimale götürüyor. “The Matrix: Reloaded”ta Neo, toplantı yaptıkları sırada (250.000 
makinenin Zion'a doğru harekete geçtiği konusuluyor), ajanların kendilerine yaklaştığını sezebiliyor. Bu sahnenin girisinde “Kim geldi?” 


sorusunu yönelttiği 


yandaslarından soru 


ile cevap alıyor: “Birinin geldiğini 


nerden bildin?” Ben 
Zion'a girdiklerinde 


zer bir şekilde, arsılastıkları cocuk 


(Popper) için Trinity Neo'ya “Bu çocuk her zaman senin nerede olduğunu nasıl bilebiliyor?” deyince, ortaya “Neo ve Popper'in aralarında bağ olduğunu söyleyebiliriz, 6. sürüm oldugu söylenen 


Neo'nun başanılı ola 


maması halinde 


yetiştirilecek olan 7. sürüm müdür bu çocuk? Tabii, bu Neo'nun bir program 


(seçimini insanlığın 


kölesi olmaktan 


yana kullanmış bir program), ya da içinde program taşıyan bir insan olması ihtimaline dayanıyor. Belki de... Belki de... “Sadece soru soruyorsun, bizde bir tahminde bulunacaksın diye heveslenmistik” diyorsanız, unutmayın filme göre soruların cevapları aslında önceden verildi. Yani seçimler yapıldı (Kahin bile kırmızı bir şeker/hap yuttuktan sonra!), buradan sonra anlamamız gereken bu seçimleri niye yaptığımız... Şaka bir yana, insana çok güzel sorulmuş bir bilmeceyi çözmeye çalışmanın verdiği zevkle sonuca biraz daha yaklasıyoruz. Karl Popper isminin üzerine biraz daha gitmekte fayda var. 
Karl Popper (“Kid's Story”de Michael Karl Popper olarak geciyor) Avusturyalı bir filozof. Alman işgali sırasında İngiltere'ye göç ediyor. Popper'in Alman işgali ile ilişkili bir hayat hikayesi olması gercekten ilginc, cünkü özellikle “Rönesans 1” ve “Rönesans 11” başlıklı animasyonlarda yer yer “Nazi dönemine ait görüntüler izliyorum” hissini duyuyorsunuz. Makinelerin dev insaat araçları ile taşınıp toplu mezarlara gömüldüğü sahneler, Alain Rene'nin “Night and Fog”unda yer alan arsiv görüntülerinden çıkmış gibi. “Kötü 

olan” (ister makine, ister insan olsun) Nazi kimliği ile özdeşleştirilebiliyor. 
“Kid's Story”de Popper'ın pesine düsen ajanlardan kaçması da aynı konunun bir parçası olarak görülebilir. Benzer şekilde “The Matrix”te yer alan ve ajanların Neo'yu sorgulaması sahnesinde, basına geleceklerden habersiz olan Neo'nun ajanlara “Bu gestapo ayakları bana sökmez” dediğini hatırlamakta da yarar var. Karl Popper'ın “The Matrix” ve “The Matrix Reloaded”i içine alabilecek kimi sözleri de mevcut. Örneğin Bryan Magge'nin “Karl Popper'ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı” adlı kitabından alıntı yapmakta yarar var: “Bazı kimseler en büyük arzularının ortalığın iyice silinip süpürülmesi, bir tabula rasa yaratılarak onun üzerine yepyeni bir toplum sisteminin kurulması olduğunu söylüyorlar. Geleneği yıktıkları anda onunla birlikte uygarlığında yitirildiğini görürlerse şaşırmamalıdırlar. İnsanlığın Adem'le Havva'nın başladığı noktaya geri gittiğini ya da hayvanlara dönüldüğünü göreceklerdir. (Karl Popper'ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi Kitabevi, 5:145). Sanırım Matrix dünyasını bu sekilde açıklamak da mümkün. 
Kendi adıma “The Matrix: Reloaded” fırtınası içinde olup bitenlerden oldukça memnunum, ama “filmi beğenmemenin marifet kabul edildiği” ve “prim yaptığı” bir dönemde biz eğlenceli bir bilmeceyle uğraşırken televizyonlar aracılığıyla mızıkçılık yapan ve bunun bir film oldugunu unutanlara biraz sinirlendiğimi de itiraf etmeliyim. Tüm sorular yine cevap bekliyor. Sorulara cevap bulabilmek için ihtiyacımız olan secilmis kisi “derin bir uykuda”. Lütfen, “Wake up Neo, wake up!” (Uyan Neo, uyan) B 
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Klaus Kinski filmde muhteşem bir performans sergiliyor ve canlandırdığı 
Aguirre karakterinin ruh halini eksiksiz şekilde yansıtıyor. 


Cinnete 


yolculuk 


Sinema tarihinin en özgün yönetmenlerinden olan Werner Herzog'un uluslararası areneda ilk kez dikkat çekmesini sağlayan filmi “AGUIRRE: TANRI'NIN GAZABI” (Aguirre, der Zorn Gottes) etkisini 30 yıl sonrasında hâlâ koruyan bir başyapıt. Bu 30 yıl boyunca hayranlarınca sürekli el üstünde tutulduğunu ve sayısız yönetmene cesaret verdiğini de unutmamak gerek. Gin ERTAN 


li Werner Herzog herhangi 
> © bir akıma veya kategoriye 
A dahil edilemeyecek kadar 
8 nev'i sahsına münhasır 
bir yönetmen. Onun filmlerini izlememiş sinemaseverler bile, setlerde veya set dısında yaptığı kimi çılgınlıkları konu alan meshur hikayeleri duymus olabilirler. Herzog'un sıradışı kişiliğinden doğrudan etkilenen sineması, en az onun kadar çılgın filmlere kaynaklık etmis durumda. Gerek içerik gerekse biçim olarak pek benzeri bulunmayacak bu filmlerin zamanla birer külte dönüşmesiyse kesinlikle sasırtıcı değil. 
Herzog'un en meşhur filmlerinden olan “Aguirre: Tanrı'nın Gazabı” (Aguirre, der Zorn Gottes) da 1973 yılında Cannes Film Festivali'ndeki gösteriminden itibaren etrafında sayısız fanatik toplamış. Özellikle “70'li yıllarda ABD ve İngiltere'de belirli çevrelerde bir fenomene dönüstüğü biliniyor. O günlerden bu zamana değin de seyirci üzerinde benzer bir etkiyi sürdürüyor. 
Herzog'un bir kült figüre, filmlerinin de birer kült klasiğine dönüşmesinin başlıca müsebbibleriyse sinema öğrencileri ve kimi sinema yazarları. 
Onun filmlerine yoğun bir hayranlık beslemenin yanında, birer başyapıt olarak selamlıyor ve sinema tarihinde önemli bir noktada durduklarını savunuyorlar. Örneğin, “sıfırcı hoca” misali cimriliğiyle meshur sinema yazan Leslie Halliwell/in Film Rehberi'nin (film guide) 1998 baskısında (hos, bu Halliwell'in ölümünün ardından yeniden elden geçirilmiş bir basım) üç Herzog filminin -“Aguirre: Tanrı'nın Gazabı”, “Jeder für sich und Gott gegen alle/Kaspar Hauser” ve “Fitzcarraldo”- tam puanla değerlendirildiğini görmek mümkün. 
Çeşitli kaynaklara baktığımızda Herzog'u kültlestiren sinemacıların basında, “70'lerin Amerikan sinemasına damgasını vuran ve “brat” adı verilen yönetmenler kusağının (dilimize “velet” yönetmenler olarak çevirebilecek olsak da onlar bizim buralarda genellikle “sakallılar” olarak biliniyorlar; yani Coppola, Spielberg, De Palma, vb.) 
geldiğini görüyoruz. Özellikle Coppola'nın “Kıyamet"inde (Apocalypse Now) “Aguirre”nin etkisini açıkça görmek mümkün. Belki bu noktada filmin hikayesine, çekim öyküsüne ve temalarına geçis yapmak daha açıklayıcı 


olabilir. 

16. yüzyılda geçen “Aguirre”, bir grup İspanyolun bir efsanenin peşinden çıktığı yolculuğu anlatıyor. And Dağları'nı asarak, altın sehir El Dorado'yu aramaya çıkan keşif grubu, ormanda kendi içinde bölünmeler yasıyor. Komutan yardımcısı Don Lope de Aguirre'nin (Klaus Kinski) başlattığı isyan sonucunda komutan Don Pedro de Ursua (Ruy Guerra) tutuklanıyor ve kolay manipüle edilir Don Fernando de Guzman (Peter Berling) El Dorado kralı ilan ediliyor. Bu noktadan sonraysa tüm grup Aguirre'nin deliliğiyle beraber ormanın bilinmeyenine doğru yol alıyor. 
Filmin konusunun birkaç cümleyle özetlenebilir olmasından da anlaşıldığı üzere Herzog'un buradaki esas meselesi, coğu filminde olduğu gibi, hikaye anlatmak değil. Epik bir macera filmi görünümündeki “Aguirre"den fazla hareket beklemek de doğru olmaz. 
Yönetmen izleyiciyi mekanlar ve müziğin (çoğu Herzog filminin müziklerinde imzası olan, Alman krautrock grubu Popol Vuh'un etnik tatlar tasıyan soundtrack çalısması) birlesimiyle yarattığı hipnotize edici etkiyle avucuna alıyor. Eğer ilk karesinden itibaren filme adapte olamazsamız, yoğun bir sıkıntıya gark olmanız muhtemel. Ancak Herzog'un hedeflediği etkiye kapılırsanız, filmi yer yer nefesiniz kesilerek izlemeniz büyük bir olasılık. 
“60'larda ortaya çıkan Yeni Alman Sineması akımının, yeni bir sinema dili yaratmak yönündeki çabası Herzog filmlerinde baska bir sekilde gerçekleşiyor. Werner Herzog filmlerinin geçtiği mekanları da olabildiğince el değmemiş, gösterilmemiş yerler arasından seçiyor. Almanya'da geçen filmlerinde dahi Bavyera'dan farklı bir görsel estetik yakalamayı beceriyor. Bu durumu onun su sözleri en iyi sekilde açıklamakta: “Belki de bazı ütopyaları aramaktayım; insan onuru ve saygı için bir alan, bakir peyzajlar, henüz var olmayan gezegenler, hayali manzaralar... Bugünlerde çok az kisi bu imgelerin pesinde.” 

“Aguirre” de Herzog'un bu arayısının tipik bir ürünü. Filmini gerçek mekanlarda çekmeye karar veren ve tüm ekibi peşinden Peru'daki ormanların derinliklerine sürükleyen yönetmen için dahi de diyebilirsiniz, deli de. Hastalık, açlık, elverişsiz hava koşulları gibi pek çok badire atlatılarak çekimleri 


“ AGUİRRE: 


tamamlanan “Aguirre”, biraz da bu olaylı çekim hikayesi nedeniyle kült olmuş durumda. Daha önce de dikkat çektiğimiz, “Kıyamet” ile tasıdığı benzerlik de yine büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Coppola'yı benzer şekilde olaylı bir çekim sürecine yönlendiren, ona öncelikle cesaret veren unsurların başında Werner Herzog ve “Aguirre” geliyor olsa gerek. 

Aslında şimdi dönüp baktığınızda, “Aguirre”nin Peru'daki çekimleri, daha sonraları “Fitzcarraldo”da devasa bir gemiyi karada yürütecek bir yönetmen için minik bir başlangıç gibi gözüküyor. 
Veya söyle söyleyelim; Herzog'un neredeyse her bir elemanı gerçekleşmesi imkansız bir hayal veya akıl almaz bir iddia üzerine kurulu gibi 


gözüken filmografisini takip ettiğinizde, > 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“Aguirre” de şok etmekten çok, mantıklı ve anlamlı bir yere oturuyor. Ancak bu durum elbette filmin tasıdığı etkiyi azaltmıyor. En fazla Herzog'a deli deyip, geçmenizi engelliyor. 

Esasında Herzog'un sinemasındaki çılgın deneyleri bir nev'i manifesto olarak görmek de mümkün. Zira hemen her şeye meydan okuyan bir yönetmenle karsı karşıyayız; bütçe (çoğu filminin yapımcısı yine kendisi), doğa, insan bedeni, fizik kuralları, hatta Tann... 
Herzog, tıpkı filmlerindeki karakterler gibi gerçekleşmesi imkansız gözüken hayallerin pesinden giden ve bunları basaran bir yönetmen. Başka bir deyişle, yaratıcı zihnin önündeki tüm engelleri hiçe sayması bağlamında bir sembol. Acıkçası sırf bu özelliğiyle bile sinema sanatına büyük bir katkısı var. 
Ancak Herzog filmleri sadece bu tavırdan ibaret değiller. Çoğu, toplum normlarına göre normal sayılmayacak, zihinsel özürlü veya deli başkarakterlere sahip filmleri, bu karsı koyma temasını biçimsel olarak Herzog'un deneyleri ve onların etkisiyle olusan görsel yapıyla işliyorlar. Hikaye anlatımı ve dramatik yapı bir adım geriye çekilmiş olsa da, içerikte de aynı temanın izlerini yakalamak mümkün. 

“Aguirre” de Avrupa'nın sömürgeci kimliği üzerinden insan ve doğayı karsı karsıya getiriyor. Gözünü “altın kent”i bulma hırsı bürümüş İspanyollar ve misyoner kimliğiyle keşif gezisine katılan rahip, medeniyetin çöküsünün birer sembolüne dönüsüyorlar. Örneğin rahip bir yerliye içinde Tanrı'nın sözleri olduğunu söyleyerek İncili verdiğinde, yerli kitabı kulağına götürüyor ve “Bu konusmuyor!”, diyerek yere atıyor. 
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Herzog sonraki filmlerinde de sık sık arşı duracağı sözde Batı medeniyetini, dinsel dogmaları ve kapitalizmi bu ve benzeri sahnelerde sık sık yeriyor. 
Filmin başkarakteri Aguirre ve onun sebep olduklarıysa filme trajikomik bir boyut katıyor. Büyüklük kuruntusundan (delusions of grandeur) mustarip Aguirre çıkarttığı isyanla yönetimi ele geçirdiğinde, medeniyetin ve sistemin fasizme yakın duran yönünü ortaya oyuyor. Krala karsı koyma niteliğindeki bildirinin okunuşu veya ormanın ortasında düzenlenen “mahkeme” filme ironik bir boyut kattığı gibi temasına da destek çıkıyor. Finalde kesif ekibinin maymunların saldırısına uğraması ve Aguirre'nin yaptığı konuşmaysa ayrıca anlamlı. Aguirre kendi kızıyla evlenerek en saf ırkı yaratmak yönündeki arzusunu dile getirdiğinde filmin faşizme ilişkin yaptığı göndermeler tamamlanıyor. 
Herzog, Aguirre'nin deliliğini ve megalomanisini bireysel faşizmin bir nev'i yansıması olarak kullanıyor ve faşizmin mevcut sistemler dahilinde kolayca öne cıkabileceğine ve herkesi içine çekecek felaketlere sebep 


| Yönet 


ietiien ve favori oyuncusu 
“Cohra Verde”nin setinde. 


olabileceğine dikkat çekiyor. 
Elbette Aguirre karakterinin deliliğinden bu kadar bahsettikten sonra Klaus Kinski'nin adını anmamak olmaz. Bu rolde son derece etkileyici bir performans veren Kinski filme kuşkusuz cok'fazla sey katıyor. Öncelikle söylemek gerek, Werner Herzog oyuncu ile en fazla çalışmış yönetmen. Garip kaprisleri ve akıllılıkla delilik arasında gidip gelen tavırlarıyla tanınan Kinski çoğu yönetmen için ikinci kez sete çağrılmayacak bir isimken, Herzog onunla tam 5 film çekmis. Baska bir deyişle, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Şaka bir yana, Kinski grotesk oyunculuğuyla Herzog'un deli karakterlerini yorumlamak için en ideal isim olsa gerek. “Aguirre” ise onların beraber çalıştıkları ilk film. 

Herzog'un 1999 yılında çektiği Kinski belgeseli “Mein liebster Feind” (“Benim Canım Düşmanım”, Almancada dost anlamına gelen “freund” ve düşman anlamına gelen “feind” arasındaki kısmi fonetik benzerlikten yola cıkan bir isim), “Aguirre”nin çekimiyle ilgili kimi ilginç bilgiler barındırmakta. O yıllarda rol aldığı kimi filmleri yarım , bırakmasıyla meshur olan Kinski, başlangıçta Herzog'un bile rol vermeye cesaret edemeyeceği bir isimmiş. 
Peru'da çekimler devam ederken basrol oyuncunuzun seti terkettiğini bir düşünsenize... Ancak Kinski'nin senaryoyu okur okumaz, gecenin geç bir saatinde Herzog'u araması ve yoğun ısrarı yönetmeni ikna etmiş. Aslında kendisi de yıllardır Kinski'ye hayranlık 


Werner Herzog 


beslemekteymiş. Ancak korkulan olmuş ve filmin çekimlerinin ortasında Kinski birdenbire filmi bıraktığını acıklamıs. Bu açıklamanın ardından Herzog seti terkettiği takdirde önce Kinski'yi sonra da kendisini silahla vuracağını açıklamış ve oyuncusunu kalmaya “ikna etmis”. 
Kinski ile ilintili bir diğer ilginç hikayeyse oyuncunun figüranlardan birisinin kafasını yarması. Kesif grubunun bir yerli köyünü bastığı sahnede, gerçek bir kılıcı olabildiğince sert şekilde adamcağızın kafasına geçirmiş. Neyse ki figüranın kafasındaki kasket derin bir yara açılmasını engellemiş. 
Kinski'nin sergilediği, belki biraz kontrolsüz ancak filme cuk oturan oyunculuk büyük ölçüde doğaçlamadan kaynaklanmakta. Herzog'un kendisinin söylediklerine göre, filmin çoğu sahnesi herhangi bir prova yapılmadan ve doğaçlamadan beslenerek çekilmiş. Bu durum filmin gerçek ve kurmaca arasındaki yapısına, akıllılık ve delilik arasında gidip gelen ruh haline ve Kinski”nin performansına kuşkusuz çok şey katmış. 

Uzun metrajları kadar belgeselleriyle de tanınan Herzog'un “Aguirre”yi doğal mekanlarda çekmesi, filmde doğayı kullanışı ve gerçekle kurmaca arasındaki çizgiyi yer yer belirsizlestirmesi sasırtıcı değil. Bu arada hemen ekleyelim, filmin açılışında hikayenin uyarlandığı iddia edilen günlük gerçek değil. Ancak bu enformasyona itimat etmeseniz bile yönetmenin yakaladığı gerçekçi atmosfere kendinizi kaptırmamanız neredeyse imkansız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, her sey ilk sahnesinden itibaren filme adapte olup olamamanıza bağlı. En nihayetinde şöyle diyebiliriz ki; herkesin kalemi bir sinema yapmasa da Herzog sinemaseverler için keşfedilmesi zorunlu bir yönetmen. Onun basyapıtlarından “Aguirre” de sinemasına giris için yerinde bir seçim. Filmin www.amazon.com adresinden ulaşabileceğiniz 1. Bölge DVD kopyası size essiz bir sinemanın kapılarını açabilir. Bizce bu bulusmayı geciktirmemenizde fayda var. Ml 


Altıncı His 
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M. Night Shyamalarn'ın turnayı tam manasıyla gözünden vurduğu filmi “Altıncı His”, korku filmlerinin 90'lı yıllardaki yükselişinin doruk noktalarından biriydi. Özellikle içerdiği muhteşem sır nedeniyle izleyenlerin çok da arkadaşlarına 


anlatabileceği türden bir film değildi. Afişinde de vurgulanan bu merak uyandırıcı özelliği, filmi kısa sürede bir sinema olayı haline getirdi. Her ne kadar “Carnival of Souls”, “The Omen” ve “The Shining”e kadar birçok kalbur üstü yapımdan besleniyor olsa da, Shyamalan'ın tedirgin edici dingin atmosferine kimse kayıtsız kalamadı. Bunda elbette küçük mucize Haley Joel Osment'ın ağızları açık bırakan cinsten oyununun da katkısı büyüktü. Film, bir psikolog olan Malcolm Crowe ve onun yardım etmeye çalıştığı küçük bir çocuğun (Cole Sear) hikayesini anlatıyordu. Elbette bu, sıradan bir hasta-doktor ilişkisi değil. Her ikisi de ayrı bir trajedinin kurbanı... Belki de film, bu karakterlerden ve bu karakterleri birer el bombası pimi haline getiren muhteşem karelerden güç aldığı için unutulmadı ve unutulmayacak... 


Kaderine doğru 

“Özel efekt barındırmayan bu tür sessiz sedasız anların çokluğu Shyamalan'ın basarısının en önemli sebeplerinden biri belki de. Bu kare ve benzerlerine filmde sıkça rastlamak mümkün.” 


Öncelikle bir belirsizlik yaratmanın bir yandan da çok ama çok önemli olan dramatik yapıyı bozmadan kahramanlarını hikayesinin içinde yürütmenin yollarını arayan Shayamalan, çareyi onları mümkün mertebe yalnız bırakmakta bulmus. Bu fragmanlık sahnede o ana kadar sırrına nail olduğumuz ve bu nedenle de onun her hareketine en az onun kadar korkuyla yaklaştığımız Cole, misafirliğe geldiği bir evin çatı katına doğru ilerliyor. Ama duyduğu bazı sesler var. Bu sesler evin duvarlarındaki bir dolaptan geliyor. Her seyden önce bu sekansın ilintili olduğu sahnelere bir göz atmak faydalı olacaktır. Zira Cole, merdivenlerden yukarı doğru yükselen tıpkı kazağı gibi kırmızı olan bir balonun pesinden sürükleniyor buraya doğru... Kısacası hayli stilize bir plan var karşımızda. Ancak bu düğüm sıkılıyor sıkılıyor ve bir noktada infilak ediyor tıpkı balon gibi. Çünkü bir taraftan da bu sahne, Cole'un doktor Malcolm'a sırrım söylemeden önce ölülerle ilgili olarak yaşadığı son olay. O nedenle de artık balonun patlaması, okun yaydan çıkması ve belli bir çıkıssızlık hissi için bu tüyler ürperten sahne birebir. Özel efekt barındırmayan bu tür sessiz sedasız anların çokluğu Shyamalan'ın basarısının en önemli sebeplerinden biri belki de. Bu kare ve benzerlerine filmde sıkça rastlamak mümkün. Bu sahneye kadar herhangi bir hayalet görmüş değiliz. Bu da karakteri hikayenin coğu kısmında yalnız bırakmanın getirilerinden biri. 
Böylelikle Shyamalan, karakterin yasadığı hissiyatın tamamen benzerini izleyiciye geçirmeyi başarıyor ve tek bir hayalet bile görmeden tüylerimiz diken diken oluyor. Kısacası, bir süre sonra Cole'un korktuklarından korkmaya baslıyoruz. Öte yandan sahnenin çağrıştırdığı meselelerden biri de korku geleneğinden alışkın olduğumuz meraklı kahraman tipi. Çünkü sahnede Cole yalnız, bir iki kat yukardaki bir tıkırtıyı merak ederek takip ediyor ve her seyden önemlisi de görmek istiyor. Yani, çoğu korku filminin aksine bir tuzağa doğru değil, bu konsepte benzer bir sekilde kaderini eline almaya doğru ilerliyor. 


Tek kişilik servis 


“Sahneyi tüm filmden bağımsız olarak düsündüğümüzde de insan ilişkilerine dair söylediği seyler pek hoslamlacak cinsten seyler değil.” 

İste pimi çekilmiş bir bomba daha. Ama ne zaman patlayacağı mechul. Foyası sonradan ortaya çıkacak olan bu tarz sahnelerden filmin bircok yerine cömertçe serpiştirilmiş ama bu sahne bambaşka... 
Malcolm eşiyle bir yemek sahnesinde görünüyor. 
Aslında evlilik yıldönümlerinde sürekli geldikleri bir restoran burası. Bunun bir ritüel olduğunu buraya hic sözleşmeden gelmelerinden anlıyoruz. Ama kötü giden bir evlilik gibi çizilen Malcolm ve esi Anna arasındaki iliskinin portresine bu sahnede fazlasıyla inandırıcı bir boyut ekleniyor. Tabii, bu sahnenin bir yan anlamı daha var ve gerçek bomba işte o zaman patlıyor. Filmin finalindeki inanılmaz sürpriz sonrasında ve hatta o sürpriz gerçeklesirken bile bu tarz baska sahnelerden sıkça faydalanılıyor. 
Sözgelimi Malcolm/'un, Cole'un evinde annesiyle arsılıklı oturduğu bir sahne de buna örnek sayılabilir. O an için, yalnızca yolunda gitmeyen bir evlilik anı gibi görünen bu sahne, filmin sonunda izleyicinin zihninde daha da ürkütücü anlamlar azanan sahnelerden biri oluveriyor. Bu durumda bu sahnenin bir maskeleme görevi olduğu da yadsınamaz. Shyamalan, Malcolm'u eşiyle karşı arsıya getirerek hem onun evliliğinden bir enstanta- ne sunar gibi davranıyor hem de hepimize sıkı bir feyk atıyor. Üstelik bunu tekrarlıyor ve kafa karısıklığı yaratan Malcolm'un gündelik yaşamla ilintide olduğu sekansların üzerine üzerine gidiyor. Ama bunların ümünde her sey orijinal hikayeye göre yerli yerinde. 
esela bu sahnede de masanın tek kisilik olarak tasarlanması, hesabın direkt olarak Anna'nın önüne gelmesi gibi durumlar hep bunun kanıtı. Ancak sahneyi tüm filmden bağımsız olarak düsündüğümüzde de insan ilişkilerine dair söylediği seyler pel hoslanılacak cinsten seyler değil. Karı-koca ilişkilerindeki ufak detaylarda gizli mutsuzluklara olan ilgisini bu filmden sonraki “Unbreakable / Ölümsüz”de de gizlemeyen Shyamalan, bu konudaki can yakan tespitlerini birebir vurgularken, bu duruma ironik bir yaklasım da sergiliyor. 


Bir ölüyle güpegündüz iletişim 

“Daha çok geceleri karsımıza çıkan ölü insanlardan biri, Cole ile ilk kez gündüz vakti iletişim kurmuş oluyor.” 


“T see dead people! (Ölü insanlar görüyorum”... 
Cole'un sırrını açıklayan ve neredeyse filmi izlemeyen insanların bile diline dolanan bir replik bu. Cole ölü insanlar görmekten muzdarip. Ve bu karede biz de bir ölü ile karsı karsıyayız. Ama bu değişkenliği olmayan bir durum. Yani, günümüzde geçen ve isin içine fantastik denilebilecek öğeleri iliştiremeyeceğiniz bir hikaye yapısında, çocuğun bu durumunu değiştirmek icin pek de iç açıcı olmayan bir psikologdan baska bir careye basvurmuyor film. Yani, filmin tıkanabileceği bir nokta bu. Ama gelip dayandığı nokta yine zekice oluyor. Bir şeyle bas edemiyorsa onu kabullenmelisin, sonra da değistirmeli. İste bu sahnede gördüğümüz talihsiz kız, önce Cole'un evindeki o meşhur çadırında korkutucu bir biçimde karşımıza çıkıyor. Şimdi de alınmasını istediği bir intikam için yardım isteyebileceği tek kisi olan Cole'dan yardım istiyor. Tüm bu tüyler ürpertici duruma rağmen bir yerden sonra garip bir biçimde film, izleyiciyi çocuğun korkularından arındırıyor. Çünkü biraz sonra pastadan çok ama çok farklı bir sürpriz çıkaracak karsımıza. O nedenle her ne kadar ürkütücü bir kare olsa da, daha çok geceleri karsımıza çıkan ölü insanardan biri, Cole ile ilk kez gündüz vakti iletisim urmuş oluyor. Yani, durum yavaş yavaş değişmedönüşme göstererek bir nevi ölülerle iletişim kurabilen bir süper kahraman mottosuna doğru yol alıyor. 
Zaten hikayenin iki as isminden Cole'a ait olanı buralarda bir yerde nihayetleniyor. O nedenle de film içinde hayli önemli bir yerde durmakta bu kare. Cole ilk kez kaçmıyor, ilk kez basına gelenleri değerlendirmeye çalışıyor. Ne kadar zor da olsa bu hediyeyi” kabul etmeye mecbur olduğunu anlıyor ve okta konuyor... Ama sadece Cole için. Malcolm'un ikayesi çok daha sonra şekilleniyor ve belki de hyamalan'ın ellerini ovuşturarak beklediği bu final ahnesinde hepimiz bu ve bunun gibi vizyonlarla 

olu sahnelerin hepsinin ne derece manidar 

duğunu anlıyoruz. 
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KARŞIDAKi ALBUM 

İtalya'da 5 filmi olarak kabul edilen “Karsı Pencere” toplam 11 dalda aday gösterildigi David Di Donatello'da “En İyi Film” seçilirken müzikleri de “En İyi Film Müziği” ödülüne layık görüldü. Oyuncuların performansı ve yönetmenin başarısının yanısıra filmin etkileyici müzikleri de övgüyle karsılandı. Günümüz Roması'nda geçen bir öyküyü anlatan “Karsı Pencere” genc yaslarına rağmen 9 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi olan Giovanna ve Filippo'nun ilişkisini konu alıyor. Geçici işlerde çalışan kocasının çocuksu karakterinden dolayı aileyi çekip çevirmek zorunda kalan ve bu sebeple katılaşan Giovanna'nın tek eğlencesi penceresinden karsı binada oturan genç adam Lorenzo'yu gözetlemektir. Andrea Guerra, Giorgia, Carlos Eleta Almaran ve A. 
Bertocchi gibi İtalya'nın en saygın müzisyenlerinin yer aldığı filmin soundtrack'inde Özpetek, ülkemizin dünya çapındaki sesi ve gururu bir diğer dev isim olan Sezen Aksu'ya da yer vermis. Albümde, Türk Pop müziğinin en önemli ismi olarak kabul edilen sanatçıya ait iki parça yer alıyor. Aksu'nun film için özel olarak yazdığı ve filmle aynı adı taşıyan “Karşı Pencere”nin Türkçe versiyonu ve sanatçının geçtiğimiz yaz dillerden düşmeyen şarkısı “Şarkı Söylemek Lazım” soundtrack'de yer alan parçalar arasında. Filmi de, albümü de tavsiye olunur. Karsı Pencere / DMC 


BİR SONBAHAR ESİNTİSİ 

Bu yılın en gözde yerli filmlerinden “Gönderilmemiş Mektuplar” romantik film müzikleri ile müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Başrollerini efsanevi ikili Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştıkları, ünlü yönetmen Yusuf Kurçenli'nin elinden çıkan aşk hikayesinin müzikleri de usta isim Attila Özdemiroğlu imzasını tasıyor. 
Attila Özdemiroğlu'nun elinden cıkan müzikler kimi zaman aşkı anlatan, dalgaların, yağmurun ve rüzgarın sesini taşıyan bir kış müziği olurken kimi zamanda yıllarca saklanmış sırların yavaş yavaş ortaya çıkışını anlatan bir gerilim müziği oluyor. 
Özdemiroğlu albümde sokaklarında bunca sırrın saklandığı güzel Amasra'nın atmosferine yakısacak bir müzik oluşturmuş ve bizlere sunmuş. Albümde zaman zaman filmden diyalogların kullanıldığı da gözleniyor. Ünlü kompozitör Attila Özdemiroğlu albüme besteleri ve kemanı ile katkı sağlarken yeni ve başarılı ses Meral'in muhteşem yorumunun yer aldığı “Hırcın Deniz” albümün en dikkat ceken parçalarından biri... Özellikle filme gidip hoşlananlar için çok güzel bir müzik dinletisi ve hatıra olacak bir çalışma. 

Gönderilmemiş Mektuplar / Balet Plak 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MÜZİK YÜKLEMESİ 
“The Matrix Reloaded” filminin çarpıcı soundtrack albümü de sonunda müzikseverlerle buluştu. İlk albümde olduğu gibi birbirinden etkileyici rock parçaların yer aldığı albümden çıkan ilk single, geçen yılın flash grubu P.0.D.'den “Sleeping Away”. Albümün açılısım Linkin Park son albümünde de yer alan enstrümantal parçası “Session” ile yapıyor. Marilyn Manson'dan “This Is The New Shit”, Rob Zombie'den “Reload”, Rob Dougan'dan “Furious Angels”, Deftones'dan “Lucky You”, Rage Against The Machine'den “Calm Like A Bomb”, Oakenfold'dan “Dread Rock” ve Dave Matthews Band'den “When The World Ends (Oakenfold Remix)” albümün diğer ağır topları. Soundirack albümün ikinci CD'sinde ise Don Davis, Rob Dougan ve Juno Reactor Featuring Gocoo'nun imzasını tasıyan enstrümantal 7 parca yer alıyor. 
Ayrıca filmin etkileyici fragmanı, cizgi film versiyonu Animatrix'in fragmanı ve bilgisayar oyunu Enter The Matrix'in demosu ve anlatımı bu CD'yi alacakları bekleyen sürprizler. Kısacası alın bu albümü ve kendinizi yeniden yükleyin. 

Matrix Reloaded / Balet Plak 


wwulinm vit dek 


e e 


GAZLA! 


Ünlü televizyon dizisi “Charlie'nin Melekleri”nin beyazperdeye uyarlanan ilk filmi, 2000 
yılının en çok hasılat getiren filmlerinden biri olmustu. Drew Barrymore, Lucy Liu ve Cameron Diaz'ın başrollerinde yer aldığı ilk filmin başarısı, ikincisinin de yolunu açmış oldu. Üç seksi yıldız, serinin ikinci macerası “Full Throttle / Tam Gaz” ile tekrar ülkemiz sinemalarına konuk oldular. Bu devam filminin sinemada izleyicinin ilgisini çekeceğinden süphemiz yok. Süphe duymadığımız bir baska sey de, filmin soundtrack albümünün göreceği ilgi... Soundtrack albüm de en az film kadar dikkat çekici. Pink'in seslendirdiği ilk single “Feel Good Time”, “Nickelback”"in “Kid Rock” ile beraber seslendirdiği “Saturday Night's Alright” ve David Bowie'nin yeniden yorumladığı “Rebel Rebel” albümün süprizleri... Ayrıca ilk albümde olduğu gibi yine unutulmaz klasikler, kızların yeni maceralarına eşlik ediyor. Bu albüme dahil edilen klasikler ise Edwyn Collins”den “A Girl Like You”, Mc Hammer'dan “U Can't Touch This“, Beach Boys'dan “Suffer Girl”, Donna Summer'dan “Last Dance” ve Bon Jovi'den “Living On A Prayer”. Şu günlerde bu kadar önemli ismi ve başarılı şarkıyı birarada bir albümde bulmak güçken bu albümü kaçırmak olmaz. Charlie's Angels Full Throttle/Sony Müzik 


Âli'm olur 
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28 Şubat 1976 doğumlu Ali Larter'i 
birçoğumuz “Final Destination / Son Durak”la tanıdık; fakat öncesinde de 
iyi kötü ses getirdiği filmleri oldu. 13 
yasında başladığı mankenliği yedi yıl sonra bırakarak Los Angeles'a tasındı ve sinema endürstrisine sızdı. 
“Dawson's Creek”in birkaç bölümünden onu hatırlayanlarınız 


0 
B 


H 
P 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abilir. Sonra genclik filmi “Varsity ues”da James Van der Beek'i 


tavlamaya çalışan bir ponpon kızıydı. 
“Drive Me Crazy” ve “House on 


aunted Hill / Lanetli Tepe”de geri anda kaldı ve evet, esas çıkışını 


2000'de “Son Durak”la yaptı. “Legally 


onde”, “American Outlaws” ve “Jay 


and Silent Bob Strike Back” derken 


ışının sorumlusu olan devam minin kadrosunda bu ay yeniden 


boy gösteriyor. Her gün yeni bir starletin doğduğu sinema piyasasında 


i Larter'in ne derece kalıcı duğunu göreceğiz. Son durağı “Son 


Durak” olmaz umanm! 
http://www.unmistakables.com/lar ter/larter.shtml http://www.starpulse.com/Actresse s/Larter,. Ali/Pictures/index.html http://membres.Iycos.fr/alilarter/ 


http://www.famousbabes.com/ali/a li.htm 


Hazırlayan: Burçin 5. Yalçın burcyalc(©hotmail.com 


Kameranın önü 


arkası, sağı, 


Ara sıra insan sinemayla ilgili teknik k ihtiyacı hissediyor ve bu konuda eline 


kaynağı da her zaman bulamıyor. Bu Türkçe siteyi özellikle 


kameranın gerisinde çeşitli video klipl 


metrajlarda çalışmış teknisyenler hazırlamış. Site daha ziyade 

bu mecranın profesyonellerinin çalısırken yasadıkları sıkıntıları birbirleriyle paylasmak ve ortak bir tanısma ortamı insa etmek için oluşturulmuş. Fakat hem kendi aralarındaki soru-cevap 


bölümleri hem de teknik konularda ka 


konular hakkında kolay kolay ulaşamayacağınız meselelere göz atmanız da mümkün. DVD teknolojisinden tutun, çekim sırasında ısığın yasatabileceği herhangi bir probleme dek gayet düzeyli bilgilerin yedirildiği, isin tekniğine iyi kötü kafa yoranların elinin altında bulunması gereken bir site. Eğer sektör profesyoneliyseniz siteye üye olmanız kaçınılmaz gibi. Ama 


eğer işin tekniğine kafa yoran bir sine 


sık sık ziyaret edebilirsiniz. Bunun dısında haberler, forumlar ve birçok sey mevcut. Yetmiyormus gibi tıkladığınız bazı linklerin 


arkasından hic ummadığınız ilginc sey yönetmenin; Halit Refiğ, Lütfi O. Akad dersindeki sohbetlerinin çözülmüş me 


sO Unun 


onularda da bilgilenmek referans alabileceği bir 


er, reklamlar ve uzun 


anızı kurcalayan başka 


maseverseniz yalnızca ve bundan öteye gitmeye niyetli değilseniz, siteyi üye olmadan da 


er de çıkabiliyor: Kitaplık isimli kösede, Vurun Kahpeye'yi ayrı ayn uyarlamış üç ve Orhan Aksoy'un Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV bölümünde Film Analizi ni gibi... http://www.kameraarkasi.net/ 


Nihayet! 


Ne zaman acılacak diye bir süredir merakla beklediğim David Iynch'in resmi sitesi sonunda faaliyette. “Mulholland Çıkmazı”yla yine insanların kafasını karıştıran aykırı yönetmen ödemeli bir siteyle hayranlarına bir adım daha yaklasmıs durumda. Özellikle Lynch tarafından gelistirilen video içerikli öğeler bu sitenin muhteviyatının ana maddesi. Üyeliğin ödemeli olması biraz can sıkıcı ama özellikle reklamsız ya da 


sponsorsuz ilerleyecek olan sitenin tek finansmanının | üyelerden sağlanacağı belirtiliyor. Lynch tarafından hazırlanan | 


animasyonlar (“Angriest Dog in the World” ve “Dumbland”) 


veya tasarlanan duvar kağıtları sitenin 


sizlerin ilgisini 


çekebileceği ilk öğeler olarak göze çarpıyor. Kısa ve uzun metraj filmlerinin orijinal fragmanları, Badalamenti'yle birlikte 


yaptıkları müzikal çalışmalar... Ağzınız 


mı sulandı? Açıkçası yönetmenle ilgili daha birçok şey bulunuyor sitede ve yönetmenin 


koyu hayranları bunları gerçekten kolay kolay es geçemez. http://www.davidiynch.com/ 


Paris'in sanat sinemaları 


Bakarsınız yolunuz Paris'e düser ve canınız vizyon filmlerinin gösterildiği büyük sinema salonları yerine art-house filmlerin gösterildiği daha mütevazı salonlara gitmek ister. Bu Türkçe site size kentin birçok sanat sinemasıyla ilgili istediğiniz dökümü sağlıyor. Tarihi geçmişleri, ne tür filmler gösterdikleri, adresleri, nasıl bir kimliğe sahip oldukları... Hepsini bu siteden öğrenebilirsiniz. Yalnızca Uzakdoğu filmleri gösterenler, başta “The Rocky Horror Picture Show” olmak üzere yalnızca kült filmlere adanmış olanlar, Coen'lerin ya da Antonioni'nin eserlerinin toplu gösterilerini yapanlar, Latin filmlerinden baska birsey göstermeyenler... Hani uğrarsamız... 
http://turkparisi.free.fr/YAZILAR/texte/bagims izsinemalar.html 
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ERE 
Steve Martin 


Stephen Glenn Martin 14 
“> Ağustos 1945'te ABD'nin gi Teksas eyaletinin Waco 

— kentinde dünyaya geldi. 
California Eyalet Üniversitesi'nde felsefe okudu. O yıllarda üniversitede felsefe profesörü olmak istiyordu ama yolu okul sonrasında komedyenlikle kesişti. 
“60'larda “The Smoothers Brothers Comedy Hour” adlı televizyon sovunu yazmaya başladı ve dizinin popülaritesine ilaveten kazandığı bir adet de Emmy ödülü kısa sürede cam ekrandaki yıldızını parlattı. Televizyon çalışmaları devam ederken stand-up komedisinde de ciddi bir kariyer edinmeye basladı. 
1970'lerle birlikte televizyon dünyasının paylaşılamayan komedi yıldızlarından biri olup çıkmıstı. Birçok televizyon dizisini takiben “The Tonight Show” ve “Saturday Night Live” gibi komedi sovlarının vazgeçilmezleri arasına kanıştı ve özellikle ikincisiyle neredeyse özdeslesen isimler arasına katıldı. Ve böylesi bir komedi yıldızındaki cevheri beyazperde de keşfetmekte gecikmeyecekti. Sinema kariyeri “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” adlı müzikalle başladı. Beatles'ın sarkısı Maxwell's Silver Hammer” seslendirdiği bu filmin ticari basarısızlığını kendisine daha çok yakısacak bir film izledi. “The Jerk” hem aktör/yönetmen Carl Reiner'la çalıştığı hem de Martin'in stand-up komedi anlayısına daha yakın stiliyle kendini daha fazla gösterme fırsatı bulduğu bir film oldu. Bugün pek çok kisinin onun ariyerinin en iyi filmlerinden biri olarak österdiği bir performansla... Daha ariyerinin başlarında olmasına karsın erry Lewis'e benzetilmeye baslamıstı. 
rdından oynadığı “Pennies From eaven” da bir müzikaldi ve Steve 

artin yavaş yavas basrollere yerlesir hale gelmişti. Carl Reiner'la yeniden biraraya geldiği kara film parodisi “Dead Men Don't Wear Plaid”de yine takdir edilen bir performans sergiledi. Aynı yönetmen ertesi yıl Martin'i bu kez beyin nakline ilişkin bir öykü anlattığı “The Man With Two Brains”de dönemin en vamp aktrisi olan Kathleen Turner'ın yanına yerleştirdi ve Martin filmde bencil beyin cerrahı Dr. Michael Hfuhruhurr'u canlandırdı. Ertesi yılki komedi filmi “All of Me” bu kez bir avuç dolusu ödülü ve komedyen olarak eleştirel saygınlığı beraberinde getirdi. 
Bu arada ilerleyen yıllarda karısı olacak Victoria Tennant'ı da bu filmin setinde anıdı. 1986 yılının iki komedisi “Three Amigos!” ve “Little Shop of Horrors” hayran kitlesini genişletmek icin cok uygun iki filmdi. İlki yine 80'lerin iki popüler komedyeni, Martin Short ve Chevy Chase'le birlikte rol aldığı, diğeri ise daha sonra da calısacağı yönetmen Frank Oz'un çektiği bir yeniden çevrimdi. 
987 yapımı Fred Schepisi filmi 
“Roxanne” 80'ler usulü bir romantik 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Hazırlayan: Burçin S. Yalçın burcyalcc&hotmail.com 


Stand-up'tan gelen ve beden dilini durum komedisine son derece iyi uyduran bir aktör. 


komediydi ve Martin filmde Daryl Hannah ile oynuyordu. Schepisi'nin çağdas bir Cyrano de Bergerac yaratmaya giristiği filmde Martin senaryonun yazımına ve yapıma da katkıda bulundu. 80'lerin popüler yönetmenlerinden John Hughes'un bizim televizyonlarımızda da defalarca yayımlanan “Plains, Trains & Automobiles / Yollarda” filminde kendisini biraz geri plana çekti ve yükselmekte olan bir başka aktör olan John Candy'ye yol açtı. Martin bu filmde tek derdi her türlü “yol” muhalefetine rağmen Şükran Günü yemeğine yetismeye çabalayan orta sımfa mensup bir aile babasıydı. 1988'de Frank Oz'la yolu yeniden kesişti ve bu kez Michael Caine'le yan yana gelip “Dirty Rotten Scoundrels / Kirli, Çürük ve Adi” filminde yeraldı. Ve 80'leri, kendisi için son derece verimli bu onyılı “Parenthood” adlı aile filmiyle noktaladı. Buckman ailesinin trajedi ile komedi arasında gidip gelen hikayesinde Martin ailenin yine babasıydı. Başı dertten kurtulmayan aile üyelerinin babası olarak son derece inamılır bir kompozisyon çiziyordu. 1991 yapımı “LA. Story” yazıp basrolüne yerleştiği ve yine komedinin yoğunlukta olduğu bir film oldu. Aynı yıl gelen “Gelinin Babası”nda yine bir aile babası rolünde hayranlarını güldürdü. Araya Lawrence 


Kasdan filmi “Grand Canyon” (1991) ya da David Mamet yapıtı “The Spanish Prisoner” (1997) gibi ciddi “parçalar” atsa da Steve Martin 90'larda da yoluna komedi ağırlıklı rollerle devam etti. 
Goldie Hawn'la birlikte rol aldığı bir baska Frank Oz komedisi “HouseSitter” (1992), Nora Ephron'ın “Mixed Nuts”ı (1994), devam filmi “Father of the Bride Part TI / Gelinin Babası 2” (1995), Dan Aykroyd'la sahne paylastığı “Sat. Bilko” (1996), Goldie Hawn'la yeniden birarada oynadıkları “The Out-of-Towners” (1999), Frank Oz'un yönettiği ve Eddie Murphy'yle iyi bir ikili oluşturdukları “Bowfinger” onun kariyerine komedi kontenjanından dahil olan diğer filmlerden bazıları. 2000'lerde filmlerinin arasını biraz açan, tiyatroya biraz daha ilgi gösteren Steve Martin'i geçtiğimiz aylarda “Novocaine / Aman Doktor” filminde seyrettikten sonra su sıralar gösterimde olan “Bringing Down the House / Basımın Belası” filminde bu kez Oueen Latifah'la beraber izliyoruz. 
Steve Martin kariyeri boyunca pek çok cağdası gibi komedyen rollerinden sıynlıp çok ciddi rollerde gözükmek için fazlaca çaba sarfetmedi. Onun özünü komedi oluşturuyordu ve o hep bu yanını ön plana çıkardı, bundan rahatsızlık duymadı. 1986 yılında 
evlendiği Victoria Tennant'la 1994 
yılında yollarını ayırdılar. Sinemanın 


ge 


1978 SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS 
CLUB BAND 

1979 THE MUPPET MOVLE 

1979 THE JERK 


1981 PENNIES FROM HEAVEN 

1982 DEAD MEN DON'T WEAR PLAJD 
1983 THE MAN WITH TWO BRAINS 
1984 THE LONELY GUY 

1984 ALL OF ME 

1985 MOVERS AND SHAKERS 

1986 THREE AMIGOS! 

1986 LITTLE SHOP OF HORRORS 
(KÜÇÜK KORKU DÜKKANI) 

1987 ROXANNE 

1987 PLAINS, TRATNS & AUTOMO- 
BILES (YOLLARDA) 

1988 DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS 
(KİRLİ, ÇÜRÜK VE ADİ) 

1989 PARENTHOOD (AİLE BAĞLARI) 
1990 MY BLUE HEAVEN 

1991 L.A. STORY 

1991 FATHER OF THE BRIDE 
(GELİNİN BABASI) 

1991 GRAND CANYON 

1992 HOUSESTTTER 

1992 LFAP OF FATTH 

1994 A SIMPLE TWIST OF FATE 
1994 MIXED NUTS 

1995 FATHER OF THE BRIDE PART II 
(GELİNİN BABASI TI) 

1996 SGT. BILKO 

1997 THE SPANISH PRISONER 
1998 THE PRINCE OF EGYPT (MISIR 
PRENSİ) (seslendirme) 

1999 THE OUT-OF-TOWNERS 

1999 BOWFINGER 

1999 FANTASIA/2000 (seslendirme) 
2000 J0E GOULD'S SECRET 

2001 NOVOCAINE (AMAN DOKTOR) 
2003 BRINGING DOWN THE HOUSE 
(BAŞIMIN BELASI) 


yanısıra 90'larda tiyatroya da önem veren Martin, “Picasso at the Lapin Agile” adlı bir oyun da kaleme aldı ve bu oyunla off-Broadway basarılar kazandı. 
Şu sıralar bu oyunu sinemaya uyarlayan aktör sanıyoruz ilerleyen yıllarda da bizleri güldürmeye daha epeyce devam edecek. M 


Siyam Balığı 


e... “60'ların sinema okulu 
Lal .. ; 
“© mezunu kuşağının önemli 
3 temsilcisi, kendisini 
sinema endüstrisinin içinde de yetiştiren Francis Ford Coppola, Roger Corman”ın kanatları altında çektiği ilk filmi “Dementia 13”i takiben UCLA mezuniyet filmi “You're a Big Boy Now” (1966), büyük bütçeli müzikal “Finian's Rainbow” (1968) ve daha kisisel filmi “The Rain People”la gerek eleştirel gerekse ticari anlamda inişli çıkışlı bir kariyerin işaretini veriyordu. 
Nitekim “The Godfather / Baba” (1972), “The Conversation” (1974) 
ve “Baba 2"yle (1974) bir anda kendisini Hollywood'un en güçlü yönetmenleri arasında buldu. Hem sanatsal hem de ticari açıdan... Ta ki yıllarca üzerinde çalıştığı “Apocalypse Now / Kıyamet”le (1979) batma noktasına gelinceye kadar... Filmin gişe başarısızlığı yönetmenin 80'lere yapımcılık yönüne ağırlık vererek ve daha ticari filmler yönetmeye niyetlenerek girmesine yol açtı. 


Öncelikle şirketi Zoetrope'u kurtarma niyetli bu çabaların bir kısmı yönetmene yine gise basanısızlığı tattırdı. Bunların ikisinde kimisi bugün Hollywood'un gündeminden hiç düşmeyen genc oyunculara yer vermişti. S.E. Hinton'ın iki romanının uyarlaması, dönemin popüler türlerinden gençlik filmi tadındaki iki filmin birisi “The Outsiders” (1983) ise diğeri de “Rumble Fish / Siyam Balığı"ydı (1983). Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper, Nicolas Cage, Chris Penn ve Laurence Fishburne'ün sahne aldığı ikincisi, sokak çetelerine ve onların sürdüğü yaşantıya pek meraklı Rusiy James (Matt Dillon) adlı bir gencin etrafında dönüyor. Rusty etrafındaki akranlarının aksine çetelere ve sokak kavgalarına çokça düşkün bir genç. 
Hayalperest. Yıllar önce abisi Motosikletli Çocuk'un (Mickey Rourke) sokaklarda yarattığı ünü kendince diriltmek istiyor ama sokakların da eskisine oranla değistiğini gözden kaçırıyor. Bu 


uğurda okulu, hatta kız arkadaşı Patiy'yi (Diane Lane) ihmal edip elinden kaçırmaya bile râzı oluyor. 
Rusty bu uğurda çabaladıkça hayatının kontrolünün elinden kayıp gittiğini göremiyor. Ve sonunda okuldan kopuyor, kız arkadaşmı en iyi arkadaşlarından Smokey'nin (Nicolas Cage) eline terkediyor ve abisi Motosikletli Çocuk'u kaybediyor. 
Coppola filmini siyah-beyaz cekmis, yalnızca karakterlerinin birebir temsili olarak filmine yedirdiği siyam balıklarını renklendirmeyi tercih etmisti. Filmdeki öykü bir sanayii kentinde vuku bulmasının yanısıra Rusty'nin hayalperest ruh halini destekleyen dışavurumcu kamera 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açıları, hızlandırılmış gökyüzü cekimleri, nesnelerin ve karakterlerin uzatılmış gölgeleri ve Rusty'nin ölüp yeniden dirildiği gerçeküstü bir sahneyle hayal ile gerçek arasında gidip geliyor. Öyküyü biraz karakterlerinin dünyayı gördüğü biçimiyle anlatıyor ve bizim de dünyaya aynı naif bakış açısıyla bakmamız için çabalıyor. 

Asağıdaki sahne Rusty'nin Biff Wilcox'la filmin başlarında yaptığı sokak kavgasından sonra abisi Motosikletli Çocuk'la geldikleri virane dairede geçiyor. Uzun bir süredir sehirde olmayan abisiyle sohbet ederlerken evin kapısını açıp alkolik babaları (Dennis Hopper) giriyor. 


“Siyam Balığı"'nın Türkçe altyazılı DVD kopyasını 


www.amazon.İr adresinden temin edebilirsiniz. 


BABA: İkiniz de evdesiniz ha! 
RUSTY: Baba bana borç verebilir misin? 
BABA: Bir süredir ortalarda yoktun. 
RUSTY: Dün gece evdeydim ya! 
BABA: Hiç farketmemisim. 
RUSTY: Paraya ihtiyacım var. 
BABA: 

(Rusty'nin yarasını görür) 
Hasta mısın 

sen? 

RUSTY: Kavga ederken bıçak sıyırdı. 

BABA: Hadi ya! 
Harbi mi? 
İkinizin ne 

garip bir hayatı var! 

RUSTY: Evet 

öyle, 

Nihayetinde sosyal yardımla geçinen bir avukat değilim. (Abisine döner) Değil mi? 
(Baba cebinden çıkardığı parayı 
Rusty'ye verir) Sagol! 
BABA: Sosyal yardımla geçinen avukat... Hey, yolculuğun nasıl geçti? 
MOTOSİKLETLİ 


ÇOCUK: Bırak şunu. Yeter, ÇOCUK: Elbette. 
Kaliforniya'daydım. kes. Cassandra'ya BABA: Kaliforniya MOTOSİKLETLİ inanmayanlara ne nasıldı? ÇOCUK: Hayır baba olduğunu biliyor MOTOSİKLETLİ vermeyeceğim (Siseyi o musun? 
ÇOCUK: İyi vakit babasına verir). BABA: Yunanlılar geçirdim. BABA: Aynı annen yakalar. Ne demek BABA: Kaliforniya'da gibisin. (Rusty'ye istediğimi anladın m? mı? 
RUSTY: Ne? 
BABA: Yunanlılar yakalar. 
RUSTY: 
Yunanlıların bununla ne 


MOTOSİKLETLİ 


alakası var! 
Yunanlılar beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor! 
Çok da seyimde! 
(Rusty şakayı anlamaz ve içeri gider) 
MOTOSİKLETLİ 
ÇOCUK: Rusty 
James! 
RUSTY: Ne? 
MOTOSİKLETLİ 


ÇOCUK: Buradan daha bile iyiydi. 

BABA: Hadi ya! 
MOTOSİKLETLİ 
ÇOCUK: Hayır, baba oradaydım. Anlatayım mı? (Babasının içki sişesini elinden kapar ve odanın kösesine kaçar. Babası da arkasından firlar) 
BABA: Yeter, kes artık! Kes, kes, yeter! 


döner) Russell James, daha dikkatli ol! 
RUSTY: Şu Cassandra denen hatun bağımlı olmadığını söyledi. 
MOTOSİKLETLİ 
ÇOCUK: Öyle mi dedi? 
RUSTY: Evet. 
MOTOSİKLETLİ 
ÇOCUK: Ona inanıyorum. 

RUSTY: İnanıyor musun? 
MOTOSİKLETLİ 


ÇOCUK: Bana bir iyilik yapar mısın? 

RUSTY: Ne? 
MOTOSİKLETLİ 
ÇOCUK: Buraya gel! 
Biraz daha saygılı ol. 
RUSTY: (Orta parmağını gösterir) 
S...rgit! Şaka yapıyorum. 
Döndüğüne sevindim. 
(Üçü şakalaşmaya baslar) 
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FARGO: Special Edition/1996 


Y: Joel Coen 

0: Frances McDormand, William H. 
Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare Bölge: 2 94 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | www.blackstar.co.uk 

“Fargo” kendi efsanesini yaratmıs bir film. Öyleki gerçek bir olaydan esinlenilerek yazılması nedeniyle filmle gerçek arasındaki ince çizgiyi ayırt etmekte zorlanan kimi sinefillerin karlar altında gömülü kalmış bir çanta dolusu parayı bulmak uğruna zaman zaman filme adını veren mazbut Kuzey Dakota kenti sakinlerinin basını ağrıttığı söylenir. (En son olay Tokyo'dan kalkıp gelen 28 yasındaki bir gencin -polisin filmin bir kurmaca olduğuna dair uyarılarına karşın- parayı bulmak uğruna kaybolması ve donarak ölmesiyle sonuçlanmıs.) Çantadaki rakam tam 920.000 dolar. Temiz bir para olduğu söylenemez. Zengin ve eli sıkı kayınpederinden para koparmak için iki adam kiralayan ve karısını kacırtarak fidye isteten, sonra da bu parayı bölüşmeyi planlayan sıradan bir oto galericisinin, Jerry Lundegaard'ın yol açtığı bir dizi felaketin sonucu ortada kalan bir para. Filmin iç acıtan gerçekçiliği ve trajedinin boyutu filmdeki hikayenin gerçek olarak algılanmasında pay sahibi elbette. 
Bembeyaz bir atmosferde kapkara bir komedi kotarmak ise belki de sadece Coen'lerin harcı olabilecek bir iş. 
Modern sinemanın en özgün basyapıtlarından birisi olan film, çevrildiği yıl Cannes ve Akademi 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ödülleri başta olmak üzere en iyi yönetmen, senaryo, film ve en iyi kadın oyuncu gibi önemli adaylıklardan eli boş dönmemisti. Coen imzasının yedinci sanattaki sihirli değnek etkisi bir kez daha etkisini göstermiş ve oyuncu yönetimindeki başarıları sayesinde o güne dek kıyıda köşede kalmış karakter oyuncuları Macy ve 


ak e m. ff, 


e 


Stormare'in sivrilmesine yol açmıstı. Bu başarı silsilesi daha sonra Marge'ın her bölümde bir cinayet olayını aydınlatacağı IV dizisi projesine kapı actı. Ancak proje Minnesota'nın çekimler sırasında Coen'leri de epey zorlayan aman vermez hava koşulları yüzünden rafa kaldırıldı. Eh, filmin hayranlarının fazla üzüldüğü söylenemez. 


Ses ve görüntü açısından önceki DVD baskısından üstün bir yerde duran filmin özel edisyonu, genellikle Coen DVD”lerinde hic rastlamadığımız ekleri ile öne geçiyor. Örneğin “Minnesota Nice” adlı belgesel Coen'lerin çalışma metoduna ısık tutması açısından bugüne kadar ki en detaylı yapım belgeseli olarak dikkat çekiyor. “Charlie Rose Show” programından alınmış Coen söyleşisi ise sık röportaj vermeyen ardeslerin hayranları icin bulunmaz nimet sayılabilir. “Aile Ağacı” adı altındaki eğlenceli ek ise filmdeki oyuncuların daha önceden yer aldığı Coen filmlerinden oluşmuş bir repertuar sunuyor. Filmi metin tabanlı ilginç bilgiler eşliğinde etkileşimli izleme seçeneği de güzel bir ayrıntı. Sesli yorum seçeneği meraklıları görüntü yönetmeni “üstad” Roger Deakins'ın yorumu karsısında hayalkırıklığına uğramayacaktır. Neredeyse her DVD'de rastladığımız fragmanlar ve fotoğraf galerisi gibi seçenekler bu diskte de yerini almış durumda. 

FİLM: 00000 

GÖRÜNTÜ: 50066 

Ses: GUY 

EKSTRALAR: &i © 5 

GENEL: Y 0000 

DEĞER Mİ? Coen hayranları için simdilik daha mükemmel bir Coen DVD'si yok. Sıradısı filmleri takip edenler için de bir sart. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Blood Simple”. Coen'lerden kara film türüne radikal bakıs. Efsanenin başlangıcı. 


Bi Minnesota'ya ait bir halk hikayesi kahramanı olan Paul Bunyan'ın büyük 
| mavi tulumu ve kocaman baltasıyla 
dolastığı, dev ayak izlerinin bileşiminden bir göl olustuğu söylenir. 
Heykeli gerçek hayatta “Fargo”da bulunmuyor. Ancak bu heykelin Coen'ler tarafından filme konması rastgele değil. Marge katillerden birinin ayak izlerinin devasa olduğu farkediyor, daha sonra suçluların Blue Ox (Mavi Tulum) Oteli'nde kaldığını görüyoruz. Son olarak Gaear, Carl'ı bir baltayla öldürüyor. 


B Filmin hemen başlarında yer alan meçhul cesedin adı jeneriklerde pop yıldızı Prince'in de bir zamanlar kullandığı sembolle tanımlanıyor. Bu sembol aslen cinsiyetsizliğe isaret etse de cesedi oynayan kisi Coen'lerin önceki filmlerinde storyboard sanatçısı olarak çalışmış olan J. Todd Anderson. Aynı sahnedeki mide bulantısı esprisi ise bizzat McDormand'a ait. 


Bi Filmdeki karakterlerin abartılı bir nezaketle konuştuğu ve “Minnesota Nice” diye adlandırılan yöresel aksan filmi seyreden Minnesotalıların alay konusu edildiklerini düşünmesine yol açmış. Coen'lerin Time dergisine yaptıkları açıklamada olduğu gibi birilerinin yanlış anlamayacağı birsey yapmak gerçekten çok zor. 


Lucky Break/2002 

Y: Phil Cattaneo düzenlenecek müzikal 

0: James Nesbitt, Olivia Williams, oyundan faydalanmayı Timothy Spall, Bill Nighy, Christopher (| planlayan bir grup Plummer mahkumun öyküsü 

Bölge: 1 108 dk. anlatılıyor bu kez. Müzikal Türkçe altyazı | Yok | meraklısı valinin ısrarı Www.amazon.com üzerine hazırlıklara Sevimli komedi “Anadan Doğma / Full soyunan grupta kaçış Monty” ile tanıdığımız Cattaneo'nun planını iki beceriksiz 


yeni filmi önceki isini aratıyor doğrusu. O soyguncu yaparsa sonucun Hapishaneden kaçmak için ne kadar parlak olacağı da 


ene 


merak uyandırıyor tabii. Ama film vaat yan taşımayan mazbut bir ses kuşağına ettiği kadar eğlenceli değil. Dıs basında (o sahip. 


da hayalkırıklığıyla dolu elestiriler Ekstralar: Fragman. 
almıştı. FİLM: DVD; 
Görüntü: 1.85:1 WS. Mükemmele yakın. o DEĞER Mİ? Hugh Grant'i antipatik Derin siyah kontrastı çok iyi olmasına buluyorsanız James Nesbitt'le , 


karsın grenlenmeler ve dijital kalıntılar | tanısmamanız daha hayırlı olabilir. 
bazen dikkat çekebiliyor. Ancak bunlar Üstelik İngiliz komedileriyle aranız iyi sözünü etmeye değmeyecek kada değilse sonuç daha da korkunç bir hal 


— 


küçük pürüzler. alabilir. 

Ses: Dolby 5.1. Diyaloglar doğal ve BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: anlaşılır. Müziklerin kanallara dağılımı “Porridge”, İngiliz hapishane komedisi da başarılı. Bunun dısında iddialı bir klasiği. 


The Animatrix/200: 


Y: Andy Jones, Mahiro Maeda, Shinichirö Watanabe, Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Koji Morimoto, Peter Chung 

Bölge: 2 89 dk. 

Türkçe altyazı 

Warner Bros. / Tiglon 

Wachowski kardeşlerin anime sevgisinin kendi projeleriyle bileşiminden ortaya cıkan ve süreleri 9 ila 15 dakika arasında değişen 9 kısa animasyondan oluşan “The Animatrix” özellikle “The Matrix Reloaded”ın hemen ardından piyasaya çıkışıyla 2003'ün Matrix yılı olduğunu pekistiren bir DVD oldu. Matrix evreniyle ilintili öykücüklerin bizzat 
Wachowski'ler tarafından yazılan dördü dısında diğerleri animenin en usta isimlerinden oluşan yönetmenler tarafından yazılmıs. Bu öyküler beklenenin aksine 


Ses: Dolby 5.1. Matrix Her bölüme ayrılan yapım belgesel- için yönetmenlerin sesli yorum filmlerinin incelikli ses lerinin süreleri 6 ile 15 dakika arasında O seçeneği, biyografiler, Enter the Matrix işçiliği burada da değişiyor. Osiris'in yapım belgeselinde fragman, web link. 

devam ettiriliyor. yer alan bir test filminde “Final FİLM: DVD: 

Detaylar ve derinlik Fantasy”den tanıdığımız Aki'nin bir DEĞER Mİ? Anime takipçileri sevdikleri duygusu mükemmel, Sentinel'le mücadelesini görmek yönetmenlerin Matrix evrenine Ekstralar: Eklerde mümkün. Yapım belgesellerinin katkılarını zaten kaçırmak 

Türkçe altyazı seçeneği hiçbirinde Wachowski'lerle yapılmıs bir istemeyecektir. Ama animeyle hiç bulunmuyor. Anime söyleşinin yer almaması basınla arası tanışmamış olanlar için de diskin kültürüne çok hızlı bir pek sıcak olmayan kardeşlerin cazibesi bir hayli fazla. 


makine-insan dü bakıs içeren hayranlarını fazla sasırtmayacaktır. BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Ghost mücadelesini baslangıcım anlatan dökümanter projeye katılan Diğer: “İkinci Rönesans Bölüm 1-11”, in the Shell”, Matrix'e de esin kaynağı İkinci Rönesans bölümleri dısında “The O yönetmenlerin söylesilerini içermekte. “Program” ve “Dünya Rekoru” bölümleri (— olan anime başyapıtı. 


Matrix Reloaded” ile gark olduğumuz soru deryasına fazla ısık tutmuyor. Kimi boslukları doldurmakla birlikte (Cocuğun Hikayesi) ağırlıklı olarak Matrix evreninin sunduğu ilhamlardan oluşan çeşitlemeler sunuyor. Tüm filmlerdeki animasyon tekniği kusursuz ve nefes kesici nitelikte. Yine de özgün stilleri ile “Dünya Rekoru”, “Çocuğun Hikayesi” ve “Mezuniyet”e özellikle dikkat! : ri i 
Görüntü: 2.35:1 WS. Doğrudan dijital | ,, - j mmm ii Remi kaynaktan yapılan transfer kusursuz. pp z - za i : 


AĞUSTOS 2003 SİNEMA 107 


Tabu/2002 


Y: Max Makowski 

O: Nick Stahl, Eddie Kaye Thomas, Januaıy Jones 

Bölge: 2 77 dk. 

Türkçe altyazı 

Columbia Tristar / Palermo 

Dev bir malikanede biraraya gelen üç genç çift, fırtınalı bir gece, içlerinden hangisinin cinsel açıdan daha tabu tanımaz olduğunu ortaya çıkarmak için oynanan bir oyun ve yarattığı şüpheler ve suçlamalar yüzünden bu oyunun “kim kimin gırtlağını sıkacak?” 
gerilimine dönüşmesi. Ama işin acı yanı ortada gırtlak sıkacak bir durum da yok, Film sırasında esnemekten helak olmamak icin yapabileceğiniz iki 


Atlantis/1991 


Y: Luc Besson 

Bölge: 2 77 dk. 

Türkçe altyazı | Yok |J 

Columbia Tristar / Palermo 
Daha önce “Big Blue” ile deniz dibine ilgisini göstermiş olan Besson, bu en deneysel filminde bu kez basrol oyuncusu olarak yunusları, deniz yılanların, köpekbalıklarını ve muhtelif deniz canlılarını konuk ediyor. 
“Şehrin seslerini, yaşamın metal, deri ve kumaştan oluşmuş dünyasını geride bırakın. Bildiğiniz herseyi unutun” diyen çarpıcı bir girisle açılan film bundan başka anlatıcı dış ses kullanmıyor. DVD kapağına büyük harflerle yazılmıs olan ibareye karsın film bir belgesel değil. Besson bilgi vermekten ziyade su altı dünyasının 


Y: Kathryn Bigelow 

O: Adrian Pasdar, Jenny Wright, Lance Henriksen, Bill Paxton, Jenette Goldstein 

Bölge: 1 94dk. (2 disk) 

Türkçe altyazı | Yok | WWWw.amazon.com 

Vampir filmlerinde kullamlan tüm malzemeleri yeniden ele alıp türe farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen bu küçük bütçeli bağımsız yapım, aynı zamanda bir vampir westerni olarak da amılıyor. Genel olarak bugüne kadar yazılmış vampir hikayelerinin bir karması sayılabilecek filmde vampir kelimesinin bir kez dahi sarfedilmemesi; haç, kutsal su, kazık çakma gibi bildik vampir savuşturma yöntemlerinin adlarının bile geçmemesi ve gotik olmayan ilk vampir filmi yapmak niyetiyle yola çıkılması, ilginç ayrıntılar arasında yer alıyor. Taşralı sıradan bir gencin göçebe hayatı yasayan ama daha çok eli kanlı bir ceteyi anımsatan kan emici bir grupla tanıştıktan sonra yaşadığı uyum sorunu, Anne Rice'ın vampir kronolojisinin ilk iki kitabından bariz esintiler 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sey var. Bu çocukların anne babalarının içeri dalarak hepsine bir temiz sopa çekmesini dileyerek oyalanabilir ya da 
Bocaccio'nun ruhuna rahmet okuyarak derin bir uykuya dalabilirsiniz. Tabii kötü oyunculuklar ve kötü hikayenin bilesimine para verdiğiniz için öfkelenmekten uykunuz tutarsa... 

Görüntü: 1.85 :1 WS. Can sıkıa bir kusuru olmadığı gibi iddialı olduğu da söylenemez. 

Ses: Dolby Surround. Diyaloglar 


kendi içindeki ahenkli yaşamından görsel ve isitsel bir sihir dünyası yaratma amacında cünkü. Film Isık, 
Zerafet, Gece, 
İnanç, Ask, 
Nefret gibi tema başlıkları taşıyan 11 bölüme ayrılmış. Her bölüme temaya uygun bir müzik ve farklı bir canlı türü eslik ediyor. 
Bölümler kendi içlerinde kücük hikayecikler ve espriler taşımasıyla eğlenceli de olabiliyor. (Örnegin Zerafet bölümünde bir konser salonu atmosferi yaratılması ya da kameraya 


rss ii 


yeterince temiz. 
Gökgürültüsü efektlerinden gına getirmek için de ideal bir disk. 

Ekstralar: Fragman. 
FİLM: © DVD: 65 
DEĞER Mİ? Arsiv değeri taşımayan filmlerin DVD baskısının niçin yapıldığı sorusu yine yanıtlanmıyor. O yüzden lütfen değerli paranızı saklayınız. 
BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Seks Oyunları / Cruel Intentions” 

Entrika ve cinsel gerilimin daha kansız versiyonu, genç oyuncular. 


carpan ayı balığının özür dilemesi (!) 
gibi.) Bu açılardan da film sakinleştirici etki göstermekte zorlanmıyor. 

Görüntü: 2.40:1 WS. Görüntülerin üç boyut etkisi yaratan derinliği ve keskinliği kusursuz. 

Ses: Dolby Surround. Eric Serra imzalı müzik filmin ağır topu. Stereo Surround'un yeterli olduğu söylenebilir. 

Ekstralar: Fragman. 

FİLM: 6000 DW0: 66 

DEĞER Mİ? Besson'un en sıradışı ve en dinlendirici yapıtı. Müzik ve görüntünün uyumundan hoslananlar mutlaka edinmeli. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Kuşlar Kanatlı Uygarlık”. (Le Peuple Migrateur) 


taşıyan detaylar da içermekte. Filmin gösterime girdiği yıl daha cafcaflı sayılabilecek “Lost Boys” ile yarışmak zorunda kalarak kıyıda köşede kalmasının bugünkü kült statüsünün olusmasında etkili olduğu söylenir. 
Görüntü: 1.85:1 WS. Filmin karanlık sahnelerinde detay duygusunun zayıf olması transferden çok görüntü calısmasındaki tercihten kaynaklanıyor. 
Yenileme işlemi doğal renk tonlarına sahip olması, dijital kalıntı ve grenlenme içermeyisiyle kusursuz. 

Ses: DTS. 70'lerin efsanevi elektronik müzik grubu Tangerine Dream'in müziği nihayet diyaloglar ya da ses efektleri arasında kaybolmayan bir kopyayla hakettiği değeri buluyor. Çevreleme hissi sürekli aktif değil ancak hareketli anlarda seslerin birbirini boğmaması ve diyalogların metalik tonlarından kurtulmus olması iyi. 

Ekstralar: 47 dakikalık dökümanter güncel söyleşilerden oluşuyor. Kamera arkası görüntüleri için ise sadece filmin afiş çalışmalarının da görülebildiği fotoğraf galerisiyle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. 5 sahneye ait storyboard 


çizimleri slayt gösterisi şeklinde hazırlanmıs. Filmin senaryosunu bilgisayarınızdan okumanız mümkün. 
Filmde olduğu gibi DVD eklerinde de altyazı seçenekleri bulunmuyor. 
Diğer: Yönetmenin yorumu, fragmanlar, 2 adet ekran koruyucusu. 
FİLM: 666 DD: 006 

DEĞER Mİ? Türü sevenler için film ilginç bir bilesim vaatediyor. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: 
“Forsaken” 


Heaveniy 
Creatures/ 
1994 


Y: Peter Jackson 

0: Kate Winslet, Melanie Lynskey Bölge: 1 99 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | WWww.amazon.com 

Gore filmleri ustası olarak tanınan Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile dünyayı sallamaya baslamadan önceki silkiniş filmi. 
Film aynı zamanda Kate Winslet'in de çıkıs filmiydi. Jackson belki de asla biraraya gelmemesi gereken iki genç kızın, Pauline ve Juliette'in gerçek olaylara dayalı öyküsünü anlatıyor. Bir hayli içine kapanık olan Juliette, okula yeni gelen, düs gücü fazla gelişmiş Pauline'le dost olunca gerçek dünya ikisinin de önüne bir duvar gibi dikilmeye baslar. Dostluğun ilerleyen safhalarında cinayete kadar ilerleyecek ortak bir cinnetin parçası olurlar. İki kızın hayal dünyasının gerçek dünyayla kesişimini betimleyen yaratıcı görsel efektleri, dinamik kamera hareketleriyle süslü çarpıcı anlatımı ve zihne kazınan güçlü dramatik yapısıyla Jackson" sadece efekt gurusu olarak bilenleri utandırma potansiyeli tasıyan bir basyapıt. 

Görüntü: 2.35:1 WS. Filme sadece tam ekran VHS kopyalarıyla ulasabilmiş, hatta TV'de yakalamış olanlar diske kusursuza yakın bir transerle aktarılmış orijinal görüntü formatı karsısında filmi ilk defa izliyormus hissine kapılabilir. 

Ses: Dolby Surround. Yapay çevreleme hissi 5.1 eksikliğini duyumsatmayacak kadar iyi. 
Diyaloglar ve doğal ayrıntılar detay kaybına uğramıyor. 

Ekstralar: Fragmanlar. 

FİLM: 66006 Dw: 06 
DEĞER Mİ? Filmin hayranları ekstraların olmayışına bozulabilir ama filme orijinal haliyle kavuşmuş olmak az buz sey değil. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: 
“Fun”, Aynı hikayenin daha kanlı ve 


“3 sihirli Jackson dokunuşu içermeyeni. 


8 Mile/2002 


Y: Curtis Hanson 

0: Eminem, Kim Bassinger, Mekhi Phifer 

Bölge: 2 110 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | www.blackstar.co.uk 

Hızlı yükselise geçen genç sarkıcıların ünlerinin doruk noktasındalarken başrolde göründükleri bir film çekilmesi yeni bir buluş değil. Ama bu kez durum 
Vanilla Ice ya da Spice 
Girls'ten hatırladığımız felaketlerden farklı. 
Hayranlarının Eminem'i sadece genç bir yetenek değil, bir başkaldırı sembolü olarak da görmesi filmin yapım süreci ve hikayesine de daha ciddiyetle yaklasılmasına yol açmıstı. 
Eminem kendi geçmisiyle de paralellikler tasıyan hikayede zenci mahallesinde ayakta durmaya çalışan Tavsan Bunny lakaplı bir genci canlandırıyor. Irkçılığın pek alısık olmadığımız yönüne sık sık maruz kaldığı bir ortamda (bu kez süreki olarak zenciler tarafından asağılanan 


Asla Yabancılarla Oynama/2002 (Joy © 


Y: John Dahl 

0: Steve Zahn, Paul Walker, Leelee Sobieski 

Bölge: 2 97 dk. 

Türkçe altyazı 

20th Fox / Tiglon 

Filmlerin Amerika ve Avrupa gösterimlerinde farklı İngilizce isimler tasıması zaman zaman rastlanır bir durumsa da bu filmin yarattığı karışıklık bu kez dikkat çekici boyutta . Örneğin bu DVD'nin kapağında Joy Ride, filmin jeneriğinde ise Road Kill ismi yer alıyor. Hem yol filmi türünü hem de psikopat katil hikayesini aynı potada eritmesiyle en basta tabii ki Spielberg'in “Duel”ini anımsatıyor. Bir farkla. “Joy Ride” içerdiği kaka olan saka hikayesiyle malzemeye mizah dozu da katıyor. Kısacası kullandığı beylik malzemeye rağmen kendisini fazla ciddiye alıp komiklesmek yerine seyirciyi eğlendirmeyi hedefliyor. 
Eleştirmenler nezdinde de hiç de fena eleştiriler almayan film, sürükleyici ve seyirciye süpriz yapmayı ihmal etmeyen bir gerilim. 

Görüntü: 2.35:1 WS. Kusursuz. 

Ses: Dolby 5.1. Ses öğesi filmin hikayesinde de önemli yer tuttuğundan ayrıntı duygusuna özellikle titizlik gösterilmiş. Arka kanalların verdiği derinlik duygusu da çok başarılı. 
Ekstralar: Filmin isminde yasanan kararsızlık senaryoya da yansımış. 
Filmin 3 farklı sonu var ve inanması güç olsa da bir tanesi tam 27 dakika uzunluğunda. Üstelik bir iki sahne dışında tamamen farklı sahnelerden 


beyaz bir karakter söz konusu) Bunny sorumsuz annesiyle uğraşırken yeteneğini göstermek için de fırsat kolluyor. 
Görüntü: 2.35:1 WS. 
Kusursuz. Derin siyah kontrastı uygulamasının neredeyse tüm sahnelere hakim olan yesilimsi görünümle uyumu dikkat çekici. 

Ses: DTS. Hip hop severlerin ilk arayacağı unsur derin baslar olacaktır tabii. Rap savası sahnelerinde odanızın inleyeceğinden emin olabilirsiniz. 
Bunun dışında doğal ayrıntılardaki keskinlik de kusursuz. 


oluşuyor. Diğer iki versiyon filmde kullanılan son sahnenin alternatif 


Ekstralar: Söylesilerin yer aldığı yapım 


belgeseli rap savaşlarının kamera arkası görüntülerini de içeriyor. 
Eminem'in “Superman” parçasının video klibi de ekler arasında. 

Diğer: Yapım notları, biyografiler, fragman. 

FİLM: G0 DV: 606 

DEĞER Mİ? Yalnızca sarkıcının hayranlarına hitap eden bir film olmasına rağmen ekstraların ekonomik hali sözkonusu kitleyi hayalkırıklığına uğratabilir. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Bulworth”. Politik amaçlar için hip-hop! 


gö 


J ge 
Scene Selecilon 


çekimlerini içeriyor. Üç alternatif son da dilenirse yönetmen, yapımcı ve senaristin yorumları eşliğinde izlenebiliyor. Çok da önemli sayılamayacak tek bir silinmiş sahneye ve bu alternatif sonlara filmi izlerken anında geçis yapmanızı sağlayan özel bir izleme seçeneği de var. Paslı Çivi karakterinin seslendirilmesi için seçilen sanatçıların yaptığı denemelerle ilgili kısa bir ek ve standart tanıtım belgeseli de ekler arasında. 

Diğer: Yönetmen, yapımcı, senarist, Zahn ve Sobieski'nin yorumları, fragman. 

FİLM: 660 DVD: 6006 
DEĞER Mİ? İyi bir gerilim, kalitesi ile dikkat çeken bir DVD. Berbat bir seçim olacağı söylenemez. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “The Hitcher”. Unutulmaz otostopçu gerilimi. 


Bu ayki sorular BVÜ'ye terfi etmeyi düsünen kullamıcılardan geliyor. 


DVD oynatıcıları kullanmak zor mudur? 
Hayır. Oynatma, dondurma, ileri / geri sarma gibi temel işlemler kullanmakta olduğunuz video cihazlarıyla aynıdır. 
DVD'lere mahsus bir özellik olan menü ekranlarında ise kumandanızdaki ok tuslarıyla geziniyorsunuz ve etkilesimli yerlere OK tuşuyla giriyorsunuz. Hepsi bu. 
Hatta pek cok oynatıcı disk koyduğunuz anda otomatik oynatma ya da kaldığınız yeri hatırlama gibi özelliklerle donatılmıştır. 


VHS ya da VCD'den ne kadar üstün ? 
Aradaki fark dağlar kadar. Görüntü ve ses kalitesi geçmisi neredeyse 20 yılı bulan VHS ya da Avrupa ve Amerika'da tanınmayan bir format olan VCD'den en az dört kat daha fazladır. Atlama, donma, asınma gibi problemleri yaşamazsınız. 
Hatta DVD diskleri iyi koruduğunuz sürece torunlarınıza miras bile bırakabilirsiniz. 


DVD teknolojisi standartları oturmus bir format mı? DVD oynatıcı almak için beklemeli miyim? 

Giderek ucuzlayan DVD oynatıcı fiyatlarından ve büyüyen DVD pazarından da anlaşılabileceği gibi standartlar tamamen oturmuş durumda. Şimdilik çok pahalı olan DVD kaydedici cihazlar standart oynatıcılarla aynı düzeye gelene kadar uzun zaman geçecektir. 


Televizyonumu da değiştirmem mi gerekecek? 

Evinizdeki televizyonda scart girisi bulunması yeterli. Ama DVD'nin ses ve görüntü avantajları elinizdeki cihazların güncelliğiyle de doğru orantılı biçimde artıyor. 


Tanıtımlarınızda internet üzerinden satın alınabilen DVD'ler de yer alıyor. 
DVD'leri internet üzerinden almak güvenli midir? 

Sayfalarımızda adı geçen internet siteleri sektörde köklü geçmise sahip güvenilir sitelerdir ve rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bazı püf noktalarını unutmadan tabii. Öncelikle siparişlerinizin 
gümrüğe takılmaması için tutarlarının 100 
$ı geçmemesine dikkat etmelisiniz. 
Teslim adresi olarak ev yerine isyeri adresinizi vermek de paketlerinizin oturduğunuz apartmanın girişine rastgele bırakılmasının önüne geçer. İnternet üzerinden alışveriste güvenliği garantileyen kredi kartlarının tercih edilmesi tedbirli olmak açısından önerilir. 


Ülkemizde çıkan DVD'lerin içerikleri ve kaliteleri yurtdısında yayımlananlardan farklı mıdır? 

Ülkemizde yayımlanan DVD'ler kartonetlerinin Türkçelestirilmesi dışında bir müdahale görmemektedirler. Ancak telif haklarında bazı sorunların yasanması durumunda DVD ekleri pakete dahil edilmeyebilmektedir. Bu eğilimden giderek vazgeçilse de, bazı firmalar Türk izleyicisinin tam ekranı görüntüsünden daha fazla hoşlandığı varsayımına dayanarak orijinal görüntü formatını bozabilmektedir. 
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Assault On Precinct 13/1976 


Y: John Carpenter 

O: Austin Stoker, Darwin Johnson Bölge: 1 91 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | Www.amazon.com 

Carpenter'ın “Halloween” ile korku sinemasının çehresini değistirmeden önceki filmi doğa üstü hiçbir motif kullanmaksızın sadece “kana susamış insan” öğesiyle dehset veren bir kült gerilim. Tasınmakta olan bir karakola yeni atanmıs bir teğmen emrindeki birkaç memurla birlikte elektrik ve elefon hatları kesik, civarı tamamen bosaltılmıs karakol binasında intikam yemini içmis bir çete tarafından uşatılıyor. Karakola son anda sığınan bir grup azılı mahkum da her seyin tuzu biberi oluyor. Kücük bir kız çocuğunun yer aldığı sok edici açılış sahnesi ve zombi filmlerini anımsatan kuşatma bölümleriyle yetkin bir gerilim ustasının stilini haberleyen film, eskimis olsa da ilgiyi hakediyor. 

Görüntü: 2.35:1 WS. Orijinal materyaldeki hasarların çoğu olduğu 


Simone/2002 
Y: Andrew Niccol 

0: AL Pacino, Rachel Roberts, Catherine Keener, Elias Kotias Bölge: 1 117dk. 

Türkçe altyazı | Yok | Www.amazon.com 

Niccol'un yeni bilimkurgu soslu draması “Truman Show”un hayranları için geçen yıl ciddi bir hayalkırıklığı olmuştu. Niccol bu kez sinema dünyasında yönetmenin geri plana itilip oyuncuların öne çıkışının alegorisini kurarken gişede hüsrana uğrayıp duran bir yönetmenin bir yazılım dehasının kendisine miras bıraktığı özel bir simulasyon programı sayesinde yeniden zirveye tırmanış hikayesini kullanıyor. Yönetmenin bu program ile yarattığı, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı sanal oyuncunun ardında yatan sırrı Hollywood'un hareketli dünyasında 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gibi duruyor. Hatta su sigara yanığı lekesi bile, Grenlenmeler de film boyunca dikkat çekici boyutta. 

Ses: Mono. Çatısma sahnelerine ve elektronik müzik çalısmasına bakınca insan ses miksinin elden geçirilmemiş olmasına hayıflanıyor. Yine de püristler 


gizli tutmaya çalışması da filmin komedi unsurunu tamamlıyor. Sanal oyuncular gerçek oyuncuların yerini 


mi alacak tarasmasının alevlendiği bir 


zamanda gösterime giren film, yazar-yönetmenin zekice buluşlarını tekrarlamasını beklemeyen izleyiciler için bile çok sey vaat eden bir film olmamıştı. 

Görüntü: 2.35: 1 WS. Kusursuz. 

Ses: DTS'in yanısıra Dolby 6.1 EX miksi de kullanılmıs. Çevreleme hissi, özellikle müzik kullanımında, çok başarılı. 

Ekstralar: Standart yapım belgeseli haricinde özel efektler üzerine yapılmış daha ilgi çekici bir belgesel daha bulunuyor. 20 adet silinmiş sahneyi bağımsız olarak izleyebildiğiniz gibi film sırasında geçiş yaparak izlemeniz de mümkün. 
Ekranda beliren ikonlar sizi yönlendiriyor ve bir anlamda 


fazla sikayet etmeyecektir. 

Ekstralar: Carpenter ve Austin Stoker ile yapılmış 20 dakikalık söyleşi, fragmanlar, yönetmenin yorumu (daha önce Lazer Disk versiyonunda yer alan yorum), filmin müziğini bağımsız dinleme seçeneği, radyo reklamları, 


senaryo ve storyboard çalışmalarından seçmeler. 

FİLM: G6 DVD: 06 

DEĞER Mİ? Kült film meraklıları icin değişik tatlar vaat etse de DVD kalitesi açısından sonuç pek parlak değil. 
BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Night of the Living Dead” (1968) Carpenter'ın hangi filmden esinlendiğinin cevabı. 


SWMMAONE 


MAN MENU 


alternatif kurguyla filmi izlemiş oluyorsunuz. 

Diğer: Fragmanlar. 

FİLM: GÖ DVD: 000 

DEĞER Mİ? Henüz kesfetmediyseniz seçiminizi “Truman Show”dan yana 


kullanmanız daha iyi bir seçim olabilir. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: 
“Gerçek Sarışın / The Real Blonde”. 
Hollywood'un iç dünyasına bir baska alternatif bakıs. 


8 Femmes/2002 


Y: François Ozon 

0: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Isabelle Huppert, Audrey Tautou, Emanuelle Beart, Fanny Ardant 

Bölge:1 111dk. 

Türkçe altyazı | Yok | www.amazon.com 

Ozon'un yeni filmi için ortak tanımlama bir Agatha Christie müzikali olduğuydu. 
Kar fırtınasından telefonların da kesik olduğu bir villada biraraya gelen, içlerinden kimisi akrabalık bağıyla birbirine bağlı 8 kadın, evin erkeğinin yatak odasında ölü bulunmasıyla birbirini suçlamaya başlıyor ve “maskeleri düşüren aile içi hesaplaşma” teması eğlenceli bir üslupla ele 


alınıyordu. Filmde her kadın oyuncunun kendi sesiyle seslendirdiği bir sarkılı danslı bölüm bulunuyor. Büyük ölçüde kadın hayranlığıyla bezeli (filmin tek erkek oyuncusunun yüzü hiç gösterilmiyor) teatral ve absürd bir müzikal izlemek isteyenler için, özellikle de Fransız sinemasının kalburüstü kadın oyuncularını biraraya getirişiyle biçilmiş kaftan. İlginç bir detay da filmin DVD'sinin Amazon'da Türkiye'den en çok satın alınan filmler listesinin 17. sırasında yer alması. 
Görüntü: 1.85:1 WS. Can sıkıcı hiçbir pürüz tasımıyor. 

Ses: Dolby 5.1. Çok dengeli bir uygulama söz konusu. Diyaloglar temiz ve doğalken müzikli bölümler kanalları 


Last House On The Left/1972 


Y: Wes Craven 

O: David Hess, Sandra Cassel, Lucy Grantham 

Bölge: 2 81 dk. (2 disk) 
Türkçe altyazı | Yok | www.blackstar.co.uk 

Çığlık serisinden sonra yeniden sessizliğe gömülen 
Wes Craven”ın ilk filmi uzun bir süre İngiltere'de yasaklı kalmıs bir sömürü 
(exploitation) filmi. Gerçi bu diskte yer alan versiyon 
BBFC'nin gazabından yine de 
kurtulamamıs ve yaklasık 30 
saniyesi kesilmiş. Sömürü filmleri grubuna girmesine g karsın öykünün muhafazakar yapısı dikkat çekici. “Ailesinin uyarılarına aldırış etmeyen” iki genç kız sevdikleri rock grubunu görmek üzere evden ayrıldıklarında hapisten kaçmış 


The Day The Earth Stood Stili/ 1951 


Y: Robert Wise 

0: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe 

Bölge: 2 88 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | www.amazon.co.uk “<http://www.amazon.co.uk> Washington'un göbeğine inen bir uzay gemisinden 

iki tuhaf ziyaretçi iner. 

İnsan görünümlü 

uzaylılardan birisi evrensel barışı korumak üzere görevlendirilmiş bir tür galaksi polisi olduğunu ve insan ırkı ayağını denk almadığı takdirde dünyayı 

yok etme yetkisine sahip olduğunu ilan eder. 
Karsılastığı ilk düşmanca 

tavır ise dünyanın karşı karsıya kaldığı tehdidin ciddiyetini ortaya koyar. 

Kimi ikonik anları (robot Gort), replikleri (Klaatu Barada Nikto), 


A eni bei Barin 


bir çetenin eline düşüyor ve türlü çeşit işkencelere maruz kalıyorlar. Ne var ki, radikal hamlelerine karsın, hatta dökümanter havası veren çiğ anlatımına rağmen filmin bakış açısı ve tavrı bazı izleyicilere hikayenin kendisinden daha dehset verici gelebilir. Hele ki kadın düşmanlığı da içeren cinsel siddetin uç noktalarda gezindiği göz önüne alınırsa... Aklı basında filmlerin pesinde olanlar filmin bir de Ingmar Bergman'ın “The Virgin Spring”inin uyarlaması olduğunu öğrenince 


Bernard Hermann imzalı müziği ve özellikle de ölçülü anlatımıyla dönemindeki örnekleri arasından sıyrılan film, ısıltısından bir sey kaybetmemis parlak bir klasik. 
Görüntü: 4:3 Tam Ekran. Küçük pürüzlerine karsın kontrast ve detay açısından film, olabilecek en iyi görünüme sahip. Zaten 
DVD eklerinde yer alan kıyaslamalı bölümde orijinal materyalle arasındaki farklar daha iyi anlaşılabiliyor. 
Ses: Stereo. Diyaloglar metalik tonlarından temizlenmiş. Ses efektlerine ise mümkün olduğunca hareketlilik getirilmeye çalışılmış. 
Hermann'ın müziğinin restorasyonu da başarılı. 
Ekstralar: Yapım belgeseli elbette yok; ancak Nicholas Meyer'in sesli yorum 


coşturmuyor. Ağırlıklı olarak ön kanalların kendisini gösterdiği söylenebilir. 

Ekstralar: Yapım belgeseli ve röportajlardan oluşan eklerin tamamen Fransızca olup İngilizce altyazı bile icermemesi can sıkabilir. Diskte sarkılara doğrudan geçiş yapabilmeniz için baslıklama ihmal edilmemiş. 
Diğer: Yönetmenin yorumu. 

FİLM: © DVD: GÖ 

DEĞER Mİ? Tiyatro, müzikaller, Fransız sineması ve Agatha Christie romanları. 
Filmden sınırsız zevk almak için bunların birini ya da ikisini değil tümünü birden çok sevmeniz gerekiyor. 
BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Dancer in the Dark”. Deneuve yeniden şakıyor. 


“Wat Yandı Fan! 
Tafkerine Hereme k LU Bir Fer” 


p 1eNiEE 


herhalde soğukkanlılıklarını büsbütün yitireceklerdir. Türün meraklılarına ise yapımcı kadrosunda daha sonra 13. 
Cuma serisinin doğusuna neden olacak Sean $. Cunningham imzasının bulunduğunu hatırlatalım. 

Görüntü: 1.78: 1 WS. 16 mm. 
formatında çekilen film elbette görsel bir ziyafet sunmuyor. Orijinal materyaldeki kimi hasarlar olduğu gibi diske taşınmış. Grenlenmeler de hiç de azımsanmayacak miktarda seyrediyor. 
Ses: Mono etkisinin yoğun olduğu ses miksinde DTS sadece diyalogların daha temiz bir nitelik kazanmasını sağlıyor. 
Ekstralar: 40 dakikalık yapım belgeseli oyuncu ve yapım ekibinin söyleşilerini içeriyor. İkinci diskte filmin farklı kurgusunu içeren mono ses miksine sahip bir versiyonu daha bulunuyor. 
Ancak sansürlenmiş sahnelerin hangileri olduğunu ısrarla merak 


seçeneği yeterince aydınlatıcı detaylara sahip. 1951 yılına ait haber görüntüleri de ekler arasında. 

Diğer: Fragman. 


FİLM: SÖĞÖ00 DYD: 00 
DEĞER Mİ? “50'lerden gelen bilim- 


ediyorsanız Yasak Galeri bölümündeki animasyonlu sunuma bakmanız gerekiyor. Ses kuşağı içermeyen birkaç çıkarılmış sahneye ilaveten filmin İngiltere'deki ilk gösterimine ait video görüntüleri, müzik yapımına ilişkin bir belgesel ve Craven'ın bitmemiş antoloji çalışmasına ait görüntüler de ekler arasında yer alıyor. 

Diğer: Yönetmen, yapımcı ve oyuncuların yorumları, radyo ve TV reklamları, biyografiler, fragman, foto galerileri. 
FİLM: © DVD: 00 

DEĞER Mİ? Ortalama korku filmi takipçilerinden çok kült film meraklılarına salık verilebilecek filmin DVD kalitesi yükseklerde seyretmese de ekleriyle bunu telafi ediyor. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “The 
Texas Chainsaw Massacre”. 

Haşin korku filmlerinin piri. 


kurgu filmlerinin her zaman gülünç olmadığını görmek için... 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: 
“Invasion of the Body Snatchers” (1956). Uzaylı istilasının kitlesel paranoya ile bileşimi. 
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“YOU'LL HAVE A 
SPOOKY GOOD TIME" 


1. BÖLGE 


www.amazon.com 
1. Spider - 29 Temmuz 
2. Profiler: Season 1 - 29 Temmuz 
3. Daredevil - 29 Temmuz 
4. Soylent Green - 5 Ağustos 
5. Irreversible - 5 Ağustos 
6. Halloween: Resurrection - 
5 Ağustos 
7. Critters - 5 Ağustos 
8. Amen - 12 Ağustos 
9. Cradle 2 the Grave - 12 Ağustos 10.Duel - 12 Ağustos 
11.Gotcha! - 12 Ağustos 
12.House of 1000 Corpses - 
12 Ağustos 
13.All That Jazz - 19 Ağustos 14.Bowling For Columbine - 
19 Ağustos 


2. BÖLGE www.blackstar.co.uk 
1. Adaptation - 4 Ağustos 
. Chicago - 4 Ağustos 
. Femme Fatale - 4 Ağustos 
. Jackass The Movie - 4 Ağustos 
. About Schmidt - 4 Ağustos 
. Phone Booth - 11 Ağustos 
. Star Trek: Nemesis - 11 Ağustos 
. The Pianist - 18 Ağustos 
. City of God - 25 Ağustos 
10.Lord of the Rings: 

The Two Towers - 26 Ağustos 


KOBO a MU FF w£r 


* Çıkış tarihleri farklılık gösterebilir. 


GELECEK SAYIDA: 

1. Below 

2. Tne Bunker: The Evil Is Within 
3. Far From Heaven 

4. Changing Lanes 

5. Insomnia 


The Ring/2002 


Y: Gore Verbinski 

0: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox 

Bölge: 1 115 dk. 

Türkçe altyazı | Yok | WWWw.amazon.Com 

İzleyenlerin 7 gün içerisinde korkunç biçimde ölümüne neden olan gizemli bir video kaseti konu alan bu korku filmi, malzemesini son yıllarda türe dikkat çekici bir çeşitlilik getiren ama simdiye dek sadece kült film meraklıları tarafından takip edilmiş Japonya kökenli korku sinemasından alıyor. 
Yeniden çevrimlerin kötü talihine, Hollywood sinemasının eline geçen yabancı malzemeyi yumusatıp Amerikanlaştırma eğilimine ragmen film, adeta “6. His”ten miras kalan ve “Bana bir sey söylersen sana esrarengiz bir sey söylerim” ifadesiyle ortalıkta dolasan çocuk karakterinden başka bir pürüz taşımayan, oldukça başarılı bir uyarlama. 

Görüntü: 1.85:1 WS. Filmin puslu görünümü özgün görüntü çalışmasının bir sonucu. DVD transferinde görüntü çalışmasına ait bu tür özgün dokunuşların kusur gibi algılanmasının önüne geçilmiş. 


Ses: DTS. Ses efektleri seyrek ancak etkili biçimde kullanılıyor. Kanallar bu açıdan çok hareketli değil ama bir kez hareketlendiler mi, filmin ürkütücülüğüne tam anlamıyla derinlik atıyorlar. 

Ekstralar: Ekstralar çok zengin değil ama etkili. Örneğin yönetmenin urguladığı 16 dakikalık kısa film, silinmis ya da alternatif sahneleri de içeren bir özet niteliği tasıyor. İhmal edilmemiş en önemli ek ise malum video kasetteki tüm görüntüleri esintisiz, tam ekran formatında izlemenizi sağlayan gizli ek. Menü ekranında Look Here üzerine gelip asağı ok tusuna basın. Kırmızı ok belirince OK'leyin. Video karsınızda. 
Telefonunuzu prizden çekmeyi unutmayın! 

Diğer: Fragmanlar. 

FİLM: 9606 Db: 000 
DEĞER Mİ? Tedirgin edici ve akılda gölge bırakan bir korku filmi olarak, hele ki nitelikli korku filmlerinden yana pek sanslı olmadığımız günler yaşıyorken ilgiyi hakediyor. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “The 
Eye”. Henüz Hollywood versiyonu yapılmamış ürkütücü Japon gerilimi. 


£ Hetseh Iklş 


soŞA Zere 


Full Monty/1997 


BÖLÜM 17: DRESS REHEARSAL 


İşsizlikten muzdarip kahramanlarımız kentteki kadınların ilgi gösterdiği striptiz isine “soyunmaya” karar verirler vermesine. Ancak kendi aralarında yaptıkları provalardan tatmin olmayınca seyircili bir provaya ihtiyaç duyarlar. Sahneye çıkmadan önceki bu son provada seyirciler dansçılardan birinin akrabaları. 
Provanın tümü ve trajik sonu başlı başına komik ama daha komik ve görülmeye değer olanı sözkonusu seyircilerin tepkileri. 


Big 
Wednesday/ 
1978 


Y: John Milius 

0: Jan Michael-Vincent, William Katt, Gary Busey 

Bölge: 2 120 dk. 

Türkçe altyazı ( Yok | www.blackstar.co.uk 

Bugün sörf yapamayacak kadar yaslanıp sismanlamış olan ve çoklarınca Conan'ın yönetmeni olarak bilinen Milius'un mistik bir deneyim olarak tanımladığı sörf sporuna bir saygı duruşu niteliğinde kotardığı filmi Vietnam savaşı arefesindeki Amerikan gençliğinin psikolojik karşı duruşunu da dramatik olarak ele alıyor. 
Hayatlarında neredeyse sörften baska önemli bir sey olmayan üç gencin, Masochist, Jack ve Matt'in özgürlük hayalleri de filmin melankolik atmosferini tamamlayan ögelerin basında geliyor. Hem bir dönem kült TV aktörü Jean Michael Vincent'in hem de artık birkaç video filmi dısında ortalarda gözükmez olan Busey ve Katt'in gencecik hallerini görmek isteyenler için de ilgi çekici olabilir. 
Görüntü: 2.35:1 WS. Karanlık sahnelerdeki grenlenmeler dısında yenileme işlemi kusursuza yakın. 
Sörf sahnelerinin anamorfik dar ekrandaki görünümü oldukça etkileyici. 

Ses: Stereo. Bas efektleri tümüyle ihmal edilmemiş. Dış mekan çekimlerindeki yapay cevreleme hissi de fena değil ama elbetteki yakın tarihli filmlerin ses miksiyle kıyaslamamak gerekiyor. 

Ekstralar: Yapım belgeseli, yönetmenin yorumu, filmografiler ve fragman. 

FİLM: 000 DVD: 00 

DEĞER Mİ? Ağır temposuyla herkese göre değil. Ancak sörfe özel ilgi duyanlar filmi büyülü bulabilir. 
BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: 
“Point Break”. Bolca sörf, bol aksiyon, az drama. 


112 SİNEMA AĞUSTOS 2003 


/# 


- 


Y: Mark Pellington 

O: Richard Gere, Laura Linney, Will Patton 

Bölge: 2 113dk. 

Türkçe altyazı | Yok | www.blackstar.co.uk 

Kaynağını halk söylentilerinden alan bir hikaye. Karısını tuhaf bir trafik kazasıyla ortaya çıkan bir beyin tümörü 


Red Dragon/2002 


Y: Brett Ratner 

0: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes 

Bölge: 2 121 dk. (2 disk) 

Türkçe altyazı | Yok | www.choicesdirect.co.uk 

Bir önceki filmde neredeyse romantik bir anti-kahramana dönüşmüş olan Hannibal olanca ürkütücülüğü ile geri dönüyor. Tabii buna ne kadar geri dönmek denirse... Zira Thomas Harris'in Kızıl Ejder adlı kitabı Yamyam Hannibal karakterini işleyen üçlemenin ilk ayağını olusturuyor. Birçoklarına göre başanlı kabul edilen ancak özgün metine hiç sadık olmayan sinema uyarlaması “Manhunter"in fazla bilinmiyor olusu da kitaba aslına uygun biçimde yeniden dönülmesini gerekli kılmıştı. Hannibal karakterinin geri planda olmasına karsın hikaye “Kuzuların Sessizliği” ile tıpatıp aynı sayılabilir. Bu kez Diş Perisi lakaplı bir 


The Mothman Prophecies/2002 


yüzünden kaybeden başarılı gazeteci Richard Klein, eşinin ölmeden önce geride bıraktığı kimi ayrıntıların peşinden gidince, kendisini garip olayların yaşandığı küçük bir kasabada buluverir. Burada insanlar dev bir güveyi anımsatan ürkütücü bir varlıkla ilgili sanrılar görmekte ya da öngörüler yaşamaktadır. Klein çok geçmeden 


seri katil var ve onun yakalanabilmesi için hapse yeni girmiş Hannibal'den yardım isteniyor. Hannibal'ın nasıl yakalandığı ise bu filmin oldukça ürkütücü açılış sahnesinde açıklığa kavuşmuş oluyor. 

Görüntü: 2.35:1 WS. Kusursuz. 

Ses: Dolby 5.1. Dinamik ses efektleri ve çevreleme hissiyle çok başanlı. 
Ekstralar: 15 silinmis sahne genellikle karakterleri gelistiren sahnelerden oluşuyor ve dilenirse yorum 
seçeneğiyle izlenebiliyorlar. 14 
dakikalık yapım belgeseline ilaveten FBI'dan bir uzmanın ve Hopkins'in söylesilerini içeren iki küçük dökümanter daha var. Yapım belgeselinin zayıf olduğunu düşünenler için yönetmenin video güncesi devreye giriyor. Makyaj, görsel efekt ve mekan tasarımı üzerine yapım ekleri de ihmal edilmemis. Danny Elfman”ın özellikle açılış jeneriğinde kendisini hissettiren 


kasabada bulunuşunun bir tesadüf olmadığını kesfeder, Özellikle 
70'lerde popüler olan, gerçek olaylara dayalı olduğu iddia edilen ve psisik güçleri konu alan korku filmlerinin izinden giden filmin çekimleri olayların gerçekten yasandığı söylenen kasabada pek hoş karsılanmamıştı. 
Filmde de genis yer tutan ürkütücü felaketin nedeninin hala açıklanamadığı söyleniyor. Film ticari sayılabilecek bu ayrıntıları göz önünde tutmasanız da yeterince ürkütücü, iyi bir gerilim örneği. 
Görüntü: 2.35:1 WS. Çoğunluğu karanlıkta geçen sahnelerden oluşan bir filme göre transfer oldukca basanlı. 
Ses: Dolby 5.1. Finalde özellikle derin bas efektleriyle kendisini gösteren ses miksinde arka kanallar genellikle çevreleme hissinin tedirgin edici 


müzik çalışmasını bağımsız olarak dinleme seçeneği, bestecinin hayranları için güzel bir sürpriz. Brett Ratner'ın öğrencilik yıllarından gelen kısa filmi ise eğlenceli. 

Diğer: Yönetmen ve senaristin yorumlar, üç storyboard karsılastırmalı sahne, fragmanlar, web link. 


olmasını sağlamak için kullanılmış. 
Ekstralar: Kablo IV için hazırlanmış standart tanıtım belgeseline ilaveten yönetmen ve oyuncularla yapılmıs 
söylesilerden olusmus 30 
dakikalık bir ek daha var. 
Ancak en ilginç ek Güve 
Adam olaylarının gerçekten yasandığı söylenen kasabanın gerçek sakinleriyle yapılmış söylesilerden oluşmuş özel 43 dakikalık belgesel. 
Diskin ülkemizde yayımlanan Türkçe altyazılı versiyonunda bu ekler 


bulunmuyor. 
Diğer: Fragmanlar. 
FILM: DVD: 


DEĞER Mİ? Uğrastığı konulara rağmen ikna edici olmayı ve tedirgin etmeyi basaran bir gerilim, iyi bir DVD. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “The Entity”. Gerçek olaylara dayalı bir karabasan gerilimi. 


FİLM: © © DVD: 

DEĞER Mİ? “Kuzuların Sessizliği”yle birbirlerini tamamlamaları açısından kuskusuz önemli bir film, başanlı bir uyarlama. 

BUNU SEVDİYSENİZ DENEYİN: “Manhunter”. Michael Mann usulü uyarlama, Brian Cox usulü Hannibal. 
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Viciiid Çıkığı 


Söyleşi: Senem Erdine senemerdine(ohotmail.com 


Hayatımın filmi... 


100. sayımızda, klasik sorularımızdan birini seçtik ve geçmişe döndük. “Hayatınız filme çekilecek olsa adı ne olurdu?” diye sormuşuz, bakın nasıl cevaplar almışız? 


Nurseli İdiz 


Bilmem. Burcum Terazi. “Terazi” 


olabilirdi belki. Hayatın 


dengelerini kurmakta hep büyük 


mücadele veren bir insanım çünkü. 


Bülent Kayabaş 
“Bülent Kayabas”. 


Altan Erkekli 


“İste İnat”. Bu iste çok basarılı 


olmayı kafama koymustum çünkü. 


Tolga Çevik 

Hiç düsünmedim ama Sevinç (kızarkadası) bunu çok güzel cevaplardı. “Sinir Kumkuması” 
derdi. 


Ruhi Sarı 
“Ruhi” ya da “Ruhi Bey”. 


Nur Sürer 

Bilmem ki... Aslında ben sinemada isçi olduğumu düşünüyorum. 79'da girdim sinemaya, o zamandan beri de 


işçilik yaptım. “İşçi Nur” olabilir 


o yüzden. 


Şükran Güngör 
“Bir Hayat”. 


Ali Poyrazoğlu. 
(Kahkahalarla) “Kaos” olurdu herhalde. 


Nurgül Yesilçay 
“Domates”. Domates demeyi çok severim çünkü. Genelde domates derim ya da “Dikkat et”. Bunlar 

benim söylemlerim. Yıllardır ben 


Meltem Cumbul 
“Hayat Çok Güzel”. 
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hep böyle konusuyorum. 


Kenan Isık 

Eyvah, ne bileyim ben hiçbir sey gelmiyor aklıma. Bütün hayatım mı filme çekiliyor? “Şaka”. 


Menderes Samancılar 
“Köprüden Önce Son Çıkıs”. Şiir kitabımın adı da bu. 


Cezmi Baskın 

Hiç düsünmemistim ama çok renkli anlamında bir sey olurdu herhalde, “Rengarenk” mesela, ama mutlulukları ve mutsuzluklarıyla rengarenk, 
“Alaca” diyelim en iyisi. 


Berhan Şimsek 

Benim hayatım sinema gibidir. 
Dostlarıma söylemişimdir günün birinde çekin diye. 


Fikret Kuşkan 


Kitapları adından dolayı okumam, filmleri de adından dolayı izlemem, onun için adı çok önemli değil, nası anlatıldığı önemli; yani adı yok. Hayatı isimlendirmek yanlış bence, onun için filmlere de herhalde künyesi olsun diye isim konur diye düşünüyorum. 


Hülya Koçyiğit 
Hiç düsünmemistim ama sevgi üzerine bir şey olurdu mutlaka. 
Sevgiyi hatırlatmak isterdim insanlara. 


Okan Yalabık 
“Mecalim Yok”. 


Haldun Dormen 

Hiç düşünmedim bunu. Bilmem ki. Acelecilikle ilgili bir şey olabilir. “Bir An Önce” belki. 


Bilemem. Filmi çekecek yönetmen düşünsün. 


Tuncel Kurtiz 
“Barlar ve Dağlar” olurdu herhalde. 


Zeynep Tokuş 
“Göbek Atan Astronot”. 


Nilüfer Açıkalın 
“Bıçak Sırtı” olabilir. 


Levent Kırca 
“Herhangi Birisi”. 


Ozan Güven 
“Lay Lay” olurdu. 


Mustafa Uğurlu 

Hayatımın filme çekilecek kadar enteresan bir tarafı olduğuna inanmıyorum ama sıradan öykülerin sıradan oyuncusu olmayı yeğlediğim için, niçin olmasın, benimle ilgili bir hikaye de olabilir belki. Adı ne olur bilmiyorum. “Ağır” olabilir mesela. 


Mehmet Günsür 

Küçükken bir alışkanlığım vardı, kendi kendime dil üretirdim. 
Hiçbir anlamı olmayan kelimeler türetiyordum. Filmin adı da onlardan bir tanesi olurdu herhalde. Mesela “Memıskiuç”. 


Mustafa Alabora 

1977/78'de “Hayatım Roman” 
diye bir dizide oynamıstım. 
Herhalde benim hayatımı da çekseler, “Hayatım Roman” 
olurdu adı. 


Emre Altuğ 

Emre Altuğ'un Hayatı. Ne bileyim bin tane sey gelir insanın aklına ama hiç düşünmedim. 

Ferdi Tayfur'un bir sarkısı 

geliyor şimdi aklıma mesela 

“İki Hasret Arasında” diye. 
Neden olmasın? Arabesk bir 

film olurdu belki. 


> 
Demet Akbağ 
Beni çok güzel anlattığına 


inanırsam “İşte Bu Benim” olabilir. 


İL LARES HOTEL 


NN m m 


Şehir merkezine 12 km. uzaklıkta, “All Inclusive” konsepti ile, 
Deniz gören klimalı odalarda, 
Zengin spor aktiviteleri, o Akdeniz mutfağının leziz yemekleri ile Bowling, Oyun Odaları, Animasyonlar, o açık büfeler... 
Jakuzi, Sauna, Hamam, Fitness Centre. 


wWww.lareshotel.com 


'TİBAT TELEFONLARI Yetkili satıcı: Yetkili satıcı: 


ARES HOTEL o Tel :(0242) 351 1600 74 HAVAŞ TURİZM Tel :(0212) 22531 54 HAVAŞ TURİZM Tel :(0312)310 35 55 
Yalya Fax:(0242) 351 1617 İstanbul Fax :(0212) 225 2434 Ankara Fax :(0312) 310 35 76 


